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Güz mektubu 


1919-1923 yılları arasını kapsayan Milli Mücadele süreci, Türk'ün ve Türk İslâm Medeniyetinin Ön-Asya'daki var olma mücadelesinin son büyük destanı olarak tarihteki yerini almıştır. 
I. Dünya Savaşı'nı takiben emperyalist güçlerin binlerce yıllık Türk vatanını bölme ve parçalama hevesleri ise Milletimizin iman, irade, azim ve kararlılığıyla kursaklarında kalmıştır. 


Bu sayımızın dosya konusu olan Milli Mücadelenin Kuzey Cephesi, Anadolu ve Rumelideki milli mukavemet ve silkinişde çok mühim bir rol oynamıştır. Gerek Milli Mücadele sürecinin fikri hazırlığında, gerekse Erzurum Kongresi'nin toplanmasında Karadeniz insarunın hizmeti büyüktür. Bunun yanı sıra bölge, coğrafi konumundan ötürü Milli Mücadele'ye insan ve silâh tedârikinde kilit bir güzergâh olmuştur. 


Eskilerin Büyük Harp veya Harb-i Umümi dedikleri I. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle beraber 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütârekenâmesi imzalanmış ve Osmanlı Devleti harpten çekilmiştir. Ne var ki, Mütâreke hükümlerini çiğnemek pahasına ve zoraki bahanelerle çok geçmeden İtilâf Devletleri memleketin çeşitli bölgelerini işgâl etmeye başlamışlardır. 
Musul, Adana, Antep, Maraş derken, nihâyet İzmir de 15 Mayıs 1919 tarihinde işgâl edilmiştir. İşgâller ve işgâl mıntıkalarındaki mezâlim karşısında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak Cemiyetleri kurulmuş ve mahalli direniş hareketleri başlatılmıştır. Kuvâ-yi Milliye'nin tabanını oluşturacak olan bu teşkilâtlanma faaliyetinin diğer bölgelerde olduğu gibi çok geçmeden Batı Karadeniz'de de su yüzüne çıktığını görüyoruz. 


Kastamonu Vilâyetine dâhil Kastamonu, Çankırı ve Sinop sancakları, Bolu livâsı, bağlı kaza ve nâhiyeleri ile Zonguldak ve havâlisinde kısa zamanda Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri teşkilâtlanarak faaliyete geçmişlerdir. Bunlar arasında Kastamonu ve havâlisinin cephe gerisinde fevkalâde mühim bir yeri vardır. Bilhassa İnebolu iskelesinin Karadeniz Bölgesine açılan bir kapı olması askeri malzeme ve cephane naklinde Ankara ve Batı Cephesi ile irtibatı sağlamıştır. Doğu Cephesi'nden, İstanbul'dan ve Sovyetler'den getirilen malzemelerin nakledildiği ana güzergâh Kastamonu ve havalisi olmuştur. Ayrıca İstanbul'un işgâlinde ve işgâlden sonra Anadolu'ya geçmek isteyen askeri ve sivil memurlar ile çeşitli meslek gruplarına mensup vatan severlerin en çok kullandığı güzergâh da yine burasıdır. Batı Karadeniz Bölgesi'nde kurulan bu cemiyetlerin Milli Mücadele hareketinin başarıya ulaşmasında hayati bir rol oynamış olduğu açıktır. 


Yunanistan, kurulduğu tarihten itibaren sürekli olarak Osmanlı Devleti'nin aleyhine bir genişleme politikası takip etmiştir. Pontus meselesinin ortaya çıkması, Yunan yayılmacılığırun bir çeşit devamı mâhiyetindedir. I. Dünya Savaşı'nın ardından bölgede yaşayan Rumlar gayelerine ulaşma vaktinin geldiğine inanarak silâhlı ve siyasi faaliyetlere başlamışlardır. 
Pontusçu Rumların bu faaliyetlerine en büyük desteği, başta Fener Rum Patrikhanesi olmak üzere Yunanistan ve Batılı devletler vermiştir. Yurt içinde Rumlara ait dini kurumlar ve bazı yabancı kuruluşlar, Pontus Devleti hedefini destekleyerek çeşitli yardımlarda bulunmuştur. 
Bu kurumların başında gelen Fener Rum Patrikhanesi ve Patrikhaneye bağlı metropolitlikler, milletlerarası teşebbüsleriyle de dikkat çekmiştir. Yabancı kuruluşlardan Merzifon Amerikan Koleji'nin ise “Pontusçuluğun merkezlerinden biri olduğu” 1921'de belgeleriyle ortaya çıkarılmıştır. Neticede, Pontusçu Rumların Karadeniz Bölgesinde kurmayı hayâl ettikleri devlet projesi Yunanistan'ın mağlup olmasıyla tarihin çöplüğüne atılacaktır. 


Güz mektubu 


I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin mağlüp olması üzerine Pontusçu Rumlar gibi Ermeniler de Karadeniz Bölgesinin bir kısmı üzerinde hak iddia etmişlerdir. Bu durum Pontusçu Rumlarla Ermenileri karşı karşıya getirmiştir. Pontusçu Rumlar dönemin emperyalist güçlerinin baskısına boyun eğerek Ermenilerle uzlaşma yoluna gitmişlerdir. Her iki kesimin Karadeniz ve özellikle Trabzon üzerindeki emelleri, Milli Mücadele'nin başarıya ulaşması ile akim kalmıştır. 


Türk Milli Mücadelesinin zafere ulaşmasındaki en ciddi faktörlerden biri de cephe gerisindeki lojistik planlama ve teşkilâtlanmadır. Bilhassa Menzil Teşkilâtı'nın ve bağlı alt kollarının faaliyeti Türk milletinin topyekün direnişi ve işgâle karşı mücadelesini örgütlemiştir. 
Bölgenin bir kısmı işgâl noktalarının dışında kalsa da Savaşın doğrudan doğruya içinde yer alarak cephe gerisi destek faaliyetlerine yoğun biçimde iştirâk etmiştir. Trabzon'dan Ereğli'ye kadar Karadeniz'in hemen her noktası büyük bir fedakârlıkla sevkiyât ve nakliyât faaliyetlerine katılmıştır. Bu kapsamda, daha sonra “İstiklâl Yolu” olarak adlandırılan İnebolu-Kastamonu-Çankırı-Ankara hattı ayrı bir ehemmiyeti haizdir. Bu yol gerek emniyet, gerek mesafe bakımından diğer yollardan daha kullanışlı olması hasebiyle sevkiyâtın ana güzergâlu haline gelmiş ve nakliye faaliyetleri yoğun olarak bu yol üzerinden sağlanmıştır. Bölgede Kastamonu Menzil Müfettişliği bünyesinde gerçekleştirilen sevkiyât ve nakliyât işleri büyük bir titizlikle sürdürülmüş ve cepheye kadar uzanan yol üzerinde mühim çalışmalar yapılmıştır. Hem sivil vatandaşların, hem de askeri ve mülki idarenin kontrolünde yürütülen bu çalışmalar, nihai zaferin belirleyici unsurları arasında sayılmalıdır. 

Sakarya, 23 Ağustos 1921 tarihindebaşlayan son savunma savaşıdır. 13 Eylül 1921 tarihine kadar süren bu savunma savaşında Yunan Ordusu, tarihin en büyük şeref ve kahramanlık levhalarından birini yazan Türk askeri tarafından Sakarya Nehrinin doğusunda durdurulmuş ve geri çekilmek zorunda bırakılmıştır. Savaşın kazanılmasında tüm Anadolu halkı gibi Karadenizliler de milleti, devleti ve ordusuyla “İstiklâl-i tam” hedefinde birleşmişlerdir. Sakarya Meydan Muharebesi boyunca Karadeniz'deki illerde Milli Ordu'yu desteklemek gayesiyle binlerce kişinin bir araya geldiği mitingler düzenlenmiş, gece-gündüz duâlar edilmiş, lâzım gelen telgraflar çekilmiş ve yazılar yazılmıştır. Bu süreçte Karadeniz halkı ordusuna istisnâsız ve topyekün destek vermiştir. 

Milli Mücadele döneminde Karadeniz insanının mücâdeleye verdiği destek, pek çok akademik çalışmaya konu olmuştur. Dönemin ana kaynakları kadar daha sonra yapılan incelemelere bakıldığında da Karadeniz'in Milli Mücadele'deki yeri ve ehemmiyeti açıkça görülür. 
Milf Mücadele'de Karadeniz Bölgesinin desteğini başta o döneme ait arşiv vesikalarında görmek mümkündür. Bunun yanında Milli Mücadelede Karadeniz Bölgesinin yeriyle ilgili pek çok süreli yayın, hâtırat, biyografi, araştırma ve inceleme eseri ile lisansüstü tezler de yazılmuştır. 

Elinizdeki sayıya emek mahsülü yazıları ile katkıda bulunan bütün yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. 

Nasib ve kısmet olursa 2023'ün Mart ayı başlarında çıkacak 153. Sayımızda görüşmek ümidiyle bâki selâm ve muhabbetle... 


Prof. Dr. İsmail H. Demircioğlu (Sayı editörü) Mustafa Çalık (Editör yardımcısı) 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Giriş 

Milli Mücadele'de yıllarında Batı Karadeniz kavramı coğrafi olarak Osmanlı idari yapısındaki Kastamonu vilayeti ile Bolu ve Zonguldak müstakil sancaklarını ifade etmektedir. Bugünkü idari yapılanmasında ise Sinop, Çankırı, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Zonguldak illerimizi içerisine alan coğrafi bölgeyi nitelendirmektedir. Bu bölgede sadece Zonguldak ve Ereğli'de Milli Mücadele tarihimizde düşman işgali görünmesine karşılık, bölge Batı Cephesi'ne lojistik desteğinin sağlanması, Ankara hükümetinin dünyaya açılan kapısı olması bakımından 1919-1923 tarihleri arasında olağanüstü bir devre yaşamıştır. Bölge insanın Türk Milli Mücadele hareketine katkıları tarih sayfalarında efsaneleşerek yerini almıştır.' 


30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi sonunda İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarını işgali, Anadolu'da Milli Mücadele hareketinin başlaması sürecini hızlandırmıştır. Bilindiği üzere, Ankara'da bir milli meclis, Büyük Millet Meclisi açılıp bir hükümet oluşturulduktan sonra Anadolu'daki kanun düzeni Ankara'ya göre tesis edilmeye başlanacaktır. Bütün bunlar gerçekleşirken işgal kuvvetleri de boş durmuyor, son bağımsız Türk coğrafyası olan Anadolu'nun etrafında adeta demir bir çember örüyordu. 
Başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi tamamen İtilaf kuvvetlerinin kontrolündeydi. Ege bölgesi ise İngiliz destekli Yunan kuvvetlerinin tahakkümüne geçmişti. Güney'de Akdeniz sahillerinde İngiliz-İtalyan Fransız kuvvetleri geçit vermiyordu. Güneydoğu'da ise, bölgedeki Türk halkı kıyasıya bir sıcak mücadele yaşıyordu. Bütün bu kötü şartlar karşısında Türk Milli Mücadelesinin cephede zafer kazanması için mutlaka silah ve cephaneye ve lojistik ikmale ihtiyacı vardı.? Söz 


1- Rahmi Çiçek, “Milli Mücadele'de Batı Karadeniz”, Türkler, C:15, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, 5.679. 

2- Refik Turan, “Milli Mücadele'de İnebolu-Kastakonusu dönemde Kastamonu bu yönüyle bir lojistik ikmal merkezi halinde gelmiştir. Milli Mücadele döneminde Kastamonu ve havalisi emniyet ve asayiş durumu, buna bağlı olarak askeri ve sivil personel sevkiyatı ile silah ve cephane nakli sebebiyle önem kazanmıştır. 


Sivas Kongresi'nin toplanması hakkında karar Mustafa Kemal Paşa'nın 22 Haziran 1919'da Amasya Tamimi ile yaptığı çağrı ve davet sonrasında alınmıştır. Tamimde “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” ifadesi tam bağımsız bir Türkiye özlemini ve bu konudaki kararlılığın göstergesi sayılmıştır.) İşgallere karşı direnişi teşkilatlandırıp ülke geneline yaymak için pek çok yerde protesto ve mitingler başlamış ve kongreler düzenlenmiştir. Bu kongreler içerisinde Sivas Kongresi; mücadele hareketinin amacını ülkenin tümünü kapsayacak şekilde, tek bir elden ve bütün ülkeyi temsilen Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında teşkilatlanması ve bir temsil heyeti vasıtasıyla karar ve uygulama yetkisini kullanması bakımından diğer kongrelerden farklıdır. 


Sivas Kongresi ve kararlarının başarısı, sadece Anadolu'daki işgallere karşı gelen direniş hareketlerini bir program ve teşkilatlanma ile tek bir yönetim merkezi altında birleştirmesiyle öne çıkmamış, Temsil Heyeti'nin varlığı aynı zamanda İstanbul'un dışında yeni bir iktidar merkezi haline getirmiştir. Bu özelliğini ise yüzyılın ve Osmanlı Devleti'nin en son geldiği siyasi tarihin ve tecrübenin meşruiyetine dayandırmıştır. Nitekim Sivas Kongresi delegeleri, tutanaklarda sıkça karşılaşıldığı üzere milletin temsilcileri olarak millet adına yola çıktıklarını ifade etınişlerdir. Bu yüzden siyaseten mücadele meto- 


monu-Ankara Hattı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XV, Sayı:44, (Temmuz 1999), s.693- 
694. 

3- Serap Taşdemir, “Türkiye Cumhuriyeti'nin Dogum Belgesi: Amasya Tamimi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XXI, Say1:63, (Kasım 2005), s.1084-1085. 
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dunu benimseyen İstanbul merkezli iktidar, Sivas Kongresi'nin toplanmasını engellemek, dağıtmak ve lider kadrosunu ve delegelerini tutuklamak için her türlü vasıtaya tevessül etniştir. Sivas Kongresi'nin kazandığı bu görüntü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihi açısından kongre delegelerini çok önemli ve değerli kılmaktadır. Bu husus Sivas Kongresi konulu çalışmalarda öne çıkmaktadır." 


4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanan Sivas Kongresi Batı Anadolu temsilcileriyle Erzurum Kongresi'nde bütün Doğu Anadolu vilayetleri adına yetkili bir heyeti hem bütün Anadolu ve Rumeli'yi hem de bütün milleti temsil edebilecek bir genel kongre niteliği taşımaktadır. Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi'nin kararlarını ve teşkilatını olduğu gibi fakat daha genişleterek kabul etıniş ve sonuç olarak Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla genişletilerek birleştirilmiştir.5 

Bu makalede, Kastamonu, Bolu, Zonguldak, Çankırı, Sinop ve Bartın'da kurulup faaliyet gösteren Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kuruluş süreci ve teşkilatlanması ele alınmıştır. Dolayısıyla Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin faaliyetlerine yer verilmemiştir. Makale söz konusu bölge üzerine yapılan tezler, araştırma ve inceleme eserlerine dayalı olarak hazırlanan derleme türünde bir 


çalışmadır. 


1- Kastamonu ve çevresinde 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri 


Osmanlı Devleti'nin son döneminde Kastamonu'nun idari yapısına bakıldığında 1847-1856 tarihlerinde bir eyalet merkeziydi. 
Kastamonu Kocaeli, Bolu, Viranşehir (Eski- 


4- Fatih M. Sancaktar, “Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) Delegelerine Dair Bazı Tespitler”, İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, 71, (2020/1), s.491-492. 

5- Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, (Haz: E. Semih Yalçın), Berikan Yayınevi, Ankara, 2011, s.112. 


pazar) ve Sinop Livasından oluşmaktaydı ve livanın yöneticisi kaymakamdı. 1856 yılında Kocaeli İzmid Livası Hüdavendigar Eyaletine bağlanmıştı. Sadece iki yıl için 1866 ve 1867'de Ereğli Livası'nın eklendiğini, 1868'de Viranşehir yerine Kengiri (Çankırı) mutasarrıflığının bağlandığı görülmektedir. Kastamonu vilayeti 1868'den 1908'e kadar yöneticisi mutasarrıf olan Bolu, Kengiri ve Sinop sancaklarından oluşuyordu.# 


Kastamonu vilâyeti, Osmanlı idari taksimatında önemli bir idari merkez olup bugünkü Bolu, Sinop ve Çankın uzun yıllar Kastamonu vilâyetine bağlı sancaklar olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. 1903 tarihli Kastamonu Vilâyet Salnamesine göre Kastamonu vilâyeti Bolu, Sinop ve Çankırı sancaklarından oluşmakta olup; aynı zamanda vilâyete bağlı 22 kaza ve 27 nahiye bulunmaktadır. Bolu 1910 yılında bağımsız sancak olmuştur. Milli Mücadele yıllarında artık bağımsız bir vilâyet olan Kastamonu'ya İnebolu, Safranbolu, Araç, Cide, Daday, Tosya ve Taşköprü olmak üzere 7 ilçe ve Kastamonu merkez kazaya: Göl, Akkaya, Devrekâni ve Kuzyaka; İnebolu'ya Çatalzeytin, Küre; Safranbolu'ya Aktaş, Ulus ve Eflâni; Daday'a: Azdavay; Araç'a Mergüze, Boyalı, Cide'ye Hoşalay; Taşköprü'ye Gökçeağaç nahiyeleri bağlı bulunmakta idi.” 


Millî Mücadele döneminde Kastamonu ehemmiyet gösterilen bir vilayet konumunda olmuştur.8 Milli Mücadele döneminde ülkenin içerisinde bulunduğu şartlar içerisinde dernekleşme sürecinde milli, siyasi faaliyet 


6- Tülay Ercoşkun, “Salnamelere Göre Kastamonu Valileri Listesi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt:54, Sayı:2, (2014), 5.393-384. 

7- Ercan Çelebi, “Milli Mücadele'de Kastamonu”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl:10, Sayı:19, (Bahar 2014), s.106-107. 

8- Mehmet Şahingöz, “Milli Mücadele'de Kastamonu”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Kastamonu Tebliğler (19-21Ekim 1988), Kastamonu, 1988, s.133-143. 


yürüten cemiyetler ağırlıklı olmuştur. Bu bağlamda Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kastamonu Şubesi teşkilatlanmıştır. Kastamonu ve havalisinde Milli Mücadelenin ilk günlerinden itibaren büyük bir hareketlilik yaşanmuş ve işgallere karşı teşkilatlanma başlamıştır. 16 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgaline karşı bir protesto mitingi düzenlenmiştir. Bu kapsamda bölgede Kuva-yı Milliye ruhunu canlandırmak ve cephe desteğini artırmak amacı ile Miralay Osman Bey, Kastamonu Mevki Kumandanı görev ve yetkisi ile bölgeye tayin olmuştur. 


4-11 Eylül 1919 tarihinde gerçekleştirilen Sivas Kongresi'nden hemen sonra Osman Bey 16 Eylül 1919 tarihinde Kastamonu'ya gelmiş, ancak şehrin girişinde 58'inci Alay Komutanı Mustafa Bey'in emirleri ile Kastamonu Merkez Komutanı Yüzbaşı Hamdi Bey tarafından gözaltına alınmıştır. Miralay Osman Bey gözaltından kurtulduktan hemen sonra Mustafa Kemal Paşa'yı aramış ve durumu şu şekilde bildirmiştir: “Bugün Kastamonu'ya geldim. Hükümet-i Merkeziyenin adamları, Vali vekili ve jandarma kumandanırın dessaslığı ile hanemde tevkif edildim. Timsal-i hamiyyet olan zabıtanımızın himmetleri ile şimdi kurtuldum. Ben- de Vali vekilini ve jandarma kumandanını tevkif ettirdim. Telgrafhaneyi işgal ettim”. 
Miralay Osman Bey ile Mustafa Kemal Paşa arasındaki haberleşme sürekli devam etmiş ve bölgede yaşanan olaylar anında kendisine ulaştırılmıştır. Bu konuda Mustafa Kemal ile Miralay Osman Bey arasında geçen şu telgraf görüşmesi bölgedeki o günlerin genel durumunu değerlendirme açısından önemlidir. 
Kastamonu ve Havalisi Kumandanı Osman Bey ile makine başında haberleşme (16/17 Eylül 1919) başlığı altında Mustafa Kemal Paşa Kastamonu'nun Kuva-yı Milliye ile birleşmesini şöyle ifade etmektedir: 


“Mustafa Kemal: Şimdi orada vaziyete 


“9- Ali Fuad Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, İs- 


tanbul, 1953, 5.193. 


Türkiye Günlüğü 152 / Güz 2022 


Batı Karadeniz'de Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kuruluş ve teşkilâtı 


hâkim misiniz? Ne kadar kuvvetiniz var? 
Orada vilayet erkânından emniyete değer kim vardır? Yeni tayinolunup İnebolu'ya geldiği haberalınan valinin ismi nedir? 


Osman Bey: Halen vilayete hâkimim, her halde, Kongre'nin yardımcı olarak beni aydınlatması lazımdır. Tayin olunan vali, Konya valiliğinden emekli, gayet eski bir zat olduğu rivayet olunuyor. İsmi Ali Rıza'dır. 
Kuvvetim iki yüz elli kişi çıkarır bir tabur ve dört tüfekli bir mitralyöz bölüğünden, ibarettir. Halk ile henüz görüşülememiştir. Vilayet erkânından Defterdar Ferit Bey vardır. 


Mustafa Kemal: Şimdi bizzat vali vekâletini üstleniniz ve bütün askeri kuvveti ve mülkiyeyi elinize almaya tamamen salahiyetlisiniz. Gelmekte olan valiyi derhal tutuklattıracak tedbirleri süratle alınız, icraatınıza fiilen engel olanlara karşı tereddütsüz silah kullandırınız. Vilayet Defterdarı, benim Diyarbekir'den tarıdığım Ferit Bey ise, size yardım etmesi lazımdır. Bolu Mutasarrıfına, aldığınız vaziyet ve salahiyeti, şimdi bildirerek onun da İstanbul'a karşı aynı şekilde hareket etmesini tarafımızdan söyleyiniz. Sinop Mutasarrıfı Mazhar Tevfik Bey'e de, benim tarafımdan aynı talimatı veriniz”. 


Kastamonu'nun Kuva-yı Milliye'ye katılmasını anlatan Hüsnü Açıksöz'ün Tahir Karauğuz'a yazdığı 20 Eylül 1919 tarihli mektubundan bir bölümü aşağıda verilmiştir: 


..Osman Bey, bizi görünce hemen Kastamonu'nun Kuva-yı Milliye'ye katıldığını bildiren bir beyanname yazılmasını istedi. Bildiriyi birlikte yazdık. Sonra, “Haydi git. Sabahleyin herkes yatağından kalkarken, Kastamonu'nun Kuva-yı Milliye ile birleştiğini anlasın. Mürettipleri bulmak için istediğin kadar polis de götürebilirsin” dedi. Hemen matbaaya koştuk, anahtarı istedik, vermediler. 
Birbirimizin omuzlarına basarak pencereden içeri girdik. Üç mürettip bulmuştuk. Karanlıkta, küçük idare lambalarını ellerde dolaştırarak beyannameyi dizdik, tashihini yaptık. 


10- Atatürk'ün Bütün Eserleri, C.4, (1919), Kaynak Yayınları, İstanbul, 2000, s.57. 
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Makineye verdiğimiz zaman tanyeri ağarmıştı... 17 Eylül sabahı, güneşin ilk ışıkları Kastamonu üzerinde parlarken, bulduğumuz küçük çocuklar ellerindeki beyannameleri halka dağıtarak seslerinin çıktığı kadar bağırıyorlardı: “Müjde! Müjde! Kastamonu Kuva-yı Milliye'ye iltihak etti.” Ne kadar sevinmiştik, 


bilemezsin..." 


Kastamonu Kuva-yı Milliye ile birleşme- den evvel vilayete gönderilen bazı yazı ve 
telgrafların da saklandığı Kastamonu'ya 13 
Eylül 1919 tarihli son Osmanlı Meclis-i Mebusan seçimleri hakkında gönderilen yazı 17 
Eylülde ele geçirilip duyurulabilmiştir. Nihayet seçimler yapılmış, 12 Ocak 1920'de son Osmanlı Meclis-i Mebusânı açılmıştır. 


Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kastamonu Merkez Heyeti: Vali İbrahim Beyin tutuklanarak Bekirağa Bölüğü'ne hapsedilmesinden sonra Kastamonu Vali Vekilliği görevine Defterdar Ferit Bey getirilmiştir. Bu arada Kastamonu Kuva-yı Milliye ile birleşmiş ve şehrin hayatında yeni bir dönem başlamıştır. Ferit Bey, Mustafa Kemal Paşa'dan aldığı emir üzerine, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Kastamonu'da teşkilatlanması hususunda çalışmalar başlatmıştır. 
Kısa sürede Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Kastamonu Şubesi kurularak, merkez heyeti oluşturuldu. Milli Mücadele döneminin hemen başında teşkilatlanarak kuruluşunu tamamlayan Kastamonu Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti faaliyetlerini belirli bir program dâhilinde yürütmüştür. Cemiyet kuruluş aşamasında öncelikle bir kongre düzenleyerek yönetim kurulunu oluşturmuş, başkan, kâtip, muhasip ve üyelerini seçmiştir. Cemiyetin ilk yönetim kurulunda görev alan şahıslar şunlardır: Başkan Şeyh Ahmet Ziyaeddin (Uluoğlu), İkinci Başkan eski mebuslardan Hoca Şükrü Efendi, üyeler: İdare Meclisi başkâtipliğinden istifa eden Fazıloğlu Besim, Hukuk Mahkemesi Reisi Yusuf Ziya, Ulemadan Hacı Mümin Efendi, Tavukçuoğlu 


11- Doğu Karauğuz, Kuvay-ı Milliye Ruhuyla Bir Ömür, Istanbul, 2011, s.55. 


Ahmet, Akdoğanlızade Mehmet Ali, Memleket Hastanesi Operatörü Ali Bey, Mülâzım-ı evvel Şevket, Jandarma Mülâzım-ı evveli Remzi Bey.!? Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Kastamonu şubesinin kurulmasından sonra Kastamonu Cemiyet'in kontrolü altına girmiştir. Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, vilayet ve müstakil sancak merkez heyetleri şeklinde teşkilatlanarak Temsil Heyeti'nden alınan talimatlar doğrultusunda Milli Mücadele hareketi içerisinde etkin bir rol oynamıştır. 


Yönetim Kurullarına ilk seçilenler daimi kalmamış daha birçok yurtseverler seçilmişlerdir. Heyet-i Temsiliye Reisliği'nden Valiliğe gelen telgraflar artık açıkça Müdafaa-i Hukuk Reisliğine gönderildiği için Kastamonu Başkanı Şeyh Ziyaeddin Efendi bu telgrafları alır almaz, kâtibi Abidin beye veriyor (eski milletvekili) ve Ferit Paşa hükümetinin devrilmesi için yazılan en acı ve sert telgrafları Abidin bey yazıyor, Ziyaeddin Efendi de hiç çekinmeden imzalayarak gönderiyordu, çok yararlıkları dokunan Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Merkezinden bir parça bahsetmek kadirbilirlik olur.* Yönetim Kurulu ilk zamanlarda şimdiki müze bahçesine katılan Dar'ülkurra Medresesi'nin alt katındaki bir odada toplanıyordu. Sonra Ballıkzade Şemsettin Beyin cadde üstündeki evi tutularak orada toplanıldı. İlk günler de mitingler yaptırmak, protesto telgrafları çekmekle kalırdı. 
Üyelerin devamsızlığı görülünce derhal değişmeler yapılırdı. Açıksöz gazetesi sahibi Hamdi Bey de girmişti. Doğruluk ve ilmi 


12- “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Kastamonu Heyet-i Merkeziyesi”, Açıksöz, Yıl:1, Sayı:14, (28 Eylül 1335), s.4. Nurettin Peker, 1918-1923 İstiklal Savaşı'nın Vesika ve Resimleri, İnönü, Sakarya, Dumlupınar Zaferlerini Sağlayan İnebolu ve Kastamonu Havalisi, Gün Basımevi, İstanbul, 1955, 5.93. 

13- Çiçek, a.g.m., s.680-681. Ayrıca bakınız. Hüsnü Açıksözcü, İstiklâl Harbinde Kastamonu, Kastamonu Vilayet Matbaası, Kastamonu, 1933, 5.61-65. 

14- Peker, a.g.e., 5.94. 
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ile anılan Şeyh Ziyaeddin Efendi ile Hamdi Bey Tavukçuoğlu Mehmet, Akdoğanlızade Mehmet Ali Efendiler değişmeden Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar yılmadan çalıştılar. 
Bu heyet içinden asker, memur olanlarla, özürlerinden ötürü çekilenler oldukça, yerlerine Kastamonu'nun daha birçok hamiyetli evlâtları girdiler. Kara Hüseyin oğlu Abidin, dava vekili Ünyeli Halit, Sultani muallimi Şevket, Baytar müdürü Süleyman Sami, Abdülahad Nuri, Hacı Necip Tatlızade Nuri, Evliyazade Abdullah. Altıoğlu Hafız Bey ve efendiler vazifelendirilmişlerdi."5 


İnebolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Cemiyetin Başkanı Müftü Ahmet Efendi ve daha sonra Hüseyin Kâşif Bey olmuştur. 
İkinci Başkan Rüsumat Müdürü Abdülhalim Bey, üyeler ise Muhasip ve Veznedar Kabaalioğlu Mehmet Hamdi, İlyas Kaptan, Mustafa Selim, Mustafa Nuri, Mustafa Sıtkı, Hacı Alioğlu Mehmet Fahri, Tırmandıoğlu Salih, Battaloğlu Mustafa, Emekli Necip Kabaalioğlu ve Ahmet Hamdi Beydir.'* Cemiyetin tam ismi ve başkanı “Anadolu ve Rumeli Vilayatı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İnebolu Heyeti İdare Reisi Kaşif” olarak geçmektedir.” 


Safranbolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: “Mondros Mütarekesi sonrasında İtilaf devletlerinin Anadolu topraklarını işgal etmeleri, tüm yurtta olduğu gibi Safranbolu'da da üzüntü ile karşılanmıştır. Nitekim Safranbolu Belediye Reisi Zühtü, İlçe Müftüsü Said, Eşraftan Hacızade Hasan, Eşraftan Yeli Beyzade Mehmet, Eşraftan Mahmutzade Cemil, Eşraftan Akıllızade Hakkı, Tüccardan Hacı Salihzade Ömer, Tüccardan Arap Hafızzade Hamdi ve Eşraftan Çobanzade Mustafa Beyler; 3 Haziran 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa henüz daha Havza'da iken gönderdikleri telgrafla kanlarının son damlasına kadar düşmanla savaşmak istediklerini bildirmekteydiler”. Bu sırada Kastamonu Vali Vekili Fe- 


15- Peker, a.g.e., 5.94-95. 


16- Peker, a.g.e., 5.93. 
17- Şahingöz, a.g.e., 5.74. 
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rit Recai Bey, 18 Eylül tarihinde Kaymakamlıklara verdiği emirle Vilayet sınırları içinde hemen Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulmasını istemiştir. Safranbolu'da Kuva-yı Milliyeci Dr. Ali Yaver Beyin başkanlığında cemiyet kurulmuştur. İdare heyeti üyeleri ise Kilecioğlu Rıfat, Antapoğlu Mustafa, Eczacı Hidayet, Binbaşıoğlu Refik, Değirmencioğlu Mehmet, Avukat Osman, Yüreklioğlu Hasan Fehmi, Cebecioğlu İsmail Beyden oluşmaktaydı.? Ali Rıza Paşa Hükümetinin istifası sürecinde gönderilen telgrafta ise Zağfran- bolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Sadeddin imzası bulunmaktadır.” 


Araç Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Başkanı Belediye Reisi Hafız İsmail Bey, İkinci Başkan Solakoğlu Hüsnü Bey, idare heyeti üyeleri ise kâtip üye Memişoğlu Ziya Bey, Hacı Mustafa oğlu Hasan, Karabeyoğlu Kâmil, Müftü Hasan Tahsin, Emekli Kaymakam Abdullah Nazım ve Kilelioğlu Abdullah Efendiden ibarettir.” Ali Rıza Paşa Hükümetinin istifası dolayısıyla 5 Mart 1920 tarihinde Araç kazası ileri gelenlerinin gönderdiği telgraf metninin altında Belediye Reisi Hafız İsmail, Araç Kazası Müftüsü Hasan Tahsin, ahaliden Abdullah Kazım, Hüseyin Ata, Kamil, Ziya ve Ata Beyin isimleri yer almaktadır.” Diğer ilçelerden müdafaa-ı hukuk cemiyetlerinin telgraflar çekmesi Araç'ta söz konusu tarihte cemiyetin teşekkül edip etmediği hakkında soru işareti bırakmaktadır. 


Cide Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Başkanı Faizoğlu Hamza, İkinci Başkanı Şube Reisi Kıdemli Yüzbaşı Şaban Bey, idare heyeti üyeleri ise Jandarma kumandanı Yüzbaşı Asım, Reji memuru Pertev, Limana Hüseyin Bey den oluşuyordu.” Hüseyin Avni Beyin de başkanlık yaptığı anlaşılmaktadır. 


18- Sarıkoyuncu, a.g.m., s.45-46. 
19- Peker, a.g.e., 5.94. 

20- Şahingöz, a.g.e., 5.74. 

21- Peker, a.g.e., 5.94. 

22- Şahingöz, a.g.e., 5.183. 

23- Peker, a.g.e., 5.94. 

24- Şahingöz, a.g.e., 5.83. 
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Devrekani Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Cemiyetin Başkanı Müftüoğlu Mehmet Fevzi, İkinci Başkan Kulaksızoğlu Hacı Osman, üyeleri ise Vefaoğlu İzzet, Çal'calı Numan Beydi.5 

Küre Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Başkan Rüştiye Baş Muallimi Hafız Osman Nuri Beydi. İdare Heyeti üyelerinden ise sadece Ahmet Efendinin ismi tespit edilebilmiştir. Şahingöz'ün çalışmasında Küre-i Nühas Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şeklinde geçmektedir.” 


Daday Müdafan-i Hukuk Cemiyeti: Başkan Hasan Rıza Bey olup yönetim kurulu üyeleri tespit edilememiştir. Mutasarrıf ve kaymakamlıklarda da Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurulmuş ve Kastamonu havalisi tamamen Kuva-ı Milliyecilerin gözetim ve buyruğu altına girmiştir.” Ali Rıza Paşa Hükümetinin istifasına gösterilen tepkiler arasında gönderilen telgrafta “Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Başkanı Mehmet” imzası olup Mehmet Beyin de başkanlık yaptığı anlaşılmaktadır.” 


Abana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: 7 Mart 
1920 tarihli telgrafta geçtiği kadarıyla cemiyetin Başkanı Ahmet Bey olup diğer isimler tespit edilememiştir.” 


Taşköprü Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Cemiyetin Başkanı Hasan Bey olup diğer isimler tespit edilememiştir.” 


Tosya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Cemiyetin idare heyeti üyelerinin isimleri belirlenememiştir. Bu dönemde Tosya Müftüsü olan Hafız Mehmet Bahaeddin Efendi Tosya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşu ve faaliyetlerinde görev almış, vaazlarıyla Milli Mücadele hareketinin amaçları konusunda 


25- Peker, a.g.e., s.94. Şahingöz, a.g.e., 5.73. 
26- Peker, a.g.e., s.94. Şahingöz, a.g.e., 5.132. 
27- Peker, a.g.e., 5.94. 

28- Şahingöz, a.g.e., s.83. 

29- Şahingöz, a.g.e., s.214. 

30- Şahingöz, a.g.e., s.106. 


Tosya halkını aydınlatmıştır. Ayrıca Tosya Müftüsü olarak Ankara Fetvasını tasdik etmiştir. 


Bu dönemde Kastamonu'ya mücavir Çorum'da da Çorum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Başkan Dr. Akif Tevfik, Belediye Reisi Nuri ve müftü Ali Beyden teşkil olunduğu anlaşılmaktadır. Kastamonu merkezine bağlı bütün şubelerde de ayrı şartlar ve zaruretler altında değişmeler olmuş ve başarı ile çalışmışlardır. Ancak düşman gemilerinin daimi gözetimi altında çalışan, yolcu vapurlarından veya düşman gemilerinden çıkan tehlikeli elemanlarla her an karşılaşan ve nihayet iç şubelere nazaran daha korkulu günler yaşayan Sinop, İnebolu, Cide Amasra, Bartın, Zonguldak. Ereğli, Akçakoca” gibi kıyı şehirlerimizdeki müdafaa-i hukuk kurullarının cesaret ve yararlıkları daha büyüktür. Bunu ayrıca belirtmek bir borçtur. 
Kastamonu'ya Valiliğine Cemal Bey geldikten sonra kuvvetlenen şubelerin çalışmaları da artmıştır. 


2- Bolu ve çevresinde 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri 


Milli Mücadele döneminde Bolu oldukça stratejik bir konuma sahipti. İtilaf Devletleri tarafından İstanbul'un 16 Mart 1920'de işgal edilmesi üzerine Milli Mücadele'ye katılmak üzere Anadolu'ya geçmek isteyen bazı aydınlar, subaylar ve Meclis-i Mebusan üyeleri Ankara'ya ulaşmak için önceleri bu yolu tercih etmişlerdir. Bu nedenle İstanbul-Ankara arasında en önemli geçit noktası olan Bolu'nun güvenliği milli mücadele tarihi açısından da son derece önemlidir. İstanbul-Ankara yolunun ve Bolu'nun emniyeti daima Bolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin sorumluluğu altında olmuştur.” Bolu merkezinde ilk müdafaa-ı hukuk teşkilatlanması 


31- Şahingöz, a.g.e., 5.139. 

32- Fahri Kılıç, “Bolu Müdâfaa-İ Hukuk Cemiyeti ve Faaliyetleri”, AIBU, Eğitim Fakültesi Universitesi Dergisi, 11/1, (2011), s.30-31. 


İzmir'in işgaline tepki olarak Mithat Kemal (Algüloğlu) Beyin başkanlığında kurulan Redd-i İlhak Cemiyeti'yle başlamıştır. Sivas Kongresi'nden hemen sonra bu cemiyetin adı Bolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak değiştirilmiştir.” İlk teşkilatlanmanın kaymakam vekili Mithat Kemal Bey tarafından Gerede'de gerçekleştirildiği bilinmektedir. 
Bolu'da İstanbul Hükümeti ile ilişkiler de yine Mithat Kemal Bey aracılığıyla 22 Eylül 1919'da gönderilen telgrafla sona erdirilmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın önerisiyle Bolu Hükümet Tabibi Dr. Fuad (Umay) Bey Bolu Sancağı ve kazalarında Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurmakla görevlendirilmiştir.* 
Dr. Fuad (Umay) başkanlığında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin bir şubesi olarak kurulan Bolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Mustafa Kemal Paşa'nın direktifleri doğrultusunda Kuva-yı Milliye yararına oldukça önemli faaliyetlerde bulunmuştur. 
Cemiyet adına başkan Dr. Fuad Bey bölgedeki gelişmeler hakkında raporları Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya aktarmuş, ilçelerdeki Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin teşkilatlanmasında öncülük etmiştir.” 


Bolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Bolu'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Dr. Fuad Bey'in başkanlığında, ikinci başkan Tahrirat Müdürü Kazım Bey, üye olarak ise Ceza Reisi Mustafa, Müftü Ahmet, Başsavcı Lütfi, Eczacı Faik, Mekteb-i Mülkiye mezunlarından Mithat (Kemal Algüloğlu), müderris Muhiddin ile eşraftan Ali Servet Bey tarafından teşkil olunmuştur. Kuruluşu sonrasında Temsil Heyeti Başkanlığından Bolu Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetine gönderilen bir telgrafta; “Bolu livasınca gösterilen itimâda teşekkür eder ve teşkili iş'âr buyurulan Hey'et-i Merkeziyye'ye Cenâb-ı Hakk'tan 


33- Erol Evcin, “Bolu Livasında Kurulan Müdafaa-i Hukük Cemiyetleri ve Faaliyetleri”, Atatürk Yolu Dergisi, Sayı:49, (Bahar 2012) 5.83. 

34- Kılıç, a.g.m., 5.31. 

35- Kılıç, a.g.mı., 5.31. 
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muvaffakıyetler temenni eyleriz efendim.” 
denilmiştir.” 

Cemiyet, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Bolu Milletvekilleri Nuhzade Mehmet Vastfi, Yaver Cevat Abbas, Tunalı Hilmi ve Müftü Ahmet Tayyar Beylerin seçilmelerinde etkili olmuştur. Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi için Bolu'da 1 Nisan 1920'de yapılan seçimlerde Bolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin önerdiği adaylar seçime katılmıştır. Cemiyet tarafından belirlenen üyeler Hacı Abdulvahap ve Nuri Efendi ile İlyaszade Şükrü Bey ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Dr. Fuad Bey'lerdir. Cemiyet bu adayların seçilmeleri için önemli faaliyetlerde bulunmuş ve seçilmelerini de sağlamıştır. Dr. Fuad Bey'in TBMM'ne seçilmesi ve Bolu'dan ayrılması üzerine Bolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyeti de yeni bir heyet oluşturmak için istifa etmiştir. Başkanlığını iaşe eski Müdürü Mithat Kemal Bey'in yaptığı on bir kişilik yeni bir yönetim kurulu seçilmiştir. Cemiyet'in diğer üyeleri İlyaszade Hakkı Efendi, Hastane Baştabibi İrfan Bey, Doktor Şuayip, Nuri, Hacı Rasih, Sirkecizade Hacı Servet, İrvanyalı Hacı Emin, Hafız Vehbi, Çataklızade Zeki, Eczacı Faik ve Hititzade Tahir Beylerdir. Ancak kısa bir süre sonra tekrar yönetimde değişiklik yapılmıştır. Bolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yeni yönetimi şu isimlerden oluşturulmuştur: Belediye Reisi İlyaszade Hafız Hakkı Bey, Dava Vekili Ali Saib Bey, Hastahane Sertabibi İrfan Bey, Şeyh Nurettin Efendi, Sultani Edebiyat Muallimi Şeref Abdi Ağazade Mehmet Efendi, Küpelizade Mehmet Efendi, Tüccardan Kutucuzade İzzet Efendi, Dava Vekili Eşraftan Vehbi Efendi, Eşraftan Kolluzade Rıfat Efendi.” 

Cemiyet, Bolu'da daha kapsamlı bir yönetim oluşturmak amacıyla Liva genelini temsil eden genel bir seçim yapılmıştır. Bolu'ya bağlı kaza heyetleri 30 Eylül 1920 tarihin- 


36- Evcin, a.g.m., 5.84. 
37- Kılıç, a.g.m., 5.32. 
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de, müntahib-i sani, idare meclisi, belediye üyeleri, ulema ve eşrafın katılımıyla Belediye dairesinde Cemiyet Merkez Heyeti için şu isimler üye seçilmiştir: Hafız Tayyar Bey (Reis, eski Bolu milletvekili, eski müftü), Taşhancızade Zeki (eski milletvekili), İlyaszade Hafız Hakkı (Belediye Reisi), eşraftan Kepekçizade Tevfik Efendi, tüccar Hafız Vehbi Efendi, eşraftan Aşıkzade Mehmet Efendi, Cami-i Kebir İmamı Hafız Mehmet Efendi, Sıhhiye Müdürü, Hastane Baştabibi Dr. İrfan Bey, Hastane Operatörü Abdülgaffar Efendi, tüccar Abdüssettar Efendi, eşraftan Dava Vekili Vehbi Efendi, Dertli Gazetesi Müdürü Ali Saib Bey, ulemadan Tayyipzade Hafız Hakkı Efendi, Muzaffer Efendi (kâtip, fabrika müdürü), eşraftanm Leblebicizade Ahmed Efendi ve Kanaat Mağazası sahibi olan Fehmi Efendi. 


Gerede Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Gerede Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti'nin kurulması için bölge halkı Sivas Kongresi'nden hemen sonra çalışmalara başlamış, kısa bir süre içinde cemiyet teşkilatlanmıştır. Bu konuda Bolu Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti Başkanı Dr. Fuat (Umay) Bey tarafından Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti'ne gönderilen 18 
Ekim 1919 tarihli telgrafta Gerede idare heyetinin Mal Müdürü Reşad, Telgraf Müdürü Tevfik, Belediye Doktoru Zihni (Ülgen), eşraftan (Dayızâde) Mithat Beyler ile Belediye Reisi Lütfi Efendiden teşkil edilerek vazifeye başladığı belirtilmiştir.” Gerede Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti önemli işler başarmıştır. 
Mustafa Kemal Paşa'nın isteğiyle cemiyet 
adına Mithat Kemal Bey'in Başkanlığında 22 
Eylül 1919'da İstanbul Hükümeti'ne gönderilen bir telgrafla İstanbul Hükümeti ile Bolu Livasının ilişkisi sona erdirilmiştir.“ 


Mudurnu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Mudurnu'da işgallere tepki olarak ilk önce 
30 Mayıs 1919'da Redd-i İlhak Cemiyeti ku- 


38- Kılıç, a.g.m., 5.33. 
39- Evcin, a.g.m., s.97-98. 
40- Kılıç, a.g.m., 5.31. 


rulmuştur. Bu cemiyet İzmir, Manisa ve Aydın'ın işgalleri üzerine mitingler düzenlemiştir. Cemiyet, Sivas Kongresi'nde alınan kararların ardından 20 Ekim 1919 tarihinde “Mudurnu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adını alarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 
Cemiyetin başkanı Ahi Baba Hacı Mehmet Ağa, üyeliklerini Belediye Reisi Hacı Osman, Armutçuzâde Hakkı, Hacı Ahmetzâde Mehmet, Hacı Tahsin, Mahmutbeyzâde Selim (Sarıbay), kâtipliğini ise Halit Bey yapmıştır. Mudumu Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti İdare Heyetine seçilen bu kişilerin isimleri Bolu Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti Reisi Fuat (Umay) Bey tarafından 22 Ekim 1919 tarihi itibariyle Sivas'taki Temsil Heyeti'ne bildirilmiştir.“ 

Mudumu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından bölgede milli mücadele hareketi aleyhinde faaliyet gösteren kişiler takip edilmiş, bu kişilerin zararlı faaliyetlerini önlemek ve haklarında gerekli işlemleri yapmak üzere çalışmalar yapılmıştır. Bütün bu gelişmelere rağmen bölgedeki şartlar sebebiyle bu dönemde Kuva-yı Milliye'ye katılım konusunda bir kısım halkın temkinli olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Mudurnu'da İstanbul Hükümeti'nin etkisiyle bir “Hilâfet Hey'eti” kurulmuş ve bölgede daha sonra bastırılacak olan isyan hareketi de olmuştur. Söz konusu dönem itibariyle cemiyetin bölgede kaybolmaya başlayan otoritesini yeniden sağlamak ve faaliyetlerini artırmak üzere reisliğe Dombayzâde İsmail Hakkı Bey'in, üyeliklere ise Besim (Bayrak), Haytazâde Salih ve Bozzâde Hacı Salih Beylerin getirildiği görülmektedir. Bolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Hey'et-i Merkeziyyesi Reisi Mehmet Sıdkı Efendi tarafından TBMM Riyaseti'ne gönderilen 15 Haziran 1921 tarihli yazıya göre Mudumu Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti'nin riyasetine tekrar Dombayzâde İsmail Hakkı Bey'in, üyeliklerine ise Haytazâde Salih, Bozzâde Salih, Mahmutbeyzâde Selim, Be- 


41- Evcin, a.g.m., 5.106. 


sim, Hacı Hafız İsmail Hakkı ve Mehmet Sâib Efendilerin seçildiği anlaşılmaktadır.? 


Göynük Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: 15 Mayıs 1919'da işgali bütün Anadolu'da olduğu gibi Göynük kazasında da büyük bir infial yaratmış ve bu elim olay neticesinde hamiyetli bölge halkı Göynük Redd-i İlhak Cemiyeti'ni teşkil etmiştir. Bu cemiyetin ilk faaliyeti söz konusu işgali kınayan ve işgal kuvvetlerini devletleri Anadolu'dan çıkarmak üzere Göynüklülerin mallarını ve canlarını feda etmeye hazır olduklarını 18 Mayıs 1919 tarihli bir telgrafla Sadaret makamına bildirmeleri olmuştur.” 13 Ekim 1919'da ise Göynük Kaymakam Vekili Burhaneddin Bey Bolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti'nin program ve nizamnamelerini talep etmiştir. 
Göynüklüler birleşerek kısa sürede Göynük Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni teşkil etmişlerdir. Cemiyetin İdare Heyeti'ne seçilenlerin isimleri Bolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Dr. Fuat (Umay) Bey tarafından 22 Ekim 1919'da Sivas'taki Temsil Heyeti'ne bildirilmiştir. Buna göre cemiyetin reisi Lügerzâde Hâfız İsmail, üyeleri ise Belediye Reisi Hâfız Şâkir (Turan) Hamdibeyzâde Mehmet, Duhânizâde Şevket, Hâfızzâde İsmail, Hâfız Yusuf (Bayındır), Postacızâde Emin Beyler idi. Cemiyetin özellikle bölgede çıkan ayaklanmalar sırasında oldukça faal olduğu, bunları bastırmak üzere halkın teşkilatlanması ve Kuva-yı Milliye'ye destek olması konusunda önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır.“ 


Göynük Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti'nin bölgede kısa sürede Kuva-yı Milliye teşkilatını oluşturduğu anlaşılmaktadır. Kurulan Kuva-yı Milliye teşkilatına Fatih Sultan Mehmet'in Göynük'te dünyaya gelen hocası Akşemseddin'in adına izafen “Akşamseddin Müfrezesi” ismi verilmiştir.” Bolu Müdafaa-i 


42- Evcin, a.g.m., s.109-112. 

43- Evcin, a.g.m., 5.113. 

44- Evcin, a.g.m., 5.114. 

45- Evcin, a.g.m., 114, Kılıç, a.g.m., 5.31. 
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Hukuk Cemiyeti Hey'et-i Merkeziyyesi Reisi Mehmet Sıdkı Efendi tarafından TBMM 
Başkanlığı'na gönderilen 15 Haziran 1921 
tarihli bir yazıda Göynük Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin başkanlığına Duhânizâde Şevket Bey'in, üyeliklerine ise Bayındırlı Hâfız Yusuf, Hâfızşâkirzâde İsmail ve Hâfızşâkir, Lügerzâde Hâfız İsmail ve Mustafa Efendilerin seçildiği belirtilmiştir. Netice olarak Göynük Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin çalışmaları neticesinde Göynük halkı Milli Mücadele hareketine önemli ölçüde destek vermiştir. Bölge halkının gerek bölgeyi kuzey ve batı yönlerinden sıkıştıran işgal kuvvetlerine gerekse asilere karşı birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinde ve böylece Milli Mücadele karşıtı faaliyetlerin bölge üzerinden Ankara'ya sarkmasının engellenmesinde cemiyetin siyasi, sosyal ve askeri faaliyetleri önemli rol oynamıştır. 


Düzce Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti: Anadolu'nun işgaline karşı seyirci kalamayan Düzce halkı özellikle İzmir'in işgali üzerine 15 Mayıs 1919'da Nuri Selim Beyin başkanlığında Redd-i İlhak Cemiyeti'ni kurmuştur. Düzce Redd-i İlhak Cemiyeti Sivas Kongresi'nin hemen ardından Düzce Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla faaliyetlerine devam etmiştir. Mondros Mütarekesi'ne istinaden Anadolu'nun düşman işgaline uğraması, Bolu ve Düzce bölgesinde de benzer tehlikelerin baş göstermesi üzerine Düzce Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni teşkilatlandıran isim Düzce Belediye Reisi Nuri (Aksu) Bey olmuştur. 1919 yılı sonlarında bütün Bolu Livası'nda olduğu gibi Düzce'de de müdafaa-i hukuk teşkilatı çalışmaları tamamlarımş durumdadır. Ali Fuat (Cebesoy) Paşa'ya gönderilen söz konusu döneme ait bir şifrede Düzce'de Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin teşkil edildiği, milli teşkilatın bu cemiyet vasıtasıyla genişletileceği ve cemiyetin özel nizamnamesi doğrultusunda 


46- Evcin, a.g.m., s.115-116. 
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hareket edileceği bildirilmektedir.“ Bölgede meydana gelen ilk ayaklanma hareketi sırasında Düzce'ye giren asilere karşı halk direnişe geçmiş ve bu direniş hareketi Düzce Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin öncülügünde başlamıştır. Asilere ilk karşılık veren kişi Düzce Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden Hüseyin Remzi Efendi'nin oğlu Zahit (Erişen) Bey olmuştur. Bu nedenle cemiyet mensupları asilerin kin duyduğu ve etkisiz hale getirmek istedikleri hedefler arasında yer almışlardır. Benzer şekilde bölgede meydana gelen ikinci ayaklanma hareketi sırasında da 8 Ağustos 1920 tarihi itibariyle Parmaksız Nazif'le yanındaki asilerin Düzce'ye girmesi neticesinde özellikle TBMM'ye katılmak üzere Ankara'ya giden Bolu mebuslarının aileleri ile Düzce Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin reisi ve üyeleri zarar görmüşlerdir.“ 


Bolu bölgesindeki ikinci ayaklanma hareketi sırasında Nuhviran (Nüfren)'da asilerle meydana gelen kanlı çatışmalar ve bu sırada Sakarya'yı sınır haline getirmiş bulunan Yunan kuvvetlerinin yarattıkları tehlike Düzce ahalisi arasında endişe uyandırmıştır. Bu gelişme üzerine bölgeyi kontrol etmek üzere 1920 yılı Temmuz ayında Bolu Mutasarrıfı Halil (Türkmen) Bey Düzce'ye gelmiştir. Bolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanlığına daha sonraları Mehmet Sıdkı Efendi'nin seçildiği anlaşılmaktadır. Mehmet Sıdkı Efendi tarafından TBMM Başkanlığı'na gönderilen 15 Haziran 1921 tarihli bir yazıda Düzce Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Başkanlığına Belediye Reisi Hacı Hamdi Bey'in, üyeliklerine ise Belediyeden Rasih, Ziraat Bankası Memuru Tahsin, tüccardan Halit Efendizâde Alii eşraftan Hüseyin Remzi, Hâfız İbrahim, Çakmanzâde Ahmet ve Hacı Kassâbzâde Mustafa Efendilerin seçildikleri belirtilmiştir. Ankara'daki Erkân-ı Harbiye Riyaseti'nden 16 Eylül 1921'de Batı Cephesi Kumandanlığı'na çekilen bir şifrede Düzce 


47- Evcin, a.g.m., 5.101-102. 
48- Evcin, a.g.m., 5.103 


Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin milli bir alay teşkil etmek üzere olduğu beyan edilmiştir. Bu durum cemiyetin Milli Mücadele'nin ilerleyen safhalarında bir alay teşkil edebilecek kadar büyük bir kuvvete ulaştığı ve Anadolu'nun düşman işgalinden kurtuluşu için fedakârlığa hazır olduğu anlamına gelmektedir.” 


Akçaşehir Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti: Düzce'nin bir nahiyesi olan Akçaşehir'de kurulan cemiyetin çalışmalarını Düzce Müdafaa-1ı Hukük Cemiyeti'nin himayesin- de yürüttüğü anlaşılmaktadır. Cemiyetin Hey'et-i Merkeziyyesi için 1920 Haziranı'nda yapılan seçimler sonucunda Naib Ömer Lütfi, A'zâ Bekir, Tapu Memuru Mahmut, Vergi Memuru Ömer, Çelikzâde Hasan, Eb Hacıoğlu Hüseyin Efendiler oy çokluguyla seçilerek göreve başlamışlardır. 1920 
yılı sonlarında istihbarât amacıyla teşkil edilen Akçaşehir P Şubesi'nin memurların- dan Hacı Şükrü Efendi'nin aynı zamanda AkçaşehirMüdafaa-ı Hukük Cemiyeti üyesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum bölgedeki istihbarât teşkilatı ile Akçaşehir Müdafaa-ı Hukük Cemiyeti'nin işbirliğine işaret etmesi açısından önem arz etmektedir. 22 Ağustos 
1922 tarihinde Dertli Gazetesi'nde çıkan bir 
habere göre Akçaşehir Müdafaa-ı Hukük Cemiyeti'nde yapılan seçim sonucunda Mahalli Eşrâftan Hatibzâde Bekir Hakkı Bey'in oy çokluğuyla reisliğe, Tüccârdan Saim, Hacı Şâkir, Ömer Vehbi ve Terzi Mustafazâde Sâfi Efendiler'in üyeliğe seçildikleri anlaşılmaktadır.” 


3- Zonguldak ve çevresinde 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri 


Milli Mücadele dönemi sırasında Zonguldak bağımsız Bolu Sancağı idaresi altında bulunuyordu. Mütareke döneminde Zonguldak şehir merkezi yabancılar ve azınlıklarla meskün bir haldeydi. Bunda maden işletme- 


49- Evcin, a.g.m., s.105-106. 
50- Evcin, a.g.m., .116-117. 


lerinin büyük etkisi bulunmakta olup şehrin ticari hayatına yansımaktaydı.” Evvela Bolu Livası yönetici ve eşrafı Anadolu'da başlamış olan Milli Mücadele hareketine karşı kayıtsız durmaktaydı. Sivas Kongresi'ne delege göndermediği gibi Kongre kararlarını uymak konusunda da bir isteksizlik görünüyordu. 
Nitekim 12 Eylül 1919 tarihinde alınan İstanbul ile haberleşmesinin kesilmesi kararma da uyulmamıştı. Ayrıca başta Bartın Kaymakamı Durmuş Bey başta olmak üzere ilçe yöneticileri de İstanbul Hükümeti yanlısı bir siyasete yakınlık duyuyordu. 8 Mart 1919 tarihinde Fransız askerleri Zonguldak'a ayak basmıştı. Bu duruma Mütareke sonrasında etkisi artan Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın da katkısı bulunmaktaydı. Nitekim Devrek, Zonguldak, Bartın ve Ereğli halkırın bir kısmının tereddüt içerisinde olduğu anlaşılmaktadır.” Ancak bu durum uzun sürmedi ve bölgede Milli Mücadele fikrinin doğuşu gecikmedi. Beycuma Müderrisi Hüseyin Efendi, Zonguldak Müftüsü İbrahim Efendi ve Bartın Müftüsü Rifat Efendinin faaliyetleriyle halkın teşkilatlanması için çabalar başladı. Devrek Kadısı ve Müftüsü Abdullah Sabri Efendi ilk günlerde Milli Mücadelenin meşruluğunu ilan ediyordu. 


15 Ekim 1919 tarihinde Dr. Fuad Bey 
başkanlığında Bolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmasından sonra Zonguldak ve havalisinde de teşkilatlanma çalışmaları artmıştır. “Daha önce Emekli Yüzbaşı Ethem Bey'in 25 Eylül 1919'da Sivas'a telgraf çekerek Mustafa Kemal Paşa'dan bilgi istediği belirtilmişti. Mustafa Kemal Paşa da; Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsiliyesi Heyeti adına, Emekli Yüzbaşı Ethem Bey'e 26.9.1919 tarihli telgrafı ile cevap vermiştir. Bu telgrafta; Ethem Bey'e Kastamonu havalisi Komutanı Osman Bey 


51- Ali Sarıkoyuncu, “Zonguldak ve Çevresinde Müdafaa-i Hukuk Çalışmaları”, Atatürk Yolu Dergisi, Cilt:3, Sayı: 9, (1992), s.27-28. 

52-Sarıkoyuncu, a.g.m., 5.29-30. 

53- Sarıkoyuncu, a.g.mı., 5.31. 
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veya Bolu Mutasarnfı Haydar Bey ile “te'sis-i irtibat” olunabileceği bildiriliyordu. Ayrıca; gizli haberleşmeler için de Osman Bey'e müracaat edilmesi talimatı veriliyordu”.* 


İtilaf kuvvetlerinin Zonguldak'ı ve sonra Ereğli'yi işgal etmeleri üzerine Zonguldak ve çevresinde teşkilatlanan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine bağlı milis güçler karşı koymuş, işgal kuvvetleri 18 Haziran 1920'de Ereğli'den üç gün sonra da Zonguldak'tan çekilmek zorunda kalmışlardı. Zonguldak TBMM açısından stratejik öneme sahip bir bölgeydi. Bu yüzden bölgedeki asayişe, milli teşkilatlara ve denizcilere ihtiyaç duyulmaktaydı. TBMM Hükümeti, 20 Nisan 1920'de Devrek, Ereğli, Mudumu, Bartın, Göynük ve Zonguldak'ı Bolu Bağımsız Mutasarrıflığından ayırmış, Kastamonu vilayetine bağlamıştır. 14 Mayıs 1920'de Zonguldak kazasını mutasarrıflık haline getirmiştir. Zonguldak 
1924 yılında müstakil bir vilayet konumuna 
gelecektir. 


Zonguldak Müdafan-i Hukuk Cemiyeti: Ethem Beyin çalışmaları neticesinde 28 Ekim 
1919 tarihinde Ethem Bey'in başkanlığında Müftü İbrahim, Dr. Nihat, Orman-Fen Memuru Ali Rıza ve Dava Vekili Hüseyin Beyden müteşekkil Zonguldak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin kuruluşu aynı gün Mutasarrıf Ali Haydar Bey tarafından Heyet-i Temsiliye Başkanlığı'na bildirilmiştir. Cemiyet kısa bir süre Ethem Bey'in başkanlığında faaliyet göstermiştir. 
Daha sonra başkanlık görevini Müftü İbrahim Efendi üstlendi, 22 Mart 1921 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'ya gönderilen telgraftan anlaşıldığına göre, bu tarihlerde Zonguldak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti idare heyeti şu isimlerden oluşmaktaydı: Başkan Müftü İbrahim Efendi, üyeler; Ahmet Ali Zade Ali, 


54- Sarıkoyuncu, a.g.m., 5.35. 

55- Haluk Selvi, Bülent Cırık, Milli Mücadelede TBMM'ye Anadolu'dan Çekilen Tel graflar, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No: 162, TBMM Basımevi, Ankara, 2020, s.394-395. 
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Hacı Bekir Zade Fevzi, Belediye Başkanı İbrahim, İktisat Müfettişi Bedri, Mamurat-ül Aziz Jandarma Alayı'ndan Mütekait Ethem ve Orman Muamelat Memuru İhsan Efendi. Cemiyetin özellikle Müftü İbrahim Efendi'nin Kuva-yı Milliye'nin ikmali hususunda ve yöre halkının şuurlanmasında üstün hizmeti olmuştur.” 


Bartın Müdafan-i Hukuk Cemiyeti: 8 Mart 
1919 tarihinde Fransızların Zonguldak'a asker çıkarmaları Bartın halkını da tedirgin etmiş, Bartın sahilleri İtilaf gemilerinin tehdidi altına girmiştir. Bu sırada Diğer taraftan Bartın gençleri Samancoğlu Galip Beyin Başkanlığında Temmuz 1919'da kurdukları İlim ve İrfan Derneği adlı bir dernek kurmuşlardı. 
Bu, dernek, eğitim ve öğretim faaliyetleri yanında Müdafaa-i Hukuk için çalışıyordu. Bu 
gelişmelerin bir sonucu olarak 26 Eylül 1919 
tarihinde Bartın halkırın ileri gelenleri Belediye Başkanı Ziya Bey, Müftü Rifat Efendi ve Rum Ruhani Reisi Gavril Efendi, Heyet-i Temsiliye Başkanlığı'na çektikleri telgrafla Milli Mücadele saflarında yer aldıklarını belirtmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa da cevabi telgrafında milli teşkilatın Bartın'da da kurulmasını istemiştir.” “Bunun üzerine, Milli hareketi benimseyen halkın desteğinde Bartın Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, 15 Ekim 
1919 tarihinde faaliyete geçti. Cemiyet, geçici 
idare heyeti yönetiminde hemen çalışmalarına başladı.“ 16 Ekim 1919'da Sivas'ta bulunan Mustafa Kemal Paşa'ya durum bildirildi. 
Mustafa Kemal Paşa da aynı tarihte geçtiği telgrafla cemiyetin yönetim kuruluna başarılar dilemekteydi. Bu şekilde geçici idare heyeti yönetiminde çalışmalarına başlayan Bartın Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şu isimlerden oluşmaktaydı: Başkan Yusuf Ziya (Özençi), Karakaşoğlu Rahmi Bey, Yirmibeşoğlu Hasan Bey, Müftü Hacı Rıfat Efendi,101 Hacı Arif Kaptan, Samancıoğlu Hüseyin Efendi, Paşa Mehmetoğlu Mustafa Bey, Fırıncıoğlu 


56- Sarıkoyuncu, a.g.m., s.35-36. 
57- Sarıkoyuncu, a.g.m., 5.38. 
58- Sarıkoyuncu, a.g.nı., 5.39. 


İbrahim Fuat Bey, İnce Alemdarzâde Halil Bey, Paşa Mehmetoğlu Mustafa Bey, Aşçıoğlu Hasan Kaptan ve Hacı Balıkzâde Hacı Mehmet Efendi. Bu isimlerden sonra cemiyete daha pek çok katılım olmuştur. Cemiyet, resmi olarak Bartın Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını 18 Ocak 1920 tarihinde almıştır.” 


Bartın'da Milli Mücadele lehindeki bu gelişmelere karşın bir kısım halk arasında İstanbul Hükümeti ile ilişkilerin sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu duruma Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın faaliyetleri ve Kaymakam Durmuş Bey'in etkisi olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan kuruluş günlerinde Bartın Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri zorluklarla karşılaşmıştır. Cemiyetin bu sıkıntılı günleri uzun sürmemiş 1 Haziran 1920 tarihinde kuvvetleri ile birlikte Bartın'a gelen Yüzbaşı Cevat Rifat Bey tarafından Kuva-yı Milliye yanlısı Hüsnü Bey Kaymakam olarak atanmıştır. Kaymakam Hüsnü Bey, kısa zamanda büyük küçük halkın sevgisini kazanmuş, Bartın halkının Kuva-yı Milliye'ye karşı hürmet hissi duymasını sağlamıştır. Hüsnü Bey ayrıca halk arasında birlik ve beraberliğin temininde de etkili olmuştur.” “Nitekim bu cemiyetin tam anlamıyla teşkil edilmesini müteakip cemiyet ileri gelenleri Amasra ve Kurucaşile'ye de talimat göndererek bundan böyle heyetin buyruklarına göre hareket edilmesini talep etmişlerdir. Bu talimat doğrultusunda Amasra Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti Alemdarzâde Nuri Efendi'nin başkanlığında kurulmuştur. Nuri Efendi Ankara'dan gelen ayrı bir emir uyarınca kendi imzasıyla İstanbul Hükümeti'ne, İstanbul'daki büyük devletlerin elçiliklerine ve İkdam gazetesine -Amasra'nın Anadolu'nun ayrılmaz bir parçası- olduğunu beyan eden bir telgraf çekmiştir. Yine Kurucaşile'de 1920 yılında Ali Efendi ve Nuri Efendi'nin önderliğinde 


59- Yenal Ünal, Milli Mücadele'de Bartın”, Tarih Okulu Dergisi, Yıl:9, Sayı: XXV, (Mart 2016), 5.645. 

60- Sarıkoyuncu, a.g.mı., 39-40, 


Kurucaşile Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti de vücuda getirilmiştir.”# 


Bartın merkezinde sürdürülen milli davanın yanı sıra yine Bartın'a bağlı nahiye ve köylerde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubelerinin açılabilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Nitekim Temmuz 1919'da Ulus Nahiye Müdürü sıfatıyla Bartın sınırları içinde memuriyet görevinde bulunan Tahir Karauguz, Ulus ve köylerinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin şubeleri açarak Milli Mücadele hareketine gereken yardımın temin edilebilmesi için halkı teşkilatlandırmıştır.&? 


Devrek Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Mustafa Kemal Paşa Samsun'a ayak bastığı günlerde Devrek'te Milli Mücadele için çalışmalar başlamıştır. Bir ara Çaycuma'da Nahiye Müdürlüğü de yapmış olan Kadri Cemali Bey'in çabaları, Devrek Müftüsü ve Kadısı Abdullah Sabri Efendi'nin önderliğinde mücadele ruhu gelişmiştir. Söz konusu dönemde artık Milli Mücadele çalışmalarını açıktan yürütülmeye başlamıştır. Camilerdeki konuşmaların yanı sıra Millet Bahçesi'nde de mitingler ve toplantılar düzenlediği anlaşılmaktadır Sarıkoyuncu, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ilk teşkilatlandığı ilçe merkezlerinden birisinin Devrek olduğunu ancak üyeleri ve kuruluş tarihinin tespit edilemediğini sadece Osman Bey'in başkanlığında cemiyetin kurulduğunu ifade etmektedir.“ Yine Sarıkoyuncu, Devrek'te yaptığı görüşme ve derlemelerden Müftü Abdullah Sabri Efendi, o milletvekili olunca onun yerine Müftü olan Tahir Efendi, Selemenoğlu Hacı Süleyman Efendi, Kavakzade Hacı Emin Ağa, Mekikzade Hacı Mehmet Efendi, Kitapsız ismail Efendi, Nahiye Müdürü Kadir Cemali Bey, Yeşilbaş Hacı Osman Efendi, Mumyakmaz Hacı Osman Efendi, Dangöz İbrahim Efendi ve Hacı Abdullah 


61- Ünal, a.g.m., 5.645. 

62- Ünal, a.g.m., 5.640-641. 

63- Sarıkoyuncu, a.g.m., s.41-42. Şahingöz'de de Reis Osman Bey olarak geçmektedir. Şahingöz, a.g.m., 5.124. 
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Efendi'nin Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nde çalıştıklarını ifade etmektedir. Bu dönemde Devrek'in bir nahiyesi konumunda olan Çaycuma halkının da Milli Mücadeleye yardımları olmuştur.“ 


Ereğli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: 8 Mart 1919'da Fransızların Zonguldak'a asker çıkarmalarından, özellikle Yunanlıların 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmelerinden cesaret alan Ereğli Rumları taşkınlıklara başlamışlardı. Belirtilen durumlar, özellikle Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak bütün yurtta Milli Mücadele'yi başlatması üzerine, Ereğli halkı da bu milli harekete katılmakta gecikmedi. Ancak, İstanbul Hükümeti'nin yoğun baskıları sebebiyle Ereğli halkı henüz mahalli milli direnme örgütlerini kuramamışlardı. İlçe halkının da isteğiyle Ereğli Belediye Başkanı Akmanoğlu Raşit Bey, çevre köylere de haber salınarak Beyçayırı'nda toplandılar. Burada Rüşdi- ye öğretmenlerinden Nimet Bey bir konuşma yapmış, konuşması sonunda etkilenen halk Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde çalışma sözü vererek Ereğli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmasına karar veriliştir. 
Belediye Başkanı Akmanoğlu Raşit Bey başkanlığında kurulan Ereğli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin üyeleri ise şu isimlerden oluşmaktaydı: Nimet Efendi, Göbekoğlu Hakkı, Evvelzaman Hakkı, Hüseyin Ustaoğlu Nazif, Hacı Eyüp, Hacı Eşref, Cıbıroğlu Hacı Musa, Halil Ağa, Sarmısakcıoğlu Nazif, Haliloğlu Ali Rıza ve Karamahmutoğlu Mehmet. Ayrıca Müftü Mehmet Efendi de, cemiyetin kurucu üyelerinden birisiydi.8 


Zonguldak bölgesinde Çaycuma Müdafaa-i Hukuk Şubesi Reisi Tahir Beydir. Kalayczade Ahmet, Hacıdedezade Mahir Bey cemiyete destek vermişlerdir." 
Nuri Bey'in çalışmalarıyla kurulan Amasra 


64 Sarıkoyuncu, a.g.m., s.42-43. 
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Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni de saymak gerekir. Nuri Bey, Osmanlı Hükümeti'ne İstanbul'daki büyük devletlerin elçiliklerine ve İkdam gazetesine “Amasra'nın, Anadolu'nun kopmaz bir parçası olduğunu” açıklayan bir telgraf çekmiştir. Kurucaşilede de 2 Mart 1920xde Nişanzade Hüseyin Efendinin başkanlığında, Ali ve Nuri Efendiden oluşan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti teşkilatlanmıştır. 
Yine, Eflani, Ulus ve Alaplı'da da Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurulmuş ve faaliyet yürütmüşlerdir.0? 


4- Çankırı ve çevresinde 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri 


Çankırı'nın Milli Mücadele'deki en önemli fonksiyonu “İstiklal Yolu” üzerinde olması hasebiyle deniz yolu ile İnebolu'dan gelen silah ve cephaneleri Ankara'ya taşımasıdır. 
Bu sebeple Çankırı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Çankırı Müdafaa-i Hukuk Kadınlar Cemiyeti, Milli Mücadele boyunca Batı Cephesi'ndeki orduya lojistik destek sağlamışlardır. Çankırı Müdafaa-i Hukuk Kadınlar Cemiyeti 19 Eylül 1921'de Çankırı Yaralılar Hastanesini ziyaret etmişler, yaralılara bağış ve yardımlarda bulunmuşlardır.88 


Çankırı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Cemiyetin Başkanı Balcızade Müftü Ata Efendi (Ataberk), üyeler ise Şeyh Hilmi (Astarlıoğlu) Efendi, tüccardan Palancızade Hacı Şakir (Palancıoğlu), Belediye Başkanı Dolmacızade Cemal (Dolunay), Dava Vekili Dumluzade İsmail (Dümelli) Efendi, Fevzizade Abdullah Efendi (Abdullah Çavuş) ve kâtip ve veznedar üye Saraçzade Hasan Efendiden oluşuyordu.9? 


Çerkeş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Çer- 


67- Sarıkoyuncu, a.g.m., 5.47. 

68- Selvi, a.g.e., 5.131. 

69-Sait Zübeyir Güleşen, Çankırı'da Siyasal Hayat (1923-1945), Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Çankırı, 2013, s.8-9. 


keş ahalisi namına Ahmet, Celalettin ve Ziyaeddin” 


Koçhisar-ı Bâlâ Müdafaa-i Milliye Cemiyeti: Günümüzde Ilgaz olarak isimlendirilen kazada cemiyetin Başkanı Lütfi Beydir. İdare Heyeti üyesi olarak ise Belediye Reisi İsmail, Tevfik ve İbrahim beylerin ismi tespit edilebilmiştir.” Sakarya Savaşı günlerinde Ilgaz'da bir destek mitingi yapılmış, miting sonunda TBMM Başkanlığına 22 Ağustos 
1921 tarihinde “ Ilgaz Müdafaa-i Hukuk Reisi Müftü Ahmed Tevfik” imzasıyla bir telgraf çekilmiştir.” 


5- Sinop ve çevresinde 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri 


Milli Mücadelenin ilk yıllarında Sinop'ta milli mücadele aleyhine zararlı faaliyetler başlamıştı, Samsun merkezi ayrılıkçı Rum Müdafaa-i Meşruta Cemiyeti'nin Sinop'ta bir şubesi bulunmaktaydı. Üçüncü Ordu Müfettişliğine ve Anadolu'da Milli Mücadeleyi başlatma görevine atanan Mustafa Kemal Paşa, 18 Mayıs 1919 günü Sinop Limanı'na uğramış, Sinop Askerlik Şubesi Başkanı'nı gemiye çağırıp, gerekli emirleri vermiş ve karayolunun uygun olmadığını öğrenip, hiç gemiden inmeden, Samsun'a hareket etmiştir. 1919 yılının Eylül ayında şehirdeki küçük İngiliz birliği, Sinop Mutasarrıfı Mazhar Tevfik Bey'i tutuklamak ve Hükümet Konağı'na İngiliz Bayrağı asmak istemişlerse de, halkın sert tepkisi üzerine bundan vazgeçmek zorunda kalmışlardır. Sinop ve yöresindeki Müdafaa-i Hukuk cemiyeti teşkilatı Mutasarrıf Mazhar Tevfik Bey'in teşvik ve çalışmalarıyla başarılı olmuştur. Sivas Kongresi'nde alınan karar uygulanınca, Sinop ve nahiyelerinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin şubeleri kurulmuştur. Sinoplular Milli Mücadele hareketine destek vermiştir. Sinop sancağının Ayancık, Boyabat 


70- Şahingöz, a.g.e., 5.100. 
71- Şahingöz, a.g.e., 5.175. 
72- Selvi, a.g.e., 5.232. 
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ve merkez kazaları İstiklal Harbinde en çok şehit veren bölgelerden kabul edilir. 13 Eylül 1921'de büyük kutlamalarla Sakarya zaferi kutlanmış Sinop'ta yapılan Terazi Çeşmesine Sakarya ismi verilmiştir. İdari yapı itibarıyla Tanzimat'ın ilanından sonra Kastamonu'ya bağlı sancak konumunda olan Sinop 1924 yılında Kastamonu'dan ayrılarak il haline getirilmiştir.” 


Sivas Kongresi sürecinde Mustafa Kemal Paşa'nın uyarılarının etkisiyle Sinop'ta milli faaliyetlere hız verilmiş, İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali Sinop ve kazalarında mitinglerle protesto edilmiştir. Mitingler sonunda İstanbul Hükümeti'ne ve İtilaf Devletleri mümessillerine protesto telgrafları çekilmiştir. Binbaşı Şevket Bey'in öncülüğünde 1919 Ağustos ayının ilk haftasında Sinop'ta Kuva-yı Milliye'nin temelleri atılmıştır. Sinop Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ilk yönetim kurulu, Emekli Jandarma Binbaşı Vâmık Bey'in başkanlığında kurulmuştur. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Sinop merkez şubesinden sonra Boyabat, Gerze ve Ayancık kazalarında şubeler açılmıştır.” 


Sinop Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Sinop Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İdare Heyeti şu isimlerden oluşmuştur: Başkan Emekli Binbaşı Rıza Vâmık Bey, bilahare Mevki Kumandanı Binbaşı Cemal Bey, İkinci Başkan Belediye Reisi Rasim, daha sonra Belediye Reisi Osman Nuri Bey, üyeler ise Müftü Salih, Hacı Ömer, Hacı Hasanzade Şükrü, Parmaksızzade İsmail, Hüseyin Hilmi, Sabık Müftü İbrahim Hilmi, Dizdaroğlu Kemal Bey.” 


Ayancık Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Ce- 


73-Selvi, a.g.e., 5.329-330. 

74- İsmail Efe, “Milli Mücadele Yıllarında Sinop'ta Güvenlik ve Lojistik Faaliyetleri”, Karadeniz Araştırmaları, Cilt: XV, Sayı: 60, (Kış 2018), 5.57. 

75- Adem Köprülüoğlu, Kastamonu Vilayet Gazetesinde Milli Mücadelenin Yansımaları, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2007.57. 
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Batı Karadeniz'de Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kuruluş ve teşkilâtı 


miyetin Başkanının Mithat Bey olduğu anlaşılmaktadır.” Ayancık'tan cepheye sevk edilen asker kafilelerinin bazı eksiklerini tamamlayan Mithat Bey ayrıca yola çıkan her askere yarımşar lira harçlık da verdiği ifade edilmektedir. Mithat Bey'in gösterdiği bu vatansever hareketinden dolayı Sinop Mutasarrıflığı tarafından takdir edilmiştir.” Gerze Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Süleyman Bey,” Boyabat Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanının da Abdullah Bey olduğu anlaşılmaktadır.” 


Sonuç 


Birinci Dünya Savaşı sonunda Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve Osmanul Devleti harpten çekilmiştir. Misâk-ı Milli kararlarına göre Mütareke imzalandığında işgal edilmemiş olan bölgeler kesinlikle Osmanlı toprağı ve Türk yurdu olup parçalanamayacağı ifade edilmiştir. Buna rağmen Mütareke'den hemen sonra İtilaf Devletleri kuvvetleri tarafından çeşitli bölgeler işgal edilmeye başlanmıştır. Musul, Adana, Antep, Maraş derken nihayet İzmir de 15 Mayıs 1919 tarihinde işgal edilmiştir. İşgaller ve uygulanan zulüm ve hukuksuzluk karşısında Osmanlı Hükümeti'nin sessiz ve çaresiz kalması karşısında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde derhal Redd-i İlhak Cemiyetleri kurulmaya başlamış ve yerel direniş hareketleri başlatılmıştır. Kuva-yı Milliye'nin tabarırı oluşturacak olan bu teşkilatlanma faaliyeti ve Müdafaa-i Hukuk hareketleri nihayet Sivas 


76- “Ayancık Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına Mithat” Şahingöz, a.g.e., 5.116. şeklinde geçmekte ise de Sarıhan başkanı olduğunu ifade etmektedir. Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü IV, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1996, 5.7. 

77-Efe,a.g.m., 5.67. 

78- Şahingöz, a.g.e., 5.75. 

79- Şahingöz, a.g.e., 5.81. 
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Kongresi'nin toplanmasıyla tek çatı altında “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” ismiyle birleştirilmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın Başkanlığında Temsil Heyeti'nin de teşkiliyle bir merkezden işgallere karşı direniş başlatılmış oluyordu. 


Sivas Kongresi'nden hemen sonra bir biri ardına kuruluşu geçekleşen Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ülke genelinde olduğu gibi Batı Karadeniz Bölgesi'nde de teşkilatlanma- ya başlamıştır. Kastamonu Vilayeti dahilinde olan Kastamonu, Çankırı ve Sinop sancakları, Bolu Livası ve bağlı kaza ve nahiyeleri ile Zonguldak ve havalisinde kısa zamanda Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri teşkilatlanmış ve faaliyete geçmişlerdir. Bunlar içinde Kastamonu ve havalisi cephe gerisinde önemli bir konumda olmuştur. Özellikle İnebolu iskelesiyle Karadeniz'e açılan bir kapı olması askeri malzeme ve cephane naklinde Ankara ve Batı Cephesi ile irtibatı sağlamıştır. Doğu Cephesi'nden, İstanbul'dan ve Sovyetler- den getirilen malzemelerin nakledildiği ana güzergâh olmuştur. Ayrıca İstanbul'un işgali sürecinde ve işgalden sonra Anadolu'ya geçmek isteyen askeri ve sivil memurların, çeşitli meslek gruplarına mensup halkın en önemli güzergâhı olmuştur. 


Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyelerinin Osmanlı son döneminde tanınmış kişiler, İttihatçı geçmişli bazı kişiler, din adamları, memurlar, ulema, esnaf ve eşraftan, öğretmen ve müderrislerden, sözü dinlenir kişilerden meydana geldiği anlaşılmaktadır. Batı Karadeniz'de Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin diğer bölgelerdeki cemiyetlerle bir bütünlük içerisinde Temsil Heyeti ve Mustafa Kemal Paşa ile uyumlu bir şekilde faaliyet yürüttükleri görülmektedir. Bu durum Milli Mücadele hareketinin başarıya ulaşmasında önemli bir etken olmuştur. m 


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Giriş 

Yunanistan ve İstanbul'da bulunan Fener-Rum Patrikhanesi, Milli Mücadele döneminde Türkiye'deki Rum meselesinin genel destekçisi ve teşvikçileri olarak görülmektedirler. Bu iki unsur, Mütareke döneminin getirdiği siyasi şartlardan faydalanarak fiilen işbirliği yapmışlar, Anadolu'da bir Rum devleti teşkiline, imkân olursa bu devletin Yunanistan'a ilhakına gayret göstermişlerdir. 


Bununla birlikte, Yunanistan'ın Megali İdea'yı gerçekleştirmek üzere, Filiki Eterya'dan Mavri Mira'ya kadar kurdurduğu birçok cemiyete paralel olarak Türkiye'de Pontus teşkilatları da kurulmaya başlanmıştır. Bu Pontus teşkilatlarının temeli 1904 yılında Merzifon Amerikan Koleji'nde atılmıştır’. 
Başlangıçtaki çalışmalarını Mütarekeden sonra da devam ettiren bu okul, İstanbul Pontus Örgütü'nün bir şubesi gibi çalışmalann yürütmüştür. Nitekim 1920 yılı sonlarında buraya yapılan baskında pek çok Pontus Cemiyeti yayını, kitap ve haritaları ele geçirilmişti. Rum ve Ermeni çetelerine her türlü yardımı yapan bu kolejin müdürü Amerikalı George E.White, Pontusçulara yardım yapmakla kalmıyor aynı zamanda Osmanlı Devleti'ni, yıkmak için Türkiye'deki Rum ve Ermenilerin korunmasının da gerektiğini savunuyordu. White; “Hıristiyanlara şimdiye kadar görmüş oldukları zulümlere karşı, onların zekatını ödeyecek bir ruh aşılamalıyız; biz bunu şimdiye kadar yaptık ve muvaffak olduk” diyerek bu kolejin faaliyetlerinin öğretim işlerinden çok politika ve çeteciler ile uğraşmak olduğunu meydana koyuyordu?. Resmi olarak 8 


1- Kemal Atatürk, Nutuk (1920-1927), II, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yay. İstanbul, 1973, s.62-628. Pontus Meselesi, (haz. Yılmaz Kurt), TBMM Hükümeti Matbuat Müdüriyet-i Umumisi, Ankara, 1995, 5.141. Ergün Aybars, İstiklâl Mahkemeleri, I, İzmir, 1988, 5.120. Selahattin Salışık, Türk-Yunan İlişkileri ve Etnik'i Eterya, Kitaş Yay., İstanbul, 1968, 5.44. 

2- Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, I, MEB. Yay. İstanbul, 1991, 5.91. 


Eylül 1886 tarihinde açılan bu okulun Merzifon'daki yönetim kurulunda bulunan on kişiden beşi “Pontus Protestan Birliği (Pontus Evangelistic Assaciation)” tarafından seçilip atanıyordu.? 


Pontus örgütü ve faaliyetleri 


Merkezi İstanbul'da olan Pontus Örgütü, gizli olarak kurulmuş ve 1908'de daha geniş bir alana yayılarak Samsun'da Müdafaa-i Meşruta" adında bir ihtilâl teşkilâtı ile Mukaddes Anadolu Rum Teşkilatı'nı kurmuştur?. Ör- 


3- Uygur Kocabaşoğlu, Kendi Belgeleriyle Anadolu'daki Amerika, İstanbul, 1989, 5.193-194. 
Halis Asarkaya, Milli Mücadelede Tokat, Tokat, 1936, s.126-127. 

4- Müdafaa-i Meşruta'nın 1918erdeki, faaliyetleri 

konusunda Nurettin Paşa şunları söylemektedir: “Pontusçuların bir de Meşru Müdafaa Cemiyetleri vardır. Bu cemiyetin gayesi yirmi yaşına gelen her Rum'u bir silâh sahibi olmaya mecbur etmek, fakirlere zenginlerden alınacak para ile metropolithanelerden silâh temin etmek. Bölük vesaire teşkilât yapmak ve bu maksada muhalefet edenleri, metropolithanelerde kurulan mahkemeler vasıtasıyla cezalandırmak idi. Bu cemiyetin askeri teşkilâtına girenlere Hz. Isa, vatan, Pontus ve millet adına yemin ettirilir ve bu surette teşkilâta mukaddes bir mahiyet verilerek cahil kitlenin daha ziyade alâkası çekilmek istenirdi”. Nurettin Paşa; “Nurettin Paşa Pontusçuları Anlatıyor”, Yakın Tarihimiz, 5:21, 

(Temmuz 1962), s.25-26. 1918 yılında çalışmaya 

başlayan Müdafaa-i Meşruta, Tokat'ta da faaliyet göstermekte, şehir ve köyleri teşkilatlandırmakta ve halkı silahlandırmaktaydı. Rum okullarında verilen müsamerelerde Pontus şarkıları söyletmek, Pontus piyesleri temsil etmek suretiyle Rum gençlerini bilinçlendirmeye! 
çalışmışlardır. Müsamerelerden elde edilen paraları Pontus Teşkilâtı'na göndermekteydiler. 

Asarkaya, Milli Mücadele'de Tokat, 5.127. 

Pontus Meselesi, 5.51. Anadolu'nun bir çok 

bölgesinde faaliyet gösteren örgütün faaliyet 

alanını göstermesi bakımından Merkez Ordu 

Komutanı Nurettin Paşa'nın şu sözleri önemlidir: “Elimizdeki vesikalar pekâla gösteriyor ki, 

bu teşkilat, Samsun ve dolayları kıyılarından başlayarak ta içerlere, Sivas Akdağmadeni 

Kazası'nın yirmi bir köyüne kadar genişleyip yayılmış ve tarafımızdan da buralarda meydana çıkarılmıştır.” “Nurettin Paşa Pontusçuları Anlatıyor”, Tl, Yakın Tarihimiz, 5.25. 
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güt, 1909'da Trabzon Metropoliti vasıtasıyla Atina'da, Küçük Asya Derneği'nin emri altına girmiştir. Pontus Devleti kurma ideolojisi- nin kaynağını oluşturan Merzifon Amerikan Koleji'nde bu dönemde bine yakın Rum genci bu ideolojinin gerçekleştirilmesinde fikri altyapının oluşması için yetiştirilmiştir?. 
1910 yılında Pontus adlı bir dergi de çıkaran 
Örgüt, faaliyetlerini yayın alanında da göstermiştir?. 


Pontus Örgütü'ne girenlere şu şekilde yemin ettirilmekteydi: “Fikr-i millimizle alâkadar olan herhangi bir vazifenin verilmesinde sadâkat, itaat, mahrumiyet ve ketumiyetten hiçbir zaman ayrılmayacağıma, hariçten duyduklarımı tamamen amirlerime tebliğ ve haber vereceğime milletim, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim””. 


I. Dünya Savaşı sırasında Rusların Trabzon'u işgal etmeleri ve Rumları silahlandırmalarıyla Pontusçuluk faaliyetleri çetecilik yapmak suretiyle ivme kazanmıştı”. 


6- Geniş bilgi için bkz. George E. White, Bir Amerikan Misyonerinin Merzifon Amerikan Koleji Hatıraları, Enderun Kitabevi, İstanbul, 
1995. 

7- Cemil Öztürk, “Milli Mücadele'de Orta 
Karadeniz'de Pontusçuluk Hareketleri”, 19 
Mayıs ve Milli Mücadele'de Samsun Sempozyumu, (16-20 Mayıs 1994 Bildirileri), Samsun, 1994, 5.128. 

8- Örgüt, 4 Mart 1919'da Pontus adıyla bir gazete de yayınlanmaya başladı. Bu gazete, Trabzon vilayetinde bir Rum devleti kurma çalışmaları içindeydi. Haşim Albayrak, Tarih Boyunca Doğu Karadeniz'de Etnik Yapılanmalar ve Pontus, Babıali Kitaplığı, İstanbul, 2003, 5.253. 
1920'de Batum'da “Serbest Pontus” adında bir gazete de yayınlanmaya başlanmıştır. Pontus Meselesi, 5.51. 

9- Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya, |, 5.90. Ayrıca D. Economides tarafından 1920'de The Pontus And The Right Claims of its Greek Population isimli bir de kitap yayınlanmıştır. 

10- Yusuf Sarınay, “Pontus Meselesi ve Yunanistanın Politikası”, Pontus Meselesi ve Yunanistan'ın Politikası, AAM Yay. Ankara, 1999, s.9. Stefanos Yerasimos, “Pontus Meselesi (1912-1923)”, Toplum ve Bilim, S:43/44, (Güz 1988-Kış 1989), s.38-39. Asarkaya, Milli Mücadele'de Tokat, 5.127. 
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Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde dini kuruluşlar ve din adamlarının rolü en başta gelmektedir. İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi de, Pontus Devleti kurma teşebbüsünde öncü rol oynayan kuruluşlardan birisidir". 1904 yılında İnebolu'da Manastır denilen tepede ilk Pontus Teşkilâtı'nı kuran da Rahip Clementios'dur?. Yüksek dereceli Ortodoks papazları, bilhassa Amasya Metropoliti Germanos” ve Trabzon Metropoliti Chrysanthos, çetelere cesaret vermiş ve davalarını uluslararası merciler önünde savun- 


muşlardır*. 


Rusların Karadeniz'den çekilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti, bölgede hâkimiyeti yeniden sağladı. Ancak, bu dönemde Pontusçuluk faaliyetleri de uluslararası bir boyut kazandı. Nitekim 5 Mayıs 1917'de Tiflis'te Yunanistan Kafkaslar Kongresi düzenlenmiş, 
1917 Ekim ayı ortalarında Atina'da, Karadeniz kıyı şehirlerinde yaşayan Pontusluların temsilcilerinin katıldığı, bölgedeki Rumları bağımsız bir devletin çatısı altında toplama- yı amaçlayan önemli bir kongre yapılmıştır. 
Ekim 1917'de Paris'te Pontus Milli Merkezi kurulmuş, ayrıca ABD'nde de aynı amaçla 
özel bir komite meydana getirilmiştir”. 1918 
başlarında Metropolit Chrysanthos, Rumluk davasını anlatmak üzere Avrupa'ya siyasi amaçlı bir seyahate çıkmıştır". Chrysanthos, daha sonra Marsilya'da toplanan Hariçteki Pontuslular Kongresi'ne katılmış burada, Karadeniz Bölgesi'nde 1,5 milyon Rum olduğunu ve bunların soykınma tabii tutulduklarını 


11- BOA DH KMS, 49-2/57. 

12- Mahmut Goloğlu, Anadolu'nun Milli Devleti Pontus, Ankara, 1973, s.236. Hamit Pehlivanlı, “Tarih Perspektifi İçerisinde Pontus Olayı”, Pontus Meselesi ve Yunanistan'ın Politikası, AAM Yay. Ankara, 1999, s.85. 

13- Hakimiyet-i Milliye, (5 Nisan 1337). 

14- Pehlivanlı, “Pontus Olayı”, s.86. TBMM GCZ, TM, 5.398. 

15- Yerasimos, “Pontus Meselesi”, s.41. Sarınay, 

- “Pontus Meselesi”, 5.11. 

16- Hadisat, (5 Mart 1334). 
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iddia etmiştir”. Temmuz 1918'de Pontus'un bağımsızlığının ve I. Dünya Savaşı'nda Kafkaslara giden Rumların tekrar eski vatanlarına dönme arzularının dile getirildiği bir başka Pontus Kongresi Bakü'de toplanmış!8 ve 
1918 Ekiminde Batum'da Pontus Milli Merkezi 


kurulmuştur”. 


Mondros Mütarekesi ile birlikte Rumlar, bölgedeki faaliyetlerini daha da artırmışlardır. Yunanistan? ve İtilâf Devletleri'nin kışkırtmaları ve yardımları ile faaliyetlerini hızlandıran Rumlar, bir yandan diplomatik girişimlerde bulunurlarken diğer yandan da bölgede nüfus üstünlüğü kurmak amacıyla dışardan göçmen getirmeye çalışmışlar ve çetecilik faaliyetlerine yönelmişlerdir. 


17- Gothard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, (çev. Cemal Köprülü), TTK, Ankara, 1991, 5.57. Mesut Çapa, Pontus Meselesi/Trabzon ve Giresun'da Milli Mücadele, TKAE Yay. Ankara, 1993, s.38. Dimitri Kitsikis, Yunan Propagandası, Meydan Neşriyat, İstanbul, 1964, 5.335. 

18- Yusuf Sarınay, —Tahir Sünbül, Emperyalizm ve Büyük Hayal, Günce Yay. Ankara, 1999, s.98. 
Asarkaya, Milli Mücadelede Tokat, 5.127. 

19- Sarınay, “Pontus Meselesi”,s.13. 

20- Pontus davasına Yunanistan'da elinden gelen desteği vermekteydi. Rum çetelerine insan, silah ve cephane yardımından başka diplomasi alnında da bütün gücü ile destek veriyor ve savunuyordu. Albay Büjak, 1918-1922 Yunan Ordusunun Seferleri, (çev. İbrahim Kemal), 
(113 Sayılı Askeri Mecmua Lâhikası), İstanbul, 1939, s.177. 

21- Sarınay, “Pontus Meselesi”, s.13-14. Çapa, Pontus Meselesi, s.38. Rahmi Doğanay, Milli Mücadele'de Karadeniz (1919-1922) AAM, Ankara, 2001, s.52. Ali Sarıkoyuncu, Milli Mücadele'de Zonguldak ve Havalisi, Kül. 
Bak.Yay. Ankara, 1992, 5.102. Örgüt, Osmanlı illerinde çeteler oluşturmak, mitingler ve propagandalar yaparak Pontus davasını tanıtmakla görevliydi. Muhacirin Komisyonu da aynı paralelde Anadolu'ya Rumları sokarak hizmet etmekteydi. Özellikle Mütarekeden sonra bu örgütler Pontus sorununu canlandırmak, ihtilali gerçekleştirmek için dışarıda da şubeler kurarak çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Pontus Meselesi, s.52-53. 


Metropolit Chrysanthos, Pontus propagandasını ve çete faaliyetlerini idare ediyordu2. Nitekim, 1919 Martında Paris'e gönderilen Chrysanthos'a İstanbul Patrikhanesi, Paris Barış Konferansı'nda Pontusluların hakkını savunma yetkisini vermişti. Bu sebeple Mağdur Rumlar Temsilcisi Chrysanthos, Pontus hakkında geniş bilgileri ihtiva eden bir raporu, 2 Mayıs 1919'da Paris Barış Konferansı'na sundu”. 


Raporda kısaca, 


-“Pontus bölgesi, Trabzon vilayeti ile Karahisar, Amasya, Sinop sancaklarının bütününden ve Kastamonu, Sivas illerinin bir kısmından ibarettir. 


-Bu bölgedeki Müslüman Türkler 340 bindir. 
Ermeniler 78 bin kadardır. Rumlar ise göç edenler dikkate alınırsa 850 bine yükselirler. 


-Gösterilen deliller karşısında ve ‘Bu şartlar içinde Pontus mıntıkasının muhtar bir Rum Devleti olması” gerekir denilmekteydi. 


Aslında bu raporda verilen bilgilerin ve rakamların büyük bir kısmı yanlıştı. 
Chrysanthos'a göre, öteden beri Müslümanlığa bağlılığı ile ün kazanmış Of kasabası halkı 180 yıl önce Müslüman olmuştu, hatta kadınları hâlâ Rumca konuşmaktaydı. 
Chrysanthos'un Trabzon Valisi'ne söylediğine göre de Trabzon ve civarındaki halk, etnografik bakımdan, cins ve ırk itibariyle aynı tabiat ve âdetlere sahip olduklarından birbir- 


22- Trabzon ve çevresinde daha Mondros Mütarekesi imzalanmadan önce başlayan vahşet ve yağmalama hareketlerinin bizzat içerisinde bulunanların başında papazlar gelmekteydi. 
Tasvir-i Efkâr, (14 Nisan 1334). 

23- Chrysanthos Paris Barış Konferansı'na Türkiye Hıristiyanları adına Yunanistan'a ilhak arzularını da sunmuştur. BOA DH KMS, 49-2/52. 
Kitsikis, Yunan Propagandası, 5.335. Atina'da yayınlanan “Pontus Fecayii” adında uydurma bilgilerden meydana gelen bir Kırmızı Kitap ile bölgede katliam yapıldığı yalanı uydurulmaya başlanmıştır. Asarkaya, Milli Mücadelede Tokat, 5.127. 

24- Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya, I, 5.96. 
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lerinden ayrılamazlardı. Chrysanthos ayrıca bu insanlar arasındaki ahenk ve vatandaşlık duygusunun geri geleceğini savunuyordu”. 


Chrysanthos, Paris'te bulunduğu sırada Anadolu'yu gezen General Harbord ile görüştükten sonra Pontusçulara çekmiş olduğu telgrafta, General'e, “Karadeniz kıyısındaki köylerin muhafazası için Pontusçuların gayet iyi talim ve terbiye edilmiş muntazam taburları ile Amerikan askerlerinin birlikte harekât yapabileceklerini, böyle bir harekât için Pontusçuların şevkle hazır olduklarını” söylediğini ifade etmektedir?, 


Chıysanthos, 23 Temmuz 1919'da Londra'da idi. Buraya gidişinin resmi sebebi; İstanbul Patrik'i adına Canterbury Başpiskoposunu selâmlamaktı. Hâlbuki O, Londra'daki Yunan elçisi vasıtasıyla hemen gazetecilerle temasa geçti. Yine aynı elçinin aracılığı ile 1 Ağustos 1919'da İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Ronald Graham ile görüşerek ondan Trabzon'a İngiliz askeri gönderilmesini, İngiliz idaresi altında yerli jandarma birlikleri kurulmasını istedi. Oysa Albay Katheniotis'in Trabzon'a veya Batum'a İngiliz ve Yunan birliklerinin gönderilmesi ve bunların himayesi altında Pontus Devleti'nin kurulması isteğini İngiltere Hükümeti reddetmişti. Fakat bu defa Dışişleri Bakan Yardımcısı, Metropolit'in fikirlerini ilgi ile karşılamıştı”. 


9 Kasım 1919'da Trabzona gelen 
Chrysanthos, 10 Kasım'da, sanki Paris'e giden ve orada Türkiye aleyhine faaliyet gösteren, Pontus Devleti'nin kurulması yolunda girişimlerde bulunan kendisi değilmiş gibi Trabzon Mevki Kumandanlığı'nı ziyaret etmiş ve burada Avrupalılardan şikâyette bulunarak Türklerle birlikte çalışmanın gerekliliğinden bahsetmişti”. Yunan ideallerinin başlıca pro- 


25- M.Tayyip Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken, li, İş Bankası Yay. Ankara, 1965, s.201. 

26- Ali Güler, Dünden Bugüne Yunan-Rum Terörü, Ocak Yay., Ankara, 1999, 5.125. 

27- Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya, 1, s.96-97. 

28- 15. Kolordu Kumandanlığı'nın Harbiye 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pagandacısı olan Chrysanthos, gerçek düşüncelerini her zaman saklamağa çalışmış ve her şeyi gizlice yapmayı prensip haline getirmişti. Nitekim 14 Kasım 1919'da Batum'a yaptığı seyahatin orada bulunan Pontusçulara, Pontus Devleti'nin hiçbir zaman kurulamayacağı inancına vardığını söylemek ve onlara gerekli nasihatlerde bulunmak üzere tertiplendiği söylentilerini çıkarmıştı. Hâlbuki bu söylentiler tamamıyla yanlıştı. Çünkü O, 18 Aralık 


Nezareti'ne gönderdiği 12 Kasım 1919 tarihli rapor şu şekildedir: “...9/11/35'de öğleden evvel saat yedide Loit vapuriyle Paris Sullı Konferansına giden Trabzon Metropolidi ile İngiliz Mümessili Krofort ve bir diğer İngiliz zabiti ve üç sivil bir kadın Trabzon'a gelmişlerdir. Metropolid Valiicedid Haydar Beyefendinin sandaliyle iskeleye çıkınca İslâm hamallar tarafından be-ray-i thbsr Zito diye bağrılmıştır... 10/11/35'de Rum Metropolidi Hıristado ve Trabzon Mevki Kumandanlığıni ziyaret etmiş ve Mevki Kumandanı ile esnayi musahabede; ‘Biz çalışmazsak Avrupalılar bizi çiftlik edinmek istiyorlar Elele vererek müttehiden çalışırsak memleket olur Avrupa efkârı entrika ve fesat ve münafıkla meşbudur. Anadolumuz gibi saf ve temiz değildir’ demiş ve son zamanlarda Trabzon ve civarındaki asayişden dolayı medyun-u Şükran kaldığını ilâve eylemiştir...” HTVD, 5:11, Vesika No:276. Harbiye Nezareti'nin ise bu konu 
ile ilgili olarak XV. Kolordu'ya gönderdiği 16 
Kasım 1919 tarihli cevabi yazısı şu şekildedir: “...Trabzon Metropolidi Pontus cumhuriyetinin temiin-i te'sisi için Paris'e gitmiş iken ağlebiihtimal orada yüzbulamamış olacak ki Dersaadet'e avdetinde kendi arzusiyle bâzı nehafilimizle temas etmiş ve Trabzon Rumlarına eski imtiyazlarının itası şartiyle bir uzlaşma teklif etmiştir. Şimdi aynı orada da aynı tarz-ı hareketi ihtiyar ettiği anlaşılmaktadır. Ancak Mumaileyhin bizi iğfal ederek hariçden Rumların Trabzon Vilâyetine avdetlerini hicretlerini temin veyahut vilâyet dahilindeki Rumlar arasında esaslı teşkilât yapmağa çalışması da melhuzdur. O cihetle efal ve harekâtının miinasip bir surette takibi ile peyderpey buraya inbası mercudur...“HTVD), 5:11, Vesika No.277. 

29- XV. Kolordu'dan Harbiye Nezareti'ne gönderilen istihbarat raporunda Chrysanthos Batum'da, Pontus komitesi rüesasından Taymaktaklos Kınd'ın eniştesi Yuanidi Gastropulos ve Binyatoğulları'nın evinde kalarak bir ara bütün Rumlara Avrupa'daki çalışmalarını ihtiva eden bir nutuk vermiş; Batum'dan Tiflis'e geçmiştir. HTVD, 5:11, Vesika No:278. 
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1919'da Batum'da bir Pontus Hükümeti kurmuştu”, Batum'dan Tiflis ve Erivan'a geçen Chrysanthos burada, Ermenilerle federasyon görüşmelerine katılmış, yapılan görüşmeler sonunda, Ocak 1920'de, Ermeni Hükümeti ile bir Rum-Ermeni Konfederasyonu için anlaşma da imzalamıştı?! 


Yunanistan subayı ve Pontus davasının ileri gelenlerinden Katheniotis ile Ermenistan temsilcisi General Termenassian arasında imzalanan bu anlaşma ile Müttefiklerin veya Yunanistan'ın bölgeye askeri yardım göndermesi kararlaştırılmıştı. Venizelos, bu anlaşmanın Anadolu'daki milli hareketi, iki ateş arasında bırakarak güçlenmesini önleyeceğini ve Doğu'da meydana getirilecek Rum-Ermeni-Gürcü ittifakının güçlü bir set oluşturacağına inanıyordu”. 


Pontusçuluk faaliyetlerinde bulunan önemli şahsiyetler 


Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir Pontus Devleti kurma hayalini yaşayan ve bunu gerçekleştirmek isteyen çok sayıda gönüllü vardı. Bunlardan Trabzonlu olan C.G. Constantinides adlı, Marsilya'ya yerleşmiş bir Rum iş adamı bu uğurda çok para harcamış, Pontusçu faaliyetler için büyük masraflarda bulunmuştur. 4 Şubat 1918'de Marsilya'da düzenlediği ve başkanlığını yaptığı Hariçte- 


30- Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya, I, 5.98. 
XV. Kolordu'nun Harbiye Nezareti'ne gönderdiği istihbarat raporu için bkz. HTVD, S:11, Vesika No.278. Atatürk, Nutuk, II, 5.627. 
Gothard Jaeschke, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, I, TIK, Ankara, 1970, 5.81. Chrysanthos, Eleutherios Venizelos'un telkinleriyle, Ermenilerle bir “konfederasyon” oluşturma çabası içine girmiştir. Abdullah Saydam, “Kurtuluş Savaşı'nda Trabzon'a Yönelik Ermeni-Rum Tehdidi”, Pontus Meselesi ve Yunanistan'ın Politikası, AAM Yay. Ankara, 1999, s.132-137. 

31- Kitsikis, Yunan Propagandası, 5.268. 

32- Saydam, “Ermeni-Rum Tehdidi”, 5.136. Salahi R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, I-II, TTK, Ankara, 1973, 5.172. 

33- Saydam, “Ermeni-Rum Tehdidi”, 5.140-142. 


ki Pontuslular Kongresi ile Avrupa ve Amerika'daki Pontusluları bir araya getirmişti”. Bu kongredeki nutkuyla Pontuslular için Türk idaresinden kurtulmak ve intikam almak zamanının geldiğini ilân eden Fransa, İngiltere ve Atina'daki faaliyetleri ile mücadelede birlik sağlamak gayretinde olduğunu belirten Constantinides, Trabzon'un Osmanlılar tarafından fethini esarete düşüş olarak niteleyip, daima Yunanlığın dirileceği ümidiyle bölgedeki Rum halkın milliyetini koruduğunu iddia etmiştir”. Ayrıca, Atina'da yayımlanan Neologos Gazetesi'nden naklederek Pontus'da üç buçuk milyon nüfus bulunduğunu, bunun bir buçuk milyonunu Ortodoks-Rum, beş yüz binini Rumca konuşan Müslüman Rumlar, iki yüz elli binini zahiren İslâm, batınen Ortodoks, kalanını da çeşitli unsurlar- dan yani Türk, Gürcü, Türkmen, Çerkes ve bir miktar Avrupalı olarak göstermişti. 


Kongre'de, Batum'daki Pontusçu faaliyetlerden de bahsederek 12 bin gönüllünün bulunduğunu, bunun kısa zamanda 50 bine ulaşacağını kuvvetle tahmin ettiğini belirten Constantinides'in teklifi üzerine Rus Hariciye Komiseri Trotsky'e aşağıdaki telgrafın çekilerek yardımlarının istenmesi kararlaştırılmıştı: “Pont Ökzen ve çevresi halkından oluşup Birleşik Devletler'de, İsviçre'de, İngiltere'de, Yunanistan'da, Mısırda ve diğer memleketlerin çeşitli bölgelerinde oturan ve işlerin düzenlenmesine yetkili temsilcilerin katılmasıyla Marsilya'da birleşen Kongre, bu bölgenin Ruslar tarafından boşaltıldıktan sonra tekrar Türk hâkimiyeti altına girmeyeceğinden dolayı Rus sınırmdan Sinop'a kadar bir cumhuriyet kurulmasını arzu ve bunun için de şiddetli olarak miidahalenizi rica ve peşin olarak teşekkürlerini takdim ederler. Kongre adına Başkan: Constantinides”. 


Pontusçuluğun diğer ünlü simalarından 


34- Kitsikis, Yunan Propagandası, 5.335. 

35- Pontus Meselesi, s.84-91. 

36- Pontus Meselesi, s.84-91. Türk İstiklâl Harbi, İstiklâl Harbinde Ayaklanmalar (1919-1921), VI, Gnkur. HTD. Ankara, 1974, 5.140. 


Salim Gökçen 


Anonias ise aslen Rum olup, Rus ordusunda yükselmiş bir askerdi. Batum ve Kafkasya'da bulunan Rum halk, Anonias'rın komutasında bir fırka teşkil etmişlerdi. Bu fırka, Kafkasya'nın Bolşevikler tarafından işgaliyle dağılmamış olsaydı, Trabzon taraflarına girmek üzere hazırlanıyordu. Batum'daki Rum 
Fırkası'nın dağılmasına rağmen, Anonias, 25 
Şubat 1919'da Chrysanthos'a yazdığı mektubunda ona olan takdirlerini bildirerek kendisinin tecrübelerinden faydalanılması gerektiğini, istenirse Trabzon Metropolitliğine gelebileceğini söylemiştir”. 


Pontusçuluk faaliyetlerinde adı geçen diğer bir askeri şahsiyet de, Yunan ordusu subaylarından Albay D. Katheniotis idi. Ocak 1920'de Pontus'daki Rumları askeri birlikler halinde teşkilâtlandırmak üzere Venizelos tarafından Tiflis ve Batum'a gönderilmişti. 
Tiflis'te 16 Ocak 1920'de Anonias, Katheniotis ve Ermenistan'ı temsilen General Termenassian arasında imzalanan anlaşmayla Milli Mücadele'ye karşı birleşik cephe oluşturacaklarına inanıyorlardı. Böylece doğuda bir Rum-Ermeni işbirliği gerçekleştirilmeye çalışılmıştır*. Albay Kathoniotis'nin, İngiltere nezdinde Trabzon'a ve Batum'a, İngiliz veya Yunan birliklerinin gönderilmesiyle bir Pontus Devleti kurulması yolunda teşebbüsleri olmuşsa da, bir netice elde edememişti”. 


Pontusçuluğun yoğun olarak görüldüğü yerlerden biri olan Batum'da ise tüccar M. Binyatoğlu'nun önderliğinde siyasi ve mali faaliyetlerde bulunulmuştur. Pontusçu gayretler, İngilizler'in Batum'u işgalleriyle artmış, Türk ordusunun terhisiyle el konan silâhlar tamamen Rum ve Ermeniler'e dağıtılmıştı. Mondros Mütarekesi'nden sonra, Binyatoğlu'nun gayretleriyle canlanan Pontus Örgütü'nün ilk üyeleri Trabzon, Amasya, Samsun ve Kayseri Metropolitleri idi. Sonradan bu üyeler arttığı gibi örgütün Atina, 


37- Pontus Meselesi, s.179-180. 


38- Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı, |, 5.172. 
39- Kitsikis, Yunan Propagandası, 5.337. 
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Pontus örgütü ve faaliyetleri 


Paris, Londra şubeleri de açılmış ve 1 Eylül 1920'de Atina'ya ilk resmi seyahat yapılmıştır, 


Karadeniz Bölgesi'ndeki Rum halkını temsil ettiği iddiasında olan bu örgüt, 23 Şubat 1919'da Başkan Binyatoğlu, Başkan Yardımcısı E.L. Kolossi ve Genel Sekreter D. Theodidis tarafından imzalanan ve İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiserliği'ne de gönderilen bir önergeyle, Rum Karadeniz Cumhuriyeti kurulmasını istemişti". 


Bu örgüt ve şubeleri durumundaki diğer kuruluşların I. Dünya Savaşı sıralarında başlayan çalışmaları sonucunda, Çarşamba, Samsun ve Bafra civarındaki Rum köylerinde depolanan silahlar, gençlere ve askerden kaçan Rumlara dağıtılıp çeteler kurulmuş bulunuyordu. Pontus Örgütü'ne bağlı çetelerin daha çok Bafra, Çağşur Köyü, Samsun, Vezirköprü, Çarşamba, Terme, Amasya, Merzifon, Lâdik, Havza, Tokat ve Erbaa civarında faaliyet gösterdikleri ve çetecilik yaptıkları ortaya çıkmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Mütareke döneminde, yoğun bir şekilde çetecilik faaliyeti gösteren Pontus çetecilerinin sayısı 25 bin civarınaydı*2. Samsun ve dolaylarında yoğunlaşan bu çetelerin, Yunanistan'ın, milli kuvvetleri arkadan vurma Stratejisi içinde, Yunanistan ordusu ile 


40- Nuri Yazıcı, Milli Mücadele'de Canik Sancağı'nda Pontusçu Faaliyetler (1918-1922), Çizgi Kitabevi, Ankara, 2003, 5.39. Batum'da yine Binyatoğlu'nun 100 bin rublelik hissesiyle önderliğini yaptığı bir “Pontus Bankası” kurulmuştu. Banka'nın amacı, Rum tüccar ve sanatkârlarını korumaktı. Bu faaliyete Samsun ve Trabzon Rum halkının da katılmasını sağlamak için görevlendirilenler yine Binyatoğlu ve E. Yuvanidis idi. Pontus Meselesi, s.174-175. 

41-Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı, I, 5.39. 

42- Türk İstiklal Harbi, VI, 5.144-145. Mahmut Goloğlu, Erzurum Kongresi, Ankara, 1968, 8.26. 
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koordineli bir şekilde hareket ettikleri görülmektedir. 


Özet 


Yunanistan kurulduğu tarihten itibaren sürekli olarak Osmanlı Devleti'nin aleyhine bir genişleme politikası takip etmiştir. Pontus meselesinin ortaya çıkması, Yunan yayılmacılığının bir çeşit devamı niteliğindedir. I. Dünya Savaşı'nın ardından bölgede yaşayan Rumlar ideallerini gerçekleştirebilmek için uygun zemini bularak silahlı ve siyasi faaliyetlere başlamışlardır. Pontusçu Rumların bu faaliyetlerine en büyük desteği, başta Fener Rum Patrikhanesi olmak üzere Yunanistan ve Batılı devletler vermekteydi. Yurt içinde dini kurumlar ve bazı yabancı kuruluşlar, Rumların Pontus Devleti hedefini destekleyerek çeşitli yardımlarda bulunmuştur. Bu kurumların başında gelen Fener Rum Patrikhanesi ve patrikhaneye bağlı metropolitlikler, uluslararası girişimleriyle de dikkat çekmiştir. Yabancı kuruluşlardan Merzifon Amerikan Koleji'nin ise “Pontusçuluğun merkezlerinden biri olduğu” 1921'de belgeleriyle ortaya çıkarılmıştır. 


Anahtar Kelimeler: Pontus, Yunanistan, Osmanlı Devleti, Fener Rum Patrikhanesi 


Abstract 


. From the first establishment time of Greece has widened continously its lands against Ottoman Empire. The appearance of Pontus problem is a continue of Greek spread. When Ottoman Empire losesthe World War I, Pontus partizans started to use guns and politic to realize their Pontus State idea. Greek Orthodox Patriarchate, Greece and European States were fiercely backing up Pontus partizans and their actions. Christian and foreign foundations helped Greeks for founding their government. Patriarchate and metropolitans looked for intemational support for Pontus government. 
Merzifon American Collage's being one of the centers of Pontus Idea was proven with documents in 1921. 


Keywords: Pontus, Greece, Ottoman Empire, Greek Orthodox Patriarchate M 
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Giriş 

İzmir'in işgali ile Batı Anadolu'da başlayan Yunan işgalinin en önemli aşaması olan Sakarya Meydan Muharebesi Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanmış ve Yunan ordusu Eskişehir-Afyon hattına çekilerek bölgede 
kalmaya çalışmıştır. Ancak 26 Ağustos 1922 
tarihinde başlayan Büyük Taarruz ile Batı Anadolu'da kalamayacağını anlayan Yunan ordusu, yoğun olarak İzmir istikametinde Anadolu topraklarını terk etmeye başlamıştır. Bu süreçte başlayan takip harekâtı sırasında Batı Anadolu'yu yakarak ve masum insanları katlederek çekilen Yunan birlikleri 
18 Eylül 1922 tarihinde Anadolu topraklarını 
terk etmişlerdir. Büyük Taarruz sonucunda gerçekleştirilen takip harekâtları neticesinde Yunan ordusu, Anadolu'dan tamamen atılmış, ardından Türk ordusu, İstanbul ile boğazlar bölgesini kurtarmak amacıyla bu istikamete yönelmiştir. 


Türk İstiklal Savaşı süresince ve Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla topyekün mücadele başlatılmış ve Tekâlif-i Milliye Emirleri ile çalışmalar daha etkin bir sürece girmiştir. Bu kapsamda 1921 yılı içinde önemli ölçüde silah ve cephane nakliyatı gerçekleşmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi sonrası dönemde gerek takip harekâtı sırasında ve gerekse Büyük Taarruz hazırlıklarının yapıldığı dönemde silah ve cephane sevkiyatı hızlanmıştır. 


İstiklal Savaşı'nda Batı Cephesine yapılan lojistik faaliyetlerin önemli bir kısmı 
Müdafaa-i Milliye Vekâleti bünyesinde 10 
Ocak 1921 tarihinde kurulan Sevkiyat ve Nakliyat Genel Müdürlüğü tarafından planlanmış ve yürütülmüştür. Batı Cephesi'nin tüm askeri ihtiyaçları bu kurum ve bağlı alt birimleri tarafından karşılanmaya çalışılmıştır. Silah ve cephane sevkiyatında faaliyette bulunan ve Anadolu yollarını örgütleyen teşkilat ise Menzil Teşkilatıdır. Gerek Doğu Cephesi'nden ve Rusya'dan taşınan ve ge- 


Hüsnü Özlü 


rekse İstanbul'dan kaçırılan malzemeler bu örgütlenmelerin yoğun gayreti ile sonuca ulaşmış ve Türk ordusuna teslim edilmiştir. 
Müdafaa-i Milliye Vekâleti'ne bağlı Umum Menzil Müfettişliği'ne bağlı olarak, Menzil Mütfettişlikleri, Menzil Bölge Müfettişlikleri, Hat, Nokta ve Konak Komutanlıkları görev yapmıştır. 


Osmanlı İmparatorluğu'nda yol yapımı ve tamiri Tanzimat dönemine kadar devlete ait olmakla beraber, ayrıca tımar, zeamet ve hayır sahipleri tarafından da üstlenilmiştir. Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra muhtarların yol yapım çalışmalarında aktif olarak görev aldığını görmekteyiz. Eyaletlerde olduğu gibi yolların bakım ve onarımından sorumlu olan kaldırımcılar ihtiyaç halinde taşralarda da çalışmaktaydı.! 


II. Abdülhamid döneminde Osmanlı Devleti'nin genelinde karayolu ve şoşe yolların yapımına ve tamirine büyük önem verilmiştir. 1891 senesinde vilayet genelinde arabaların rahatlıkla geçebileceği şoşe yolların toplamda uzunluğu 1.337 kilometreyi bulmuştur. 
Yol güzergâhlarında toplamda 1.494 adet köprü yapılmıştı. 1903 senesinde Ankara Vilayeti'nin genelinebaktığımızda karayoluna 27 km daha ila- ve edildiğini, yine karayolunda 22 kmllik bir yolun tamir edildiğini, köprü ve menfezlerin ise 15 
adetinin yeniden yapıldığını, 30 adetinin tamir edildiğini görmekteyiz.? 


Osmanlı Devleti'nin haberleşme sistemini temsil eden menzil teşkilâtının, tam tarih verilememekle birlikte devletin kuruluşuyla ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Zaman içerisinde, bu işin nizamsız bir şekilde yürütülemeyeceği anlaşılarak Lütfi Paşa döneminde menzilhâne sisteminin kurumsallaştırılmasına dair ilk adımın atıldığı görülmektedir. Osmanlı Devleti'nde mühim bir yer tutan Lütfi Paşa, Kanuni dönemine 


1- Eylem Tekemen Altındaş,”XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Ankara'da Karayolu Ulaşımı”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 39, Sayı 67, 2020, s.331. 

2- A.g.m., 5.339. 


gelinceye dek çeşitli haksızlığın ve zulmün kol gezdiğini ifade ettiği ulak teşkilâtında, bir çerçeve ve teşkilât vasıtasıyla bu karmaşıklığın önüne geçebileceğini düşünmüş, bu hususta somut bir adım atarak menzil teşkilâtını kurduğunu ilan etmiştir. Osmanlı haberleşme sisteminin en belirgin iki unsuru olan ulak ve menzilin XIX. yüzyıla kadar varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Menzil teşkilâtında yaşanan yolsuzluklar, menzil gelirlerini kişisel servet gibi kullanarak hizmetin aksamasına sebep olan menzilkeşler, menzilhâneler için halktan fahiş miktarda para toplanması bu müessese ile ilgili şikâyetlerin artmasına sebep olmuş ve padişahlar, bazı önlemler alarak kurum ile 
ilgili düzenlemeler yapma gereği duymuşlardır 3 


Osmanlı Devleti'nde uzun bir dönem boyunca ihmal edilen kervan yolları XIX. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren önem kazanmıştı. Tanzimat'ın getirdiği yenileşme hareketiyle birlikte başlayan süreçte, sadece yönetimi ilgilendiren idari alanda değil, aynı zamanda dönemin çağdaş devletlerindeki ulaşım, bayındırlık gibi alanlarda da modemleşme çalışmalarına yer verilmekteydi." 


XVIL. yüzyıl başından itibaren, meydana gelen yeni askeri gelişmeler ve harp stratejilerinde ortaya çıkan değişiklikler neticesinde sefer organizasyonu ve menzil ağı sistemin- de yeni uygulama ve yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. Osmanlı ordusunun seferlerde yüzyıllardır kullandığı, merkezden hedefe doğru büyüyerek, önceden belirlenmiş ikmal noktalarına sıçrayarak ilerleme tekniği askeri menzil sistemini kısmen de olsa geçersiz kılmıştır. XX. yüzyıl başlarında ise silah sistem ve araçlarındaki gelişmelere paralel olarak seferberlik dönemlerindeki başlangıç ve savaş dönemindeki idame lojistiğinin önemini daha da artırmıştır.” 


3- Tuğba Özdoğan, “Sultan II. Osman Döneminde (1754-1757) Yayınlanan Bir Menzil Emirnamesi”, İçtimaiyat Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 2021, 5.67. 

4- Altındaş, a.g.m., 5.333. 

5- Mevlüt Karagöz, “Osmanlı Sefer Organizasyonlarında ve Birinci Dünya Savaşında Menzil Hiz-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Türk İstiklal Savaşı'nda Büyük Taarruz öncesi cephe gerisinde Menzil Teşkilâtları... 


Osmanlı ordu teşkilatında menzil sistemi Balkan Savaşı öncesinde 1911 yılında General Von der Goltz paşa tarafından çevrilen “Menzil Hidemat Nizamnamesi”ne göre düzenlenmiştir. Menzil Hidematı Nizamnamesi'ne göre, menzil bölgeleri, ordu harekât bölgesi, menzil bölgesi ve yurtiçi bölgesi olmak üzere üç ayn bölgede yürütülmesi öngörülmüştür. 
Bu nizamnameye göre menzil teşkilatı; “ordunun ileri hatları ile cephe gerisi arasındaki bağlantı- yı sağlayan ve ordunun ihtiyaç duyduğu erzak, giyim eşyası, teçhizat, cephane, akaryakıt ile istihkâm, muhabere ve sağlık malzemeleri gibi kritik ikmal maddelerinin orduya sevk edilmesi ordunun harp kabiliyetini engelleyecek hasta, yaralı ve esirler ile arızalı olan her türlü harp malzemenin tahliyesi ve yurtiçi ile ordu arasında sürekli bir geliş-gidişi sağlayan ikmal hizmetlerini sağlayan bir teşkilattır."6 


Bu çerçevede Ordu Menzil Mütfettişliği, Menzil Demiryolu Genel Müfettişliği ve Sahra Ordusu Levazım Başkanlığı ile birlikte Başkomutanlık Karargâhındaki Menzil Umum Müfettişliğine bağlı olarak kurulacaktır. Ordu menzil teşkilatı karargâlunda da Umum Müfettişliğinde bulunan şubelerin aynısı ordu bölgelerinde sorumlu olarak kurulmuştur. Ordu menziline bağlı olarak, menzil mıntıka, hat ve nokta komutanlıkları ile malzemenin sevkiyatından sorumlu nakliye kol ve katar komutanlıkları görev yapmaktadır. 


Ordu Menzil Müfettişlikleri, ordu harekât bölgesindeki askeri birliklerin yanında sınırları içinde bulunan mülki amirler ile de sürekli iletişim halinde olurlardı. Menzil Müfettişleri doğrudan doğruya mahalli idarelere müdahale yetkisine sahip olmasa da Menzil Müfettişinin her talebi mülki memurlarca titizlikle takip edilerek yerine getirilirdi. 
Menzil Müfettişlikleri harp alanındaki askeri otoriteler ile anavatandaki askeri ve idari oto- 


metleri”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 


Dergisi, Sayı 35, 2019, ss.30-31. 
6- A.g.m., 5.32. 
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ritelerle de irtibat halinde olurdu. Bu hususta Menzil Genel Müfettişliği başta olmak üzere Erkan-ı Harbiye Dairesi, Harbiye Nezareti, diğer Ordu Müfettişlikleri ve anavatandaki mülki ve idari otoritelerle irtibatta halinde bulunurlardı, Ordu Menzil Müfettişliklerinin görev ve sorumlulukları genel hatlarıyla şu şekilde izah edilebilir.” 


“- Menzil ve anavatan bölgesinde temin edilmiş olan lojistik maddelerin cephe hattındaki orduya ulaştırmak, 


- Harp mıntıkasında bulunan hasta ve yaralılar başta olmak üzere orduların hareket kabiliyetini engelleyen her türlü âtıl durumdaki maddelerin yurtiçine doğru tahliyesini sağlamak, 


- Menzil böl gesinde gelip geçen ordu birlikleri ve bunlara ait hayvanların iaşe, ikmal ve iskânını sağlamak, 


- Menzil bölgesinde istirahat da bulunan kıtaların başta olmak üzere menzil mıntıkası içinde bulunan tüm görevli personel ile menzil hizmetlerinde kullanılan hayvanların iaşe, ikmal ve iskânını temin etmek, 


- Menzil sınırları içinde bulunan hastane, revir, nekahethane vb. sağlık kuruluşları vasıtasıyla muharip orduya her türlü sağlık hizmetlerini sunmak, 


- Yurt içinde veya menzilde zuhur eden bulaşıcı hastalıkları muharip orduya ulaşmasını engellemek için gerekli tedbirleri almak, 


- Muharebe kıtalarının gerisinde bulunan arazinin idare ve muhafazasını sağlamak, 


- Menzil bölgesinde yürütülen nakliye hizmetlerini yürütülmesi ve bu hizmetlerin güvenli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri alarak ikmal ve tahliye faaliyetlerinin sorunsuz işlemesi için gerekli tedbirleri önceden almak, 


- Menzil Müfettişliği bünyesinde bulunan 


7- Yavuz Selim Çeloğlu, “Çanakkale Cephesi'nde Sinci Ordu Menzil Teşkilatı”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl 16, Sayı 24, Bahar 2018, 5.137-138. 


kıta ve müesseselerin eşgüdümlü olarak çalışmasını sağlamak, 


- Menzil mıntıkasındaki ulaşım ve haberleşme hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri almak, 


- Menzil mıntıkasında jandarma ve karakol hizmetlerini düzenleyerek bölgedeki güvenlik ve asayişi sağlamak, 


- Düşman arazisinin işgal edilmesi halinde buradaki malzeme ve mühimmatın muharip orduya veya yurtiçine sevk edilmesini sağlamak, 


- Anavatandan orduya gönderilen her türlü ikmal maddelerini muhafaza ve idare ederek bunları en seri şekilde ordu harekât bölgesine ulaştırmak, 


- Ordu harekât bölgesinden menzil mıntıkasına sevk edilen atıl durumdaki araç ve gerecin süratle ıslah ve tamir ederek muharip ordunun hizmetine sunmak, tamiri mümkün olamayanların ise yurtiçine sevk edilmesini sağlamak, 


- Menzil mıntıkada bulunan tüm kıta ve hizmet birimlerinin talim ve terbiyesine ilişkin hizmetleri sunmak, 


- Menzil bölgesindeki her türlü tamir ve inşaat faaliyetlerini yürütmek, 


- Menzil sınırları içinde bulunan her türlü kaynaktan istifade edebilmek için gerekli tedbirleri almak Ordu Menzil Müfettişliklerinin görev ve sorumluluğundaydı.” 


20. yy. başlarında, Alman lojistik sistemi örnek alınarak 1911 yılında oluşturulan Menzil Nizamnamesi ile Osmanlı ordusu, Menzil Teşkilatı adı altında Avrupa tarzı modem bir sefer organizasyonuna kavuşturuldu. Ancak bu teşkilat Balkan Savaşları'nda başarılı bir sınav veremedi. Cephe hattında iaşe başta olmak üzere her türlü lojistik ihtiyaçtan mah- rum kalan Türk ordusu, küçük Balkan Devletleri karşısında bir varlık gösteremeyerek büyük bir hezimete uğradı. I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Menzil teşkilatı yeniden ihdas 
edildi. Bu amaçla ilk olarak 5 Ağustos 1914 


Hüsnü Özlü 


tarihinde Menzil Genel Müfettişliği teşkil edildi.’ 09 Eylül 1914 tarihinde de Erkan-ı Harp Kaymakamı Nihat Bey (Arulmış) emir ve komutasında İstanbul Galata Rıhtımında yapılandırıldı. Teşkil edilen Umum Müfettişliği Birinci Dünya Savaşı süresince Genelkurmay I.Yarbaşkanı General Bronsart von Schellendorf'a bağlı olarak faaliyetlerini yürütmüştür. Daha sonra 13 Ağustos 1914'te 1. 
Menzil Müfettişliği, 2 Eylül 1914”te 3. Menzil Müfettişliği, 28 Ekim 1914'te 4. Menzil Müfettişliği, 26 Kasım 1914'te 2. Menzil Müfettişliği ve 27 Mart 1915'te de 5. Menzil Müfettişliği ihdas edildi.’ 


Menzil bünyesinde Konak ve Nokta Kumandanlıklarının sayılarının artmasıyla, Hat Kumandanlıkları oluşturularak belirli hatlar üzerinde yer alan Konak ve Nokta Kumandanlıklar bu Hat Kumandanlıklarının emrine verildi. Böylece Noktalar üzerindeki hizmetler tek elden daha etkin şekilde yürütülmesi sağlandı. Bu amaçla Şarkışla-Kangal-Divriği-Ümraniye hattı üzerinde yer alan Nokta ve Konaklar Kumandanlıkları merkezi Kangal'da bulunan Birinci Menzil Hat Kumandanlığı emrine; Zara-Ümraniye-Altköy, Zara-Suşehri-Altköy hattı ile Suşehri-Karayakup hatları merkezi Zara'da bulunan İkinci Menzil Hat Kumandanlığı emrine; Kavak-Havza-Merzifon, Amasya-Tokat-Niksar-Reşadiye-Koyulhisar-Karahisar-Alucra hattı, Koyulhisar-Suşehri, Mesudiye-Koyulhisar hattı ile Zile-Tokat hattı merkezi Tokat'ta bulunan Üçüncü Hat Kumandanlığı emrine; Samsun-Kavak, Samsun-Çarşamba-Terme-Ünye-Fatsa-Ordu-Giresun hattı ile Giresun-Karahisar ve Ordu-Mesudiye hatları merkezi Ordu'da bulunan Dördüncü Hat Kumandanlığı emrine; Şarkışla-Sivas-Yenihan hattı ile Sivas-Zara hattı ise merkezi Sivas'ta bulunan Beşinci Menzil Hat Kumandanlığı emrine verildi. 

8- ATASE Arşivi, BDH, K1s.1130, D.31, F.17. 

9- Yavuz Selim Çeloğlu, “Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesinin Lojistik Organizasyonu: 3. 
Menzil Müfettişliği”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl 17, Sayı 29, Güz 2020, s.9. 
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Bu süreçte Hat Kumandanlıklarının sayıları zamanla yediye çıkarıldı. Bu yeni düzenleme göre göre; Kayseri-Kangal-Divriği-Kemah-Erzincan merkezi Kangal'da bulunan Birinci Menzil Hat Kumandanlığı emrine, Suşehri-Altköy-Erzincan-Tercan merkezi Erzincan'da bulunan İkinci Menzil Hat Kumandanlığı emrine, Karahisar-Şiran-Kelkit-Bayburt-Gümüşhane merkezi Gümüşhane'de bulunan Üçüncü Menzil Hat Kumandanlığı emrine, Samsun-Ordu-Giresun-Tirebolu-Ardasa hattı merkezi Ordu'da bulunan Dördüncü Menzil Hat Kumandanlığı emrine, Şarkışla-Sivas-Şuşehri hattı merkezi Sivas'ta bulunan Beşinci Menzil Hat Kumandanlığı emrine, Samsun-Amasya-Tokat-Niksar-Mesudiye-Karahisar hattı merkezi Tokat'ta bulunan Altıncı Menzil Hat Kumandanlığı emrine ve Ulukışla-Kayseri-Şarkışla hattı ise merkezi Kayseri'de bulunan Yedinci Menzil Hat Kumandanlığı emrine verildi.” 


Büyük Taarruz öncesi cephe gerisinde Menzil Teşkilatları ve faaliyetleri 


15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanların 
İzmir'i işgali ile başlayan Batı Anadolu'yu işgali süreci, Ağustos 1921 tarihine kadar Ankara yakınlarında Sakarya nehrinin doğusuna Polatlı önlerine kadar ulaşmıştır. Bu noktada yapılan muharebe ile Türk ordusu savunma savaşından taarruz savaşına geçmiş ve takip harekâtı başlamıştır. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz için yapılan hazırlıkları gerek cephe gerisinde ve gerekse bizzat cepheye giderek takip etmiş ve taarruz hazırlıklarını yönlendirmiştir. Bu süreçte Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde “Tekâlif-i Milliye” emirleri ve Büyük Taarruza hazırlık aşamasında “Harp Encümeni” kararları Batı Cephesi'nin lojistik yapılanması açısından bu dönemin en önemli askeri ve hukuki adımlarıdır."” Türk ordusu- 


10- A.g.m., 5.16-17. 


11- Hüsnü Özlü,” Türk İstiklal Savaşı'nda Batı Cephesi'nin Lojistiğinde Iki Karar: Tekâlif-i 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nun cephe gerisinden lojistik desteğinin sağlanması bu kararlar ile güçlenmiş ve Menzil teşkilatlarına önemli kolaylıklar sağlamıştır. 


Büyük Taarruz öncesinde 15 Ekim 1921 
tarihinde Türk Ordusunun Batı Cephesi Komutanlığı, 15 piyade ve 4 süvari tümeninden 
22 tümene yükseltilmiş ve tümenlerde asker 
mevcutları, 7.000-7.500 olarak belirlenmiştir. 
Yunan Ordusu Küçük Asya Ordusu Başkomutanlığına bağlı bulunan Yunan kuvvetleri ise31 Ekim 1921'de üçer tümenli ve birer topçu alaylı üç kolordu ile üç bağmısız piyade tümeni ve iki süvari tugayından kurulmuştur. Toplam sayısı 12'yi bulan piyade tümenleri, 12.000 kişilik mevcutları ile Türk piyade tümenlerinin iki katına yakındır.” 


İstiklal Savaşı sırasında ülkenin çeşitli bölgelerinden Batı Cephesine yapılan askeri amaçlı nakliye hizmetlerinin çok büyük bir kısmı, Müdafaa-i Milliye Vekâleti bünyesinde 10 Ocak 1921 tarihinde kurulmuş olan Sevkiyat ve Nakliyat Genel Müdürlüğü tarafından organize edilmiştir. Sevkiyat ve Genel Müdürlüğünün görevi, gerek İmalât-ı Harbiye tezgâhlarında hazırlanan savaş malzemelerini ve gerekse ülkenin diğer bölgelerindeki savaş malzemelerini Batı Cephesine nakletmektir.” 


İstiklal Savaşı'nda menzil teşkilâtı iki ayrı yapı olarak görev yapmaktadır. Birincisi doğrudan doğruya Müdafaa-i Milliye Vekâleti Sevkiyat ve Nakliyat Genel Müdürlüğü bağlı yurt içi menzil teşkilatı, diğeri ise cepheler emrinde bulunan menzil teşkilâtıdır.“ Cephe 


Milliye Emirleri ve Harp Encümeni Uygulamalarının Değerlendirmesi”, Milli Mücadele 1921, Nobel Yayınevi, Ankara, 2021, s.140. 

12- Türk İstiklal Harbi, İdari Faaliyetler, 15 Mayıs 1919-2 Kasım 1923, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Yayını, Cilt 7, Ankara, 1975, s.,384. 

13- Mehmet Evsile, Kurtuluş Savaşında Askeri Nakliye Hizmetleri, Amasya, 1997, s.1. 

14- Hüsnü Özlü, On Yıllık Harpte Askeri Harekât Değerlendirmeleri (1912-1922) Makaleler-Bildiriler, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 2021, s.523. 
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— Ot ta Mersi Mirze 
— 1 Biyer 


SA Hab rad mersi MAG T Müş İN 
AYE ve Ka be get mem rağ ene o 


Kaynak: Türk İstiklal Harbi, İdari Faali yetler, 15 Mayıs 1919-2 Kasım 1923, 5.410. 


menzil teşkilatı bulunduğu bölgenin hassasiyetine göre özel emirlerle hareket etmektedir. Menzil Müfettişliği karargâhında görev alan birimler; Menzil Müfettişliği, kurmay başkanlığı, harekât şubesi, personel şubesi, esliha şubesi, levazım, muhabere, sağlık, veteriner, inşaat, ulaştırma şubeleriyle evrak ve posta işleri şubesidir. 


Büyük Taarruza hazırlık kapsamında ihtiyaçların karşılanması maksadıyla Harp Encümeni 22 Ocak 1922 tarihinde yaptığı toplantıda, Müdafaa-i Milliye Vekâleti Levazım Dairesince hazırlanan yiyecek ihtiyacını giderici tedbirleri kapsayan ve ordunun iaşesinin duraksamadan yürütülmesi için alınan tedbirler şu şekilde açıklanmaktadır. 


“Batı Cephesinin inşesi özel bir durum almıştır. Ordu, Sakarya muharebesinde Ankara ve civarını yemiş, şimdi de Konya hat boyunu yemektedir. Birçok girişimlere rağmen bu yenilen kısmın ikmali için memleket içinden büyük nakliyat başlamamıştır. Ordu geri ambarlarına ise hiç bir stok yoktur. 


Bununla beraber adı geçen cepheye gerekli olan para hesap edilirken iki safhaya ayrılması, 


15- Türk İstiklal Harbi, İdari Faaliyetler, s.,393. 


birinci safhanın yalnız cephenin günlük ihtiyacını tedarik için gerekli olan parayı ihtiva etmesi. İkincisinin de ileriyi güvenle karşılayabilmek için lüzumu olan yedek stok bedelini kapsaması lâzımdır. Birincisi için; haftada 300.000 liranın, ki ayda 1.200.000 lira, ikinci için; satın alma ve nakliyat parası olmak üzere, toplam olarak haftada 330.000 lira, ki ayda 1.320.000 lira, lâzımdır. 
Bu satın almalar bu tarzda devam ederse, bir ay sonunda ordu ambarlarında en az 25 günlük, en çok 50 günlük yedek stok edilmiş olur. Biitiin bunlardan başka olarak ordunun bugiin geçindiği Konya, Denizli, Isparta, Burdur, Afyon livalarının birinci iaşe bölgesi; Antalya, Silifke, Muğla, Aksaray, Niğde livalarının ikinci iaşe bölgesi kabul edilerek genel hasılatın gelecek hasada kadar hem orduyu ve hem de halkı geçindirebilip geçindiremeyeceği yetkili ve uzman kişiler tarafından tetkik edilmelidir. 


“Batı Cephesi'nin iaşesi için alınan tedbirlere gelince: 


1. Parasız olarak emir ve kararlarla yapılması gereken her şey yapılnuştır. 


2. Para olarak Maliye Bakanlığı'nca haftada 100.000 lira Konya'ya 50.000 doğruca Batı Cephesi emrine verilmektedir. Ayrıca, çeşitli livalara 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satın alma için emirler verilmiş ise de şimdiye kadar Eskişehir ve Burdur livalarında satın alma başlamamıştır. Pek şayanı dikkat olarak Eskişehir, Burdur, Isparta livaları dahi satın alamayacaklarını ve genel hasılatın halka ancak yetişebilece ğini bildirmişlerdir. Şu özet bilgilerden anlaşılıyor ki Batı Cephesi'nin günlük iaşesi mümkün olmayıp gelecekteki iaşesi için ise: 


“a. Yukarda birinci madde “b” fıkrasında arz olunan paraların hemen verilmesi. 


“b. Bir sureti ilişik olarak sunulan tedbirleri kapsayan bir genel emir verilmesi lâzımdır.” 


Büyük Taarruz öncesinde 1 Temmuz 1922 
tarihi itibarı ile Sevkiyat ve Nakliyat Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Çorum, Bolu, Kastamonu, Adana Menzil Müfettişlikleri, Menzil Müfettişlerinin bir alt birimi olmasına rağmen direkt Genel Müdürlüğe bağlı Sarayönü, Sivas, Kayseri, Yozgat, Kırşehir Hat Komutanlıkları ve Yahşihan, Ankara, Çankırı, Kalecik, Beypazarı, Ayaş, Kızılcahamam, Balâ Nokta Komutanlıkları görev yapmaktadır.!6 


Bu süreçte Menzil Hat Komutanlıklarına bağlı olarak Nokta Komutanlıkları görev yapmaktadır. Bu komutanlıklar; Yahşihan Menzil Nokta Komutanlığı, Ankara Menzil Nokta Komutanlığı, Sarıköy Menzil Nokta Komutanlığı, Çankın Menzil Nokta Komutanlığı, Kalecik Menzil Nokta Komutanlığı, Beypazarı Menzil Nokta Komutanlığı, Ayaş Menzil Nokta Komutanlığıdır. Ayrıca Genel Müdürlük Emrinde ve Ankara'da; Ankara'da mühimmat deposu; Ankara, merkez, iki, üç, altı numaralı hastanelerle beş numaralı nekahethane; Konya'da otomobil tamirhanesi ve şoför okulu; Ankara'da seferi sevk komisyonu; Ankara'da 12 koldan kurulu bir ulaştırma birliği; beş kamyondan kurulu bir ulaştırma kolu görev yapmaktadır.” Büyük Taarruz öncesinde mevcut menzil teşkilatı personel durumu çizelgede belirtilmiştir. 


16- A.ge., 5.386. 
17- A.g.e., 5.,389. 
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Sevkiyat ve Nakliyat 
Gn. Md. lüğü Karargâhı 


| Sivas Hat Komutanlığı 
Yozgat Hat Komutanlığı 


Yahşihan Nokta 
Komutanlığı 


Ankara Nokta Komutanlığı 
Çankırı Nokta Komutanlığı 


Çorum Menzil Bölge 137 | 1054 
Müfettişliği 
Bolu Menzil Bölge 111 | 1110 
Müfettişliği 
Kastamonu Menzil | 68 650 
Bölge Müfettişliği | 
Adana Menzil Bölge 219 | 1148 
Müfettişliği 
| Sarayönü Hat Komutanlığı | 146 l 1656 | 
| Kayseri Hat Komutanlığı | 135 | 1159 | 
| Kırşehir Hat Komutanlığı | 77 | 448 | 


Kalecik Nokta Komutanlığı 5 


Beypazarı Nokta 
Komutanlığı 


Kızılcahamam Nokta 
Komutanlığı 
Ayaş Nokta Komutanlığı EN 


İstiklal Savaşı döneminde ordu komutanlıklarına bağlı birer menzil müfettişliği kurulmuştur. Bu müfettişliğin levazım memurları yığınak bölgesinde görev yapmaktadır. 
Her kolordu için demiryolu istasyonu veya iskele menzil başlangıç noktası olarak seçilir. 
Bu hatlar içerisinde; “Karadeniz kıyılarından Ankara yönüne: İnebolu - Kastamonu - Çankırı - Kalecik - Ankara, Samsun - Çorum - Sungurlu - Yahşihan - Ankara, Ereğli - Gerede - Kızılcahamam - Ankara, Marmara denizi kıyılarından Ankara yönüne: İzmit - Adapazarı - Düzce - Bolu - Gerede - Kızılcahamam - Ankara” hatt çok önemli noktalardır. 


Hüsnü Özlü 


1922 yılının başından itibaren lojistik faaliyetler ve sevkiyat Sevkiyat ve Nakliyat Genel Müdürlüğüne bağlı Çorum, Bolu, Kastamonu, Adana Menzil Müfettişlikleri; Polatlı, Yozgat, Sivas, Kayseri Hat Komutanlıkları; Ankara Merkez Katarı emrinde nakliyat görevlerine devam eden 45 miri ulaştırma kolu ile sağlanmıştır. Miri ulaştırma kolları ayrıca diğer göndermelerde de kullanmışlardı. 
231 çift atlı arabadan, 17 yaylı arabadan, 73 
tek atlı arabadan, 563 dört tekerlekli öküz 
arabasından, 782 kağnıdan, 49 deveden, 319 
mekkâreden, 608 eşekten oluşan bu 45 miri ulaştırma kolunun Hat ve Nokta Komutanlıkları kuruluşundaki yerleri ile bu ulaştırma birliklerinin taşıma gücü şu şekildeydi: 


Çorum Menzil Müfettişliği Emrindeki Miri Ulaştırma Kolları; taşıma gücü 15,5 ton, 


Bolu Menzil Müfettişliği Emrindeki Miri Ulaştırma Kolları; taşıma gücü 171 ton, 


Kastamonu Menzil Müfettişliği Emrindeki Miri Ulaştırma Kolları; taşıma gücü 33 ton, 


Adana Menzil Müfettişliği Emrindeki Miri Ulaştırma Kolları; taşıma gücü 7,5 ton, 


Polatlı Hat Komutanlığı Emrindeki Miri Ulaştırma Kolları; taşıma gücü 83,5 ton, 


Yozgat Hat Komutanlığı Emrinde Miri Ulaştırma Kolları; taşıma gücü 25 ton, 


Sivas Hat Komutanlığı Emrindeki Miri Ulaştırma Kolları; taşıma gücü 18 ton, 


Kayseri Hat Komutanlığı Emrindeki Miri Ulaştırma Kolları; taşıma gücü 25 ton, 


Ankara Merkez Katarı Emrindeki Miri Ulaştırma Kolları; taşıma gücü 216,5 ton. 


Karadeniz üzerinden sevkiyat ve Kastamonu bölgesinde 
Menzil Teşkilatı 


Başkomutanlık karargâhı, Büyük Taarruzun hazırlık aşamasında 18 Mayıs 1922 
tarihinde hazırladığı raporda taarruz için ihtiyaçların zaman ve nerelerden temin edi- 


leceği hakkındaki düşüncelerini şu şekilde bildirmiştir; 

“1. Bugün için cephenin 9.000 tüfeğe ihtiyacı olduğu bildirilmiştir, Bakanlık bu tüfekleri Doğu ve Elcezire cephelerinden getirtmek suretiyle ancak iki ay içinde ikmal edebileceğini bildirmiştir. 


2.Ağır makineli tüfek toplamı cephedeki mevcutlarla beraber 810 tüfeğe yükseltilecektir. Bununla, mevcut piyade taburlarıyla süvari alayları dörder tüfekli birer bölük olacaktır. Ayrıca, elimize tüfek geçtikçe piyade alaylarına 6'şar tüfekli birer bölük vermektense, taburlardaki bölüklerin 6'şar tüfeğe çıkarılacağını daha uygun bulurum. 
Bu husus Birinci Dünya Savaşı'nın durumuna uygun düştüğü gibi yeniden bölük teşkiline verilecek subay, erat ve hayvan tasarrufu da mümkün olacaktır. 


3. Hafif makineli tüfek ikmali için Fransa'dan 1.500 tüfek satın almak zorundayız. Bunların ne kadar süre içinde memleketimize gelebileceği hakkında kesin bir şey söylenemez. Bunların gelmesi halinde 15 piyade ve üç süvari tümeninin bölükleri; dörder ağır makineli tüfeğe çıkarılabilir. Arta kalanı da üç piyade tümenine dağıtılır. Bu tiimenlerin bölüklerinin de makineli miktarı dörder ağır makineli tüfeğe yükseltilir. 


4. Top ikmaline gelince; Milli Savunma Bakanlığı'nın 18 Mart 1922 tarihinde cepheye tertip ettiği 72 toptan şimdiye kadar 29 top cepheye, 18 top topçu depo alaylarına olmak üzere 47 
top gönderilmiş, geriye kalan 49 top da gönderilecektir. Bu suretle cephedeki toplar 362'ye çıkarılabilecektir. 


5. Piyade cephanesi; İngiliz, manliher, Rus cephanesi hemen tamamen verilebilecektir. Bakanlık Alman cephanesi tedarikine çalışacaktır. 


6. Cephe kuruluşundaki toplar için top başına 750 mermi düşünülmekteydi. Bugün için bu seviyeye ulaşılmıştır. Yeniden cepheye gönderilen toplara ait mermiler gönderilmek üzeredir. Diğer taraftan Konya'daki topçu depo alayındaki toplam mermisi, top başına 750 atıma çıkarılmakta, gerek cephede ve gerek depolardaki toplar için top başına daha 300 mermi Konya'da toplanmaktadır 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ki top başma 1.050 mermiyle bunun imkân dahilinde hazırlanması ve gönderilmesi için Bakanlık çalışmaktadır.” 


Taarruza çok kısa bir süre kala ihtiyaçların giderilmesine yönelik alınan kararlar her zamankinden daha da önem arz etmektedir. 
Zira topyekün savaşın tüm ihtiyaçlarının karşılanması kazanılacak zaferin en önemli şartıdır. 


Türk İstiklal Savaşı'nda Karadeniz üzerinden yapılan sevkiyat ve nakliyat merkezleri üç önemli noktada örgütlenmekte ve Karadeniz sahilleri boyunca bu yapıya bağlı olarak işlemler yürütülmektedir. Bu merkezler Doğu'da Trabzon, ortada Samsun ve Batıda da Ereğli'dir. Trabzon'dan Tirebolu'ya kadar Trabzon Nakliyat-ı Bahriye Kumandanlığı, Tirebolu'dan İnebolu'ya kadar Samsun'da Merkez Liman Reisliği ve Sakarya'dan İnebolu'ya kadar uzanan sahil şeridinde de Ereğli Nakliyat-ı Bahriye Kumandanlığı görev yapmaktadır. 


Kastamonu ve İnebolu, Samsun bölgesi Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçmesi ve Ankara'yı merkez yapmasından sonra ayrı bir önem kazanmış ve İstanbul-Ankara bağlantısının ana yolu haline gelmiştir. 
İnebolu ve Samsun Limanları, İstiklal Savaşı boyunca, İstanbul'dan ve Rusya'dan Anadolu'ya yapılan sevkiyatta ana merkez olmuştur. Türk İstiklal Savaşı'nda Türk ordusunun cephe ihtiyaçlarının önemli bir kısmı Karadeniz sahillerindeki şehir ve kasabalarımızdan yapılan lojistik yardımlar ile sağlanmıştır. Karadeniz'den Anadolu'ya deniz yolu ile yapılan sevkiyatta özellikle iki komutanlık önemli rol oynamıştır ki bunlardan birincisi, Trabzon Nakliyat-ı Bahriye Komutanlığı, ikincisi ise daha batıda yer alan Karadeniz Ereğlisi Nakliyat-ı Bahriye Komutanlığıdır. Her iki komutanlığın ortak kesiştiği yer İnebolu'dur. Gerek Rusya'dan getirilen malzemeler ve gerekse İstanbul'dan gizli gruplar vasıtası ile kaçırılan silahlar İnebolu 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üzerinden Kastamonu yolu ile cepheye nakledilmiştir. 


Türk İstiklal Savaşı süresince, yaklaşık 300 
binton civarında malzeme Sovyet Rusya'nın Karadeniz limanlarından Türk limanlarına taşınmış ve bu suretle Batı Cephesi desteklenmiştir. Karadeniz'deki lojistik nakliyat faaliyetlerini takip etmek maksadıyla, 21 Eylül 1920 tarihinde kurulan Trabzon Kaçakçı Müfrezesi, Müdafaa-i Milliye Vekâleti'nin 
26 Ekim 1920 tarihli talimatı ile Trabzon 
Nakliyat-ı Bahriye Müfreze Kumandanlığı adını, 01 Mart 1921 tarihinde Milli Müdafaa Vekaleti'ne bağlı olarak, “Bahriye Dairesi Reisliği” adını almıştır. 


1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde, Trabzon Nakliyat-ı Bahriye Kumandanlığı emrindeki Aydınreis, Gazal, Preveze, Rüsumat No:4 ve Batum gemileri ile motorlu tekneler tarafından Rusya'nın Batum, Tuapse ve Novorossisk limanlarından yüklenen silah, cephane ve malzeme önce Trabzon Limanı'na ve buradan farklı gemilere aktarılmak suretiyle Samsun, İnebolu ve Akçakoca Limanlarına taşınmıştır. 
Karadeniz'de bölgenin güvenliğini sağlamak maksadıyla Müdafaa-i Milliye Vekâleti'nin 
21 Temmuz 1920 tarihli emri ile Samsun Bahriye Müfreze Komutanlığı kurulmuştur. Komutanlığın amacı mühimmat, silah ve malzeme depolarının muhafazasını sağlamak, kıyıyı gözetlemek, şehirdeki ve kırsaldaki Pontus-Rum çeteleri ile mücadele etmek, aynı zamanda Anadolu'da kurulmakta olan bütün deniz kuruluşlarının ve gemilerin gereksinim duyduğu erlerin eğitimini gerçekleştirmektir. 

Büyük Taarruz ve takip harekâtının kapsadığı süre içinde Batı Cephesinin lojistik desteği için Karadeniz üzerinden; İnebolu - Kastamonu - Çankırı - Kalecik - Ankara hattı ve Samsun - Çorum - Yozgat - Yahşihan - Ankara hattı yoğun olarak kullanılmıştır. 


İnebolu - Kastamonu - Çankırı - Kalecik karayolu ile Ankara ve dolaylarına nakle- 


dilen silah ve cephanenin miktarı yaklaşık olarak; “365 adet çeşitli piyade tüfeği, 3.386 
sandık çeşitli piyade cephanesi, 208 sandık İngiliz piyade cephanesi, 360 adet mızraktan oluşan piyade silah ve cephanesi, 1 adet skoda topu, 1 adet seri dağ topu, 8 adet bomba topu, 18.752 atım çabuk ateşli sahra mermisi, 
969 atım skoda mermisi, 5.240 atım mantelli 
mermisi, 4.087 atım sahra obüs mermisi, 2.310 
atun şinayder mermisi, 891 atım 120 mm.lik obüs mermisi, 3.666 atım bomba topu mermisi, 6.960 atım çabuk ateşli dağ top mermisinden oluşan top ve top cephanesidir.” 


Samsun - Çorum - Yahşihan karayolu ile Ankara ve dolaylarına nakledilen silah ve cephane miktarı yaklaşık olarak; “79 adet çeşitli tüfek, 9 adet kasatura, 4 adet süngü, 127 
sandık İngiliz piyade cephanesi, 290 sandık 
ve 18.062 adet çeşitli piyade cephanesi, 51 
adet çeşitli bomba, 117 sandık boş el bombasından oluşan piyade silah ve cephanesi ile 
32 atım Rus çabuk ateşli sahra mermisi, 200 
atım 150 mm. lik havan mermisi, 8 sandık çeşitli tapa, 8.312 adet top bombası, 18 sandık barut, 7 sandık dinamitten oluşan top cephanesi Samsun'dan Ankara ve dolaylarına nakledilmişti. Ankara ve dolaylarına nakledilen bu yardımlar Doğu Cephesi'ne tertip edilen Rusya'dan getirtilen ve İstanbul'dan kaçırılan çeşitli silah ve cephaneden meydana gelmektedir” 


Büyük Taarruz ve takip harekâtının kapsadığı 1 Ağustos 1922 tarihi ile 18 Eylül 1922 
arasındaki devrede sürdürülen nakliyat faaliyetleri özetlendiği takdirde; bu devrede Ankara ve dolaylarına nakledilen silah ve cephane çeşidi ve sayısı toplam olarak: 


503 adet çeşitli tüfekten, 15 adet kasaturadan, 6 adet süngüden, 2 adet tabancadan, 4.011 sandık ve 18.962 adet piyade cephanesinden, 168 adet bombadan, 360 adet mızraktan, 8 sandık çeşitli tapadan, 10 adet çeşitli 


Hüsnü Özlü 


toptan, 52.715 atım çeşitli top cephanesinden, 
18 sandık çeşitli baruttan, 7 sandık dinamitten oluşmaktaydı. Bu dönemde Yahşihan ve Ankara'ya getirilen çeşit ve sayılan yukarıda açıklanan ikmal maddeleri Yahşihan - Ankara dekovil ve Ankara - Polatlı normal hat demiryolu ile Polatlı, Biçer'e, buradan da Eskişehir ve dolaylarına nakledilmişti. Genellikle Batı Cephesi birliklerinin lojistik desteği Eskişehir ve dolaylarına nakledilen bu ikmal maddeleriyle sağlanmıştı. 


Kastamonu bölgesinde yer alan lojistik çalışmalarında Kastamonu Menzil Bölge Müfettişliği ve teşkilâtı çok önemli görevler yapmışlardır. Bu teşkilatın görev ve sorumluluk alanı şu şekilde tespit edilmiştir; “Kastamonu'da menzil bölge müfettişliği karargâhı; İnebolu ve Sinop'ta Menzil Hat Komutanlıkları; Taşköprü, Sinop, Koçhisar, Kastamonu ve İnebolu'da Menzil Nokta Komutanlıkları; Gürcü, Bayındır, Tutam, Okluk, Beşdeğirmenler, Seyitler, Pomaklı, Aktaş, Şehiryarı, Çarşamba, Gerede'de menzil konak komutanlığı; Cide, Çerkeş, Mecidiye, Safranbolu, Araç, Taşköprü, Daday'da iaşe merkezleri; Kastamonu'da Menzil Mevki Hastanesi; Çerkeş, Koçhisar'da menzil revirleri; Kastamonu'da 15, 20, 60 arabalı üç kol ile 50, 55, 60'şar mekkâreli dört kol, 60 develi bir kol ile henüz miktarı tespit edilemeyen ve nisanda teşkil edileceği anlaşılan iki araba kolu; İnebolu ve Kastamonu'da birer subay misafir yeri ve lokantası- İnebolu ve Kastamonu'da silah ve teçhizat deposu.” 


Büyük Taarruz hazırlık döneminde Karadeniz Bölgesi ve İnebolu - Kastamonu hattı her zamankinden daha hareketlidir. Kastamonu Menzil Mıntıka Müfettişi Miralay Osman Bey tarafından Ankara'da Sevkiyat ve Nakliyat-ı Umumiye Müdürlüğü'ne çekilen 
6 Nisan 1921 tarihli bir başka telgrafta bu hareketlilik açıkça görülmektedir. 
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Kastamonu Havalisi Komutanlığı Menzil Müfettişliği Sevki yat Hattı. 
Kaynak: MSB Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı Arşivi. 


Ankara'da Sevkiyat ve Nakliyat-ı Umumiye Müdürlüğü'ne 


Kalem ve şube zabitan ve efradından gayri 
menzil emrinde olarak müstahdem bulunan 1 
miralay, 2 kaymakam, 2 binbaşı, 5 kıdemli, 5 kıdemsiz yüzbaşı ile 3 mülazım-ı evvel, 3 mülazım-ı 
sani 1 zabit vekili (asteğmen),3 hesap memuru, 2 
muavin, 1 vekil 1 baytar binbaşı ve 1 baytar mülazımı evvelinden ibaret olmak üzere ceman 30 
ümera ve zabitan 181 küçük zabitan ve efraddan ve 26 koşum 18 mekkare olarak ceman 44 hayvan 
13 nakliye arabası 13 çift koşum ve18 semerden 
ibarettir. Kuvve-i umumiye ile 1 aylık sevk cetveli postaya tevdi edildiği maruzdur.” 


Menzil Mıntıka Müfettişi Miralay Osman 


Kastamonu Menzil Mıntıka Kumandanı Mirliva Osman imzalı 8 Nisan 1921 tarihli bir başka telgrafta sevkiyat şu şekilde belirtilmektedir. 


Müdafaa-i Milliye Vekaleti 
Sevkiyat ve Nakliyat Müdüriyeti'ne 


1- Bugün İnebolu'da yalnız 60 sandık İngiliz toplarının mermilerinden kalmıştır. Onlarda 


18- ATASE Arşivi, İSH, K.573, G.153. 
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Allah'ın yardımıyla yarın tamamıyla yola çıkarılacaktır. Bu gece İnebolu'ya vapur geleceği anlaşıldı. Pek emin bir biçimde arz edemiyorsam da vapurda 2000 sandık cephane olduğu anlaşılıyor. 
Bunun içinde hazırlıkta bulunmaktayım. 


2- Alman cephanesinin büyük bölümü Nisa- nın on iki ve nihayet on üçünde Ankara'da bulunacaktır. 


3- Toplarda sabah erkenden tahrik ettirildiği maruzdur.” 


Menzil Mıntıka Kumandanı Mirliva Osman 


Kastamonu bölgesinde zafere giden yolda cephe gerisi hareketlilik tüm bölgede yaşayan vatanseverlerin ortak sesidir. Bu çerçevede; Kastamonu Havalisi Komutanı Muhittin Paşa, Genelkurmay Başkanlığı'na bir rapor vererek, İnebolu halkının fedakârlığını şu şekilde bildirmektedir; “İnebolu'nun vatansever halkının askerlere, dolayısıyla millete şimdiye kadar yaptıkları hizmet ve yardımları takdire şayandır. Yollamalar başladıktan bu yana her gün arkası alınmayan taşımalarda, malzemenin teslim ve yollanmasında parasız ve bir mükâfat bekleme- 


19- ATASE Arşivi, İSH, K.573, G.159. 
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den, ikiyüzlülüklerden arınmış olarak çalıştıkların gördüm. Bugiin İstanbul'dan büyük bir motorla gelen 2.000 sandık top cephanesini halk çok bozuk hava şartları altında kayıklarını götürerek motoru boşalttılar; 80 yaşındaki ihtiyarları ile gerilere taşıdılar, gösterdikleri yakın ve samini ilgi- ye karşı, tarafımdan lâzım gelen duygusal işlemler ve tebrik yapılmakla beraber, halkın alâkasını artırmak için tarafımızdan taltif edilmelerinin çok uygun olacağı kanaatindeyim. Bombardımanda yegâne barınaklarının delik deşik olduğunu gördüm. Hükümete olan sadakat ve bağlılıklarının artırılması için evlerinin askerler tarafından onarımına ve eşyaca zarar görenlere, bir miktar para yardımı yapılmasını arz ederim...” 


İnebolu-Kastamonu Hattında Kağnı ile Cephane Nakli, 


Kaynak: MSB Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı Arşivi. 


1921 yılı Kasım, Aralık aylarıyla 1922 yılı 
Ocak, Mayıs ve Haziran ayları arasında Kastamonu Menzil Müfettişliği sorumluluk sahasından İnebolu-Kastamonu-Çankırı-Kalecik-Ankara yolundan nakledilen malzemeler şu şekildedir.” 


“1.076 adet çeşitli tüfek, 54 adet çeşitli kasatura, 21 adet aydınlatma tabancası, üç adet makineli tüfek, 3.202 sandık çeşitli piyade cephanesi 
415 sandık Rus piyade cephanesi, 10 sandık ve 
177 atım nikel zarflı beyzi kurşun, iki sandık ay- 


20- Türk İstiklal Harbi, İdari Faaliyetler, 5.393. 
21- A.g.e., 5.418. Özlü, a.g.mı., 5.63. 
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dınlatma cephanesi, iki sandık Rus bombasından oluşan piyade silah ve cephanesi ile iki adet çabuk ateşli dağ topu, 13 adet çabuk ateşli sahra topu, iki adet 150 mm.lik obüs topu, bir adet bomba topu, 
539 sandık ve 26.281 atım çabuk ateşli sahra mermisi, 166 atım tamamlanmamış çabuk ateşli sahra 
mermisi, 53 sandık skoda dağ top mermisi, 105 
sandık ve 1.168 atım skoda mermisi, 76 sandık ve 
188 atım 75 mm.lik çabuk ateşli sahra mermisi, 
8 sandık 75 mm.lik Osmanlı çabuk ateşli sahra 
mermisi, 1.156 atun Osmanlı çabuk ateşli sahra mermisi, 54 atım Alman çabuk ateşli sahra mermisi, 9.267 atım çabuk ateşli dağ mermisi, 6.437 
atım Alman sahra mermisi, 2.087 atım sahra obüs 
mermisi, 2.051 atım İngiliz sahra mermisi, 150 
atım uçak tapalı mantelli mermi, 464 atım 12/11 - 6lık obüs mermisi, 118 atım 120 mm.lik sivri uçlu tahrip danesi, 6.190 atım mantelli mermi, 2.603 atım şinayder mermisi, 6 sandık sahra obüs hartucu, 355 sandık kartuştan oluşan top ve top cephanesi İnebolu” dan Ankara ve dolaylarına nakledilmişti...” 


“Büyük Taarruz hazırlığının kapsadığı 11 
Ekim 1921 tarihi ile 31 Temmuz 1922 tarihi arasındaki devrede siirdürülen nakliyat faaliyetleri özetlendiği takdirde; Ankara ve dolaylarına nakledilen silah ve cephane çeşit ve sayısı toplam olarak 14.524 adet çeşitli tüfekten, 11 adet İngiliz den, beş adet yedek namludan, 1.106 adet Alman mekanizmasından, 392 adet piyade kalkanından 7.647 adet ve 2 sandık çeşitli kasaturadan, 12.737 
adet çeşitli siingiiden, 1.563 adet kılıçtan, 184 adet çeşitli tabancadan, 19.477 sandık, 5.310 adet ve 
13 kutu çeşitli piyade cephanesinden, 3.095 adet 
Alman fişek kovanından, 1.324 sandık ve 6.916 
adet çeşitli el bombasından, 64 sandık el bombası 
kapsüliinden, 8 adet çeşitli makineli tüfekten, 5 
adet makineli tüfek sehpasından, iç adet makineli tüfek mekanizmasından, 18 adet makineli tüfek namlusundan, 113 adet makineli tüfek şerit kutusundan, 4 adet makineli tiifek nişangâhındanı üç parça makineli tüfek akşamından, 79 adet çeşitli toptan, 1.442 sandık, 274.032 atım ve 28 sepet çeşitli top cephanesinden, 2.572 adet torna edilmiş mermi gövdesinden, 2.560 adet tapadan, 17 san- 


Türkiye Günlüğü 152 / Güz 2022 


41 


42 


Türk İstiklal Savaşı'nda Büyük Taarruz öncesi cephe gerisinde Menzil Teşkilâtları... 


dık ve 3.080 adet kapsüilden, 8.346 kg. 27 varil ve 
44 sandık çeşitli baruttan, 16.426 adet, 46 sandık 
ve 1 varil hartuçtan, 1.500 adet fünyeden ve 29 
Alman uçağından oluşmaktaydı.”2 


Sonuç 


Türk İstiklal Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasındaki en önemli faktörlerden biride cephe gerisindeki lojistik planlama ve teşkilatlanmadır. Özellikle Menzil Teşkilatı'nın ve bağlı alt kollarının faaliyetleri Türk milletinin topyekün direnişi ve işgale karşı mücadelesini örgütlemiştir. 


Karadeniz Bölgesi işgal noktalarının dışında kalsa da savaşın direkt içinde yer alarak cephe gerisi destek faaliyetlerini yürüten bir bölge olmuştur. Trabzon'dan Ereğli'ye kadar Karadeniz'in her noktası büyük bir özveri ile sevkiyat ve nakliyat faaliyetlerine katılmıştır. Bu kapsamda, daha sonra “İstiklal Yolu” olarak adlandırılan İnebolu-Kastamonu-Çankın-Ankara hattı ayrı bir öneme haizdir. Bu yol gerek emniyet ve gerekse mesafe bakımından diğer yollardan daha kullanışlı. 
olduğundan sevkiyatın ana güzergâhı olmuş ve taşıma faaliyetleri yoğun olarak bu yol üzerinden sağlanmıştır. 


22- Türk İstiklal Harbi, İdari Faaliyetler, 5.420. 


Bölgede Kastamonu Menzil Müfettişliği bünyesinde gerçekleştirilen sevkiyat ve nakliyat işleri büyük bir titizlikle sürdürülmüş ve cepheye kadar uzanan yolda önemli çalışmalar yapılmıştır. Gerek sivil vatandaşların ve gerekse askeri ve mülki idarenin kontrolünde olan bu çalışmalar adeta zaferin belirleyici unsuru olmuştur. İnebolu-Kastamonu hattı aynı zamanda Anadolu'ya geçen vatanseverlerin ana yolu olmuş, bu vatanseverler bölge halkına bir taraftan moral olurken, diğer taraftan da kurtuluşa olan inancı artırmıştır. 


20. yüzyılın başlarında değişen savaş stratejilerine paralel olarak yeniden ele alınan lojistik ve ikmal faaliyetleri özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren ciddi değişikliklere uğramış, bu kapsamda yeni organizasyonlar geliştirilmiştir. Bu süreçte özellikle Osmanlı Menzil yapılanması yeniden teşkilatlandırılmış ve bu teşkilat İstiklal Savaşı döneminde de faaliyetlerini sürdürmüştür. 
Anadolu'nun her köşesinde ciddi çaba gösteren Menzil Bölge Müfettişlikleri alt birimleri ile sevkiyatın ana taşıyıcı kadrolarını oluşturmuştur. Bu kadroların Karadeniz Bölgesinde göstermiş olduğu çaba, cephe gerisinde adeta destanlaşmış ve cephede mücadele eden askerlerin temel moral kaynağı haline 


gelmiştir. m 
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Batı Cephesi 

ve 

Sakarya Savaşı'nın lojistik destek bölgesi: 
Kastamonu vilâyetinde askeri ve sivil 


örgütlenme 
Rahmi Çiçek” 


* Prof. Dr. Çiçek, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesidir. 


Batı cephesinde yapılan savaşlar Milli Mücadele tarihimizin en önemli aşamalarından biridir. Savaşların kazanılmasında cephede faaliyet gösteren askeri gücümüz kadar, cephe gerisinde savaşa hazırlık aşamasından başlayarak, savaşın kazanıldığı günlere kadar cephenin askeri lojistik açısından desteklenmesini sağlayan sivil ve askeri faaliyetlerin önemi kuşkusuzdur. Bu açıdan bakıldığında; İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz 'un lojistik destek bölgelerinin başında Kastamonu yöresi gelir. Kastamonu bölgesi, Milli Mücadele'nin başlaması ve Ankara'nın merkez haline getirilmesiyle birlikte önem kazanmıştır. Bölge; bir taraftan Anadolu'ya İstanbul üzerinden insan ve cephane sevkinde kritik bir rol üstlenirken, diğer yandan diplomatik temasların sağlanmasında geçiş noktası olma özelliğine sahip olmuştur. Sakarya Savaşı öncesinde ise bölgenin önemi daha da artmıştır. Bir taraftan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile imzalanan Moskova Antlaşması sonrası, dışarıdan temin edilen silah ve cephanenin batı cephesine aktarılması, diğer yandan Ermenistan üzerinde kazanılan zafer sonrasında imzalanan Gümrü Antlaşması sonrası, 15. Kolordu bölgesinden batı cephesine aktarılan asker ve cephane sevkinde de etkin roller üstlenmişti. 


TBMM hükümetinin kuruluşundan sonra Jeopolitik konumu nedeniyle Milli hükümetin batı cephesindeki lojistik destek bölgesi konumuna gelen Kastamonu vilayeti ve ikmal iskelesi olan İnebolu ve batı Karadeniz kıyılimanları, düşman devletlerinde ilgisini çekmeye başladı. Bu nedenle TBMM hükümeti kuruluşundan itibaren bölgede düzeni sağlamak için tedbirler almaya 1920 yılının Eylül ayından itibaren başlamıştı. Milli Mücadelenin batı cephesinde geçeceği gerçeğin- den hareket eden hükürnet, batı cephesinin en önemli destek bölgesi olarak Kastamonu ve havalisini görmekteydi. Bu nedenle buradaki askeri yapılanmayı yeniden örgütlenmeye başladı. Kastamonu bölgesindeki askeri birlikler, 30 Eylül 1920 tarihine kadar 


20. Kolordu ve Batı Cephesi Komutanlığına bağlı olarak hizmet vermekte idi. Bu tarihte ordu komutanı olarak Kastamonu'ya gelen Muhittin Paşa, Kastamonu vilayetinde “Kastamonu ve Bolu Havalisi Komutanlığı” adıy- 


la yeni bir teşkilatlanma ortaya koydu.’ 


Muhittin Paşa, 12 Kasım 1920 tarihinde bölgedeki askeri birliklere gönderdiği yazıda, Komutanlığın Batı Cephesi ile bağlantısı olmadığını, Kastamonu vilayeti ile müstakil Sinop, Çankırı, Bolu ve Zonguldak livalarının Kastamonu ve Bolu Havalisi komutanlığına bağlandığını bildirmektedir. Bölgedeki askeri ve mülki kuruluşlardan her türlü harekât ve asayişten kendisinin haberdar edilmesini istemekte, birliklerin silah ve cephane ihtiyacının da komutanlıkça sağlanacağını belirtmektedir?. 


Batı cephesinde İnönü Savaşları ile Sakarya Savaşını içerisine alan tarihsel dönemde Kastamonu ve Havalisi Komutanı olarak 
görev yapan Muhittin Paşa, görev yaptığı 30 
Eylül 1920-27 Ekim 1921 tarihleri arasında bölgedeki asayişin sağlanması için ordu birlikleri ve askerlik şubeleri yeniden düzenlenmiştir? 

Sakarya Savaşının gerçekleştiği Ağustos-Eylül 1921 tarihinde Kastamonu Havalisi Komutanlığı emrindeki askeri birlikler; bölgenin güvenliğini, silah ve cephane sevki ile asker sevkiyatını organize etmekteydi." 


Komutanlık kuruluşundan itibaren Sinop, İnebolu, Amasra, Bartın, Zonguldak, Ereğli, Sakarya gibi kıyı bölgelerini koruyacak askeri birliklerin kurulmasını ve kadrolarının teminini sağladıktan sonra özellikle 


1- Rahmi Çiçek, Milli Mücadele'de Kastamonu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara 1991, s.152-154 

2- ATASE Arşivi, KL.601, D.17, F.31 

3- ATASE Arşivi, KL.1017, D.23, F.8; Muhittin Paşa'nın görev yaptığı tarihler için bkz. Açıksöz Gazetesi, 28 Teşrin-i evvel 1920 

4 Rahmi Çiçek, a.g.e. s. 155 


Rahmi Çiçek 


Sakarya Savaşı öncesi cepheye sürekli asker sevkiyatına başladı.” Askeri sevkiyat önce, Ankara TBMM Muhafız Bölüğüne sonra İnönü Savaşları sırasında her gün için yüz kişilik kafileleri yola çıkararak cepheye gönderme şeklinde oldu. 


İnönü Savaşlarından sonra bölgeden toplanan askerler, 58., 40., 23. Alaylar şeklinde kadro ve eğitimleri tamamlandıktan sonra cepheye gönderilmeye başlanmıştır. 


TBMM'sinin açılmasından sonra İnebolu-Ankara yolunun önemi artmaya başladı. 
Batı cephesinin silah ve cephane ikmali bu güzergâh vasıtasıyla yapılmaktaydı. Fakat İnebolu-Ankara yolu, yoğun taşıt trafiğini taşıyacak durumda değildi. Bu amaçla yolun tamiri ve bazı kısımlarının onarılması amacı ile daha önce Maliye Vekâletinden sağlanan tahsisatla yapılan onarım işleri” Mart 1921'den itibaren Nafia Vekâletine bağlı olarak görev yapacak olan “Yol İnşaat Taburları” tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı. 


Buna göre; Kastamonu Havalisi Komutanlığı tarafından Kastamonu ve Çankırı'da olmak üzere iki yol inşaat taburu kurulması kararlaştırılmıştı?, 


Kastamonu'da Yol İnşaat Tabur Komutanlığı kurma görevi, Komutanlık Ambar Müdürü Yüzbaşı Nedim Bey'e verilmişti. Tabur teşkilatına göre; taburda, bir tabur komutanı, bir doktor, bir hesap memuru, bir iaşe memuru bulunacaktı. Tabur dört bölükten oluşacak, her bölükte iki subay, iki yüz amele bulunacak, amele silahsız olacak, nöbet ve sair hizmetleri yirmi kişilik silahlı bir birlik yürütecekti. Taburların ihtiyaç ve iaşesi askeriambarlardan sağlanacaktı?. 


5- Cengiz Şavlı, “Sakarya Savaşında Levazım İkmal Faaliyetleri”, Sakarya Zaferi ve Hayma- na II, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara 2015, s.84-86 

6- ATASE Arşivi, KL.954, D.11, F.1 

7- TBMM Zabıt Ceridesi, C.V, s.287 

8- ATASE Arşivi, KL.953, D.9, F.31 

9- ATASE Arşivi, KL.953, D.9, F.31-12 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Batı Cephesi ve Sakarya Savaşı'nın lojistik destek bölgesi... 


Sakarya Savaşı öncesinde 
Kastamonu bölgesindeki askeri örgütlenme 


Sakarya Savaşı öncesinde, Batı Anadolu'da Yunan ilerleyişine paralel olarak Kastamonu bölgesinde askeri ve sivil örgütlenme biçimi yeniden düzenlenmişti. İnönü Savaşları ve sonrasında devam eden Yunan ilerleyişine karşı bölgede; 1920 yılı Ekim ayından itibaren başlayan askeri örgütlenme “Kastamonu ve Havalisi Komutanlığı” emrinde oluşturulmuştu. Komutanlığın örgütlenme biçimi bölgede güvenliği sağlama, bölge üzerinden Anakara ve Batı cephesine geçecek askeri ve sivil şahısların güvenirliği konusunda istihbarı bilgi toplama ve sevklerini sağlama, bölgeye deniz yoluyla ulaştırılan askeri malzeme ve iaşenin güvenilir şekilde sevkini sağlama ve bölgede asker kaçaklarının ve çetelerin barınmasına çabaları olarak görülür. 
Bu amaçla Sakarya Savaşı öncesinde bölgede Kastamonu ve Havalisi Komutanlığı'na bağlı şu askeri yapılar kurulmuştur. 


A- İnebolu İstihbarat Zabitliği 


Heyet-i Temsiliye döneminde haber alma işlemleri idari amirler tarafından yürütülmekte idi. Ankara hükümetinin kurulmasından sonra haber alma işlemleri mahalli askerlik şubeleri bünyesinde oluşturulan istihbarat subayları vasıtası ile EHU(Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti) arasında yapılmaya başlandı. 


İnebolu İstihbarat Zabitliğini mülazım-ı evvel Şevki Efendi yürütüyordu”. Şevki Efendinin faaliyetinin AP(Askeri Polis) teşkilatun kurulmasından sonra da devam ettiğini ve muhtemelen 1920 yılı sonlarına kadar sürdüğünü söylemek mümkündür.” İstihbarat Zabitliği elde ettiği haberleri merkeze ulaştırma yanında, İnebolu'ya gelen şüpheli şahıslarla vesikasız gelen önemli sivil ve as- 


10- ATASE Arşivi, KL.601, D.3,F.61 
11- Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A.I 9-C, D.39,F.1 
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keri şalusların Ankara'ya gitme isteklerini TBMM Riyaseti özel kalemine bildirmekte oradan aldığı malumat doğrultusunda gelen kişileri ya geri iade etmekte ya da Ankara'ya göndermekte idi. 


İstihbarat Zabitliği daha sonra kadrosunu genişletilerek istihbarat konusunda AP teşkilatı ile birlikte çalışmaya başladı. AP teşkilatının dağılmasından sonra İrtibat Zabitliği şeklinde çalışmalarını sürdürdü, 


B- İnebolu Mevki Komutanlığı 


Kastamonu ve Havalisi Komutanlığına bağlı sahil mıntıkası, 1920 ve 1921 yıllar başlarından itibaren subay ve cephane sevki bakımından önem kazanmaya başladı. Sahilin güvenliği ve burada bulunan askeri kuvvetleri belli merkezlerde toplamak amacı ile Mevki Kumandanlıkları kuruldu.“ 


Kastamonu Havalisi Komutanlığı sahil güvenliği için 11.Kasım 1920 tarihli emri ile sahili altı kısma ayırmıştı. Birinci kısım; Sakarya nehrinin batısından başlayarak Akçaşehir'e kadar olup, Düzce Kuvayı Tedibiye Komutanlığına, ikinci kısım; Akçaşehir'den Kozlu'ya kadar olup, Ereğli Mevki Komutanlığına, üçüncü kısım; Kozlu'dan başlayarak Amasra'ya kadar olup, Bartın Mevki Komutanlığına, dördüncü kısım; Amasra'dan Kerpebumu'na kadar olup, Cide Ahz-ı Asker Şubesine, beşinci kısım; Kerpeburnu'nun İstefen mıntıkası olup, İnebolu Mevki Komutanlığına, altıncı kısım; Ayancık ile Gerze mıntıkası olup Sinop Mevki Komutanlığına bağlanmıştı". 


İnebolu Mevki Komutanlığı, Ocak 1921'de kuruluşunu tamamlayarak faaliyete başlamıştı. Sahil mıntıkasının güvenliği ve İnebolu'nun asayişini temin için gerektiğinde topçubirliği de bu kuvvete yardımcı olacaktı. 


12- Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A.II 9.C, D.39, F.15-1 

13- ATASE Arşivi, KL.601, D.3,F.61 

14- ATASE Arşivi, KL.954, D.14, F.15 

15- ATASE Arşivi, KL.954, D.14 F!5-2 


1921 Mart'ının sonuna doğru 130 kmlik 
sahil şeridinde on üç karakol kurulmuş, on birinin de kurulması için çalışmalar başlatılmıştı. Ayrıca İnebolu'da bir topçu, bir piyade bölüğü, Çatalzeytin ve Darphane'de birer takım merkezi bulunmakta idi.9 Kurulu olan karakollarda en az 7, en çok 9 er mevcuttu. 
Bunlar karakollar arasında devriye hizmeti yürütüyorlardı. Karakolların en önemli görevleri, düşman gemilerini takip etmek ve sahile çıkacak yabancıları tespit ederek, bunları ilgili yerlere rapor etmekti. Karakollar bu görevlerini yaparken köy ihtiyar heyetleri ile köy bekçilerinde de faydalanmışlardır. 


Mevki komutanlığının gözetlemedeki eleman yetersizliğini göz önünde bulunduran Müdafaa-ı Milliye Vekili Fevzi Paşa, 8 Mayıs 
1921 de Sinop ile Ereğli arasında bulunan 
kuvvetlerin de 370 kilometrelik sahil şeridinde köy karakolları ile köy ihtiyar heyetlerine ve bekçilerine yardımcı olmalarının uygun olacağını bildirmektedir”. 


C- İnebolu İrtibat Zabitliği 


2 Mart 1921 tarihli Kastamonu ve Havalisi Komutanlığı yazısı ile süvari binbaşısı Abdullah Nidai Bey EHU'ye bağlı İrtibat Zabitliğine atanması ile kuruldu. Abdullah Nidai Bey, bu emirle AP teşkilatı, Mevki Komutanlığı ve İstihbarat Zabitliği birimlerini de yürütmekte idi. AP teşkilatı konusunda Kastamonu Havalisi Komutanlığına bağlı olarak çalışan Nidai Bey, istihbarat subaylığı konusunda doğrudan doğruya EHU'ya bağlı olarak çalışacaktı"8. 


İrtibat Zabitliğinin kuruluşundan itibaren İnebolu'ya gelen sivil, asker kişilerle, cephane, silah ve istihbarat konularında EHU, Müdafaa-ı Milliye. Vekâleti, TBMM Riyaseti Özel Kalem Müdürlüğü ile haberleşmekte, onlardan aldıkları emirleri yerine 


16- ATASE Arşivi, KL.1292, D.15,F.1-3 17- ATASE Arşivi, KL.1292, D.15, F.10 
18- ATASE Arşivi, KL.956, D.21, F.10,,8-3 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getirmektedir.”.Abdullah Nidai Bey'in buradaki görevi savaşın sonuna kadar devam edecektir.” 


D- İnebolu Tetkik Heyeti Amirliği 


İnebolu'ya gelen eşyalarla, subay ve askerlerin vesikalarını Tetkik Heyeti Amirliğince (THA) yapılmakta idi. Karma komisyon şeklinde çalışan THA/liğinide Yüzbaşı Selami Efendi, diğer üyeler ise sivil polis memurları Selahattin, Mehmet Zühtü, Muzaffer ve Mustafa Hikmet Efendilerden oluşuyordu”. 


Heyette görevli memurlar, İnebolu'ya gelen vapurlara girerek, gelen subay ve sivil şahısların vesikalarını kontrolden sonra onları bekleme salonuna alıyorlardı.” Aynı şekilde gelen eşyalarda THA'ne bağlı memurlar tarafından kontrol ediliyordu. 


E- Askeri Sansür Müdüriyeti 


Anadolu'nun giriş iskelesi sayılan İnebolu'da dışarıdan gelen ve dışarıya çıkan yazılı her şey sansürden geçiriliyordu. 15 Haziran 1921'de THA bağlı olarak kurulan ASM önceden basınla ilgili bilgileri denetleme ve sakıncalı gazetelerin Anadolu'ya girmesini engelleyen istihbarat subaylığının görevini 
24 Temmuz 1921'den itibaren üstlendi.” 


ASM'nin bir görevi de milli hükümetin propaganda haberlerini özellikle İstanbul'a ulaştırmaktı. Bu tür görevleri ASM Sansür ve Matbuat ve İstihbarat Müdiriyet-i Umumiyesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştiriyordu.* 


19- ATASE Arşivi, KL.1203, D.2, F.1-76-99 

20- Cumhurbaşkanlığı Arşivi, AII-9.C, D.39, F.33-6 

21- ATASE Arşivi, KL. 956, D. 22. F.1 

22- Mesut Aydın, Milli Mücadele Dönemin'de TBMM Hükümeti Tarafından İstanbul'da Kurulan Gizli Gruplar ve Faaliyetleri, İstanbul 1992,. 5.182-183 

23- Yücel Özkaya, Milli Mücadelede Atatürk ve Basın(1919-1921), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1989, s.55 

24- ATASE Arşivi, KL.622, D.18, F.84; KL. 1305, D.1, F.36 
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F- İnebolu Silah ve 
Cephane Komisyonu 


Kastamonu ve Havalisi Komutanlığına bağlı olarak görev yapan komisyonun başkanlığını Binbaşı Mehmet Zeki Bey yapıyordu Komisyonun görevi İnebolu'ya gelen silahları kontrol ederek almak ve bunları emin vasıtalarla yola çıkarmaktı. Menzil Hat Komutanlığının kurulmasına kadar komisyon çalışmalarını sürdürdü. Komisyon reisi Mehmet Zeki, Kastamonu Havalisi Komutanlığına günlük gelen ve sevk olunan silah ve cephaneyi bildiriyordu. Gemilerden alınan cephane öncelikle düşman top menzili dışında bir mıntıkada depo ediliyordu. Oradan tedarik edilen vasıtalarla Kastamonu yoluyla Ankara ve Batı Cephesine gönderiliyordu. 


Komisyon ayrıca gizli yollardan satın alınarak tüccar tarafından iskeleye getirilen silahları kontrol ederek parasının satın alma komisyonunca ödenmesini sağladıktan sonra sevkini de gerçekleştiriyordu.” 


G- İnebolu Emniyet Müfettişliği 


Dâhiliye Vekâletine bağlı olarak görev yapan Müfettişlik, ilçede kaymakama bağlı olarak çalışmaktaydı. Müfettişlikler esas itibariyle 1. Dünya Savaşı sırasında bazı önemli merkezlerde kurulmuştu. İnebolu Emniyet Müfettişliği görevini Ragıp Bey yürütürken yardımcısı da Başkomiser Ali Bey'di. Müfettişlik İnebolu polis örgütüyle birlikte görev yapmaktaydı.” 10 Mayıs 1921'de çıkartılan kanunla mahalli polis idaresi ile birleştirilen müfettişlikler, Haziran1921'de tamamen kaldırıldı.2 


H- Liman Reisliği ve İnebolu İrkap ve İhraç Komutanlığı 


Kastamonu ilinin deniz sınırındaki Gerze, 


25- ATASE Arşivi, KL.601, d.17, F.92 
26- ATASE Arşivi, KL952, D.3, F.20 
27- ATASE Arşivi, KL. 956, D.23, F.5-2 28- DUSTUR, 10.3.1920; 28.2.1921. 5.41 
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Sinop, Ayancık, İstefan, İnebolu, Cide, Amasra, Bartın, Akçaşehir, Kozlu, Kilimli, Zonguldak, Ereğli liman reislikleri TBMM'sinin kuruluşundan sonra da İstanbul Bahriye Nezareti ile haberleşir, buradaki görevliler de İstanbul'dan atanırdı. Bu durumu ortadan kaldırmak amacı ile 10 Temmuz 1920'de Ankara'da Umur-u Bahriye Müdüriyeti kurularak, buradaki limanlar müdüriyete bağlandı.” 


Liman reisliğinden ayrı olarak, İnebolu'da ikmal işlerinin artması ile Yükleme ve Boşaltma Komutanlığı kurulmuştu. Komutanlık 1921'de iş hacminin genişlemesiyle eleman sayısını artırmış ve burada hizmet eden nefersayısı on beşe çıkarılmıştı. Ayrıca limanda çalışan kayık ve filikalar da buraya bağlı olarak hizmet vermekte idi.” 


I- Bölgedeki diğer kıyı koruma veliman teşkilatlanmaları 


a) Zonguldak Merkez Liman Reisliği 


Daha önce her biri doğrudan Bahriye Nezareti'ne bağlı olarak çalışan Liman Reislikleri TBMM'nin açılışından sonra yapılan düzenleme ile başlangıçta Zonguldak, Samsun ve Antalya merkez olmak üzere üç bölgeye ayrıldı. Bu düzenlemede Meset Bumu'ndan Kefken Adası'na kadar uzanan sahillerdeki limanlar (Cide, Amasra, Bartın, Kilimli, Kozlu, Ereğli ve Akçaşehir) Zonguldak Merkez Liman Reisliği'nin sorumluluğu- na verilmiştir. Bu limanlarda Milli Mücadele süresince liman reisi olarak görev yapanlar- dan isimleri şunlardır: 


Önyüzbaşı Fuat Bey (Cide) Önyüzbaşı Muammer ile Mehmet Ali Beyler (Bartın) Önyüzbaşı Ali Bey (Kozlu), Yüzbaşı Nazmi Bey (Kilimli), Yarbay Selahattin Bey (Zonguldak), 


29- Türk İstiklal Harbi (Deniz Cephesi ve Hava Harekatı), C.V., Ankara 1964 s.160-170 30- ATASE Arşivi, KL.956,D.22,F.1 
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Önyüzbaşı Hamdi Bey (Ereğli) dir. Ayrıca; bunlardan Önyüzbaşı Mehmet Ali Bey Zonguldak, Yüzbaşı Nazmi Bey'de Ereğli Liman Reislikleri görevlerinde de bulunmuşlardır.” 


b) Ereğli Nakliyatı Bahriye Komutanlığı 


17 Nisan 1921 tarihinde kurulmuş olan 
komutanlığın görevi, İstanbul-Akçakoca ve Trabzon-Akçakoca nakliyatı ile kömür havzasından Doğu Karadeniz limanlarına yapılan yiyecek maddeleri ve kömür nakliyatını idare etmekti. Bu komutanlığın başında ise Güverte Binbaşı Hulusi Bey bulunuyordu. > 


Bahriye komutanlığı kurulmadan önce bu görev Ereğli'deki Bahriye Müfrezesi Komutanlığı ve Liman Reisliği tarafından yürütülmekteydi. 


Ereğli Nakliyatı Bahriye Komutanlığı faaliyetlerini Ocak 1922 tarihine kadar sürdürdü. Bu tarihten sonra, komutanlık Amasra'ya nakledildi. Yürütmekte olduğu görevler de Zonguldak Liman Reisliği 'ne devredildi.” 


c) Amasra Bahriye Bataryası 


Amasra limanı başlangıçta Trabzon-Akçakoca arasında yapılan nakliyatta Türk gemilerinin gerektiğinde sığınabileceği ve korunabilecekleri müstahkem bir liman olarak düşünülmüştü. Mayıs 1921 başlarından itibaren tahkim edilmeye başlanan Amasra limanın, güvenliği için Amasra Kalesine 2 adet 
120 mm.lik toplar yerleştirildi. Aralık 1921'de 
de buraya 2 adet 47 mm. lik gemi topları getirildi. Kaledeki tahkimat Temmuz 1922'de Rusya'dan getirilen 2 adet 150/45 mm. lik gemi topu ve İstanbul'dan gönderilen 2 adet 
350 mm. lik ışıldaklarla kuvvetlendirildi*. 


31- Ali Sarıkoyuncu, Milli Mücadele'de Zonguldak ve Çevresi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992, s.290-291 

32- Türk İstiklal Harbi, 5.30 

33- Türk İstiklal Harbi, 5.16 

34- Türk İstiklal Harbi, 5.31 


Başlangıçta Kastamonu ve Havalisi Komutanlığı'na bağlı olarak hizmet veren bu batarya birliği, Ocak 1922'de Amasra Bahriye Komutanlığı emrine girdi. 


d) Amasra Deniz Tayyare İstasyonu 


I. Dünya Savaşının deniz havacılarından güverte Binbaşı Sami Bey'in Kasım 1921 tarihli başvurusu üzerine faaliyete geçmesi uygun görülen ve iki güverte ve iki makine teğmeni ile birlikte, Muavenet-i Bahriye Heyeti tarafından İnebolu'ya gönderilen üç deniz tayyaresinden oluşan istasyon, Aralık 
1921 sonlarında Amasra'ya getirildi. Böylece 
Amasra'da “Amasra Deniz Tayyare İstasyonu” kurulmuş oldu. 


Bu ekibin beş aylık çalışmaları sonucu |. 
Dünya Savaşı'ndan kalmış, bu eski tayyareler çalışır vaziyete getirildi. Böylece Batı Karadeniz'deki nakliyatı ve diğer harekâtı korumak için keşif yapmak ve gerekli durumlarda taarruz görevinde bulunmak üzere teşkil edilen bu istasyon Haziran 1922'de faaliyete geçebildi. 


Ancak beklenen sonuç alınamadı. Hatta Anadolu'dan çekilmekte olan düşmanın Gemlik, Bandırma ve Mudanya'da sıkıştırılması maksadıyla bu tayyarelerin Amasra'dan İzmit'e taşınması istenmişti. Ancak bu tayyarelerden yalnızca birisi buraya gelebilmiştir. 
Bununla birlikte sınırlı uçuşlarıyla bu tayyareler, düşman askeri üzerinde psikolojik etki yaratmış olmalıdır”. 


Amasra Tayyare İstasyonu Temmuz 1922 
sonlarında “Kuva-yı Havaiye Müfettişliği”ne bağlanmıştır. 


e) Amasra Bahriye Komutanlığı 


2 Ocak 1922'de, Ankara'da Ukrayna 
Fevkalâde Heyeti ile yapılan görüşmelerde nakliyatın, Sivastopol-Amasra arasında yapılması kararlaştırıldı. Hiç kuşkusuz bu ka- 


35- Türk İstiklal Harbi, 5.32, 64 
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rarın alınmasında, Amasra'nın gerektiğinde bir sığınma limanı olması, Rusya'dan gelmiş ve gelecek olan mayınların burada depo edilmesi ve ayrıca burada yukarıda sözü edilen Tayyare İstasyonu'nun kurulması gibi hususlar etkili olmuştur. 


Bu nedenle Bahriye Dairesi, 1922 başında Amasra'da bir Bahriye Komutanlığı kurulması için Müdafaa-i Milliye Vekaleti'ne başvurdu. Söz konusu teklifin EHUR'nce de uygun görülmesiyle, Ocak 1922 ortalarında komutanlık faaliyete geçirildi. 


Komutanlık, Ereğli Nakliyatı Komutanlığı'nın buraya taşınması ve Amasra Bahriye Bataryası'nın bu komutanlığa bağlanmasıyla kısa zamanda kuruluşunu tamamladı. 
Amasra'ya üstlenecek gemileri sevk ve idare edecek olan bu komutanlığın başına da Ereğli Nakliyatı Komutanı Binbaşı Hulusi Bey getirildi.* 

Bu komutanlık karargâhıyla birlikte birer mayın ve akaryakıt deposu, bir batarya, bir uçak istasyonu ve atölye ile kurulmakta olan bir telsiz istasyonunu ihtiva eden bu komutanlığın emrinde zaman zaman 1 ve 2 No.lu Motörgambotlar ile Alemdar Gemisi, Keşşaf, Sinop ve İnönü motorları da bulunuyordu. 


İ- Diğer kuruluşlar 


Zonguldak bölgesinde kıyı güvenliği için Bababurnu ve Amasra Kıyı Gözetleme İstasyonları da tesis edilmiştir. Haziran 1921'den beri kurulmasına başlanan bu istasyonlar özellikle Karadeniz'deki düşman gemilerinin harekâtını izleyerek taşıt gemilerine ve liman başkanlıkları kanalıyla Bahriye Dairesi ve Nakliyat Komutanlıklarına bildirmekle görevlendirilmişlerdir.” 


Bababurnu ve Amasra ile Karadeniz sahillerinde kurulan diğer istasyonlar, adı geçen makamlara çok sıkı ve düzenli bir işbirliği kurmuşlardır. Verdikleri sürekli ve düzenli 


36- Türk İstiklal Harbi, s.65-66,73 
37- Türk Istiklal Harbi, s. 31 
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bilgilerle, Karadeniz nakliyatında görevlendirilen taşıt araçlarının en verimli ve uyumluluk içeresinde çalışmalarını sağlamışlardır. 
Bu istasyonlar ile Liman Reisliklerinin gözetleme, haber alma ve verme teşkilatları sayesinde düşman gemilerine bir olay dışında yakalanma olmamıştır. 


Yukarıda belirtilen kuruluşlardan başka, Ereğli ve Akçakoca'da birer İrkâp ve İhraç (Yükleme ve Boşaltma) memurlukları, Zonguldak, Bartın, Devrek ve Ereğli'de de birer Nokta Komutanlıkları tesis edilmiştir. 


Kastamonu bölgesinde istihbarat örgütlenmesi 


23 Nisan 1920 yılında Ankara'da Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve Hükümeti'nin faaliyete başlamasıyla birlikte bu tarihe kadar Kuvayı Milliye kuvvetlerince yürütülen hareket, bu tarihten sonra askeri bir disipline alınmaya başlanmıştı. Askeri örgütlemenin yeniden düzenlendiği 1920 yılında, askeri istihbarat teşkilâtı da yeniden düzenlenme- 
ye tâbi tutularak, muhtemelen 18 veya 20 
Temmuz 1920 yılında? düşman propaganda ve faaliyetlerini önlemek, Türk milletinin içeresinde bulunduğu kararsız ve ümitsiz tutumunu engellemek amacıyla Askeri Polis (Ayın Pe) Teşkilâtı kurulmuştur. 


Askeri Polis Teşkilâtı kısa zamanda düşman işgal bölgesine yakın olan mıntıkalarda Batı Anadolu ve Güney Cephesi ile Karadeniz sahilinde teşkilatlanarak istihbarat, ülke- ye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. 


Askeri Polis teşkilatının bölgedeki yapılanması, 28 Temmuz 1920 yılında Eskişehir merkezine bağlı olmak üzere yapılmıştır.“ 


Bölgede Askeri Polis Teşkilâtının ikinci teşkilatlanma şeması merkez Kastamonu 


38- Türk İstiklal Harbi, 5.240, 511 

39- Hamit Pehlivanlı, Kurtuluş Savaşı İstihbaratında Askeri Polis Teşkilâtı, Ankara, 1992. 
5.13-14 

40- Hamit Pehlivanlı, a.g.e., s.28-30 


olmak üzere Kastamonu ve Bolu Havalisi Kumandanı Muhittin Paşa tarafından görevlendirilen Erkân-ı Harp Binbaşı Osman Behçet Bey tarafından yapılmıştır. 08 Kasım 
1920 tarihinde Muhittin Paşa tarafından Osman Behçet Bey'e yazılan yazıda 10 Kasım 
1920 tarihine kadar bölgedeki teşkilatlanma- 
yı vücuda getirmesi istenmektedir. Ancak bu isteğin 15 Kasım 1920 tarihinde gerçekleştiği görülmektedir.” 


Teşkilatın bünyesinde Aralık 1920 yalında Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti tarafından yeni birtakım düzenlemelerin yapıldığı 
tarihe kadar, Binbaşı Osman Behçet Bey 15 
Kasım 1920 tarihinden itibaren, merkezi Kastamonu olmak üzere İnebolu, Bartın, Ereğli, Cide, Zonguldak, Sinop ve Akçaşehir şubelerinin memur ihtiyacını tamamlayarak, çalışmalarını sürdürmüştü. 


Fakat bu çalışma şeklinin verimli olmadığı düşüncesi ile Kastamonu ve Bolu Havalisi AP şubelerinin nasıl çalışması gerektiği konusunda bölgenin şartlarını göz önünde bulunduran Muhittin Paşa, Erkân-ı Harbiye'ye (Genel Kurmaya) gönderdiği yazıda, bölgenin batı kısmı ile sahilin harp sahası olması sebebiyle buralarda bulunan mıntıka kumandanlıkları merkezlerinde APM (Askeri Polis Merkezi) oluşturulmasını, bunların dışında kalan yerlerde ise APM'ye bağlı ikinci sınıf AP şubeleri kurulmasını teklif etmektedir. 


Bu teklifin Erkân-ı Harbiyye-i Umumiy- ye Riyaseti'nce olumlu bulunması üzerine, 
21 Kasım1920 tariKinden itibaren sahil AP 
şubelerine yeni düzenleme getirildi. Buna göre; sahildeki AP şubeleri İnebolu, Bartın ve Ereğli, merkez olarak kabul ediliyordu. Bu merkezlerin sınırları ise şu şekilde tespit edilmişti: İnebolu, Gerze'den itibaren Sinop dâhil olmak üzere Cide'ye (Cide hariç) kadar olan mıntıkayı, Bartın, Cide'den itibaren Zonguldak'a (Zonguldak hariç) kadar olan mıntıkayı, Ereğli ise Zonguldak ve 


41- ATASE Arşivi, KL. 952, D.6, F1-7 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Akçaşehir'in dâhil bulunduğu mıntıkayı içerisine almakta idi.* 


Kastamonu ve Havalisi Komutanlığı bölgesinde faaliyet gösteren AP teşkilâtlarının en önemli vazifesi Ankara Hükümeti'nin giriş-çıkış kapısı konumuna gelen İnebolu ve çevre limanlarından giren kişilerin güvenilir olup olmadığının araştırılmaktı. Özellikle İstanbul'dan gelen askeri şahısların giriş merkezi olan Kastamonu-İnebolu hattı, bu teşkilât elemanları tarafından kontrol altında tutularak, istenmeyen kişilerle, casusların ülke içlerine sızmalarına engel olmaktı. 


Kastamonu askeri polis teşkilatına bağlı şubeler 


a) Kastamonu Merkez Şubesi 


Merkez şubenin reisliğini Erkan-ı Harp binbaşısı Osman Behçet Bey yapmakta idi.” 
Osman Bey'den başka şu yönetiminde yedek üsteğmen Mehmet Sadık, yedek üsteğmen Hasan oğlu Hüseyin Efendi bulunuyordu. 
Kastamonu A. P. Merkezine bağlı şubeler şu şekilde düzenlenmiştir: 


Dİnebolu Şubesi; Şube Müdürlüğünü Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey“ yürütmekte idi. 
Kısım amiri Mehmet Zühtü Efendi, Taharri memurları ise, Tevfik, Bekir, Sıtkı, Muzaffer, Tahsin Efendilerden oluşmakta idi.” Bu kadro 3 Nisan 1921tarihine kadar çalışmaları sürdürmüş, bu tarihte şube müdürlüğüne süvari binbaşısı Abdullah Nidai Bey* getirilerek buradaki teşkilat kadroları da yenilenmiştir.” Nidai Bey, aynı zamanda irtibat su- 


42- Rahmi Çiçek, a.g.t.., s. 161-165. 

43- ATASE Arşivi, KL.952, D.6, F.117 

44- İsmail Hakkı Bey, Köy Enstitülerinin kurucusu olan İsmail Hakkı Tonguç'un babası olup, savaş sırasında burada hastalanarak vefat etmiştir. Engin Tonguç, Umut Yolu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2020, s.5-6 

45- ATASE Arşivi, KL.952, D.6, F.10-5 

46- ATASE Arşivi, KL. 956, D.21, F10,18-3 

47- Nurettin Peker, 1918-1923 İstiklal Savaşı'nın Vesika ve Resimleri İnönü, Sakarya ve Dumbaylığı görevini de üzerine alarak iki şubenin birleşmesini sağlamıştır. 


2)Bartın Şubesi; Şube müdürlüğünü Yüzbaşı Naci Efendi yürütmekte idi. Burada kadro olarak Ziya, İhsan, İsmail Hakkı Efendiler taharri memuru olarak çalışıyorlardı. 


b)Bolu Askeri Polis Şube Merkezi; Şube merkezinde müdür olarak bir yüzbaşı, bir komiser, iki polis, iki sivil memur, iki yazıcı, üçinzibateri, üçemireri, bir misafirhane emir eri, kırk yataklı misafirhanede görevli On er ve üç jandarma mevcuttu. 


3 Ocak 1920 itibarı ile Bolu merkez 
şubesine bağlı olarak, Mudurnu şube-i muavenet memurluğu, Gerede Askeri Polis memuru, Devrek Askeri Polis Memuru, Düzce muavenet memurluğu, Düzce'ye bağlı olarak Hendek ve Akyazı Askeri Polis memurları bulunuyordu, 


oEreğli Şube Müdüriyeti; Şube müdü- 


rü Yüzbaşı Şükrü Efendi, taharri memurları 


Mehmet Nuri, Mustafa, Mustafa Sadi, Nevzat ve Cemil Efendilerdi”. Ereğli'ye bağlı olarak Kozlu Maden Şube Memurluğu ve Alaplı Askeri Polis İnzibat Memurluğu bulunmakta idi”. 


d)Akçaşehir Şube Müdüriyeti; Şube müdürü süvari Yüzbaşı Hasan Nazmi Efendi idi. Sivil memur Hafız Ali, polis müdürü Fazıl Efendi, polis memurları Tahsin ve Şükrü Efendiler kadroda yer alıyorlardı. Akçaşehir, Anadolu'nun önemli giriş ve çıkış noktalarından birisi olduğu için burada bulunan iki iskelede iki inzibat memuru, on yataklı misafirhane memuru olarak bir asker, bir jandarma ve şube yazıcılığı yapan bir asker, iki emireri, bir inzibat bulunmakta idi. 


lupınar Zaferlerini Sağlayan Kastamonu Havalisi, Gün Basımevi, İstanbul 1955, s.269-270 48- ATASE Arşivi, KL.952, D.6, F.1-5; KL. 952, D.6, F.10-5 
49- ATASE Arşivi, KL.954; D.6, F.1-1 50- ATASE Arşivi, KL952, D.6, F.10-4, F.1-6 51- ATASE Arşivi, KL.954, D.6, F.1-1 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Zaman zaman Akçaşehir'e bağlı olarak görev yapan Düzce memurluğunda ise asteğmen Ahmet Efendi, polis memuru Rasim Efendi ile iki jandarma neferi Askeri Polis şubesini oluşturmakta idi”2. Yine Akçaşehir'e bağlı olarak görev yapan Akkaya, Melikağzı ve Sakarya Muavenet Memurlukları bulunuyordu. Sakarya Memurluğuna bağlı olarak Kocaeli Askeri İnzibat memuru bulunmakta idi”. 

e)Zonguldak Askeri Polis Şubesi; Çoğu zaman Ereğli'ye bağlı bir muavenet şubesi olarak görev yapan Zonguldak şubesinde Nevzat ve Cemil Efendiler görev yapmakta idiler”, 

f)Cide Askeri Polis Şubesi;Cide P Muavenet şubesi olarak isimlendirilen şubenin taharri memurları Sulhi ve İhsan Efendilerdi. Şube bu iki kişi tarafından yürütülmekte idi”. 

g)Sinop Askeri Polis Şubesi; Sinop P şubesi İnebolu P şubesine bağlı olarak kurulmuştu. Şube müdürlüğüne ilk önce asteğmen Abdi Efendi atanmış”, bu kişinin Ankara'ya tayini ile yerine asteğmen Abdullah Efendi atandı. Taharri memuru Cemil Efendi ise sivil memur olarak şube emrinde görevlendirilmişti”. 

Askeri Polis şubeleri kuruluşlarından itibaren yörede çıkan ayaklanmaların bastırılması ve elebaşlarının tespit edilmesi” ile yöreye çıkmak isteyen casus” ve isyancıların yakalanmasında önemli hizmetlerde bulunmuştur. 


Ankara tarafından Yeşilordu olayı sonrasında komünist faaliyetlerin yasaklanması 


52- ATASE Arşivi, KL.952, D.6, F.1-3 

53- ATASE Arşivi, KL.954, D.6, F1-1; KL.952, D.6, F1-3 

54- ATASE Arşivi, KL.952, D.6, F.1-6 

55- ATASE Arşiv, KL952., D.6, F.10-5 

56- ATASE Arşivi, KL. 952, D.6, F.1-7 

57- ATASE Arşivi, KL. 952, D.6, F.117 

58- ATASE Arşivi, KL.952, D.6, F.1 

59- Nurettin Peker, a.g.e.,5.272-274. 


üzerine bu tür faaliyetlerde bulunan şahısların takibini de P teşkilatları yürütmekte idi.* 


20 Aralık 1920 tarihinde Askeri Polis teşkilatınımn yeniden düzenlenmesi sırasında bölgedeki yapılanmada değiştirilmiştir.0! 


Sakarya Savaşı öncesi bölgeye yönelik Yunan tehditleri 


Sakarya Savaşı öncesi Karadeniz'de bulunan Yunan donanması bölgedeki ikmal ve insan geçişini engellemek amacıyla bir takım faaliyetler içerisinde bulunmaya başladı. 
Bunlardan biri silah ve cephane taşıdığından şüphelenilen motorların takip edilmesidir. 
İkincisi ise bölgedeki iskeleleri kontrol altında tutarak silah ve cephane girişini engellemek olarak görülmektedir. Bu bağlamda bölgede ilk tehditlerden biri 27 Mart 1921 tarihinde İnebolu'ya gelen bandrasız bir savaş gemisinin denizde beş-altı top atışı yaparak bir manevra gerçekleştirmesidir.5? Bu tarihten itibaren İnebolu'ya yapılan cephane ve askeri personel sevkinin artması ile beraber, düşman gemilerinin denetiminin de artmaya başladığı görülmektedir. Karadeniz'de özellikle Yunan bandralı gemilerin olası saldırılarına karşı askeri makamlar bazı tedbirler alma yoluna gitmişlerdi. Sahil boyunca kurulmuş olan gözetleme istasyonları vasıtası ile düşman donanmalarının hareketlerinden 
haberdar olan askeri makamlar ilk defa 2 
Haziran 1921 tarihinde İnebolu'ya gelen bir Yunan torpidosunun hareketlerinden kuşkulanarak, muhtemel bir saldırıya karşı hazırlık yapmaya başladı. 


İnebolu Mevki Kumandanı Binbaşı Nidai Bey,2 Haziran'danitibaren Yunan zırhlılarını takibe başladı. 3 Haziran'da zırhlılar Cide ve Amasra'da görüldüğü yolunda haberler alındı. Yunan zırhlılannın bölgedeki bu faaliyetleri konusunda Fransız makamlarından bilgi 


60- ATASE Arşivi, KL.955, D.17, F.19-20 61- Hamit Pehlivanlı, a.g.e., s.60-65 

62- Nurettin Peker, a.g.e., 5.305 

63- ATASE Arşivi, KL. 956, D.20, F.1 
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istendi ise de Zonguldak'ta bulunan Fransız amiral zıhlılardan haberdar olmadığını, büyük bir ihtimalle Karadeniz'e boğazlardan izinsiz olarak girdiklerini söylüyordu. Bunun üzerine Nidai Bey, İnebolu'nun güvenliği için 61. Fırka Alay Kumandanı Binbaşı Recep Bey'le istişarede bulunarak, savunma planı hazırladı. İnebolu'nun savunmasına ayrılmış bulunan yirmi yedi askeri İnebolu'nun doğu ve batı mıntıkalarına yerleştirerek, bunlara iki de makinalı tedarik etti. Mevcut topçu takımı kadrosunun artırılması için de Kastamonu'dan asker sevki istendi.“ 


7 Haziran'da Cide Mevki Kumandanı öğlen saatinde bir zırhlı ile üç torpidonun doğuya doğru hareket ettiğini, bunların muhtemelen Yunanistan'a ait olduklarını bildirmekte idi.“ Bu zırhlı Karadeniz'de bulunan diğer Yunan zırhlılarıyla birleşerek 9 Haziran sabahı saat yedide İnebolu açıklarına gelmişti“. 


“Kılkış” ve “Panter” adını taşıyan bu iki zırhlı kasabayı kuşatmıştı. Saat 7.50'de bir torpido İnebolu limanına girerek, liman yakınlarında bulunan iki Rum köyü işaretleşmiş, arkasından saat 8.40'da denize beyaz bayraklı bir filika indirmişti. Filikadan inenlerle konuşmak üzere Liman reisi, İrkab ve İhraç Kumandanı, Mevki Kumandan Muavini ve Polis Komiserinden oluşan bir heyet mendirekte iki Yunan bahriye subayını karşılamışlardı. Subaylar, kumandanlarının İnebolu Kaymakamı, askeri kumandan, liman reisi ve rüesadan birisini zırhlıya davet ederek görüşme isteğinde bulunduğunu, konunun ise kasabada bulunan cephane kayıklarının kendilerine teslimi istemektedir. 
Türk heyetinin bu daveti reddetmesi üzerine subaylar heyete ceplerinde hazır bulunan bir notam vererek, bir saat içerisinde notama cevap verilmezse kasabanın iki saat sonra 


64- ATASE Arşivi, KL. 956, D.22, F.1 

65- ATASE Arşivi, KL. 956, D.20, F.2-1 

66- Hüsnü Açıksözcü, İstiklal Harbinde Kastamonu, Kastamonu Vilayet Matbaası, Kastamonu 1933, s.119-120 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bombalanacağını söyleyerek, torpidoya döndüler.“7 


Söz konusu notam, askeri malzemenin imha edilmesi, kumandan ve askerlerin kendilerine teslim edilmesini, telgraf ve telsiz şebekelerinin tahrip edilerek, makinaların teslimi, limanda mevcut mürettebatın teslimini içermekte idi.“9 


Notam sureti, Kastamonu Havalisi Kumandanlığı vasıtasıyla doğrudan Genelkurmay'a bildirilerek görüş istendi. 
Genelkurmay, Fevzi Paşa imzası ile gönderdiği yazıda? notama münasip bir şekilde ret cevabı verilerek, Kastamonu ve çevresinde bulunan piyade ve süvari birlikleri ile İnebolu'nun takviye edilmesi, İnebolu halkından eli silah tutanların teşvik edilerek, savunma hattı kurulması, kasabada bulunan silah ve cephanenin biran önce düşmanın top menzili dışına çıkarılması istenmektedir. 


Yunan notamından bir buçuk saat sonra İnebolu'nun cevabını taşıyan notam Liman Reisi Neyir Bey tarafından Yunan torpidosuna götürüldü. Kararın olumsuz olduğunu öğrenen Yunan subayı, Liman reisine; cephane ve kayıkların kendilerine teslim edilmesi için karaya asker çıkaracağını söyleyerek tehditte bulundu. Bunun üzerine, Liman Reisi sahile asker çıkarılmasına müsaade etmeyeceklerini söyleyerek torpidodan ayrıldı. 


İnebolu'nun mülki ve askeri yetkilileri notamın alınmasından itibaren savunma tedbirlerini uygulamaya başlamışlardı. Resmi daireler tatil edilerek, önemli resmi evrakın İkiçay mevkiine taşınması sağlandı.” 


Kadın ve çocukların da muhtemel bombardımandan etkilenmemesi için İkiçay'a gönderilmesi ve çarşı içerisinde yağma hareketlerine karşı devriye görevlendirilmesi 67- ATASE Arşivi, KL. 956, D.20, F.14 
68- ATASE Arşivi, KL. 956, D.20, F.5 


69- ATASE Arşivi, KL. 956, D.20, F.5-3 70- Nurettin Peker, a.g.e., 5.335-351 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kararlaştırıldı.”'İrtibat subayı Nidai Bey'in emri ile yerli Rumlar toplanarak, daha güvenli olan iç gölgeye tahliye edildi. Bunların başlarına muhafız dikilmesi, eğer şehir bombalanacak veya işgal edilecek olursa, bunların hayatının da tehlikede olacağının “Kılkış” süvarisine anlatılması kararlaştırıldı.72 


Yunan zırhlıları kasabarın kararlı tutumu üzerine, savaş durumuna geçerek saat 13.20'de mendirek civarında ufak toplarla ateşe başlamışlardı. İlk hedef hükümet konağı ve iskelede bulunan on kadar kayığın tahrip edilmesi oldu. Türk topçusu, düşman gemilerinin top menziline girmesi üzerine ateşe başladılar, topçu ateşi üzerine gemiler uzaklaşarak, uzun mesafeli toplarla atışlarını saat 14.45'e kadar sürdürdüler. Kasabanın batısına doğru hareket eden zırhlılar saat 17.45'de tekrar gelerek uzun menzilli toplarla elli kadar mermiyi kasabaya ve topçu birliğinin bulunduğu tepeye gönderdi. 18.25'e kadar süren atışlara Türk topçusu top menzilinin kısa olması sebebiyle karşılık verememiştir.” 


İnebolu bombardımanından sonra yörede alınan tedbirler 


İnebolu bombardımanını Amasra Mevki Komutanı tarafından, Sinop Mevki Komutanı Cemil Bey vasıtası ile Kastamonu'ya ulaştırmıştır. “Kastamonu Havalisi Komutanı Muhittin Paşa bu haber üzerine Yunan gemilerinin tekrar saldırma ihtimalini düşünerek, Sinop'tan Akçaşehir'e kadar olan sahil şeridindeki fenerlerin söndürülmesi,” gemilerin yerlerinin anında haber verilmesi için 


71- Nurettin Peker, a.g.e., 5.338; Mevlut Baysal, "İnebolu Bombardımanı” Yakın Tarihimiz, CIII, İstanbul 1962 s.23 

72- ATASE Arşivi, KL. 956, D.20, F.5-6 

73- ATASE Arşivi, KL. 956, D.20, F.5-16 

74- Nurettin Peker, a.g.e., 5.356; Habip Sevük, O Zamanlar (1920-1923) Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1981, s.20-24 

75- ATASE Arşivi, KL. 956, D.20, F.6; KL. 956, D.20, F.6-1; Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, Haziran 
1966 Vesika No: 1290 


kıyı mevki komutanlıklarından bilgi talep etmiştir.”“Bunun üzerine düzenli olarak gemilerin seyri, komutanlığa bildirilmeye başlandı.”Sahilde bulunan fenerlerden Zonguldak feneri hariç hepsi kapatıldı.”8 


Küre'de dinlenmekte olan Refet Paşa bombardıman haberi üzerine emrinde bulunan on neferi İnebolu'ya gönderdi.”kendisi de daha sonra İnebolu'ya gelerek incelemelerde bulundu. Yirmi beş gün burada kalarak Ankara'ya hareket etti. 


10 Haziran gecesi Kastamonu Piyade Bölüğü ve Muhittin Paşa İnebolu'ya gelerek, incelemelerde bulunduktan sonra kasabada bulunan silah ve cephanenin İkiçay'a taşınarak emniyete alınmasını sağladı. Muhittin Paşa incelemeleri sonunda kasabada ve Patriyos Rum köyünde bulunan Rumların, casusluk yaptıklarını, bunlardan yirmi ikisi kasabadan, seksen beşi de Patriyos'tan olmak üzere yüz yedi kişiyi iç bölgelere gönderme- ye karar verdi.” 


Bundan sonraki muhtemel düşman saldırılarına karşı hazırlıklı olmak ve halkı aydınlatmak için Mevki Komutanlığı bir ilan yayınladı.” 


Sahil güvenliğinin sağlanması amacı ile yayınlanan altı maddelik tamim de ise;®? 


1-Kaza, Patriyos ve Poyran köyleri sahil- 


76- ATASE Arşivi, KL. 956, D.20, F.9 

77- ATASE Arşivi, KL. 956, D.20, F.9-1,10 

78- ATASE Arşivi, KL. 956, D.20, F.12-3, Zonguldak Fransızların kontrolü altındaydı. 

79- ATASE Arşivi, KL. 956, D.20, F.9-1, F.10 

80- ATASE Arşivi, KL. 956, D.20, F.11 

81- ATASE Arşivi, KL. 956, D.20, F.32 

82- Rahmi Çiçek, “Sakarya Savaşı Öncesinde Karadeniz'de Yunan Ablukası ve İnebolu Bombardımanı”, Atatürk Yolu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, C. III, S:10, Ankara 1992, s. 175-178; Özlü, Hüsnü, “İstiklal Savaşı'nda Bir Yol: İstiklal Yolu ve Kastamonu Bölgesindeki Lojistik Faaliyetlerin Değerlendirilmesi” Savunma Bilimleri Dergisi, C. XVII, S. 2, Istanbul 2019, s.155-180 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den askeri nöbetçiler tarafından gözetime alınacak. 


2-Sahile yaklaşan kayıklar güvenilir olmadıkça Yarbaşı'na ve Mendirek'e yaklaştın!- mayacaklar. Geceleri de bu muamele devam edecek, emre uymayanlara ateş açılacak. 


3-Karakollar, sahile yaklaşan her türlü deniz taşıtını Mevki Kumandanlığına şifre ile bildirecek, kumandanlık da mühim gördüklerini telgrafla merkeze haber verecek, topçu dürbünü ile de uzaktan geçen gemiler takip edilecek. 


4-Yolcu kayıklarından Patriyos'a geçenler, Kaymakamlık ve liman reisliği tarafından ilan edilerek duyurulacak, İlan müddeti Haziran ayı müddetine kadar olacak. 


5- Yarbaşı'na ve Mendirek'e gelecek ve geçecek kayıklar aranarak kontrol edilecek denilmektedir. 


24 Haziran 1921 tarihli bir yazı ile Kastamonu Mıntıka Komutanı Osman Bey, sahile yakın olarak bulunan cephane ve mühimmatın daha emin ve bombardıman sınırları dışına çıkarılmasını istemektedir. 


Sakarya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında İnebolu-Ankara yolu üzerinde taşımacılık faaliyetleri 


Ankara hükümetinin dünyaya açılan kapısı ve batı cephesinin lojiktik destek merkezlerinden biri olan İnebolu-Ankara yolunun uzunluğu 272 kilometredir. Yolun başlangıç noktası olan İnebolu, Milli Mücadele süresince kalabalık grupların barındığı bir merkez haline gelmişti. İnebolu'da bu grupları barındırmak amacıyla çeşitli otel ve hanları açılmıştır. 6 Aralık 1920 tarihli Askeri Polis şubesinin bir yazısında burada bulunan barınma yerleri ile taşıma ücretlerinin Askeri Polis teşkilat tarafından tespit edilerek denetim altına alındığı belirtilmektedir”. Buna göre; 


83- Nurettin Peker, a.g.e., 5.210-211 84- ATASE Arşivi, KL.960,D.16, F.1. 
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İnebolu'da birinci sınıf olarak isimlendirilen otellerin gecelik fiyatı 50 kuruştur. Bunlar ikbal, Anadolu, Merkez Oteli, Hacı Mustafa Efendinin İhtiyab Otelleri idi. İkinci sınıf otel ücretleri ise 40 kuruş olup, Millet Hanı, Çarşı içerisindeki Otel ve Hacı Mustafa Efendi'nin Kargir Oteli idi. 

Yine aynı belgeye göre; vapurdan inen yolcuların, kendileri ve 50 kiloya kadar olan eşyaları için 100 kuruş kayık ücreti ödedikleri, elli kilodan fazla eşya için ise her parça başına 20 veya 30 kuruş ödemek fazla ücret ödemek zorunda oldukları belirtilmektedir. 
Rıhtımdan otele kadar 30 kiloya kadar eşya için 15 kuruş, otuz kilodan fazla olan her otuz kiloluk eşya için 10 kuruş fazla hamal parası ödeniyordu. İnebolu'dan Kastamonu ve Ankara'ya gidecek olanların taşıma ücretleri ise şöyle belirlenmiştir. İnebolu- Kastamonu, Kastamonu- Çankırı, Çankırı- Ankara hattı üzerinde her yerleşim yeri için ayrı aynı kağnı ve yaylı arabalarla insan ve eşya taşıma ücretleri belirlenerek, yol üzerindeki taşıma fiyatları kontrol altına alınmıştır. 


Kağnılar daha çok sivil ve askeri eşya taşımasında kullanılırken, yaylı araba olarak nitelendirilen arabalar genellikle subay, subay aileleri ve tüccarlar tarafından kullanılmakta idi. 

İnebolu'nun Anadolu'nun giriş kapısı olasıyla birlikte, ilçede yeni iş yerleri de açılmaya başlanmıştı. Bunlardan kuşkusuz en 
önemlileri otel ve restoran türü yerlerdi. 1921 
yılı başlarında İnebolu Kayıkçılar kâhyası İlyas Kaptan “Merkez Otel” adı ile bir oteli hizmete açmıştı. Otelle ilgili gazete ilanlarında “vapurdan otele, otelden vapura” kadar her türlü eşyanın ücretsiz taşınacağı belirtilmektedir”. 


İnebolu'da bu otel ve hanların dışında subay ve subay ailelerinin kalabilecekleri askeri 


85- Rahmi Çiçek, İnebolu- Ankara Yolu, 401-402 86- Aynı Yer, s.402 
87- Açıksöz Gazetesi, 6 Kânunusani 1920 


Türkiye Günlüğü 152 / Güz 2022 


misafirhanelerde bulunuyordu. Bu misafirhanelerden biri kadınlara mahsustu, 


İnebolu'da askerler tarafından işletilen bir de sinema mevcuttu olup, buradan elde edilen gelirin; ihtiyacı olan subay ve efrat ailelerine verildiği, özellikle yolda parasız kalanlara bu şekilde destek sağlandığı bilinmektedir. Yine bu dönem içerisinde gelen yolcuların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeni kahvehane ve lokantaların da açıldığı dikkati çekmektedir”. 


İnebolu-Kastamonu yolunun başlangıç noktası sayılan İkiçay deresi civarında kasabaya bir saatlik bir mesafede kontrol karakolu bulunuyordu. Burada son kontroller yapıldıktan sonra yolcular, Kastamonu'ya doğru yola çıkarılıyordu. Kastamonu yolu yaylı araba ile üç gün sürüyordu. Bu yolculuğun ilk durağı Küre idi. Subay, askeri personel ve aileleri burada askerlik şubesi misafirhanesinde konaklıyorlardı. İkinci konaklama yeri ise Seydiler idi. Burada da bir askeri misafirhane bulunuyordu. İnebolu-Kastamonu arasında askeri personel ve ailelerini taşımak için 12 yaylı araba 40 mekkâreden meydana gelen bir nakliye kolu mevcuttu”. Bu sevk esnasında subay ve subay aileleri iaşelerini kendileri temin etmekte idiler. Küçük zabitler ve efradın iaşeleri ise Hat Kumandanlığı tarafından sağlanmakta idi. 


İnebolu-Kastamonu yolu Kağnı Kolu ile altı gün sürüyordu. Bir kağnı kolu yaklaşık 40-50 kağnıdan meydana geliyordu. Kağnı Kollarında genellikle 50-60 yaşının üzerindeki erkeklerle 14-18 yaşlarındaki çocuklar ve büyük çoğunluğu ise kadınlardan oluşmakta idi. Kağnı Kolları askeri malzeme taşıdıkları için her kolun başına Menzil Hat Kumandanlığına bağlı bir küçük zabitle bir veya iki jandarma eri bulunuyordu. Kağnı Kollarının durakları ise şöyle sıralanmaktadır; 


88- ATASE Arşivi, KL.1292,D.15,F1-2 
89- Açıksöz Gazetesi, 13 Nisan 1921 
90- Açıksöz Gazetesi, 23 Mart 1921 
91- ATASE Arşivi, KL.1290,D.7,F.1-28 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İMREN 


1- Digüz Köyü yakınlarında Soğuksu Hanı, 


2-Küre Nahiyesi 

3-Ecevit'te İsmail Ağa'nın Hanı 4-Seydiler 

5- Sırasöğütler 


Altıncıgünde Kağnı Kolları Kastamonu'da olmak zorunda idiler. Yollarda Kağnı Kollarından ayrılarak köyüne uğrayanlardan altı günde Kastamonu'ya ulaşamayanlar hakkında İstiklal Mahkemelerince soruşturma açılıyordu. 


Kastamonu-Çankırı yolu yaylı araba ile üç günde kat ediliyordu. Burada ilk durak Beşdeğirmenler, ikinci durak ise Kaznacı Han(Yenice) idi. Çankırı-Ankara yolu üzerindeki önemli durak yerleri ise Çandırlı, Kalecik, Yenihan ve Ravlı Köyü idi. Kağnı Kolları ise; Kastamonu-Çankırı yolu üzerindeki Kovanlı, Bulacık, Umut, Kayı, Beşdeğirmenler, Gülmenler Köyü(Gavurun Hanı), Güngörmezler, Hacetepe, Bostan Köyü, Çomar, Yenice, Kale Han, İnköyü, Koçhisar, Kese köylerinde barındıktan sonra Çankın'ya ulaşıyorlardı. Çankırı-Ankara arasında ise Avran Köyü, Dümbelek Ovası, Tüney Köyü, Çandırlı, Kalecik, Yenihan, Tekebeli, Ravlı, Bödüz, Ballı Hüseyin, Solfasol köylerinde konaklayarak Ankara'ya ulaşmakta idiler. 


Ankara'ya girişte Bendderesi köprüsü başında bir askeri nokta bulunuyordu, gelenler burada itimatnamelerini göstererek Ankara'ya giriyorlardı”? İnebolu-Ankara arasındaki yaylı araba yolculuğu yaklaşık 8-10 günlük bir süreyi içerisine almakta idi. 


Ankara-İnebolu yolunda 1921 ve 1922 
yıllarında otomobille seyahatte başladı. 
Ankara'dan İnebolu'ya taşımacılık yapan “Müceddid Berliye” acentası otomobilleri Ankara'da Taşhan'dan yolcularını alarak iki 


92- Enver Behnan Şapolyo, Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele'nin İç Alemi, Inkılap ve Aka Kitapevi, İstanbul 1967, s.31-88 


günde İnebolu'ya ulaştırmakta idi”. 


Yine Kastamonu'da işletilmeye başlanan bir otomobil şirketi, Kastamonu'dan İnebolu'ya beş saatte gittiğini bu yolculuk sırasında Ecevit'te mola verildiği belirtilmektedir. Kastamonu-İnebolu arasında sefer yapan bu dört kişilik otomobillerin taşıma ücretleri ise; ön koltuk on beş, arka koltuklar ise yirmi lira olarak belirlenmişti”. İnebolu ile Kastamonu arasında çalışan otomobil acentesinin merkezinin Nasrullah Camii yanındaki Urgan Hanı” olduğu, 1921'de başlayan otomobil seferlerinin 1922 yılında daha düzenli hale geldiği ve her gün İnebolu ile Kastamonu arasında düzenli seferler yapılmaktaydı. 
Açıksöz Gazetesinde yer alan ilanlara göre; her gün Kastamonu ile İnebolu arasında gidip-gelen otomobillerle yük taşımacılığına da başlandığı, söz konusu işletmeyi “Milli Ticaret Şirketi” adında bir şirketin yürüttüğü kayıtlıdır”. Nakliye Müteahhidi Hafız Şevket Beyle ortağı Refet Bey'inde İnebolu-Kastamonu arasında kamyon ve otomobil taşımacılığı yapmak üzere “Güzel İzmir” adıyla anılan Ahmet Halil Bey'e ait bir işletme şirketinin taşıma yaptığı bilinmektedir”. 


Silah ve cephane sevkıyatı 


Kastamonu vilayeti sahili, Milli Mücadelenin ikmal iskelelerini oluşturmuştu. 
İstanbul'da faaliyet gösteren gruplar tarafından” sağlanan silahlar çeşitli vasıtalarla İnebolu, Cide, Bartın, Kozlu, Kilimli, Zonguldak, Ereğli ve Sinop limanlarına çıkartılarak, buralardan Cide-Kastamonu, Zonguldak-Ereğli-Bolu, İnebolu-Daday-Kastamonu, Si- 


93- Anadolu'da Yenigün Gazetesi, 9 Teşrinievvel 
1921 

94- Açıksöz Gazetesi, 21 Teşrinievvel 1920 

95- Açıksöz Gazetesi, 31 Ağustos 1920 

96- Açıksöz Gazetesi, 27 Temmuz 1921 

97- Açıksöz Gazetesi, 17 Temmuz 1921 

98- Aydın; a.g.e., 5.23-116. Ayrıca Bülent Çukurova, Kurtuluş Savaşında Haberalma ve Yeraltı Çalışmaları, Ardıç Yayınevi, Ankara 1994, s.33-53 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nop-Boyabat-Taşköprü-Kastamonu yollarını takiben Batı cephesine ve Ankara'ya ulaştırılıyordu. 


İstanbul dışında çeşitli merkezlerden silah tüccarları vasıtasıyla alınan silah ve cephane de aynı yollarla taşınıyordu. Doğu cephesinde 1920 yılı sonunda savaşın bitmesi üzerine bir kısım silah ve cephane Erzurum-Trabzon yolu ile Batı Karadeniz limanlarına taşındı. Yine Rusya'dan sağlanan silahların bir kısmı İnebolu limanından Batı cephesine ulaştırılmıştır. 


Trabzon'dan gelecek silahların sevki için İnebolu-Sinop arasındaki küçük koylar kullanıldı. 1920-1921 kışında küçük balıkçı motorları Sinop-İnebolu arasındaki koylara çok sayıda silah ve cephane taşımışlardı”. 


Sinop Mevki Komutanlığının tespitlerine göre; şarktan gelecek cephane için bu bölgede iklim şartlarına uygun dört iskele bulunmaktaydı. Bunlardan birincisi Sinop limanı idi. Buraya çıkarılacak cephane Boyabat'a kadar yolların ve köprülerin bozuk olması sebebiyle mekkâre kolları ile taşınacak, Boyabat-Taşköprü arasında araba yolu bulunduğu için buradaki taşıma işleri Kastamonu'ya kadar arabalarla sağlanacaktı. 


İkinci liman Sinop'un yedi mil batısın- daki Taşyanağı iskelesi idi. Burası her türlü rüzgâra karşı mahfuz olmakla birlikte, nadiren esen yıldız rüzgârları ve poyraza karşı mahfuz değildi. Buraya yapılması düşünülen iskele yaz aylarında kayıkların rahatça çalışmalarına elverişli olacaktı. Taşyanağı koyu, Sinop-Boyabat şosesine beş yüz metre mesafede idi. Bu beş yüz metrelik yol açılırsa kolaylıkla araba ulaşımı sağlanabilirdi. Mıntıka Komutanına göre; havaların iyi olduğu zamanlarda kayıklar bu kumsala rahatlıkla yaklaşmakta ve cephane indirebilmekteydi. 


Üçüncü iskele Sinop'un doğusunda bulunan Gerze iskelesi idi. Buraya çıkarılan 


99- Rahmi Çiçek, a.git., 5.210-211 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cephane ve silahlar, Gerze-Kabalı yoluyla Boyabat şosesini takiben Kastamonu'ya taşınmaktadır. 


Dördüncü iskele Akliman'dır. Burası sevkiyata uygun olmamakla birlikte zor durumda kalan motorlar için cephane ve silah indirilecek yer olarak tespit edilmiştir. 


Bu dört koydan Taşnağı koyu Kastamonu Havalisi Komutanlığı tarafından en uygun koy olarak tespit edilerek, buradan sevkiyat yapılmasına izin verilmiş, diğer koylar ise zaruret karşısında kullanılmıştır. 


3 Aralık 1920 tarihli Milli Müdafaa 
Vekâleti Müsteşarı Kazım imzalı bir yazıda”; Trabzon'dan gelecek olan motorlar için Sinop ile Amasya arasındaki küçük iskelelerin tespit edilerek, gelecek olan cephane ve silahların Ankara'ya sevkı için otuz arabalı nakliye kolu kurulması istenmektedir. 


Bu yazı üzerine, Trabzon'dan gelecek büyük ve küçük motorlar için İnebolu- Sinop arasındaki bazı iskeleler belirlenmiştir. Bunlar; Çatalzeytin, Kulu, Kuga, Hacıvelioğlu, Abana, Eğlişi, Poyrazlar, Manastır, Evrusta, Ilıca, İsmail Reis ve Darphane iskeleleridir. 
Bu iskelelerin güvenliği için Darphane ve Evrusta'da birer karakol inşa edilmiş, İsmail Reis, Manastır, Eğlişi, Hacıvelioğlu ve Kulu'da karakol inşaatına başlanmıştır. 


Çeşitli yollarla İnebolu ve civarına gelen cephanenin taşıma işlemi ilk zamanlarda Nokta Komutanlıkları vasıtasıyla yapılıyordu. Daha sonra bu işi Sevkiyat ve Nakliyat Umum Müdürlüğü'ne bağlı Menzil Mıntıka Teşkilatı kurularak, bu teşkilat taşıma işini sevk ve idare etmeye başladı. İnebolu- Ankara arasındaki taşıma işlerinin bir kısmı kiralanan arabalarla ve imece usulü ile yürütül- 


100- Rahmi Çiçek, ” Ankara Hükümeti'nin Dünya'ya Açılan Kapısı İnebolu-Ankara Yolu”, Atatürk Yolu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, C. V, S:20, Ankara 1997, s. 409-411 

101- ATASE Arşivi, KL 953, D.10, F.3 
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mektedir. Bu nedenle bölge halkının ihtiyar ve kadınlar dâhil olmak üzere taşıma işe katıldıkları bilinmektedir.!? 


Kastamonu Menzil Müfettişliği, nakliye işi için 63 subay, 316 askerliği ertelenmiş er ve 11 müteahhitle çalışmakta idi. İnebolu-Kastamonu-Çankırı-Ankara arasındaki taşımacılığı Menzil Müfettişliği 240 araba, 1505 
mekkâre, 72 eşekle sağlıyordu!©. 


Sevkiyat ve Nakliyat Umum Müdürlü- 


güne bağlı olarak kurulan Menzil teşkilatı 


ise şu birimlerden oluşmaktadır; Kastamonu Menzil Mıntıka Müfettişliği, İnebolu Hat Komutanlığı, İnebolu, Ilgaz, Kastamonu nokta Komutanlıkları, İnebolu, Ilgaz, Kastamonu Erzak Ambarlıkları, İnebolu, Kastamonu Teçhizat Ambarı, İnebolu, Kastamonu Mühimmat Deposu, İnebolu Hizmet Kıtası, İnebolu Benzin Deposu, Kastamonu'da üç nakliye kolu, İnebolu Grubu Nakliye Kolu, Küre, Seydiler, Beşdeğirmenler, Ambarlı konaklama yerleri!©, 


Menzil Mıntıka Müfettişliğinin Açıksöz Gazetesine verdiği ihale ilanlarında taşıma ücretleri hakkında bilgiler bulunmaktadır.” 


Bu ilanlarda dikkati çeken nokta çok kısa aralıklarla taşıma fiyatlarının değişimi ve Ankara yönüne yapılan taşımaların pahalı olmasına karşılık, Ankara'dan İnebolu yönüne yapılan taşımaların ucuzluğudur. Bu fiyat bize taşınacak malların hangi tarafa daha fazla yöneldiğini gösterdiği gibi, doğal şartlarında taşımada etkili bir faktör olduğunu ifade etmektedir. 


3 Temmuz 1921 tarihli Açık Söz gazetesine göre; Menzil Mıntıka Müfettişliği menzil- 


102- Hüsnü Özlü, “Milli Mücadele Yıllarında Kastamonu'da Müdafaa-ı Hukuk Hareketinin Doğuşu ve Bölge Halkının Kuvayı Milliye'ye Katılışı”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.VIII, 5.18-19, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir 2009, s. 80-81 

103- Çiçek, a.g.t.. s. 214-215. 

104- Çiçek; a.g.t. s. 215-216 

105- Açıksöz Gazetesi, 26, 28 Nisan 1921 


deki müteahhit kollarının Şubat 1922 tarihine kadar yapacakları nakliyat için ödenecek nakliye ücretlerini yeniden tespit etmiştir. 
Buna göre; 


Mevki Kuru 
İnebolu'dan Kastamonu'ya 29 
Kastamonu'dan Çankırı'ya 37 
Çankırıdan Ankara'ya 33 
İnebolu'dan Çankırı'ya 70 
İnebolu'dan Ankara'ya 100 


1921-1922 Kış aylarında taşımacılık hizmetlerinin artması üzerine Menzil Mıntıka Müfettişliklerinin sıkıntılı günler yaşadıkları, bu nedenle taşıma işi için cephe gerisinde bulunan efrattan faydalanma çareleri düşünülmüştür. Bu tür efrat askerlikten tecil edilerek taşıma işinde kullanılmaya başlanmıştır. 


Sakarya Savaşı'nın başlamasından sonra Kastamonu'da kurulan 700 yataklı bir sahra hastanesi ile Çankırı'da kurulan 300 yataklı sahra hastanelerine silah ve cephane sevkiyatırın tersi yönünde 1921 yılı Ağustos ve Eylül aylarında Sakarya cephesinden yaralı askerler taşınarak buralarda tedavileri gerçekleştirilmiştir.'© 


Sakarya Savaşı sırasında bölgede asayişin sağlanmasında etkin bir kuruluş olarak Kastamonu 
İstiklal Mahkemesi 


Sakarya Savaşı'nın hemen öncesinde kurulan dört İstiklal Mahkemesinden ikisi Batı Cephesinin güvenliği için kurulmuştu. Bunlar Konya ve Kastamonu İstiklal Mahkemeleridir. Batı cephesinde Yunan ordusunun 


106- Nurettin Peker, a.g.e., 5.367-368; Açıksözcü 
1933 yılında yayınlanan hatıralarında hastanenin kuruluşuyla ilgili olarak; 5 Eylül- 
1921tarihli Açıksöz gazetesinde yer alan habere aynen yer vererek hastanelerin Çankırı, Safranbolu, Taşköprü, Daday ve Araç'tan bağış yoluyla temin edilen yatak, çarşaf ve çeşitli levazımatla oluşturulduğunu yazmaktadır. 
Hüsnü Açıksözçü, a.g.e., 5. 134-135 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Batı Cephesi ve Sakarya Savaşı'nın lojistik destek bölgesi... 


Eskişehir ve Kütahya'yı ele geçirerek Ankara yaklaşması üzerine, 23 Temmuz 1921'de Milli Müdafaa Vekili Fevzi Paşa ordunun sağ ve sol kanatlannın güvenliğini sağlamak ve firarları önlemek üzere Kastamonu ve Konya'da tekrar İstiklal Mahkemesi kurulmasını teklif etmişti. Meclis bu teklif üzerine 31 Temmuz 
1921 tarihinde Samsun, Kastamonu, Konya 
ve Yozgat'ta İstiklal Mahkemesi kurulması kararını verdi, 


Kanunun çıkartılmasından sonra Kastamonu İstiklal Mahkemesi üyeliklerine yapılan seçimlerle Saruhan milletvekili Mustafa Necati, Çankın milletvekili Neşet Nazım, Canik milletvekili Hamdi ve Trabzon milletvekili Hamdi Beyler seçildiler. Mahkeme heyeti 10 Ağustos 1921 yılında Ankara'dan hareketinden önce görev alanında bulunan Kastamonu, Bolu, Sinop, Çankırı, Zonguldak telgrafla bir talimatname göndermiştir"8. On dört madden oluşan talimatnamede asker firarilerine 15 günlük bir süre verilmekte ve bu süre içerisinde askerlik şubelerine teslim olanların yargılanmayacakları ifadesine yer verilmektedir. Ayrıca mahkeme “Tekâlif-i Milli” emirlerine karşı gelenlerin şiddetle cezalandırılacağını belirterek talimatname hükümlerinin bütün mülki ve idari amirlerle en ücra köylere ulaştırılması istenmektedir. 


Ankara'dan hareket eden mahkeme heyeti 12 Ağustos tarihinde geldiği Çankırı'da ilk yargı kararını da burada verdi. Bu karar “Tekâlif- Milliye” emirlerine muhalefet etmekle ilgiliydi"9, 19 Ağustos'ta'!! 
Kastamonu'ya gelen mahkeme heyeti on beş gün burada çalıştıktan sonra 2 Eylül tarihinde İnebolu'ya hareket ederek burada soygunculuk suçundan tutuklu bulunan Kel Rauf ve 


107- İstiklal Mahkemeleri, CI, TBMM Yayınları Ankara 2014, 5.11 

108- Açıksöz Gazetesi, 13 Ağustos 1921 

109- Hüsnü Açıksözcü, a.g.e., 5.123-126 

110- Açıksöz Gazetesi, 14 Ağustos 1921 

111- ATASE Arşivi, KL.1305, D.13, F.13 “Kastamonu İstiklal Mahkemesi Faaliyette” başlığı altındaki belge. 
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çetesini yargılamıştır. Mahkeme heyetinden Neşet ve Hamdi Beyler 8 Eylül tarihinde, Necati Beyle Benizade Hamdi Bey ise 9 Eylül tarihinde Kastamonu'ya gelerek 11 Eylül'den itibaren burada tekrar faaliyete başlamışlardır!(2. 


Mahkeme, asker kaçakları ile yakından ilgilenerek, kaçakların sıkı takibe alınmasını sağladı. Ayrıca askere gideceklerle ilgili olarak askerlik şubeleri vasıtasıyla bunların iaşe ve ihtiyaçlarının karşılanması konularında sıkı bir denetim uyguladı. Eşraf, aydın ve subaylardan oluşan bir heyet vasıtasıyla cepheye gidenlere niçin savaşmaları gerektiği anlatıldı. Cepheden kaçmanın çare olmadığı, kaçanların mutlaka cezalandırılacağı düşüncesi bölgede yerleştirilemeye çalışıl- dr”. 


Mahkemenin üzerinde önemle durduğu konulardan biri de “Tekalif-i Milliye”!* 
emirlerinin yerine getirilmesi sağlamaktı. Bu konu ile ilgili olarak yayınlanan beyannamede şunlar yer almaktadır”; 


Beyanname 


1-Kastamonu İstiklal Mahkeme-i Aliyesi icra- yı vezaif ve faaliyete dünden itibaren mübaşeret buyurmuşlardır. 


2-Tekâlif-i Milliye Komisyonu tarafından eslihanın derç ve cem'i hakkında verilen müddet 
14 Ağustos 337 tarihinde inkıza edildiği halde 
vilayet merkezinin cesametiyle gayr-ı mütenasip denecek derecede az miktarda esliha derç olunabilmiştir. 

3-Muayyen bazı yerlerde el'an eslihanın teslim edilmeyerek saklandığı haber alındı, son defa yalnız merkez için bu günden itibaren 24 Ağus- 


112- Açıksöz Gazetesi, 11 Eylül 1921 “İstiklal Mahkemesi Heyet-i Muhteremesinin A vdeti” 

113- Nurettin Peker, a.g.e, 5.363 

114- Sakarya Savaşı sırasında yayınlanan on Tekâlif-i Milli Emirleri ve uygulamasıyla ilgili olarak yapılan bir değerlendirme için bkz. 
Cengiz Şavkılı, a.g.m., s. 90-96 

115- Açıksöz Gazetesi, 20 Ağustos 1921 


tos 337 Çarşamba alaturka saat on ikiye kadar beş gün daha mühlet verildi. 


4-İş bu müddetin hitamında her kim olursa olsun esliha-i memnu'asını saklayanlar tahrirat ve ihbarat neticesinde tebeyyün edildiği takdirde doğruca İstiklal Mahkeme-i Aliyesine tevdi olunacaklardır. 


5-Esliha saklayanları haber verenlere mükâfat verileceği ilan olunur” 


Mahkeme sadece silah ve cephane konusunda değil Tekalif-i Milli emirleri içerisinde yer alan diğer konularla ilgili olarak da bazı tedbirler aldı. Emirlere aykırı olarak halkın elindeki vasıta, giyecek ve yiyecek maddelerini alan görevlilere karşı sert tedbirlere başvurulmuştur. Bu amaçla 10 Ekim 1921'de Açıksöz gazetesinde yayınlanan üç maddelik beyanname ile Tekalif-i Milli emirlerine aykırı davranan görevliler uyarılmaktadır!6, 


Mahkemenin bölgede faaliyet gösteren birçok çetenin yakalanması cezalandırılmasıyla bölgenin eşkıya faaliyetlerinden temizlenmesinde etkin olduğu görülür."7 


Mahkeme görev yaptığı süre içerisinde yakalanmış olan birçok çete mensubunu yargılayıp mahküm ederek bölgenin çetelerden temizlenmesinde önemli bir katkı sağlamıştır. Mahkeme tarafından yargılanan ve gazete haberlerine yansıyan bazı çete mensupları şunlardır; Çerkeş Viranşehir Nahiyesi Bayındır karyesinden Ahmet oğlu Hüseyin ve Aşkınlar karyesinden Madanoğullarından İbrahim Osman"!8; Kel Rauf Çetesi mensupları"; Taşköprü Germeç karyesinden Ahmet b. İbrahim çetesi!2; Şaki Numan çetesi'2; Cin Mehmet çetesi’? gibi yörede askerden kaça- 


ra 1975 s.152 
117- Açıksöz Gazetesi, 9 Mart 1922 
118- Açıksöz Gazetesi, 1 Eylül 1921 
119- Açıksöz Gazetesi, 8 Eylül 1921 
120- Açıksöz Gazetesi, 18 Eylül 1921 
121- Açıksöz Gazetesi, 29 Teşrin-i evvel 1921 
122- Açıksöz Gazetesi, 8 Şubat 1922 
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rak çeteleşmiş birçok şakinin cezalandırıldığı haberleri Açıksöz Gazetesinde yer almaktadır. 


Ergün Aybar'a göre mahkemeye 9016 kişi çıkartılmış, bunlardan 648'i berat, 5'i idam, 3'ü gıyaben idam, 69'u kürek ve kalebent, 7477'si ise muhtelif cezalara çarptırılmıştır'3. 
22 Ocak 1922 tarihli Açıksöz gazetesinin bir 
haberine göre; Kastamonu merkez hapishanesinde 328 mahküm, 444 tutuklu bulunuyordu. Bu tutuklulardan 300 kadarı İstiklal Mahkemesi yetki alanı içerisine giren suçlar- dan tutuklu idiler? 


İstiklal Mahkemeleri Kanunun 1 Ağustos 1922 tarihinde kaldırılmasıyla birlikte 2 
Ağustos tarihinde faaliyetlerine son veren 
Kastamonu İstiklal Mahkemesi üyeleri, 15 
Ağustos tarihine kadar gerekli tasnif ve devir işlemlerini tamamladıktan sonra 24 Ağustos öncesinde Kastamonu'dan ayrılmışlardır!>. 


Mustafa Necati Bey, I. Dönem Kastamonu İstiklal Mahkemeleri Başkanı sıfatıyla TBMM Başkanı Mustafa Kemal'e gönderdiği raporlarda; bölgede asayişin ve güvenliğin sağlanması için İstiklal Mahkemeleri uygulaması dışında alınması gereken tedbir konusunda bir takım öneriler ortaya koymaktadır. Mustafa Necati Beyin bölgenin güvenliği açısından ortaya koyduğu öneriler şu şekilde sıralanmaktadır; 


I-Jandarma gücü yerine askeri güçlerin kullanılması. 


2-Asker firarlannın arkasında yatan temel sebebin bölgede faaliyet gösteren çok sayıdaki çetelere olan güven. Bu nedenle askerden kaçmayı alışkanlık haline getirmiş kişilerin bu çetelerle olan iletişimlerinin kesilmesi için bölgedeki çetelerin ortadan kaldırılması. 


3-Bölgede görev yapan devlet görevlileri- nin güvenli kişilerden seçilmesi 123- Ergün Aybars, a.g.s, s.153-154 


124- Açıksöz Gazetesi, 22 Kanun-u sani 1922 
125- Açıksöz Gazetesi, 24 Ağustos 1922 
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rn a gay A rl rakam i oo ima 


4-Şekavetten yargılananların idamlarının bölgede duyurulmasının kısa süreli bir korku yaratmasına karşılık uzun sürede bunun etkisinin azalması. 


5-Halkda uzun süreli savaş nedeniyle oluşan bıkkınlığın yarattığı psikoloji ile İstanbul Hükümetinin söylemlerine inanma eğilimi- nin olduğu, bu nedenle halkın aydınlatılması gerektiği”, 


6-Bölge üzerinden casusluk yapmak üzere Anadolu'ya geçenlerin tespit edilmesinde hassasiyetlerin artırılması. 


7-Casusluk faaliyetlerinin önlenmesi için kıyıda bulunan giriş iskelelerinin güvenliğinden sorumlu kişilerin doğrudan doğruya İstiklal Mahkemesi emrine verilmesinin sağlanması!?. 


Mustafa Necati Batı Cephesi açısından yörenin önemini bildiği için İstiklal Mahkemesi başkanı olarak bölgenin güvenliğinin sağlanmasında karşılaştığı kendi gözlem ve düşüncelerini TBMM başkanı ile paylaşarak Kastamonu ve havalisinin güvenlik ve asayişinin sağlanmasırın önemini vurgulamıştır. 


Sonuç 


Mlili Mücadele'nin başarı ile sonuçlanmasındaki en önemli faktörlerden biri de cephe 


126- Mustafa Necati Bey'in Nasrullah Meydanın- daki Konuşması, İnebolu Konuşması, Kastamonu Sultanisindeki Konferansı, Taşköprü Konuşması, İzmirin İşgalinin Üçüncü Yılında Yaptığı Konuşma, Sakarya Savaşı Sonrası Yaptığı Konuşma, Muallimler Cemiyetindeki Konuşması ve Gençler Kulübündeki Konuşması halkın aydınlatılması noktasında onun İstiklal Mahkemesi Başkanı olarak katkılarını göstermektedir. Mustafa Eski, Mustafa Necati Bey'in Kastamonu'daki Çalışmaları, Kastamonu Eğitim Yüksekokulu Yayınları, Ankara 1990, s.112-139 

127- Rahmi Çiçek, “Mustafa Necati Bey'in Kastamonu İstiklal Mahkemelerinin Faaliyetleriyle ilgili TBMM ve Mustafa Kemal'e Gönderdiği Raporlar”, Mustafa Necati Sempozyumu, Kastamonu Eğitim Yüksekokulu Yayınları, Kastamonu 1991 s. 39-41 


Türkiye Günlüğü 152 / Güz 2022 


gerisindeki lojistik planlama ve teşkilatlanmadır. Türk milleti bu mücadele içerinde dünya harp tarihi giren “topyekün savaş” kavramını ortaya çıkaracak mücadelesini ortaya koymuş ve zafere ulaşmıştır. Türk milletinin topyekün mücadelesini ortaya koyan bu hareket aynı zamanda kurulacak olan yeni Türk Devleti'nin de temellerinin atıldığı ve büyük kahramanlıkların yaşandığı bir dönemi kapsamaktadır. 


Kastamonu yöresi, cephe gerisinde kalmasına, işgale uğramamasına ve iç isyanların yaşanmamasına rağmen Milli Mücadele'de aktif görev almış ve batı cephesine uzanan lojistik sevkiyatın başlangıç noktası olmuştur. 


Bu dönemde Anadolu'nun her köşesinde yaşanan direnişin özünde Türk halkırın fedakârlık ve vatanseverlik azmi yatmaktadır. Bu azim ve fedakârlık, o yıllarda cephelerde olduğu kadar cephe gerisinde de karşılıksız yapılmış ve vatanın kurtuluşu sağlanmıştır. Milli Mücadelenin ilk günün- den, sonuna kadar her türlü fedakârlığı yapan bölge halkı, cephelerde kazanılan zaferlerle daha gayretli çalışmalar içerisine girmiş ve Ankara hükümetinin destekçisi olmuştur. 


Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında sosyo-ekonomik bakımdan zor günler yaşayan Kastamonu bölgesi gerek mücadeleye verdiği destek ve gerekse siyasi olarak Ankara hükümetiyle birlikte hareket etmesi Milli Mücadele tarihimiz açısından son derece önemlidir. Zira işgale uğramamış bir bölge olarak tüm güçlerini cephe ve cephe gerisine sevk etmiş, ayrıca kurulan teşkilat ve örgütlenmelerle Anadolu'ya açılan kapı olarak hizmet vermiş ve İstanbul- Ankara bağlantısının ana yolu haline gelmiştir. 


İnebolu'dan Ankara'ya kadar uzanan kağnı kollarının sevk ettiği malzeme ve bunun getirdiği moral Milli Mücadele'nin manevi kaynağını oluşturmuştur. İstanbul'dan kaçırılan Rusya'dan alınan ve Doğu cephesinden sevk edilen askeri malzeme ve mühimmatın taşınması ile desteklenen batı cephesinde sa- 


vaşın kazanılmasında Kastamonu ve İnebolu yöresinde oluşturulan askeri ve sivil örgütlenmenin önemli bir rol üstlendiği aşikardır. 


Kısaca Milli Mücadele tarihimizin cephe gerisindeki önemli merkezlerinden biri olan Batı Karadeniz bölgesi ve Kastamonu vilayeti, İnönü Savaşları ile başlayan Batı Cephesindeki savaşlarda lojistik destek bölgesi olarak önemli bir görev üstlenmiş ve bu görevini layıkıyla yerine getirecek mükemmel bir örgütlenmeyle millet-ordu dayanışması- nın örneklerinden birini oluşturmuştur. İnebolu-Kastamonu- Ankara ekseninde yapılan teşkilatıma ve alınan tedbirler sadece An- 


Rahmi Çiçek 


kara merkezli TBMM hükümetinin güvenliğini sağlamakla kalmamış, aynı zamanda batı cephesinde kazanılan zaferlerin mihenk noktasını oluşturmuştur. Kuşkusuz, batı cephesinin tek lojiktik destek merkezi Kastamonu ve havalisi değildir, fakat bu bölge insan gücü, coğrafi koşulları ve fedakârlıklarıyla savaşların kazanılmasında etkin bir rol oynamıştır. Bu bölgenin kadını ve yaşlısıyla göstermiş olduğu fedakârlıklar birer destan olarak'? Milli Mücadele tarihimizin sayfaları arasındaki unutulmaz yerini almıştır. M 


128- Nurettin Peker, a.g.e., s. 368 
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1. Giriş 

Birinci Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde Türk birlikleri Ruslarla 
muharebelerde bulunmuştur. 15 Şubat 1916 
tarihinde Ruslar Erzurum'u işgal etmiş ve devam eden taarruzlarda 1916 Nisan ayında Trabzon'u işgal etmişlerdir. Rusların batıya ilerlemeleri Kop Dağlarını geçmeleri gerekti. 
İşte burada mart ve temmuz ayları arasında tarihe “Başarılı olmuş Plevne olarak geçen Kop Savunması yapılmıştır. Kop Savunmasında Ruslar aylarca burayı geçememiş ve emellerine ulaşamamıştır. Bununla birlikte Rus birlikleri 5 aylık bir savunmadan sonra 
16 Temmuz 1916 tarihinde Bayburt'u işgal 
etmiştir. Bunun üzerine 17 Temmuz 1916'da Bayburt'ta Çoruh kenarında bulunan Ozulu Ethem Efendi konağında bulunan Fevzi Paşa'nın karargâhı Pulur'a nakletmiştir.' 
Rus birliklerinin Trabzon, Of ve Bayburt'u işgal etmesiyle birlikte Türk birlikleri batıya doğru düzenli olarak ricat etmiştir. Rus Ordusu 19 Temmuz 1916'da Gümüşhane'yi işgal etmiştir. Aynı gün Ruslar Torul'u da işgal ederek Harşit Vadisinin doğusuna kadar uzanmışlardır. Türk birlikleri ve Topal Osman'a bağlı gönüllü milisler Harşit Vadisi'nin batısında mevzu kurmuşlardır. 
Böylelikle Harşit Deresi Türk ve Rus orduları için bir sınır haline gelmiştir.? 


2. Kafkas Cephesi ` 
Harşit Savunmasında 


Hava Muharebeleri 


Türk birliklerinin Harşit Çayına kadar çekilmesi üzerine cephe tutanlardan birisi de Giresunlu Osman Ağa'dır. Osman Ağa 
37. tümenle irtibat halindeydi. Osman ağa Ruslar karşısında çekilen ve dağılan 


1- Sadri Karakoyunlu, Bayburt Tarihi 1990, s, 284. 

2- Funda Ünlü, Harşit Savunmasının Bölgeye Yansunaları (1916-1918) Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Erzincan, 2019, s, 53. 


birliklerin derlenip toparlanmasında büyük yararlılıklar gösterdi. Ruslar 1917 başlarında bölgeye saldırılarını devam ettirmiştir. 
Bu dönemde Osman ağa 700-800 kişiden oluşan birlikleriyle Ruslara karşı direniş göstermiştir. Bu direniş devam ederken Türk ve Rus birlikleri karşılıklı olarak keşif ve baskınlara devam etmiştir. Rus birlikleri özellikle 37.Türk tümeninin baskınlarından hareket edemez hale gelmiştir. Bunun üzerine Ruslar Harşit Ormanlarını yakmıştır. 
Çünkü araziyi çok iyi bilen yerli halk Harşit'te bulunan bu sık ormanlardan istifade ederek Ruslara ağır kayıplar verdirmiştir. 37. Türk tümeni Kozan, Kaynaş ve Kara Ahmetli mıntıkalarında ciddi başarılar sağlamıştır. 
Rus birlikleri buna misilleme olarak deniz uçaklarıyla Tirebolu'yu bombalamışlar ve denizden cepheye nakliyatı engellemek için de Giresun sahilinde bulunan kayıkları tahrip etmişlerdir? Harşit Savunmasının yapıldığı bu dönemde Kafkas Cephesinde bir hava birliği kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı başlarında Osmanlı Devleti daha önce İngiltere ve Fransa gibi devletlerden uçak alımını durdurmuş sadece Almanya'dan uçak temin edilmiştir. Savaştan önce alınmış olan 3-5 adetlik bir tayyare filosuyla Osmanlı'nın ilk pilotları olan Fesa ve Salim Beyler'in idare edeceği bir müfreze Kafkas Cephesine gönderilmek üzere Bezmialem Vapuruna yüklenmiştir. Bu Vapur Karadeniz'e açıldıktan sonra Rus torpidoları tarafından batırılmıştır. Gemi vurulduğunda denize düşen pilotlar Salim ve Fesa Beyler Ruslar'a esir düşmüştür. Savaşın sonuna kadar bu pilotlarımız Sibirya'da kalmıştır. Bu olaydan sonra Kafkas Cephesinde tayyare bölükleri kurulmuştur. Bu bölüklerin komutanlarının tamamı Türk subaylardan meydana getirilmiştir.* Kafkas Cephesinde kurulan 


3- F.Rezzan Ünalp, Trabzon'un İşgalinden Harşit Savunmasına Birinci Dünya Harbinde Karadeniz, Serander Yayınları, Trabzon 2019, s,80-81. 

4- Avni Okar, Türkiye'de Tayyarecilik 1910-1924 Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004, s, 15-16. 
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bu tayyare bölüğünün adı 7. Tayyare bölüğü olarak isimlendirilmiş ve iki uçaktan oluşan bu hava bölüğü 3. Ordu emrine verilmiştir.” 
Bu dönemde Irak Cephesinde uçakları düşen Vecihi Bey İstanbul'a gelmiştir. Vecihi Bey, Kafkas Cephesinde 7. Tayyare bölüğünün kurulmasıyla bu cephede görevlendirilmiş ve cepheye hareket etmiştir. Vecihi Bey bölük komutanı Yüzbaşı Reşit Beyle birlikte görev yerlerine ulaştıklarında komutan Şükrü Beyi ziyaret etmişlerdir. Şükrü Bey bu ziyarette onlara bölgenin iklim ve arazi şartlarının uçmaya elverişli olmadığını ifade ederek Alman subaylarının uçmaya isteksiz olmalarından yakınmıştır. Pilot Vecihi Bey bundan sonra bölgede bir keşif ve inceleme uçuşuna çıkmıştır. Pilot Vecihi Bey'in cephede ordu komutanlığının emirleriyle iki görev için iki uçak hazırlanmıştır. Görevi Vecihi Bey'in Birinci uçaktaki Şükrü beyle birlikte Erzincan ve çevresinde taarruz ve keşif, ikinci uçak ise Kelkit Mıntıkasındaki yapılacak görevler için hazırlanmıştı.” 


Türk ve Rus birliklerinin cephede hava faaliyetleri 1916 tarihinde artmış ve 1917'de son raddesine ulaşmıştır. Bayburt-Erzincan muharebelerinde karargâhı Trabzon'da bulunan Rus tayyare müfrezesinden bir deniz uçağı 30 Temmuz 1916'da Görele yakınlarına yanlışlıkla inince Türk birlikleri uçağa el koyarak pilotları esir almıştır. 3. 
Ordu emrinde bulunan Gotha ve Albatros uçağından oluşan Türk ve Alman subayın idaresindeki 7. Tayyare bölüğü faaliyete geçmiştir? o Osmanlı (o Genelkurmayının bu dönemde Kafkas Cephesindeki hava kuvveti şu şekildedir; 1917 tarihinde 


5- Atase Belge 1389-4 

6- Vecihi Hürkuş Bir Tayyarecinin Anıları (Yay Haz: Gönül Hürkuş Şarman- Sevim Hürkuş Maxon) Yapı Kredi Yayınları İstanbul 2000, s,17. 

7- Vecihi Hürkuş, Havalarda 1915-1925, Kanaat kitabevi, İstanbul, 1942, s, 16. 

8- Fevzi Çakmak, Büyük Harp'te Şark Cephesi Harekâtı, Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2011, 5,568. 
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Kafkas Cephesinde dört tayyare (uçak) bölüğü harekat bölgesinde hazır durumda bulunmaktadır. Bunların ilk ikisi önce Erzurum'da konuşlanmış ve sonradan Erzincan'a nakledilmiştir. Erzincan'da bulunan hava bölüğünde toplam 8 uçak bulunmaktadır ve 4 tayyare ise Kelkit'tedir. 
Hınıs, Musul İran bölgesinde görev yapmakta 
olan tayyare bölükleriyle bir de Trabzon'da 4 
tayyareden oluşan deniz bölüğü mevcuttur. 9 


6 Ocak 1917 tarihinde 12 gemiden 
oluşan Rus filosu Espiye açıklarında Batıdan doğuya doğru seyir faaliyetinde bulunarak Türk Ordusu'nun sol kısmını tehdit etmeye başlamıştır. Harşit Ormanları içerisinde cereyan eden muharebelerde Türk birlikleri Ruslara çok ağır kayıplar verdirmiştir. Ruslara karşı özellikle Kozan ve Kaynaş muntıkalarında büyük başarılar elde edilmiştir. Bu dönemde Ruslar deniz uçaklarıyla (o Tireboluyu bombardıman ederek bölgeye denizden gelecek desteğe engel olmak istemişlerdir. 13 Şubat 1917'de Çardaklı ve Erzincan çevresinde yapılan keşif (o uçuşlarında düzenli oordugahlar görülmüş ve Erzincan'da bulunan Ruslara ait hava alanı ve Yerhan'da bulunan Rus karargâhı bombardıman edilmiştir. Türk havacılarının bu faaliyetlerine karşı Rus uçakları da misilleme olarak Refahiye'yi bombalamıştır.? 21/22 mart 1917 gece düşman Harşit köprüsünün batısına topçu ateşi ile baskın yapmış ve saat 03:45 sularında 
2 düşman uçağı Tirebolu ve Camili arasında 
bir süre uçtuktan sonra geri dönmüşlerdir." 
Karada Türk birlikleri tarafındanağır hezimet yaşayan Rus birliklerine moral vermek 


9- Yavuz Kansu- Sermet Şenöz- Yılmaz Öztuna, Havacılık TarihindeTürkler, Hava Kuvvetleri Basım ve Neşriyat Müdürlüğü, Ankara 1971, s, 312. 

10- Birinci Dünya Harbi Türk Hava Harekâtı, Genelkurmay Basımevi, IX. Clt, Ankara, 1969, s, 
139. 

11- Nülifer Hatemi, Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri, Yapı Kredi Yayınları, 2 baskı, Ístanbul, 2010, s, 467. 
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amacıyla Rus havacılar 30 Mart 1917'de uçak ve muhripleriyle Giresun'u bombalamışlar ve burada bulunan deniz uçağı hangarını da 
tahrip etmişlerdir. 2 


3 Mayıs 1917'de 37. Kafkas tümeninin 
merkez batısında bulunan Rus birlikleri “Türkler ve Almanlarla Anlaşma (Barış) yapacağız” diye bağırdıkları duyulmuştur. 
Öğleden sonra saat 15.00 sıralarında Ruslara ait 3 uçak mevzilerinde üzerinde bir uçuş yaparak daha sonra Karaburun'a geri dönmüştür. Bu uçuştan bir gün sonra 3 Rus uçağı 37. Türk tümeninin sol taraflarında 
iki uçuş yapmışlar ve bu uçuş esnasında 2 
Rus torpidosu da Harşit Çayı ağzının hemen karşısında beklemiştir. Bu dönemde Rusların Trabzon ve Görele'de birdenizuçak müfrezesi bulunmakta Ruslar, Espiye Tirebolu Harşit Çayı üzerindeki keşif uçuşları ve mevzilere yaptıkları bombardımanı bu müfreze desteği ile yapmışlardır.3 8 Mayıs 1917'de gece 03:00 sularında 20 kişiden mürekkep Rus birliği Uluköy mıntıkasına gönderilen Türk keşif koluyla bir süre çarpıştıktan sonra geriye çekilmeye mecbur olmuşlardır. Bununla birlikte 1 Rus uçağı Harşit Çayı üzerinde bir uçuş yapmıştır.“ 


17 Mayıs 1917 tarihinde 11.30 sıralarında 
Rus topçusu Türk keşif koluna 12 mermi atmışlardır ve aynı gün Ruslara ait bir uçak Harşit Vadisi ve Tirebolu semalarında uçtuktan sonra Karaburun semalarına dönmüştür.5 Nisan ayında Rus filosu Giresun ve Ordu şehirlerini bombardıman etmişlerdir. Bu dönemde Rus birliklerinde disiplin kalmamış ve moral bozukluğu yaşanmaktadır. Rus Amiral bu çöküşü gizlemek amacıyla Türk birliklerini denizden 


12- Birinci Dünya Harbi Türk Hava Harekâtı, Genelkurmay Basımevi, IX. Cit, Ankara, 1969, s, 
139. 

13- Adnan Yazıcı, Birinci Dünya Savaşında Harşit Savunması, Gece Kitaplığı, Ankara, 2020, 5,145. 

14- Adnan Yazıcı, a,g,e, s, 145. 

15- Adnan Yazıcı, a,g,e, s, 147. 


sıkıştırmaya karar vermiştir. Rus uçakları 
25 Mayıs'ta Sinop'u 29 Mayıs'ta Samsun, 
Ordu, Ünye'yi bombalayarak kıyıda liman bölgelerinde bulunan tesisleri tahrip ettiler. Kıyılarda düşman Rus düşman birliklerinin harekâtı devam ettiği sıralarda 
3. Orduya bağlı Türk birlikleri Ruslarla sıkı temasta bulunmaya devam etmişlerdir.” 
Ruslar 29 Mayıs saat 05.30'da bir yardımcı kruvazör uçak uçurarak Samsun'u 3,5 saat bombardıman etmiş ve sonrasında beyaz bayrakla bir motor göndererek limanda bulunan motorları istemişlerdir. Bunun üzerine motorlar verilmediğinden 2 uçak uçurup yarım saat daha bombardıman ederek Sinop'taki gemileri istemişlerdir.” 
7-8 Haziran'da yüz kadar düşman askeri Pozatlıtepe doğusuna baskın yapmış ancak Türk birlikleri tarafından geri atılmıştır. Bir düşman uçağı da Kalur'a gelmiş Kelkit'e doğru dönmüştür. Bundan sonra üç düşman uçağı Refahiye'ye 27 adet bomba atmışlar ve bu bombardımanda 2 askerimiz hafif yaralanmıştır.8 8 Haziran 1917'de Erzincan bölgesine keşif amacıyla giden Türk uçağı Refahiye üzerine geldiği sırada iki düşman uçağıyla karşılaşmışlar ve düşman uçaklarıyla hava savaşına girişmişlerdir. 
Türk uçağının ustaca manevraları ve isabetli atışları karşısında düşman uçaklarından biri Kemah'a inmeye mecbur olmuş diğeri de Dedek'e istikametinde uzaklaşmıştır. Türk pilotu uzaklaşan bu uçağı takip etmiş ve düşman uçağını inmeye mecbur etmiştir.” 
16 Haziran'da Suşehri'ne kadar gelen bir 
Rus uçağı Albatros uçağımız tarafından 


16- Birinci Dünya Harbi Türk Hava Harekâtı, Genelkurmay Basımevi, IX. Cit, Ankara, 1969, s, 
139. 

17- Nülifer Hatemi, Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri, Yapı Kredi Yayınları, 2 baskı, İstanbul, 2010, s, 484. 

18- Nülifer Hatemi, a,g,e, s, 486. 

19- Birinci Dünya Harbi Türk Hava Harekâtı, Genelkurmay Basımevi, IX. Cit, Ankara, 1969, s, 
139. 
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Refahiye'ye kadar takip edilmiştir.” 


7. Tayyare bölüğü 1917 yılında 1 adet Albatros C tipi uçakla keşif uçuşları yapmaktadır. 30 Haziran 1917'de Rus hava kuvvetlerine ait çift motorlu bombardıman uçağı rasıdının araziyi iyi bilmemesi neticesinde Kelkit Çayı yerine Alucra'ya inmiştir. Bundan sonra Rus pilot ve rasıt Türk askerleri tarafından esir alınmış ve iniş sırasında herhangi bir hasar almayan bu Rus uçağını 7. tayyare bölüğüne getirme görevi Vecihi Bey'e verilmiştir. 17 Temmuz'da Alucra'ya ulaşan Vecihi Bey ve ekibi uçağı uçuşa hazırlamış ve uçağı aynı gün Suşehri'ne uçarak getirmiştir. Ruslardan ganimet olarak alınan çift motorlu uçağın gelişi sevince neden olmuştur. Üçüncü Ordu komutanı Fevzi Çakmak Paşa hava meydanına gelmiş, uçağı inceleyerek önünde bir fotoğraf çektirmiştir.2' Vecihi Bey Ruslardan ganimet olarak alınan bu iki motorlu Rus uçağının yanına iki subay olduğu halde uçağı görmeye gelmiştir. Uçağın sadece lastiklerinin patlak olduğunu ve harp tesisatının yerinde olduğunu gördükten sonra depolarına benzin koyduktan sonra uçağın motorlarını denemişlerdir. Motorları test ettikten sonra gereken ikmali yapan Vecihi Bey bütün hazırlıklarını yaparak uçakla bir tecrübe uçuşu yapmıştır.” 

Tayyareci Vecihi Bey keşif uçuşlarından sonra rasıdı Şükrü Beyle birlikte Kelkit yönüne doğru bir görev uçuşu yapmışlar ve kalkışlarından 40 dakika sonra Kelkit çayı üzerine varmışlardır. Burada uçakları 
1400 metre yüksekte olduğu için cephede 
hareket halinde olan düşman birliklerinin her hareketlerini gözlemleme imkânı bulmuşlardır. Vecihi Bey uçağı ile hedefine doğru ilerlediği sırada Kelkit'in Doğu 


20- Çakmak,a,g,e, 8,576. 

21- Selim Dikduran, Türk Hava Kuvvetleri Tarihinde Astsubaylar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2019, 5,49. 

22- Hürkuş, age, s, 26. 
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kısmından düşmana ait iki uçağın kalktığını görmüşlerdir. Vecihi Bey bunun üzerine rasıtna bombaları hedeflere biran evvel atmasını işaret etmiş, bombalar tam vaktinde atılarak hedefleri tam isabetle vurmuştur.? 
Bu olayı Vecihi Bey anılarında Bir muvaffakiyet ve ilk taltif başlığı ile şöyle anlatmaktadır ” Yıl 1917. 
Bütün arkadaşlar, genç zinde bir enerji ile Türk adına şerefler taşıyorduk. Düşman hava kuvvetleri susmuştu. Bütün uçuş vazifelerimizi, karşımızda hava kuvveti yokmuş gibi yapıyorduk. Hele bombalarımız hasım karargâhını pek yıldırmış ve bir harebeye çevirmişti. Hatta bir gün düşman tayyaresinin cephe üzerinde attığı bir mektup, arkadaşlarımızın müessir hücimlarının ne açık bir deliliidi. Mektupaşağı yukarı şu mealde idi. ” Ardı arkası kesilmeyen bomba hücumlarımız, ahali-i İslam hassaten nisvan üzerinde büyük tesirler yapmaktadır. Bundan sarfı nazar olunması...2*” 
Bu mektuptan Vecihi Bey düşman tayyare karargahın şehrin hemen kuzeyinde olmasını manasını anladıklarını Rusların atılan bombaların Türk yerleşim yerlerine atıldığı algısını yaparak kendi tayyarelerini koruduklarını anlamıştır. Ancak Vecihi Bey bombalannı yurttaşların üzerine değil de çok iyi bildikleri düşman karargahına attıklarını ifade etmiştir.” Az sonra düşman uçak hangarlarından dumanlar çıktığına şahit olan Vecihi Bey uçaklarıyla düşman mıntıkasının 80 kilometre kadar içeri de olduklarını fark etmişlerdir. Bununla birlikte iki düşman uçağı kendilerini takip etmekte olduğunu fark etmişlerdir Düşman uçaklarının kendilerine iyice yaklaşmalarıyla rasıt Şükrü Bey makineli tüfeği hazırlayıp düşman üzerine yoğun şekilde ateş açmıştır. 
Vedhi Beyin uçağından yapılan yoğun ateş neticesinde Gaudron tipi Rus düşman uçağı isabet almış ve yalpalayarak Kelkit çayına doğru düşmüştür. Birinci uçağın düşürülmesinden sonra Vecihi Beyin 23- Hürkuş, a,ge, s, 29. 

24- Hürkuş, age, s, 25. 


25- Hürkuş, age, s, 25 
26- Hürkuş, age, s, 29. 
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kullandığı uçak ikinci düşman uçağına doğru yönelmiş ikinci uçak düşen uçakla aynı akıbeti yaşamamak için hızla uzaklaşmıştır. 
Böylelikle Kafkas Cephesinde ve Karadeniz mıntıkasında ilk hava zaferi kazanılmıştır. 
Vecihi Bey ve rasıtı kendi üslerine döndüklerinde bütün ordu erkanı tarafından takdir ve tekbirlerle karşılanmışlardır.” 
18 Temmuz 1917'de Erzincan bölgesinde 
bulunan düşman birliklerinin vaziyeti havadan keşfedilmiş ve bu keşif esnasında Erzincan hava alanı bombalanmıştır. 


Rus birliklerinin Karadeniz kıyısı boyunca yapacağı harekâtı ve donanmasını takip edecek kuvvetin 7. tayyare bölüğünde bu görev için teşkilatını tamamlayan 8. tayyare bölüğü kuruldu ve bölüğün merkezi Giresun olarak tespit edilmiştir. Bölük tren yoluyla Ulukışla'ya ulaşmış ve uçakları orada monte edilmiştir. 30 martta Rus birlikleri Giresun'u bombalamışlar ve uçaklar için hazırlanan hangarı da tahrip etmişlerdir. 8. tayyare bölüğünün uçakları Kayseri'de kaza yapıp parçalanınca Fevzi Çakmak Paşa bölük için yeni uçaklar istemiş, İstanbul'dan gönderilen iki uçak ve hava bölüğü Suşehri'ne ulaşmıştır. 
Uçakların sürekli hasa görmesi sebebiyle bölük ancak ağustos ayında Suşehri'nde toplanabilmiştir.8 Rusların Trabzon ve Görele'de bir deniz uçağı müfrezesi vardı. 
Bu uçaklar zaman zaman Harşit çayının denize kavuştuğu yerdeki mevzilerimizin üzerine keşif uçuşu yapmışlar siperlere ve Tirebolu'ya bomba atmışlardır. Rus hava birlikleri Rusya'daki ihtilal hareketlerine katılmamış ateşkese kadar geçen sürede keşif ve muharebe görevlerini yerine getirmişlerdir. Suşehri'nde bulunan 7. ve 
8. tayyare bölükleri toplamda 5 uçaktan oluşmakta ve bunların ikisi Türk subaylarının komutasında olmuştur.? 3. Ordu Komutanı 


27- Hürkuş, a,g.e, 5,30-31. 

28- Yavuz Kansu- Sermet Şenöz- Yılmaz Öztuna, age, s, 315. 

29- Fevzi Çakmak, Büyük Harpte Şark Cephesi 


emrinde görev yapan havacılar arasında hava birliğinin kullanılması noktasında anlaşmazlıklar çıkmıştır. Ordu komutanı da uçakların teknik olarak imkân ve kabiliyetlerini ve pilotların özelliklerini tam olarak değerlendirememiştir. Çünkü komutan haklı olarak uçakların kırılmalarını yollarını Şaşırıp savaş alanı dışına inmelerini istemiyor ve pilotlardan her türlü hava şartlarında uçmalarını istemiştir.” 


8. tayyare bölüğünün kurulduğu sıralarda Rus birlikleri cephe üzerinde uçuşlarına devam etmiştir. 3 Ağustos 1917 tarihinde Karaburun bölgesinden gelen çift satıhlı Rus uçağı, Türk 109. ve110. ve 111. alayların üzerlerinden geçerek Espiye semalarına gitmiştir. Bu Rus uçağı bir müddet Espiye semalarında uçtuktan sonra geldiği istikamete geri dönmüştür.” 8 Ağustos tarihinde AK-53 tipi uçağıyla Emin Nihat ve Yakup Sami Kelkit bölgesinde uzun süren bir keşif uçuşuna çıkmışlar ve bu keşif uçuşunda güneybatıda düşman çadır hangarının olduğu tespit edilmiştir. Bu keşif uçuşunda ayrıca Çilhoroz tepesinde bir taburu alacak zeminlik Germir'in kuzeybatısında da bir alaylık ordugâh tespit etmiş ve buraya uçaklardan bomba atmıştır. Vecip Paşa bu keşif uçuşunda başarı sağlayan pilotları madalya ile ödüllendirmiştir.” 


8. Tayyare bölüğü cephede faaliyetlerine başlamış Erzincan-Tercan istikametinde bir keşif uçuşu yapmışlar ve bu keşif uçuşunda Ruslara ait bir yer altı barınağı ve tümen birliklerinin olduğu tespit edilmiştir. 6 Eylül 1917'de Kelkit-Sadak civarında bir keşif uçuşu yapılmış bu keşif uçuşunda Gelmürü 


Harekâtı (Yay Hazırlayan Ahmet Tetik) Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 2011, 5,575 

30- Birinci Dünya Harbi Türk Hava Harekâtı, Genelkurmay Basımevi, IX. Cit, Ankara, 1969, s, 
140. 

31- Adnan Yazıcı, a,g,e, s, 154. N 

32- Yavuz Kansu- Serrnet Şenöz- Yılmaz Öztuna, age, s, 312. 
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civarında bir alaylık çadırlıordugahınolduğu tespit edilmiştir.” 6 Eylül'de Pilot Rıfat ve Yüzbaşı Yakup Sami Kelkit bölgesinde bir keşif uçuşu yapmışlardır. 12 Eylül'de Rıfat ve Yüzbaşı Yakup Sami AK-63 tipi uçaklarıyla Erzincan ve çevresinde uzunca bir keşif uçuşu yapmışlardır.” Cephede keşif uçuşları devam ederken 22 Eylül 1917'de Pilot Vecihi ve Rasıdı Yüzbaşı Şükrü Bey idaresindeki Albatros- C bombardıman uçağı Kelkit'e ulaştığında Kelkit alanından iki adet düşman uçağı havalanmış birisi Köse istikametinde uçmaya başlamış diğeri de kendi alanının üzerinde uçmaya başlamıştı. Bu esnada Türk uçağı 3400 metre yüksekliğe çıktı. Türk pilot rasıdınadüşman uçağınaiyibiratışpozisyonu vermek maksadıyla manevra yapmıştır. 
Başlarda makineli tüfek tutukluk yapsa da pilot uçağı yükseltmiş ve düşmana taarruz yapmaya başlamıştır. Bu taarruz karşısında uçağının düşürüleceğini anlayan Rus pilot muharebeyi keserek keskin bir manevra ile geri dönmüştür. Diğer düşman uçağı da bu sıralarda görülmemiştir. Bu durumu fırsat 
bilen Türk uçağı üzerindeki bombaları 400 
metre yükseklikten Rus uçak hangarlarına atmış ve Kelkit üzerinde döndükten sonra şehir üzerinden beyannamelerini atarak hava üssüne dönmüştür.“ 23 Eylül 1917'de Rıfat ve Mülazım Hüseyin AK-63 tipi uçaklarıyla Refahiye- Kelkit ve Kemah mıntıkasında çok uzun süren keşif uçuşu icra etmişlerdir.” 


24 Eylül 1917'de Erzincan Karadağ 
bölgesinde yapılan keşif o uçuşunda Erzincan'da Ruslara ait uçak hangarı ve hava meydanında bulunan bir uçak görülerek bombalanmıştır. Bu esnada bir Rus uçağı havalanmış ve uçağımıza yerden topçu ateşi yapılmıştır. Çandaklı'nın güneyinde yer altı 


33- Çakmak, a,g,e, s, 578. 

34- Yavuz Kansu-Sermet Şenöz- Yılmaz Öztuna, a,g.e, s, 316. 

35- Birinci Dünya Harbi Türk Hava Harekâtı, Genelkurmay Basımevi, IX. Clt, Ankara, 1969, s, 

36- Yavuz Kansu-Sermet Şenöz- Yılmaz Öztuna, a,g.e, s, 316. 
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barınağı bir alaylık ordugâh tespit edilmiştir. 
Havalanaen Rus uçağıyla kısa süreli bir hava muharebesinden sonra Türk uçakları Suşehri'ne dönmüştür.” 8 Ekim 1917'e kadar Türk uçaklarının keşif uçuşları devam etmiş ve Rusların Erzincan civarında çok iyi birhava müdafaa şebekesi kurulduğu öğrenilmiştir. 
Bunun üzerine hem Rusların Erzincan'da bulunan hava alanlarını bombalamak hem de keşifler yapmak için Astsubay Pilot Vecihi Bey ve rasıtı Üsteğmen Bahattin Bey havalanmıştır. Bu uçak Erzincan'a yaklaştığı sırada kalkan düşman uçağıyla hava muharebesi yapmışlar ve isabet almışlardır. 
Bunun üzerine mecburi inii yapan Vecihi Bey ve rasıdı Ruslara esir düşmüştür” 


Aynca bu hava muharebesinde Vecihi Beyin uçağı yara almış ve Vecihi Bey Erzincan'a mecburi iniş yapmıştır. Vecihi Bey Rus mevzi bölgesine doğru iniş yaptığı için Rusların eline geçmesin diye hemen tayyaresini yakmıştır. Bu olayı Cephe komutanı Fevzi Çakmak Paşa şöyle anlatmaktadır; “ 8 Ekim 
1917 Erzincan'da gerçekleştirilen keşif uçuşunda 
kışla civarında bir hava savunma bataryasının, cephanelik yakmlarında başka bir bataryanın ve hareket halindeki bir otomobilden atılan tayyare topunun ateşine uğrayan tayyaremiz hasarsız olarak düşmüştür. Aynı gün tayyareci küçük zabit pilot Vecihi'nin kullandığı çift makineli tüfekli Albatros tayyaresi, Erzincan üzerinde bir Rus tayyaresiyle yaptığı hava muharebesi sonucunda alevler içinde Erzincan'a düştü. Tayyarecilerimiz Ruslar tarafından sağ olarak esir alınmışlardı. 
Böylece Ruslardan sağlam olarak ele geçirdiğimiz iki tayyareye karşılık, düşman da bizden yanmış halde bir tayyare almış oluyorlardı.“ 


37- Çakmak, a,g.e, s, 578. 

38- Birinci Dünya Harbi Türk Hava Harekâtı, Genelkurmay Basunevi, IX. Clt, Ankara, 1969, s,142. 

39- Yavuz Kansu- Sermet Şenöz- Yılmaz Öztuna, Havacılık Tarihinde Türkler, Hava Kuvvetleri Basım ve Neşriyat Müd. Ankara, 1971, s, 314. 

40- Fevzi Çakmak, Büyük Harpte Şark Cephesi Harekât (Yay Hazırlayan Ahmet Tetik) Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 2011, 
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8 Ekim'de gerçekleştirilen keşif uçuşunda 
ikinci uçak olan A-79 uçağının pilotu Hayrettin ve rasıdı sağ salim geri dönmüşler 
ancak uçakları Rusların ateşi sonucu 7 
mermi isabet etmiştir. Pilot Hayrettin'in keşif uçuşunda edindiği bilgilere göre Erzincan'ın kuzey tarafında Rusların istihkam ve süvari kışlaları, Erzincan doğusunda bir süvari bölüğü ordugalı, Erzincan'da süvari kışlası çevresinde 4 toplu uçaksavar bataryası, hava meydanında otomobil üzerinde bir uçaksavar topunun mevzilendiğini ve ikinci bir bataryanın da savunmaya hazır olduğunu tespit etmiştir.” Ertesi gün bir Rus uçağı Kemah üzerinde uçarak torba içerisinde dört mektup atmıştır. Ruslar attıkları ilk iki mektupta Vecihi ve Bahattin Beylerin durumundan haber vermişler, diğer iki mektupta da Rus pilotların esir edildiği haber verilmiştir.“ 7. Tayyare bölüğünün uçakların zayi olmasından dolayı 3. Ordu komutanlığı tayyarebölüğündeki uçakların eksilmesinden dolayı o Başkumandanlık Ooo Vekaletinden bölgeye iyi uçaklar gönderilmesini teklif etmiştir. Bu tekliften sonra eldeki uçaklarla keşif görevlerine devam edilmiştir. Bu sıralarda Rus uçakları Kabaktepe bölgesinde taarruzlara girişmiştir. Bu sırada 3. ordu komutanlığı emrindeki Türk havacıları Rusların bölgeye takviye birliklerini getirip getirmediklerini öğrenmek için Şiran suyu, Çilhoroz tepesi, Terekes, Gemori, Elmalı dağı, Gümüşhane ve Başkilise dolaylarında hava keşfi yapılmasını emretmiştir. Bunun üzerine 1 Kasım 1917'de keşif uçuşu yapan uçak Gemori'de bir şey görülmediğini, Erzincan ve Trabzon şosesinin (kara yolu) görülebilen kısımlarında önemli harekete rastlanmadığını, Taşlıcatepesi ve bu tepenin güneyinde topçu mevzilerinin görüldüğünü, 


bu mevzilerden uçağa ateş açıldığını, s, 577. g 

41- Yavuz Kansu- Sermet Şenöz- Yılmaz Oztuna, age, s, 315. 


42- Yavuz Kansu- Sermet Şenöz- Yılmaz Öztuna, 
age, s, 315 
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yollarda takviye birlikleri görmediklerini bildirmiştir. 11 Kasım 1917'de İkinci Kafkas Kolordusu Kapaktepe'ye bir yoklama taarruzu yapmıştır. Bunun üzerine Türk uçakları keşif uçuşuna çıkmıştır. Bu keşif uçuşunda Rusların cepheye imdat ve destek kuvveti göndermediği ve yollarda faaliyet olmadığını tespit etmiştir." 


Bu hava savaşları yapıldığı dönemde Harşit Savunması devam etmekteydi. 
Burada Türk birlikleri Ruslara karşı müthiş bir savunma sergilemektedir. Ruslar birliklerini kış durumuna geçirip sürekli takviye etmişlerdir. Rus birlikleri Türk birliklerini ısrarla geri çekilmeye mecbur bırakmak için Harşit cephesinde birliklerini takviye ederek Türk birliklerine sürekli taarruzlarda bulunmuşlardır. Kasım ayında bölgede bulunan Ruslar Ermeni çeteleriyle 
birlikte Terme kasabasını yakmışlardır. 24 
Kasım'da Türk birlikleri Bedrama kalesine baskında bulunmuş ve Rus askerlerini esir almıştır. 12 Aralık'ta birçok Rus uçağı Kemah ve Refahiye'yi bombalamıştır.*5 


Türk kuvvetlerinin ve Rus birliklerinin 
karşılıklı keşif ve baskın faaliyetleri 1917 
yılının ilk aylarına kadar devam etmiştir. 
Bölgede bulunan 37. Türk tümeninin sergilediği müthiş savunmaya ve baskıya dayanamayan Ruslar çözümü Harşit ormanlarını yakmakta bulmuşlardır. Türk birlikleri Harşit cephesinde özellikle Kuzan ve Kanyaş'ta önemli başarılar sağlamışlardır. 
Türk birliklerinin Harşit Vadisinde Ruslara karşı müthiş bir savunma yapmışlardır. 
Karadeniz sahili boyunca ilerleyen Ruslar Tirebolu'ya ulaşarak, Bayburt Gümüşhane yolu vasıtasıyla Harşit Çayına kadar 


43- Birinci Dünya Harbi Türk Hava Harekâtı, Genelkurmay Basımevi, IX. Clt, Ankara, 1969, s, 143-144 

44- Yavuz Kansu- Sermet Şenöz- Yılmaz Öztuna, 
a,g,e, s, 315 

45- F.Rezzan Ünalp, Trabzon'un İşgalinden Harşit Savunmasına Birinci Dünya Harbinde Karadeniz, Serander Yayınları, Trabzon 2019, s, 79. 


gelmişlerdir. Bölgeiki yönden de sıkıştırılmış olmasına rağmen yapılan savunmayla Ruslar bir türlü ilerleyememişlerdir. Harşit Savunması Türk Ordusu'nun Kafkas Cephesinde son savunma hattı olmuştur. 
Vadi aylarca bombardıman edilmiş olmasına 
rağmen Ruslara geçit vermemiştir.“ 1917 
sonlarında Kafkas Cephesinde görevli olan 3. 
Ordunun son savunma hattı Harşit Çayı'nın 
batısı olmuştur. 3. Ordu burada yine 2 
kolordu halinde vazifesine devam etmiştir. 
İkinci Kafkas kolordusu ve piyade tümenleri Örçil Deresi ve Tirebolu arasında ve Şiran'ın doğusu Sekmantepe ve Tirebolu'ya kadar Harşit Çayı batısında bulunmaktadır. 
İkinci Kafkas kolordusunun karargâhı Alucra'da 3. Ordu karargâhı da Suşehri'nde bulunmaktadır. İkinci Kafkas kolordusu harita üstünde 130 ve gerçekte 200 km'yi bulan cephe hattında hakimiyet sağlamıştır. 
Bu cephe Tirebolu kıyılarından Refahiye'ye kadar olan alanı kapsamıştır.*? 


3. Kafkas Cephesi'nde askeri faaliyetlerin sonu 


31 Ekim 1917'de Başkumandan Vekili 
Enver Paşa ve 3.üncü Ordu Komutanı Vehip Paşayla birlikte 2. Kafkas Kolordusunun karargâhı olan Alucra'ya gelmişler cephe mevzileri teftişe başlamışlardır. Enver Paşa bu teftişlerin ardından nasıl bir yol izleneceğine karar vermek için bu teftişe çıkmıştır. Bu günlerde Rusya'da Aleksandr Kerensky idaresindeki geçici hükümet bir darbe ile devrilmiş ve bu olay neticesinde cephelerde sükünet havası hâkim olmaya başlamıştır." 
31 Ekim 1917'de Rıfat ve Yakup Sami Beyler 
cephe gerisinde uçuş yaparak Kemah Boğazı, Erzincan ve etrafına beyanname atmışlardır. 


46- Funda Ünlü, Harşit Savunmasının Bölgeye Yansımaları (1916-1918) Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan, 2019, s, 63-64 

47- Adnan Yazıcı, Birinci Dünya Savaşında Harşit Savunması, Gece Kitaplığı, Ankara, 2020, s,40. 

48- Adnan Yazıcı, a,g,e, s, 184. 
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14 Kasım 1917'de Türk uçakları Erzincan 
ve Gümüşhane semalarında keşif uçuşu yapmışlar ve bu uçuşlarında önemli hiçbir askeri yığınak yapılmadığı görülmüştür.” 
1918 Mütarekesine kadar Kafkas Cephesinde 
Orduemrinde7. 8. 10. 16. 17. tayyare bölükleri ve bir adet 3. deniz bölüğü bulunmaktadır.” 


18 Aralık 1918 tarihinde yapılan 24 
maddelik Erzincan mütarekesiyle 29 Ekim 1914'de başlayan Türk- Rus muharebeleri son ermiştir. Barış anlaşmasına kadar geçerli olan bu mütarekeye uyarınca taraflar karşılıklı olarak harekatın, keşif ve taarruzların durdurulması, herhangi bir yerde stratejik ve askeri değişiklik yapılmaması, sınır hattının tespit edilmesi, savaş halindeki devletlerle Karadeniz'de mütareke yapılması, savaş gemilerinin kıyılara 10,6 km'den fazla yaklaşamaması, cephede hava harekatlarında da aynı mesafenin muhafaza edilmesi gibi kararlar alınmuştır.” Bu dönemde Kafkas cephesinde 3. Ordu emrinde bulunan hava kuvvetlerinin durumu hiç iyi değildi. Ordu komutanı hızlı gelişen harekatta düşmanın vaziyetini havadan keşif ve tespit ederek kuvvetlerini idare ve sevk etmek için daha fazla bir hareket alanı kazanmak istemiştir. 
Bu sebeple emrinde bulunan Tayyare bölüklerinde uçak sayısının bir an önce bu amaca yönelik şekilde artırılmasını istemiştir. 
Bunun için başkomutanlık karargaluna yaptığı teklifte 7 ve 8 Tayyare bölüklerine Almanya'dan gelecek olan uçakların altı tanesini verilmesi, ileride yapacağı harekât içinde en az iki uçağın yedek ekipmanları ile rahatsız olan pilotların yerine yeni pilitların birlikte gönderilmesini istemişti. Bu isteğe cevaben başkomutanlık karargâhı uçakların Almanya'dan geldikten sonra malzemeleri ile birlikte gönderilebileceğini, bu uçaklar 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gelinceye kadar eldeki uçak ve personelle yetinilmesini istemiştir.” 


Sonuç 


1916 yılı Nisan- Temmuz ayları arasında 
Ruslar Karadeniz bölgesini işgal etmiştir. 
Ruslara karşı önce Kop dağlarında tarihe ikinci Plevne olarak geçen Kop Savunması ve ardından cephe hatlarının Harşit'in batısına kadar gelmesiyle Harşit Savunması yapılmıştır. Harşit Savunmasıyla Rus birliklerine ağır kayıplar verdirilerek batıya ilerlemeleri engellenmiştir. Kafkas Cephesi Karadenizmıntıkasındakarabirlikleriolduğu gibi hava birlikleri de mevcuttur. Harşit Savunmasının yapıldığı bu dönemde Kafkas Cephesinde bir hava birliği kurulmuştur. 
Birinci Dünya Savaşı başlarında Osmanlı Devleti daha önce İngiltere ve Fransa gibi devletlerden uçak alımını durdurmuş sadece Almanya'dan uçak temin edilmiştir. Savaştan önce alınmış olan 3-5 adetlik bir tayyare filosuyla Osmanlı'nın ilk pilotları olan Fesa ve Salim Beyler'in idare edeceği bir müfreze Kafkas Cephesine gönderilmek üzere Bezmialem Vapuruna yüklenmiştir. Vapur Karadeniz'e açıldıktan sonra Rus torpidoları tarafından batırılmıştır. Gemi vurulduğunda denize düşen pilotlar Salim ve Fesa Beyler Ruslar'a esir düşmüştür. Savaşın sonuna kadar bu pilotlarımız Sibirya'da kalmıştır. 


Bu olaydan sonra Kafkas Cephesinde tayyare bölükleri kurulmuştur. Bu bölüklerin komutanlarının tamamı Türk subaylardan meydana getirilmiştir. Kafkas Cephesinde kurulan bu tayyare bölüğünün adı 7. Tayyare bölüğü olarak isimlendirilmiş ve iki uçaktan oluşan bu hava bölüğü 3. Ordu emrine verilmiştir. Sonrasında Irak Cephesinden İstanbul'a gelerek dinlenen Tayyareci (Pilot) Vecihi Bey Kafkas Cephesinde 7. Tayyare bölüğüne atanmıştır. Vecihi Bey Kafkas Cephesinde Harşit Cephesinin de yer aldığı mıntıkalarda başarılı keşif uçuşları yapmış, 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Rusların karargâh, hangar vb tesislerini bombalamış, Rus savaş uçaklarıyla hava savaşlarına girişmiş ve başarı sağlamıştır. 
Vecihi Bey bu başarılı uçuşlarıyla Kafkas Cephesinde ilk hava zaferini de kazanmıştır. 
8 Ekim 1917'de Rus uçaklarıyla giriştiği bir 
hava muharebesinde yara alan Vecihi Bey mecburi iniş yapmak zorunda kalmıştır. 
Burada rasıdı ile birlikte Ruslara esir düşmüş Nargin Adasına gönderilmişlerdir. 


Osmanlı Genelkurmayının bu dönemde Kafkas Cephesindeki hava kuvveti şu şekildedir; 1917 tarihinde Kafkas Cephesinde dörttayyare (uçak) bölüğü harekât bölgesinde hazır durumda bulunmaktadır. Bunların ilk ikisi önce Erzurum'da konuşlanmış ve sonradan Erzincan'a nakledilmiştir. 
Erzincan'da bulunan hava bölüğünde toplam 
8 uçak bulunmaktadır ve 4 tayyare ise 
Kelkittedir. Hınıs, Musul İran bölgesinde görev yapmakta olan tayyare bölükleriyle bir de Trabzon'da dört tayyareden oluşan deniz bölüğü mevcuttur. Bu dönemde Rusların Trabzon ve Görele'de bir deniz uçak müfrezesi bulunmakta Ruslar, Espiye Tirebolu Harşit Çayı üzerindeki keşif uçuşları ve mevzilere yaptıkları bombardımanı bu müfreze desteği ile yapmışlardır. Gerek Türk Hava birlikleri ve gerekse Rus hava birlikleri arasında Harşit Savunması boyunca karşılıklı olarak mücadeleler yaşanmıştır. Türk hava birlikleri cephe üzerinde yapmış olduğu keşif o uçuşlarıyla düşmanın hareketini kolayca (o gözlemleyebilmiş ona göre harekâtı koordine etmiştir. Bununla birlikte Türk hava bölükleri cephede uçuşlarıyla Rusların tesislerini bombardıman ederek onlara büyük zararlar vermiştir. Kafkas Cephesinde Harşit savunması bölgesinde yapılan uçuşlar başarılar getirmekle birlikte yaşanan muharebelerde Türk uçaklarının hasarlanmaları sayılarında azalmaya sebep olmuştur. Bunun için cephede konuşlandırılmak için yeni uçaklar temin edilmesini Osmanlı Harbiye Nezaretinden talep etmiştir. Bunun üzerine bölgeye yeni 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uçaklar gönderilmiş ve cephede 8. tayyare bölüğü kurulmuştur. 8. Tayyare bölüğü de cephe üzerinde daha fazla keşif yapma amacıyla uçuşlar gerçekleştirmiştir. Bu uçuşlar Türk kara birliklerine yardımcı olmakla beraber Ruslara karşı da hava savunmasının o yapılmasını ve o Türk birliklerine de psikolojik üstünlük için katkı 
sunmuştur. Türk ve Rus hava birlikleri 1918 
mütarekesine kadar geçen dönemde havada birbirleriyle çetin mücadeleler içine girmiştir. 
Hava desteği ile kara birliklerinin daha planlı hareket etmesi sağlanmıştır. Karadeniz muntıkasında engebeli arazinin fazla olması uçakların iniş kalkışlarını zorlaştırdığı hatta imkânsız hale getirdiği için hava birlikleri dahaçokKaradenizcephesininiçkısımlarında Suşehri ve Kelkit gibi daha düz alanlarda konuşlandırılmıştır. Hava (birliklerinin faaliyetleri Harşit vadisinin batısını düşmana geçilmez kılınmasında önemli derece etki 
etmiştir. 18 Aralık 1918 tarihinde yapılan 24 
maddelik Erzincan mütarekesiyle 29 Ekim 1914'de başlayan Türk- Rus muharebeleri son ermiştir. Barış anlaşmasına kadar geçerli olan bu mütarekeye uyarınca savaş halindeki devletlerle Karadeniz'de mütareke yapılması, savaş gemilerinin kıyılara 10,6 km'den fazla yaklaşmaması, cephede hava harekatlarında da aynı mesafenin muhafaza edilmesi gibi kararlar alınmıştır. 


Özet 


Bu çalışmada Karadeniz'in işgali sırasında yapılan hava savaşlarının Harşit Savunmasına etkileri konu edilmiştir. Çalışmamızda konu ile ilgili basılı eserler incelenmiş Osmanlı arşivinden ve Cumhuriyet arşivi ve Atase belgelerine bakılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk birlikleri Kafkas Cephesinde Ruslara karşı 1916 yılı Mart ve Temmuz Ayları arasında Kop Savunmasını gerçekleştirmişlerdir. Bu savunmanın devamında ise işgalci Ruslara karşı Harşit Savunması yapılmıştır. Bu savunmalarda Kara birlikleri olduğu gibi hava birlikleri de aktif olarak görev yapmıştır. Kafkas Cephesinde hava bölükleri 
1916 yılında başlarında kurulmuştur. Cephede 
tesis edilen Tayyare bölüğünde görevlendirilen Osmanlı Devleti'nin ilk pilotları Fesa ve Kenan 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Karadeniz'in işgali sırasında yapılan hava savaşlarının Harşit savunmasına etkileri 


Beyler deniz yoluyla bölgeye giderken Ruslara esir düşmüşler ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Sibirya'da kalmışlardır. Kafkas Cephesinde kurulan tayyare bölüğünde görev yapan pilotlarımızdan biri de Vecihi Hürkuş'tur. Vecihi Hürkuş 7. Kafkas Tayyare bölüğüne atanmış ve cepheye ulaşmıştır. Vecihi Bey rasıdıyla birlikte cepheye vardıklarında Ordu komutanından bölge hakkında bilgiler almıştır. Bundan sonra Vecihi Bey cephe üzerinde keşif ve bombardıman uçuşlarına başlamıştır. Vecihi Bey ve rasıdı uçaklarıyla ilk olarak Kelkit istikametine uçmuş ve bu uçuşlarında ilk hava zaferi kazanılmıştır. 
Bu zafer neticesinde 3. Ordu komutanı Vehip Paşa pilotları madalya ile ödüllendirmiştir. Vecihi Bey bu zaferden sonra cephe üzerinde uçuşlarına devam etmiştir. 1917 Tarihinde Erzincan Mamahatun bölgesinde Rus hava birlikleriyle havada mücadele etmiş ve bu mücadelede uçağı yara almış ve mecburi iniş yapmıştır. Vecihi Bey verasıdı burada Ermeniler tarafından hırpalanmış ve Ruslar tarafından esir alınmıştır. Esir edilen Vecihi Bey ve rasıdı o dönem Türk esirlerin bulunduğu Nargin adasına gönderilmişlerdir. 
Bu esaretle Vecihi Bey'in Kafkas Cephesindeki görevi bitmiştir. Vecihi bey ve rasıdının esir edilmesinden sonra da 1918 mütarekesine kadar Kafkas Cephesinde Harşit Savunması bölgesinde keşif uçuşları devam etmiştir. Kafkas Cephesinde hava muharebeleri için kurulan 7. Tayyare bölüğünün uçaklarının hasar görmesi nedeniyle cephede yeni bir Tayyare bölüğü kurulmuştur. 
8. Tayyare bölüğü adı verilen bu bölük cephede hava faaliyetlerine devam etmiştir. Aktif olarak görev alarak Harşit Savunmasına önemli katkılar sağlamıştır. Bu çalışmada Kafkas cephesinde Harşit Savunmasında hava birliklerinin etkisi konu edilecektir. 


Anahtar Kelimeler: Kafkas Cephesi, Harşit Savunması, Hava Muharebeleri ve Vecihi Bey 


Abstract 


In this study, the effects of air wars during the occupation of the Black Sea on Harşit Defense are discussed. In our study, the printed works related to the subject were examined and the Ottoman archive, the Republic archive and Atase documents were examined. During the First World War, Turkish troops carried out the Kop 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Defense against the Russians in the Caucasus Front between March and July 1916. In the continuation of this defense, the Harşit Defense was made against the invading Russians. In these defenses, as well as ground troops, air troops also took an active role. Air divisions on the Caucasian Front were established in early 1916. Fesa and Kenan Beys, the first pilots of the Ottoman Empire, who were assigned to the Aircraft division established at the front, were captured by the Russians while going to the region by sea and remained in Siberia until the end of the First World War. Vecihi Hürkuş is one of our pilots who served in the aircraft company established in the Caucasian Front. 
Vecihi Hürkuş was assigned to the 7th Caucasian Aircraft Division and reached the front. When they arrived at the front with Vecihi Bey, they received information about the region from the army commander. After that, Vecihi Bey started reconnaissance and bombardment flights over the front. Vecihi Bey and his planes flew to Kelkit for the first time and won their first aerial victory in these flights. As a result of this victory, the 3rd Army Commander Vehip Pasha awarded the pilots with medals. Vecihi Bey continued his flights over the front after this victory. In 1917, he fought in the air with Russian air troops in the Erzincan Mamahatun region, and his plane was injured in this fight and made a forced landing. Vecihi Bey and his rasıd were battered by the Armenians here and taken prisoner by the Russians. The captured Vecihi Bey and his companion were sent to the island of Nargin, where the Turkish prisoners were at that time. With this captivity, Vecihi Bey’s duty in the Caucasus Front ended. After the capture of Vecihi Bey and his rasid, reconnaissance flights continued in the Harşit Defense region on the Caucasian Front until the 1918 armistice. Due to the damage to the aircraft of the 7th Aircraft Company, which was established for air battles in the Caucasus Front, a new Aircraft Company was established on the front. 8. This division, called the Aircraft Squadron, continued its air activities at the front. He made significant contributions to Harşit Defense by taking an active role. In our study, the effect of air units in the Harşit Defense on the Caucasian front will be discussed. 


Keywords: Caucasian Front, Harshid Defense, Air Battles and Mr. Vecihi m 
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Giriş 

25 Temmuz 1921 tarihinde Sakarya'nın 
doğusuna çekilen Türk ordusu, Yunanlılara karşı yeni bir harekât tertiplemiştir. 23 
Ağustos'ta başlayacak ve 13 Eylül'e kadar sürecek bu muharebede Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık görevine getirilmiştir. Paşa- nın, 26 Ağustos 1921'de “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” 
prensibiyle şekillenen askeri harekatta Türk askerinin olağanüstü şartlarda verdiği mücadele, Yunanlıları Sakarya Nehri'nin batısına çekilmeye mecbur etmiştir. Ordunun kazandığı bu moral, bir adım sonra Türkleri artık savunma değil, taarruz harekâtına yönelterek büyük zaferin kazanılmasını mümkün kılmıştır. 


Gece ve gündüz durmaksızın toplam 
22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi, vatanın kurtuluşuna olan ümidi güçlendirmiştir. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden Ankara'ya gönderilen moral telgrafları, Türk milletinin manevi bakımdan yüksek bir karaktere sahip olduğunu göstermiştir. Savaş henüz devam ederken Türk milletinin zafere olan inancını yansıtması bakımından önem taşıyan bu telgraflar, aynı zamanda şehirlerin mülki ve idari yönetim kadrosunun güçlü iradesini ve istikrarlı tutumunu da ortaya koymaktadır. Tarihi birer belge niteliğindeki bu telgraflarla millet, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) karşı güven duyduğunu samimi ifadelerle dile getirmiştir. Daha da önemlisi telgraflarda beraberlik duygusunun izlerine rastlamak mümkündür. 


Kurtuluşa Olan İnanç ve Zafer Sevinci: Sakarya Meydan Muharebesi"'nin Karadeniz'deki Yankıları başlıklı bu çalışmada; Karadeniz halkının Batı Cephesi'ndeki son savunma savaşına desteğini ortaya koyan telgraflar ile Sakarya'da kazanılan muharebe üzerine halkın çeşitli kanallardan TBMM'ye gönderdiği tebrik telgrafları ele alınarak analiz edilmiştir. Telgraflarla ilgili ayrıntılı bilgilere, dönem gazetelerinden ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin yayın organı olan gazetelerden ulaşmak mümkündür. Çalışmada, dönem gazeteleri yanında Prof. Dr. Haluk Selvi ve Doç. Dr. Bülent Cırık'ın kaleminden çıkan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yüzüncü yılı anısına basılan Milli Mücadele'de TBMM'ye Anadolu'dan Çekilen Telgraflar başlıklı eserden yararlanılmıştır. Eserde, Milli Mücadele Dönemi boyunca Türkiye'nin dört bir yanından çeşitli vesilelerle Meclise gönderilen telgraflar hakkında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Bu çalışmada ise Sakarya Meydan Muharebesi'ne Karadeniz cephesinden bakılmış, savaşın Karadeniz il ve ilçelerinde uyandırdığı milli bilinç ve zaferin getirdiği sevincin yankıları değerlendirilmiştir. 


Basın yoluyla ve 

mitinglerle Karadeniz'den 
Sakarya Meydan Muharebesi'ne destek 


30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi, Anadolu'da işgal girişimlerine zemin hazırlamıştır. Ülkenin dört bir yanındaki işgaller, Anadolu halkının büyük tepkisine yol açmış, böyle bir ortamda millet, her biri kendi bölgelerinin savunulması- na hizmet edecek Müdafaa-i Hukuk adıyla teşkilatlanma yoluna gitmiştir. Karadeniz Bölgesi'nde de işgallere tepki olarak birçok cemiyet kurulmuştur. İşgallere basın yoluyla tepkisini ortaya koyan cemiyetler, halkın moral gücünü yükselterek milli bilincin gelişmesine katkı sağlamıştır. 


3- Mehmet Okur, “Karadeniz Bölgesi'nde Milli Mücadele'nin Örgütlenmesi: Sivil ve Askeri Teşkilatlanmalar”, Karadeniz Araştırmaları Ens- 


İsmail H. Demircioğlu - Duygu Yılmaz 


Müdafaa-i Milliye Cemiyetleriyle birlikte milli mücadeleyi destekleyen gazeteler üzerinde de durmak gerekir. Trabzon'da yayımlanan İstikbal, Kastamonu'da yayımlanan Açıksöz, Amasya'da faaliyet gösteren Emel, Bolu'da Türkoğlu, Giresun'da çıkarılan Işık ve Samsun'da yayımlanan Ahali gazeteleri kamuoyu oluşturarak mücadeleye katkı sağlamışlardır. Örneğin; İstikbal'in* yazı işleri müdürü Ebulhamid Hüsnü, Sakarya Meydan Muharebesi'nin sürdüğü günlerde gazetede yayımladığı; 25 Temmuz 1921 
tarihinde Zaferden Eminiz, 28 Temmuz 1921 
tarihinde Neticeden Eminiz, 3 Ağustos 1921 
tarihinde Şerefle Çarpışacağız başlıklı makaleleriyle bölge halkının zafere olan inancını güçlendirmiştir. 22 Ağustos 1921 tarihinde yayımlanan Fedakârlık Zamanı başlıklı makalede ise millete topyekün mücadele çağrısı vardır. Sakarya Meydan Muharebesi sırasında ise İstikbal Gazetesi; Yirmi Saat Muharebe, Düşman Taarruzları Kırıldı, Bugünkü Vaziyet-i Harbiye, Tekalif-i Milliyeyi Unutmayalım, Sakarya Muharebeleri, Kükreyen Türk Varlığı Düşmanın Son Kat'i Taarruzlarını da Kırdı ve Dağıttı, Anadolu'nun Sebat ve Metanet Mitingleri, Zaferin Arefesinde, Düşman Cephesi Muharebeyi Artık İdame Ettiremez, Meydan Muharebesi Galibiyetimizle Neticelendi, Kıtaatımız Taarruzlarına Muvaffiyetle Devam Ediyor başlıklı yazılarıyla milletin bağımsızlığa olan inananı pekiştirmek istemiştir. 


Sakarya'daki muharebenin kazanılma- 


titüisü Dergisi, Cilt:6, Sayı:10 (Özel Sayı), 2020, s.191-214. 

4- İstikbal gazetesi 10 Aralık 1918'de Türk halkının haklarını savunmak üzere yayın hayatına başlamış özellikle Pontus isyanının bölge halkına verdiği zararları duyurmak üzere yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekmiştir. Salahi R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, Cilt:1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1987, s.9. 

5- Mesut Çapa, “Milli Mücadele Döneminde İstikbal Gazetesi”, Atatürk Yolu, Cilt:3, Sayı:10, s.138. 

6- Hüseyin Bulut, İstikbal Gazetesi Dizini (1921- 1923) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 1994, s.54-58. 
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Kurtuluşa olan inanç ve zafer sevinci... 


sından sonra vatanın düşman işgalinden tamamen kurtarılacağına olan inanç artmıştır. 
İzmir'in geri alınarak verilen mücadelenin Türkiye lehine sonuçlanacağına emin Türk milletinin duyguları, Kastamonu'da yayımlanan Açıksöz” gazetesinin sayfalarına 15 
Ekim 1921 tarihinde şöyle yansımıştır: “Sana kavuşacağımız günler yaklaşıyor... Şimdi güleceksin sevgili şehir sana bunu Sakarya boyunda senin için dökülen aziz kanlar asalet, namına söylüyorum sevgili bak bu muazzam halas güneşinin fecri şimdiden başladı...”8 Sakarya Meydan Muharebesi'nin başlamasından hemen önce Bolu'da yayın hayatına giren Türkoğlu gazetesi İtilafların Anadolu'daki işgallerini duyurarak halkı bağımsızlık mücadelesine davet etmiştir. Bolu halkının dikkatini çekmeyi başaran gazete, başlattığı yardım kampanyaları ile Milli Mücadele'yi desteklemiştir. Gazete, savaşın gidişatı hakkında ayrıntıları günü gününe sayfalarına yansıtarak kamuoyunun ilgisini dinç tutmuştur.” 


Karadeniz'de halk, Sakarya Meydan Muharebesi'nin sürdüğü tarihlerde, düzenlendikleri mitinglerle de Milli Mücadeleye katkı sağlamışlardır. Bu mitinglerden biri Bolu'da düzenlenmiştir. Savaşın başlamasından bir gün önce Bolu Belediye Meydanı'nda gerçekleşen mitinge şehrin ileri gelenleri katılmış ve Bolu halkından binlerce kişi Belediye binasında Türk ordusuna moral vermek 


7- Açıksöz gazetesi 15 Haziran 1919 tarihinde Hüsnü Açıksöz tarafından yayımlanmaya başlamıştır. Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yayın organı olan gazete, yabancı basında yer alan Türkiye ile ilgili haberleri de değerlendirmiştir. Nurettin İmre, Anadolu Basınının (Orta Karadeniz Bölgesi Yerel Basınının) Sorunları ve Çözümler, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 1988, s.22. 

8- Nurten Çetin, “Açıksöz Gazetesi'ne Göre Millî Mücadele Dönemi'nde İzmir” Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı:19 (Özel Sayı: İzmir'in İşgali), 2019, s.222-223 

9- Fahri Kılıç, “Milli Mücadele Döneminde Türkoğlu Gazetesi” Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Sayı:36, 2019, 5.61. 
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üzere hazır bulunmuştur. Ayrıca mülki ve idari amirlerin de katıldığı mitingde Erzurum mebusu Hüseyin Avni Ulaş tarafından bir konuşma yapılmıştır. Avni Bey konuşmasında şunları dile getirmiştir: “Biz Harb-i Umümi'den sonra diğer milletler gibi müreffeh yaşamak istiyorduk. İngilizler bizi esâretine almak istedi. Binlerce yıl hür yaşamış, emir etmiş bir millet esir olamaz. İşte biz Türkler, bu cihâdımızda mutlaka muvaffak olacağız...Efendiler, karşımızdaki düşman yüzlerce sene hâkimiyetimizde bulunmuş alçak Yunandır. Bu düşmanı inşallah çok yakında tepeleyecek ve bu mübârek sancağımızı Bursa, İzmir ve İstanbul'umuza dikeceğiz ve oradaki kardeşlerimizi esâretten kurtaracağız.” Hüseyin Avni Ulaş bu sözleriyle milleti birlik ve beraberliğe çağırmıştır." 


Savaşın başlamasından bir gün sonra ise Trabzon'da büyük bir miting düzenlenmiş, Millet Bahçesi'ndeki mitinge halk gencinden yaşlısına, büyük bir ilgi göstermiştir. Trabzon Öksüzler Yurdu öğrencileri de Türk ordusuna moral için düzenlenen bu mitinge şiir okuyarak destek vermiştir. İstikbal gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ebul Hamid Hüsnü ve Avukat Salih Zeki yaptıkları konuşmayla milletin heyecanını paylaşmışlardır. Trabzon'da düzenlenen bir diğer miting savaşın sürdüğü Eylül'ün ilk günlerine rastlamıştır. Mitingde yapılan konuşmalarda Türk milletinin üstün fedakarlığından ve Türk ordusunun emsalsiz cesaretinden bahsedilerek zafere duyulan inanç pekiştirilmiştir. Mitingde, Öksüzler Yurdu'ndan bir kısım öğrenci İzmir'in işgaline duydukları tepkiyi “Sarı Zeybek” oyunuyla dile getirmişlerdir.” 


Büyük çoğunluğu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri tarafından organize edilen diğer 


10- Erol Evcin, “Milli Mücadele Döneminde Bolu Livasında Düzenlenen Mitingler, İhtifaller ve Tezahürat” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:27, Sayı:80, Temmuz 2011, 5.255. 

11- Mesut Çapa, “Milli Mücadelede Doğu Karadeniz”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt: 15, Ankara 2002, 5.15. 


mitingler arasında şunları anmak gerekir: 
22 Ağustos 1921'de Giresun'da Osmanaga Meydanı'nda 15.000 kişilik bir miting, 
23 Ağustos 1921'de Safranbolu'da Köprülü 
Mehmet Paşa Camii önünde düzenlenen bir miting, Ordu'da İbrahim Paşa ve Hükümet Camiin de düzenlenen bir miting, İnebolu'da binlerce Kastamonulunun katılımıyla gerçekleşen bir miting, Torul'da ordunun kesin zaferi için her türlü fedakarlığı göstermeye yemin eden Gümüşhaneliler tarafından düzenlenen bir miting; 29 Ağustos 1921 tarihinde Of'ta düzenlenen ve Of halkının ordu için her türlü fedakarlığı göstermeye hazır olduğunu duyuran miting, 1 Eylül 1921'de Rize'de Pazar Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından düzenlenen ve orduya yardım için yemin edilen bir miting ve Sürmene'de Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından düzenlenen ve Sürmene halkı tarafından orduya fedakarlıktan kaçınılmayacağına yemin edilen bir miting.? 


Milli Mücadele Dönemi'nin henüz başlarında Kuva-yı milliye ruhunun doğmasında coşku yaratan mitingler, Sakarya Meydan Muharebesi'nin sürdüğü tarihlerde millete moral kazandırmak ve aynı zamanda dünya kamuoyunu Anadolu'daki milli harekattan haberdar etmek vizyonuyla devam ettirilmiştir. Toplumun tüm kesimini ortak noktada, bağımsızlığın kazanılması hedefinde, birleştiren mitinglerde; milli bağımsızlığın kazanılması, vatanın bütünlüğünün korunması, Mondros Mütarekesi'nin uygulamalarına son verilmesi, milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, manda ve himayenin reddedilmesi gibi konular yer almıştır.” 


12-Selvi-Cırık, a.g.e., 5.24-26. 

13- Mehmet Şahingöz, “Milli Mücadele'de Protesto ve Mitingler”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt: 15, Ankara 2002, s.735-739. 
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Karadeniz'den TBMM'ye gönderilen telgraflarda Sakarya'daki savaş ve zafer 


Sakarya Meydan Muharebesi, Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 14 Eylül 1921 tarihinde yayımladığı beyannamede Türk ordusuna seslenerek azim ve cesaretle yürüttüğü vazifesinden dolayı onlara teşekkür etmiş ve zaferi Anadolu halkının fedakarlığına atfetmiştir. Beyannamede Paşa, şu sözleri sarf etmiştir: “Mukaddes topraklarımızı çiğneyerek Ankara'ya girmek ve istiklâli memleketin fedakâr muhafızı olan ordumuzu imha etmek isteyen Yunan ordusu, yirmi bir gün devam eden pek kanlı muharebelerden sonra avn-i hakla mağlup edilmiştir.” Mustafa Kemal Paşa sözlerinin devamında Yunan ordusunun yurdu parçalamak üzere Anadolu içlerine kadar ilerlediği günlerde Türk milletinin vatan uğruna canını ortaya koymasını ve bu azimle Yunan işgalini durdurmasını dünyada emsali görülmemiş bir hareket olarak değerlendirmiş ve Türk milleti ile ne kadar iftihar edilse azdır diyerek millete olan bağlılığını bir kez daha ortaya koymuştur." 


Sakarya'da kazanılan zaferin Anadolu'da yarattığı coşkuyu, TBMM'ye gönderilen sayısız telgrafta da görmek mümkündür. 
Nihai zafer umuduyla Meclise gönderilen telgraflar, Büyük Taarruz öncesi ordu için büyük bir moral olmuştur. Karadeniz bölgesindeki çeşitli illerden, Sakarya Meydan Muharebesi'nin sürdüğü tarihlerde, orduya moral için gönderilen telgraflar ile savaşın zaferle sonuçlanmasından hemen sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen tebrik telgrafları hakkında ayrıntılı bilgiler aşağıdaki gibidir: 


Amasyalıların Sakarya Meydan Muharebesi'ne desteği 


22 Ağustos 1921 tarihinde Amasya 


14- TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt 12, İçtima 76, Celse 1, s. 216- 217 (15 Eylül 1921). 
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Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Başkanı İsmail Hakkı Bey tarafından Amasya halkını temsilen TBMM'ye bir telgraf gönderilmiş telgrafta, Misak-ıMillinin sağlanmasına adına her türlü fedakarlığı göstermeye hazır olunduğu şu sözlerle dile getirilmiştir: “Yaşamak hakkının gasp edilmesine karşı tek viicud bir çelik halinde emirlerini, iradelerini birleştirerek yalnız gayeye doğru tarif edilemez fedakârlıklarla birleşen millet Allalı'ın ihsan ettiği bütün cengâverlik kabiliyetini kullanarak ordunun gerisinde tamamen hazır bir vaziyette bulunuyor.” Cemiyet Başkanı İsmail Hakkı Bey, ayrıca azim ve iman dolu bir milletin çok geçmeden Yunan taarruzlarına karşı yürüttüğü mücadeleyi zafere ulaştıracağı duyulan inancı, Amasya halkı adına Meclise iletmiştir. Zaferin kazanılmasının ardından Gümüşhacıköy Kaymakamı Rasim Bey tarafından TBMM'ye bir tebrik telgrafı gönderilmiş, Türk ordusunun zafer kazanması sebebiyle Amasya'nın bütün kaza, köy ve kasabalarındaki binlerce vatandaşın resmi makamların önünde toplandığı ve bundan sonraki süreçte maddi ve manevi her türlü fedakârlığı yapacaklarına yemin ettikleri bildirilmiştir. Ayrı tarihte Havza'dan gönderilen ve TBMM Reisi Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya hitaben yazılan tebrik telgrafında ise Sakarya'da kazanılan zaferden dolayı duyulan saygı ve şükran şu sözlerle dile getirilmiştir: “Milletimizin varlığı uğrunda ifasından çekinmediğimiz harikayı andıran fedakârlığın şükran hatırası olarak Büyük Meclisimiz tarafından devletlerine müşirlik ve gazilik büyük unvanının tevcih buyrulduğunu haber aldık. Zat-ı fehimaneleri gibi bir kumandan nadir bulunur.”15 


Artvinlilerin Sakarya Meydan Muharebesi'ne desteği 


Uzunca yıllar Rus işgalinde kaldıktan sonra 7 Mart 1921 Gürcülerin bölgeden çekilmesi sonucu 7 Temmuz 1921 tarihinde bagımsız bir sancak olarak kurulan Artvin'in, 


15- Hâkimiyet-i Milliye, 23 Eylül 1921. 
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TBMM'ye gönderdiği telgraflarda öncelikle şükran vurgusu vardır.“ Sakarya Meydan Muharebesi'nin sürdüğü 27 Ağustos 1921 tarihinde Hopa'dan TBMM'ye gönderilen telgrafta; halkın vatan ve milletin geleceğini yok etmek üzere taarruzlarda bulunan Yunanlılara karşı hükümet meydanlarında toplandığı ve Ankara Hükümeti'nin ve Türk ordusunun her türlü emirlerini yerine getirmeye hazır oldukları dile getirilmiştir.” 


27 Ağustos 1921'de zafer münasebetiyle 
Artvin Yusufeli'nden gönderilen bir diğer tebrik telgrafında, Müftü Nuri ve Yusufeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Şükrü ve Belediye Reisi İsmail Bey halk adına şükranlarını dile getirmişlerdir. Türk ordusunun bu parlak zaferinin Yusufeli halkını büyük sevinç ve mutluluğa boğduğunu ifade etmişlerdir. 29 Eylül 1921 tarihinde Artvin Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Hasan Bey tarafından TBMM'ye ayrı bir tebrik telgraf gönderilmiştir. Telgrafta Artvin halkı adına Gazi Mustafa Kemal Paşa hitaben şu sözler dile getirilmiştir: “Vatanın kurtuluşu, milletin istiklali uğrunda çalışarak düşmanları her gün felaket girdabına süirüklemekle milliyetine açtığın reha yolunda Cenab-ı Hakk'tan daima muzaffer olmanızı dua, gazi ve müşirlik lakabınızı tebrik eyleriz.”18 


16- Mesut Çapa, “Milli Mücadele Döneminde Artvin”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Cilt:13, Sayı:13, 2012, 5.122. 

17-Selvi-Cırık, a.g.e., 5.85. 

18- Artvin'in anavatana katılmasından çok kısa bir süre sonra birçok kazada Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuş, Artvin Müdafaa-i Hukuk Reisi Hasan Bey, Artvin'de mitinglerin düzenlenınesinde önemli rol almıştır. İzmir'in işgali sebebiyle yaptığı bir konuşmasında Hasan Bey; “İzmir'in hatırasıyla pek müteehheyyic bulunan halk Misâk-ı Millî dairesinde şerefli bir sulhe nail oluncaya kadar uğraşacaklarını ve tek bir nefer kalıncaya kadar gayret edeceklerini ahd ü peyman ederek Garbın ihtirasatına protestolar yağdırılmış hükümet-i meşruamızın şanlı ordumuzun muzafferiyetlere ermesine dualar ifa kılınnıştır.” 
sözleriyle yurdun işgaline tepkisini her fırsatta dile getirmiştir. Selvi-Cırık, a.g.e., 5.86. 


alama manik m 


Bartınlıların Sakarya Meydan Muharebesi'ne desteği 


Milli Mücadele boyunca silah, cephane ve asker sevkiyle Batı Cephesi'nin ikmal merkezlerinden biri olan Bartın'dan 1 Eylül 1921 
tarihinde TBMM'ye destek telgrafı gönderilmiştir. Telgrafta Türk ordusuna selam ve saygılarını ileten Amasra halkının hükümet binası önünde düzenlediği mitingden bahsedilerek vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin geleceği için kanlarını feda eden Türk ordusuna duyulan minnet dile getirilmiştir.” 
Bartın Kaymakamı Sabri Bey tarafından gönderilen tebrik telgrafında ise Türk ordusunun zafer haberini alan halkın hükümet binası önünde toplandığı ve savaşta yaralananlar için yardım toplandığı bildirilmiş ve Bartın halkının kesin zafer için umutlu olduğu vurgulanmıştır.” 


Boluluların Sakarya Meydan Muharebesi'ne desteği 


Milli Mücadeleyi miting ve propagandalar yoluyla destekleyen bir diğer Karadeniz şehri Bolu'dur. Savaş henüz başlamadan binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen mitingde şehrin ileri gelenleri tarafından nutuk verilmiş, milletin bağımsızlığı uğruna verilecek her emire Bolu ahalisinin hazır olduğu bildirilmiştir. Ayrıca mitingde Türk ordusu için başarı temennileriyle dolu tezahüratlar yapılmıştır. 13 Ağustos 1921 tarihinde Bolu Mutasarrıfı Fahri Bey tarafından Dahiliye Vekaletine gönderilen telgrafta ise şu ifadeler bulunmaktadır: “Liva dâhilinde 1000 ila 
2000 mevcutlu bir gönüllü alayı teşkil edilecektir. 
Gönüllüler silahları kendileri temin edecekler cephaneler Erkan-ı Harbiye'de verilecektir. İaşeleri tekalif-i milliye komisyonundan sağlanacaktır.” 
Mutasarrıf Fahri Bey bu sözlerle Bolu'nun Tekalif-i Milliye emirlerinin yerine getirilmesi adına hazırlıklara başlandığını ortaya koymaktadır. 


19- Hakimiyet-i Milliye, 7 Eylül 1921. 
20- Hakimiyet-i Milliye, 16 Eylül 1921. 


İsmail H. Demircioğlu - Duygu Yılmaz 


23 Ağustos 1921 tarihinde Göynük'ten 
TBMM'ye gönderilen telgrafta da aynı temenniler yer almış, Türk ordusunun yurdu işgalden kurtaracağını duyulan inanç dile getirilmiştir. 27 Ağustos'ta Gerede'den TBMM'ye gönderilen destek telgrafında Gerede'de toplanan 20.000 kişilik bir mitingden bahsedilmiş, milletin geleceği uğruna verilen mücadeleye Gerede halkının da katılacağı ve son kurşun kalıncaya kadar Yunanlılara karşı savaşılacağı bildirilmiştir. Telgraf, Meclise duyulan sonsuz güven ve memnuniyet ifadeleri ile devam etmiş ve fedakâr Türk ordusuna duyulan minnet dile getirilerek telgrafa son verilmiştir.?" 


31 Ağustos 1921 tarihinde TBMM'denBolu 
Belediyesi ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne hitaben bir telgraf gönderilerek Türk ordusunun tütün ihtiyacını karşılanması için talepte bulunulmuştur.2 Savaşın bitiminden sonra Müdafaa-i Milliye Vekili Refet Paşa tarafından Bolululara gönderilen 22 Eylül 1921 tarihli telgrafta; Bolu halkı, Sakarya'da verilen askeri mücadelede gösterdiği vatanperver tutumdan dolayı takdir edilmiştir. Büyük taarruz için hazırlıkların devam ettiği bildirilerek kıtalardaki yetersizlikler sebebiyle Bolu ahalisinden askerlik hizmetlerine başvurmaları ve ahalinin firarileri hükümete teslim etmeleri istenmiştir. Ayrıca Tekalifi Milliye emirlerine uyulması konusunda hassasiyet göstermeleri rica edilmiştir. Ankara'dan Bolu'nun çeşitli idari ve mülki makamlarına gönderilen telgraflar genel olarak teşekkür içeriklidir. Örneğin, 26 Ağustos 1921 tarihli bir telgrafta 120 yataklı bir hastanenin tesis edilmiş olmasından dolayı vatanperver Bolu ahalisine teşekkür edilmiştir.” Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlandığı 14 


21- Hakimiyet-i Milliye, 31 Ağustos 1921. 

22- Bolu halkı tarafından 1.000 kıyye tütün, 1.200 
paket sigara, 10.000 adet sigara kâğıdı ve 10.000 kutu kibrit 23 Ağustos 1921 tarihinde Batı Cephesi'ne gönderilmiştir. Evcin, a.g.m., 5.256. 

23-Selvi-Cırık, a.g.e., 5.116-121. 
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Kurtuluşa olan inanç ve zafer sevinci... 


Eylül 1921'de TBMM'ye gönderilen telgrafta; tüm ahalinin Türk ordusuna duyduğu minnet dile getirilerek ordu için Bolu'nun birçok kazasından yardım toplandığı belirtilmiştir.? 


Milli Mücadelenin sürdüğü . tarihlerde Düzceliler tarafından Batı Cephesi'ne büyük destek verilmiş özellikle TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalarda Düzceliler büyük fedakarlıklar göstermişlerdir. Tekalif-i Milliye emirleri çerçevesinde, çok kısa bir süre içinde, halk tarafından çeşitli niteliklerde eşya toplanarak ilgili komisyonlara teslim edilmiştir. 
Vatanın kurtarılması için türlü fedakarlıklar gösteren Düzceliler hem Sakarya Savaşı'nın sürdüğü günlerde hem de zaferin kazaruldığı tarihte telgraflar yoluyla TBMM iletişime geçerek vatana bağlılıklarını göstermişlerdir. 
20 Ağustos 1921 tarihinde TBMM'ye gönderdikleri telgraf şöyledir: “Başkumandanımız tarafından verilen emir üzerine 300-316 (1884- 1900) doğumlu kimseler köylerden koşarak şehre gelmekte ve beş günden beri Düzce tarihi ve milli galeyanın şahidi olmaktadır. Dünkü gün kadınlar kız mektebinde toplanarak kahraman ordumuzun muzafferiyeti için mevlid-i nebevi okumuşlardır. 
Bu içtimada Mustafa Kemal Paşa Hazretleri- nin tasvirleri miizayedeye konularak yarım saat zarfında on iki bin kuruş toplanmıştır. Şehirde tezahürat ve heyecan fevkaladedir.” Düzce Kaymakamı Hurşit Bey tarafından dile getirilen bu sözler, halkın maddi ve manevi her türlü fedakarlığa hazır olduklarını ve Mustafa Kemal Paşa'nın emirlerini yerine getirmek üzere büyük çaba harcadıklarını ortaya koymaktadır. 


24- Hakimiyet-i Milliye, 16 Eylül 1921. 

25- Hakimiyet-i Milliye, 23 Ağustos 1921; Kaymakam Hurşit Bey, Yunanlıların Anadolu'daki işgallerine karşı Bolu halkının bilinçlenmesin- de önemli rol oynamıştır. Halkı birlik ve beraberliğe davet eden konuşmaları neticesinde halk, bağımsızlık savaşını milli dava olarak değerlendirmeye başlamış ve çeşitli vesile ve araçlarla Milli Mücadeleyi destekleyen girişimlerde bulunmuştur. Bunlardan biri Batı Cephesi'ne gönderilen yardımlardır Hurşit Bey, bölgede görevli bulunduğu tarihlerde, 
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28 Ağustos 1921 tarihinde yine Kaymakam Hurşit Bey tarafından gönderilen bir başka telgrafta ise milletin canına kasteden Yunan saldırılarına karşı halkın büyük bir tezahürat eşliğinde Hükümet binasında toplanarak mücadeleyi destekledikleri bildirilmiş, düzenlenen mitingde Türk ordusuna duyulan minnet ve Başkumandana duyulan güven dile getirilmiştir. 30 Ağustos 1921 tarihinde Hurşit Bey tarafından gönderilen bir diğer telgrafta ise Düzce halkının Türk ordusuna başta sigara kâğıdı olmak üzere bağışta bulundukları bildirilmiştir. Zaferin kazanılmasından sonra ise yine Düzce Kaymakamı tarafından TBMM ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine bir telgraf gönderilmiş, 
16 Eylül 1921 tarihli telgrafta zafer sevinci şu 
sözlerle dile getirilmiştir: “Milli tarihimizin kahramanlar faslına süslü kalemler ile işlenmiş Sakarya Meydan Harbi'nde şanlı ordumuzun elde ettiği son muzafferiyet Düzce ahalisini mutluluğa boğmuş üç günden beri kaza merkezinde ve köylerde yapılan fevkalade tezahürat ve ihtifaller hala devam etmekte olduğu maruzdur.” Bu telgraftan da anlaşıldığı gibi Düzceliler de vatanın kurtuluşu için kenetlenmiş ve Sakarya'da kazanılan zaferden sonra yurdun işgalden tamamen kurtulacağına duyulan inanç pekiştirmiştir.? 


Giresunluların Sakarya Meydan Muharebesi'ne desteği 


Milli Mücadele'yi düzenlediği mitinglerle destekleyen bir diğer şehir Giresun'dur. 
Giresun'da kurulan Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti, Giresun ve çevresinin Rus işgalinden kurtarılması adına girişimlerde bulunmuş, aynı zamanda bölgede meydana gelen isyanların bastırılmasında rol oynamıştır. Sakarya Meydan Muharebesi sırasında cepheye asker sevk eden Giresunlular, gön- 


orduya yardım çalışmalarıyla da anılmıştır. 
Evcin, a.g.m., 5.264. 
26- Hakimiyet-i Milliye, 22 Eylül 1921. 


derdikleri 42. Alayın büyük kısmını şehit vermiştir.27 


Giresun'un ileri gelenleri ile mülki ve idari amirler tarafından TBMM'ye gönderilen destek telgraflarında nihai zaferin elde edilmesi adına bütün Giresun halkının seferber olduğu belirtilmiş ve kahraman Türk ordusunun er, subay ve kumandanlarına şükran ve minnet sunulmuştur. Sakarya'da elde edilen zaferden hemen sonra Görele Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Başkanı Fazıl Bey tarafından TBMM'ye tebrik telgrafı gönderilmiştir. Telgrafta Görele halkı zaferden dolayı duyduğu sevinci dile getirmiştir. Telgrafta, Misak-ı Milli sınırlarının korunması adına halkın maddi ve manevi her türlü desteği vereceği önemle belirtilmiştir.28 


Gümüşhanelilerin Sakarya Meydan Muharebesi'ne desteği 


Bulunduğu konum sebebiyle Milli Mücadele'nin gidişatı üzerinde önemli rol oynayan bir diğer Karadeniz şehri Gümüşhane, uzunca yıllar Ermenilerin tehditleri ve Rusların işgali altında kalmış, bölgenin işgaline karşı Gümüşhane ahalisi Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti dahilinde tepkisini ortaya koyarak vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlamaya çalışmışlardır. Gümüşhaneliler, gerek Sakarya Meydan Muharebesi'nin sürdüğü günlerde gerekse zaferin kazanılmasından sonra Ankara Hükümeti ile iletişime geçerek 


27- Sakarya Meydan Muharebesi'nde Osman Ağa idaresindeki 47. Alay, 1.Grup komutanı İzzettin Çalışlar'ın ve Hüseyin Avni Bey idaresindeki 42. Alay ise 12. Grup Komutanı Yusuf İzzet Paşa'nın emrine verilmiştir. 25 Ağustos 1921'de Mangal Tepe'de yapılan savaşta 42. 
Alayın Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Bey başta olmak üzere birçok şehit verilmiştir. Zaferden sonra Osman Ağa'ya yarbay rütbesi verilmiştir. Sezai Balcı, “Milli Mücadelede Giresun”, Geçmişten Giinümüze Giresun, Giresun İl Özel İdaresi Kültür Serisi-4, İstanbul 2015, 5.39. 

28-Selvi-Cırık, a.g.e., 5.186. 
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desteklerini esirgememişlerdir.? 


Gümüşhane'den TBMM'ye gönderilen desteklerden birini, 23 Ağustos 1921 tarihinde Torul'dan TBMM'ye gönderilen telgrafta görmek mümkündür. Telgrafta şehrin ileri gelenleri en kısa zamanda ülkenin işgalden kurtarılacağı yönünde inançlarının tam olduğunu dile getirmişlerdir Ayrıca Yunan işgaline sessiz kalarak ülkenin parçalanmasına izin verildiğinin farkında olan Türk milletinin her türlü fedakârlığı göstererek Misak-ı Milliyi gerçekleştireceklerini ifade etmişlerdir. Aynı içerikte bir diğer telgraf, 24 Ağustos 
1921 tarihinde Gümüşhane Mutasarrıfı Rıza 
Bey tarafından TBMM'ye gönderilmiştir. 
Telgrafta, şehir merkezinde ulema, eşraf ve ahaliden oluşan büyük bir mitingin düzenlendiği ve Türk ordusunun zaferi için dualar edildiği dile getirildikten sonra Gümüşhanelilerin, istikbalin sağlanacağı güne kadar Türk ordusuna ve TBMM'ye her türlü fedakarlığı göstermeye devam edeceği özellikle belirtilmiştir.” 


Gümüşhane'ye bağlı kazalardan birçoğu TBMM'ye destek telgrafı göndererek Türk 
ordusuna moral ve destek olmuşlardır. 30 
Ağustos 1921 tarihinde Şiran'dan gönderilen telgraf bunlardan biridir. Telgraf, Belediye Başkanı Muharrem Bey ve Şiran Müftüsü Hasan Fehmi imzalı olup Şiran kazası dahilindeki tüm vatandaşların hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak cephedeki Türk askeri ve subaylarını desteklemek için ant içtikleri belirtilmiştir.” 


29- Sakarya Meydan Muharebesi başlamadan hemen önce Sevkiyat ve Nakliyat Umum Müdüriyeti, Bayburt ve Gümüşhane'den temin ettiği mermileri Trabzon'a ve oradan da deniz yoluyla Samsun'a sevk etmiştir. Ayrıca Gümüşhane'den Trabzon'a gönderilen çeşitli telgraf malzemeleri de bulunmaktadır. 
Uğur Üçüncü, “Milli Mücadele Yıllarında Gümüşhane'den Batı Cephesi'ne Askeri Malzeme Sevkiyatı”, 18. Türk Tarih Kongresi, Ankara 2018, s.433-434. 

30- Hakimiyet-i Milliye, 26 Ağustos 1921. 

31- Hakimiyet-i Milliye, 8 Eylül 1921. 
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Kurtuluşa olan inanç ve zafer sevinci... 


Kastamonuluların Sakarya Meydan Muharebesi'ne desteği 


Milli Mücadele'yi malzeme ve yardımlar ile destekleyen illerden biri Kastamonu'dur. 
Bölgenin dikkatini cepheye çekmek ve Kuvayı Milliye ruhunu canlı tutmak üzere basınyayın ve örgütlenme yoluyla harekete geçen Kastamonulular, TBMM'ye destek telgrafları ile destelemişlerdir. Sakarya'daki muharebenin sürdüğü günlerde şehrin merkez ve kazalarında düzenlenen mitingler halkın ilgisini canlı tutmuştur. Kadın, erkek, genç, yaşlı tüm nüfus, Türk ordusuna destek vermek üzere bir araya gelmiştir. Telgraflarda ayrıca cephedeki askerlerle omuz omuza çarpışarak yurdun işgalden kurtarılması için Kastamonulu gençlerin silah altına girmeye hazır oldukları bildirilmiştir. Kastamonu'nun askerlik çağındaki eylatları, Misak-ı Milli ile çizilen sınırlar dahilindeki toprakları koruyarak milletin istikbalini kazanana kadar silahlanrı ellerinden bırakmayacaklarına yemin etmişlerdir. Yapılan mitinglerde işgal altındaki memleketin elim durumu izah edilmiş, perişan haldeki köylerin ve köylünün durumundan bahsedilmiştir. Bu mezalimin son bulması adına protesto ve mitinglerin devam edeceğinin belirtildiği TBMM'ye destek telgraflarında şehrin ileri gelenleri, mülki ve idari amirler ile Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyelerinin imzası bulunmaktadır. Bunlardan biri 19 Ağustos 1921 tarihinde Safranbolu Müdafaa-i Hukuk Reisi Doktor Ali Yaver ve Belediye Reisi Zühdü Bey tarafından yazılmuştır. Telgrafta Yunan işgali, insanlık tarihinin en büyük vahşeti olarak tanımlanmış, Türklerin istiklal ve hürriyetini ayaklar altına alan ve Türk yurdunu baştan sona işgal ederek milletin canına kasteden İtilafların bu girişimlerinin, Türk ordusu tarafından durdurulacağı ifade edilmiştir. Bu yolda Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın emirlerine itaatin sonsuz olduğunu ve Tekalif-i Milliye emirlerini yerine getirmek üzere Safranbolu halkının büyük bir çaba içerisinde bulunduğu dile getirilmiştir.” 


Aynı görüş ve temennilerle bir dilek telgraf, 22 Ağustos 1921 tarihinde Ilgaz Müdafaa-i Hukuk Reisi Müftü Ahmed Tevfik tarafından TBMM'ye gönderilmiştir. Bir diğeri 23 Ağustos 1921'de İnebolu'dan Ankara'ya ulaştırılmuş telgrafta, halkın mücadeleye katkısı şu ayrıntılarla yer almıştır: “Milli gayelere tam ulaşıncaya kadar kahraman ordumuza maddi ve manevi yardım ve destekte her türlü fedakârlığa hazır olduğumuzu ve bu uğurda bütün mal ve mülkümüzü fedayı vaad ve taahhüd ederiz.” Aynı tarihte Cide'den TBMM'ye bir telgraf gönderilmiş, Türk ordusuna selam ve saygı ifadeleriyle başlayan telgrafta Misak-ı Milli'nin gerçekleşmesi adına tüm varlıklarıyla fedakarlığa devam edecekleri Cide halkı adına Belediye Reisi Hüseyin Bey tarafından dile getirilmiştir.” 

Benzer niyet ve çabalar Daday'dan TBMM'ye gönderilen 30 Ağustos 1921 tarihli telgrafta da yer almaktadır. Büyük bir halk kitlesi tarafından desteklenen bir mitingle seslerini duyurmaya çalışan Daday halkırun vatan uğruna bütün mevcudiyetlerini feda etmeye hazır oldukları şehrin ileri gelenleri tarafından yazılan telgrafta Ankara Hükümeti'ne bildirilmiştir. 1 Eylül 1921 tarihinde İnebolu'dan gönderilen destek telgrafında da benzer ifadeler yer almakta olup İnebolu halkı Sakarya'da cereyan eden mücadele için dualarını esirgememişlerdir. Zaferin kazarılmasından sonra ise Kastamonu'nun çeşitli kazalarından TBMM'ye tebrik telgrafları gönderilmiş, söz konusu telgraflarda 


32- Hakimiyet-i Milliye, 25 Ağustos 1921; Tekalif-i Milliye Emirlerinin yerine getirilmesinde Kastamonu ve Çankın'da kurulan amele taburları önemli rol oynamıştır. Hüsnü Özlü, Türk İstiklal Savaşı'nda İnebolu'da lojistik ve İkmal Faaliyetleri ve Bölgede Yaşanan Olaylar, 100. 
Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz'de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu, Cilt2, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon 2019, s.624-625. 

33- Hakimiyet-i Milliye 24 Ağustos 1921. 
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ana tema, Türk ordusunun emsalsiz başarısı, ordu kumandanlarının liyakatle yerine getirdikleri görev bilinci ve bunların neticesinde milletin üstün başarısıdır. Telgrafların birçoğu bizzat Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'ya gönderilmiştir. Bunlardan biri 13 Eylül 1921 tarihli olup Kastamonu Valisi Rafet Bey tarafından yazılmış ve telgrafta Mustafa Kemal Paşa'ya hitaben şu sözlere yer verilmiştir: “Dâhiyane kumandanız altında ordumuzun elde ettiği parlak muzafferiyetten dolayı bütün vilayet baştanbaşa bir heyecan ve sevinç içindedir. Vilayet halkının zatınıza ve muzaffer orduya karşı kalplerinde taşan minnet ve şükran hissine tercüman olarak tebriklerimi arz eylerim.” 
Vali Beyin telgrafına cevaben Mustafa Kemal Paşa tarafından 15 Eylül 1921 tarihinde gönderilen telgrafta yer alan şu sözlerde ordu ve milletin birbirine sadakati açıkça görülmektedir: “Tebrikleriniz ve milli tezahüratlarınız düşmanı takip etmekte olan bütün ordu mensuplarını ve kumandanlarını duy gulandırmış ve müteşekkir bırakmıştır. Ordu milletini böylece manen ve maddeten kendisine yardımcı gördükçe göstere geldiği fedakârlıkta daha pek çok ileri gidecektir. ”” 


Kastamonu halkı, zaferin kazanılmasında Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın rolünü unutmamış, telgrafların bir kısmında İsmet Paşa tebrik edilmiştir. Cide'den, İnebolu'dan, Çatalzeytin'den, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması münasebetiyle TBMM'ye gönderilen tebrik telgrafları- na genel olarak Sakarya zaferinin milli gurur ve sevinci yansımış, fedakâr ordunun Türk tarihine şanlı bir zafer daha yazdığı ifade edilmiş ve milletin Ankara'daki hükümete sarsılmaz bir güvenle bağlı olduğu önemle vurgulanmıştır.“ 


34- Özlü, a.g.b., 5.624-625. 

35- Selvi-Cırık, a.g.e., 5.236-238; TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: I, Cilt:12, İçtima:79, Celse:1, 19 
Eylül 1921, s. 254. 


Orduluların Sakarya Meydan Muharebesi'ne desteği 


4 Nisan 1921 tarihinde vilayet statüsüne 
kavuşan Ordu, Milli Mücadele'yi destekleyen girişimlerde bulunmuştur. Anadolu'nun işgaline tepki olarak mitingler düzenleyen Ordulular, milletin nihai zaferi ulaşması için Türk ordusuna her türlü yardımda bulunacaklarını dile getirmişler, ayrıca miting için toplandıkları mekanlarda vatan uğruna şehit olan kahraman Türk askerleri için mevlit okumuşlardır.* 25 Ağustos 1921 tarihinde Ünye Kaymakamı Recai Bey, Belediye Reisi ve Müdafaa-i Hukuk Reisi Hakkı Bey tarafından TBMM'ye gönderilen telgrafta, Ordu halkırın vatanın işgalden kurtarılacağı tarihe kadar büyük azim ve irade ile mücadele edeceği şu sözlerle dile getirilmiştir: ”... 
misak-ı milliyi bozacak ölümden başka bir şey olamayacağına dair olan azim ve milli irade tekrar edilmiştir. Lütfen bu hislerimizin subay ve asker kardeşlerimize tebliğini istirham eyleriz.” 
Ordu'dan da Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'ya hitaben yazılan telgraflar bulunmaktadır. Bunlardan biri 17 Eylül 1921 tarihinde Ünye halkı adına Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve aynı zamanda da Belediye Reisi Hakkı Bey tarafından gönderilmiştir. Telgrafta, Ünyelilerin Başkumandan ve ordunun diğer kumandanlarına olan hürmeti şu sözlerle dile getirilmiştir: “Zat-ı sami-i başkımandanileri ile bütün ordu erken amirler ve subaylar ve erlerinin gazalarını ve bütün milletin en büyük kurtuluş 


36- Sakarya'daki muharebenin sürdüğü 23 Ağustos 1921 günü, İbrahim Paşa ve Hükümet Camii'nde toplanan halk, savaşta şehit olan Türk askerleri adına mevlit okutmuşlardır. 
Ayrıca milletin kesin zafere ulaşması edilen dualarla Türk ordusuna manevi açıdan destek olmuşlardır. Ordu halkırın Türk ordusunun yanında olduğunu bildirmek üzere seçtikleri bir heyet TBMM ile bağlantı kurmak üzere görevlendirilmiş ve bu yolla Orduluların her türlü fedakarlığa hazır oldukları Ankara'ya duyurulmuştur. Ali Sarıkoyuncu- Esra Sarıkoyuncu Değerli, “Milli Mücadele'de Ordu sancağı Din Adamları”, Diyanet İlmi Dergi, Cilt:56, Sayı:3, 2020, 5.1141. 
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bayramı olan bu mukaddes zaferi tebrik ile ala-yı fahr ve sürur eylerim.” Bu sözlerde Ünye halkırın samimi duygularını ve Türk ordusu ve kumandanlarına duyduğu itimat açıkça görülmektedir.” 


Rizelilerin Sakarya Meydan Muharebesi'ne desteği 


Sakarya Meydan Muharebesi'nin sürdüğü günlerde Rize ve çevresinde TBMM'yi desteklemek için mitingler yapılmış, Rize Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından organize edilen bu mitinglere binlerce vatandaş katılarak Yunan işgallerinin durdurulması ve milletçe bağımsızlığın kazanılması adına protestolarda bulunulmuştur. 22 Ağustos 
1921 tarihinde Rize'den TBMM'ye gönderilen destek telgrafında, şehrin mülki ve idari amirleri Rizeliler adına şu sözleri dile getirmiştir: “İstiklal hakkını, namusunu bizzat kudretli eliyle elde ederek yazmış olan milletimiz için ezeli olarak vaat edilmiş ve Misak-ı Milliyle asgari olarak sınırlandırılmış olan mukaddes gayeye kayıtsız şartsız ulaşıncaya kadar mukaddes cihada devamı.” 29 Ağustos 1921 tarihinde Pazar'dan TBMM'ye gönderilen destek telgrafında da Yunan taarruzlarına karşı halkın tepkisi ortaya konulmuştur. 


Sakarya'da kazanılan zafer, tüm yurtta olduğu gibi, Rize'de de büyük sevinç yaratmış ve Rize'nin merkez ve kazalarında kesin zafer için hazırlıklar başlamıştır. 19 Eylül 1921 
tarihinde Pazar'dan Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'ya hitaben yazılan tebrik telgrafında, Rize'nin kurtuluşa olan inancı ve ahalinin bir bütün olarak bağımsızlık umudu şu sözlerle dile getirilmiştir: “...Talep buyrulan efrat ve nakliye vesaitinin toplanması ve sevkleri için Gülnar Kazası hükümet memurları, ulema ve memleket eşrafı tamamen köylere gönderilmiştir. 
Vatanın buhranlı ve nazik şu zamanında ve milli hizmetin temini büyük milletlerin büyüklüklerin hasleti icabından bulunduğu ve müdafaa-i hukuk 


37- Selvi-Cırık, a.g.e., 5.315. 
38- Hakimiyet-i Milliye, 12 Eylül 1921. 
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da bütün millet fertleri üzerine düşen vazifenin yerine getirilmesiyle mükellef bulunduğu ve bu milli ve meşru amaçlarımızın vücut bulması hususunda hiikümetin emirlerini yerine getirmekte isteksizlik gösteren memur ve ahaliden her kim olursa olsun cezasının verileceği ilan olunarak sıkı bir şekilde çalışmaktayız.” Bu sözler, Pazar halkının manevi gücünü ortaya koymakla birlikte yurdun işgalden kurtarılması adına vakit kaybetmeden harekete geçileceği ve milletçe verilecek mücadeleyi olumsuz etkileyen her türlü duruma gerekli müdahalelerin vakit kaybetmeden yapılacağını gözler önüne sermektedir.” 


Samsunluların Sakarya Meydan Muharebesi'ne desteği 


Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının hemen ardından Anadolu'nun birçok yeri işgale maruz kalmış, neticede milletin bağımsızlığı tehlikeye düşmüştür. Böyle bir ortamda kurtuluşa giden yol Dokuzuncu 
Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'nın 19 
Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla aydınlanmıştır. Samsun, savaşın çetin şartları altında kurtuluş için çabalarken bir yandan da Rum isyanlarının bastırılması için mücadele vermiştir. Bu mücadele, Sakarya Savaşı sırasında da devam etmiştir. Şehrin ileri gelenleri, mülki ve idari amirler ile Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti“! başkanları milletin moralini güçlü 


39- Selvi-Cırık, a.g.e., 5.319. 

40- Nuri Yazıcı, Milli Mücadele'de (Canik Sancağın- da) Pontusçu Faaliyetler (1918-1922), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1989, 5.60; Temuçin Faik Ertan, “Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'dan Hareketi ve Samsun'a Çıkışı”, Mütareke Dönemi ve İstanbul'dan Samsun'a Uzanan Yolda Mustafa Kemal, Genel Kurmay Basımevi, Ankara 2011, 5.60. 

Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından başlayan işgal döneminde halkın bilinçlendirilmesi ve işgallere karşı koyarak vatanın kurtarılması adına kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden biri de Samsun'da Cemiyet-i Hayriye-i İslamiye adıyla Aralık 1919'da faaliyete geçmiştir. Bölgedeki bir diğer cemiyet İhtiyat ve Zabitan Cemiyeti'dir. 


41- 
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tutmak ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere yoğun çalışmalar yürütmüşlerdir. Bu çalışmalar arasında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen mitingler de yer almıştır. 
25 Ağustos 1921 tarihinde Çarşamba'dan 
TBMM'ye gönderilen destek telgrafında azim ve büyük bir kararlılıkla başlayan askeri mücadelenin zafere ulaşacağı hususunda kaza halkının hiç şüphesinin olmadığı dile getirildikten sonra Tekalif-i Milliye emirleri doğrultusunda halkın topladığı malzeme, hayvan ve çeşitli türden eşyaların orduya 
ulaştırılacağı belirtilmiştir. 27 Ağustos 1921 
tarihli bir diğer destek telgrafında, Bafra'da da bir mitingin yapıldığı ve ordunun güçlendirilmesi amacına hizmet eden yardım çalışmalarına Bafra halkının canla başla katıldığı ifade edilmiştir.2 


Aynı desteği Vezirköprü de göstermiş bölgede faaliyet gösteren Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Reisi Said Bey, TBMM'ye bu desteği 27 Ağustos 1921 tarihinde yazdığı telgrafta ortaya koymuştur.” Destek 
telgrafları savaş boyunca devam etmiştir. 28 
Ağustos 1921'de Samsun'un ileri gelenleri tarafından Ankara'ya gönderilen telgrafta bagımsızlığa olan inanç ve Türk ordusuna duyulan güven şu sözlerle dile getirilmiştir:”... 
Bugün dahi Saathane meydanında Samsun ileri gelenleri, tüccarları ve bütün ahalisinin iştirakiyle adet olunan muazzam içtimada heyecanlı nutuklar irad olunarak Samsunlular vatanperver hislerini göstermişler, mukaddes davanın neticelere kadar bedenen ve malen hiçbir fedakârlıktan 


Düzenlediği konferans ve toplantılarla Karadeniz sahillerindeki Rum çetelerine karşı koymak üzere halkı organize etmiştir. Bir diğer cemiyet 29 Şubat 1919'da Karadeniz Türkleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'dir Sivas Kongresinde alınan karar gereği Anadolu'daki Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin tek çatı altında toplanmasından sonra Samsun (Canik) Şubesi 1 Şubat 1920'den itibaren faaliyete geçerek bölgede Kuva-yı Milliye'nin oluşmasını organize etmiştir. Yazıcı, a.g.e., 5.139. 

42- Hakimiyet-i Milliye, 29 Ağustos 1921. 

43- Hakimiyet-i Milliye, 7 Eylül 1921. 


çekinmeyeceklerini, hayat ve mevcudiyetimize kastetmiş olan düşmanı kahr ve mağlup edinceye kadar son gayret ve hamiyetlerini sarf edeceklerini beyan eylemişlerdir.” Bu sözlerden anlaşıldığı gibi telgraftaki genel tema, Başkumandan ve kahraman Türk askerlerine duyulan minnettarlıktır.** 


Sakarya'daki savaşın Türk ordusu lehine sonuçlanmasının ardından Meclise teşekkür ve tebrik telgrafları yağmaya başlamıştır. 
Samsun'dan gönderilen tebrik telgraflarından biri 20 Eylül 1921 tarihli olup zafer müjdesi alınmasından hemen sonra Çarşamba Belediyesi önünde binlerce kişi bir araya gelmiş, şehitler için dualar okunmuş ve kesin zafer için temennilerde bulunan halk, tüm emirlerin yerine getirileceğine yemin etmiştir. 21 Eylül 1921 tarihli Samsun merkezden gönderilen telgrafta da ordunun başarısına duyulan minnet dile getirilerek cephedeki subay ve erlerin Samsun'da bırakmak zorunda kaldıkları ailelerine sahip çıkılacağı önemle vurgulanmıştır.” 


Sinopluların Sakarya Meydan Muharebesi'ne desteği 


Rum azınlıklarının faaliyetlerinden büyük zarar gören Karadeniz'in bir diğer şehri Sinop'tur. Cepheye gönderdiği askerlerden birçoğunu şehit veren Sinop, Milli Mücadele'nin en çetin günlerinde bağımsızlık yolundan ayrı düşmemiş gerek Sakarya Meydan Muharebesi sırasında gerekse zaferin kazanıldığı tarihte TBMM'ye destek ve tebrik telgrafları göndererek milli davanın kazanılması adına şuurlu ve kararlı olduğunu kanıtlamıştır. Telgraflarda göze çarpan temel husus, halkın kumandanlara duyduğu minnet ve Türk ordusunun emsalsiz başarısıdır. Bu hissiyatları 19 Eylül 1921 tarihinde Boyabat'tan Ankara Hükümeti'ne gönderilen tebrik telgrafında görmek mümkündür. 
Telgrafta şehrin ileri gelenleri ile Müdafaa-i 


44- Hakimiyet-i Milliye, 30 Ağustos 1921. 
45- Hakimiyet-i Milliye, 23 Eylül 1921. 
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Milliye Cemiyeti üyeleri Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'ya seslenmiş ve sevincini şu sözlerle dile getirmiştir: “Büyük Sakarya Meydan muharebesinde muhterem ordumuzun harp yeteneklerini ve faziletlerini bütiin âleme göstererek hain düşmanı mağlup ettiğini pek büyük sevinç ve iftiharla muttali olarak köylü ve kasabalı bütün ahali hükümet konağı önünde toplanarak sevinçlerini ilan ve ordunun zaferlerinin devam etmesi için dualar ettiler.” Telgraftan anlaşıldığı üzere Boyabat'ta toplanan mitingde halk, zafer sevincini paylaşmış ve hep birlikte savaşta esir düşen askerler için dua edilmiştir. 


Trabzonluların Sakarya Meydan Muharebesi'ne desteği 


L Dünya Savaşı boyunca Rus işgalinde kalan ve savaşın sona ermesinden sonra ise İtilaf Devletleri'nin desteği ile Rumların Pontus Devleti kurma girişimleriyle haksızlığa maruz kalan Trabzon, bölgenin Türklere ait olduğunu duyurmak ve halka bağımsızlık şuuru kazandırmak adına Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti'ni kurmuştur.” 
Şehrin önemli merkez ve kazalarında işgallere karşı mitingler düzenlemiş, işgallere karşı kayıtsız kalmayacağını bildiren Trabzon halkı, protesto telgrafları ile Milli Mücadele'ye destek vermiştir. Diğer şehirlerde olduğu gibi Trabzon'da da binlerce kişi zafer tezahüratlarıyla bir araya gelmiş, Türk ordusuna duyduğu sarsılmaz güveni ortaya koymuştur. Düzenlenen her mitingde, halkın Başkumandan emirlerine amade olduğu dile getirilmiş, savaşta şehit düşenler için dualar okunmuş ve kahraman Türk ordusuna selam gönderilmiştir.‘ 


TBMM'ye ulaşan destek telgraflarından 


46- Selvi-Cırık, a.g.e., 5.331. 

47- Rahmi Çiçek, “Trabzon Vilayeti'nde Rum Faaliyetleri ve Muhafaza-ı Hukuk-u Milliye Cemiyeti'nin Kuruluşu”, Karadeniz'de İsyan Mübadele ve Propaganda, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2020, s.222. 

48- Selvi-Cırık, a.g.e., 5.369. 
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biri 30 Ağustos 1921 tarihinde Of'tan gönderilmiş olup telgrafta halkın sesi, Belediye Reisi Vekili Mahmud Nuri Beyi Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Reisi Vekili Abdurrahman Bey tarafından şu sözlerle duyurulmuştur: “Ecdadımızın şehit kanlarıyla yoğurulmuş olan mukaddes vatanımızın hayat ve istiklalini melulâne imhaya kalkışan alçak ve hunhar düşmanları kanlı sürgülerine kahraman sinelerini kalkan ederek hain teşebbüslerine hakkın yardımıyla durdurmaya muvaffak olan cesur ve dilaver ordumuza milletin selam ve hürmetlerini sunarız.” Aynı tarihte Sürmene'den Meclise gönderilen telgrafta ise şu sözler, bölge halkının zafere olan inancı ve azmini ortaya koymuştur: “...bir damla Türk kanı kalıncaya kadar Yunan sürülerinin önünde arslanca çarpışan kahraman ordumuz için maddi, manevi her şeyini fedaya hazır bulunduğuna karar ve bu kararla en yüksek hürmet ve selamlarımızın gayretli ordumuza tebliğini istirham eyleyerek içtimaa son verilmiştir.” 


Sakarya'da kazanılan zafer, Trabzon merkez ve kazalarında da aynı derecede yankı uyandırmıştır. 14 Eylül 1921 tarihinde Maçka'dan TBMM'ye gönderilen tebrik telgrafında bağımsızlığın yakın zamanda kazanılacağına milletin inancının tam olduğu ortaya konmuştur. 24 Eylül 1921 tarihinde Trabzon merkezden gönderilen telgrafta ise Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın başarısına şükran duyulduğu ifade edilmiştir.” 


Zonguldaklıların Sakarya Meydan Muharebesi'ne desteği 


Sahip olduğu zengin kömür yatakları sebebiyle yabancı şirketlerin ilgi odağı olan Zonguldak ve çevresi de 1918'den itibaren işgal altına girmiştir." Şehir stratejik açıdan 


49- Hakimiyet-i Milliye, 31 Ağustos 1921; Hakimiyet-i Milliye 1 Eylül 1921. 

50- Selvi-Cırık, a.g.e., 5.371. 

51-Süleyman Hatipoğlu, “Fransızların Zonguldak ve Ereğli'yi işgal Etmeleri”, Ikinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, Samsun 1990, 5.78. 


TBMM için büyük önem taşımıştır. Bir liman şehri olması sebebiyle Milli Mücadele'nin sürdüğü yıllarda Rusya'dan gelen silah ve cephane yardımları başta Ereğli olmak üzere Karadeniz limanlarından Anadolu'ya nakledilmiştir.2 Dolayısıyla hem liman güvenliğini sağlamak hem de Anadolu'nun diğer bütün şehirlerinde olduğu gibi işgalden kurtulmak adına Zonguldak'ta da Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurulmuş, cemiyetler aynı zamanda halkın bağımsızlık mücadelesinde Ankara ile köprü vazifesi görmüştür. 
Bu çerçevede Sakarya'da verilen mücadeleye katkı sağlamak isteyen Zonguldaklılar, seslerini Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri tarafından yazılan telgraflarla duyurmuşlardır. 
Bunlardan biri 30 Ağustos 1921 tarihinde TBMM'ye gönderilen destek telgrafı olup telgrafta şu ifadeler yer almıştır: “Kaza merkezimizde otuz kadar köy halkının iştirakiyle Cuma günü (26 Ağustos'ta) bir miting akdettik. Hunhar düşmanın zulümlerime artık tahammülümüz kalmamıştır, bu facialara verilmesi için eli silah tutan bütün halkın cepheye gitmesine hazırız, başta kumandanımız olduğu halde fedakâr ordumuza sarsılmaz bir itimad beslemekteyiz.” 
Bu sözler, Zonguldak halkının Türk ordusuna duyduğu güveni açıkça ortaya koydugu için şehir halkının maddi ve manevi her türlü fedakarlığı göstererek yurdun işgalden kurtarılmasında rol oynayacağını göstermiştir. 28 Ağustos 1921 tarihinde Devrek'ten de TBMM'ye bir destek telgrafı gönderilmiş, 


52- 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova Antlaşması'ndan sonra Rusya'dan temin edilen silah, cephane ve askeri malzeme de Karadeniz limanlarına ulaştırılmış oradan Anadolu içlerine dağıtılmıştır. Bu limanlar- dan biri Ereğli'dir. Dolayısıyla Milli Mücadele Dönemi'nde deniz nakliyatı genel olarak Zonguldak ve çevresinden geçerek İnebolu'ya ulaşmıştır. Aynca Zonguldak, Kuva-yı Milliye'nin ihtiyaç duyduğu ikmal maddelerinden biri olan kömür açısından da Milli Mücadele'de önemli merkezlerden biri sayılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Cilt: TV, Kısımıl, Genelkurmay Başkanlığı Yayınları, Ankara 1984, 5.362. 
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telgrafta Yunan işgali protesto edilmiş ve Devrek'te kadın erkek binlerce kişilik bir mitingin toplandığı belirtilmiştir. Ayrıca eli silah tutan herkesin cepheye gitmekte tereddüt etmeyeceği yemini edilmiş ve destek telgraf vesilesiyle Başkumandan ve Türk ordusunun diğer fertlerine saygı ve hürmet iletilmiştir.” 


Bir diğer telgraf, 31 Ağustos 1921 tarihinde Kurucaşile'den gönderilmiştir. Telgrafta öncelikle halkın katılımıyla gerçekleşen mitingden bahsedilmiştir. Mitingde, vatanın kurtuluşu için girişilen mücadelede halk, her türlü fedakarlığı göstereceğine yemin etmiş ve Türk ordusunun başarısı için dualar okunmuştur.* Sakarya'da kazanılan zaferin ardından ise Zonguldak ve çevresinden TBMM'ye tebrik telgrafları gönderilmiştir. 
Bunlardan biri 13 Eylül 1921 tarihli olup Belediye Reisi Hasan Fehmi tarafından yazılan telgrafta; halkın zafer müjdesini alır almaz sokaklara döküldüğü ve hükümet binasının önünde düzenlenen mitingde, Sakarya zaferinin sevincine katıldığı belirtilmiştir. Şehrin çeşitli yerlerinde düzenlenen törenlerden de bahsedilen telgrafta, Türk ordusuna ve kumandanlarına şükranlar arz edilmiştir.” 
Ayrıca Safranbolu'dan da TBMM'ye tebrik telgrafı gönderilmiş olup 20 Eylül 1921 tarihli telgrafta, kazada seferberlik ilan edildiği, Mustafa Kemal Paşa'nın Türk ordusunun başında emsalsiz bir başarı sergilediği ve tüm Safranbolu halkının nihai zafer için emirlere hazır olduğu vurgulanmıştır.” 


Yukarıda ele alınan telgraf örneklerinden de anlaşıldığı üzere Sakarya Meydan Muharebesi Karadeniz'de derin yankılar uyandırmıştır. Karadeniz halkının milli davamız dediği bağımsızlık mücadelesine verdiği destek, Türk ordusunun moral kaynağı olmuştur. Ayrıca batısından doğusuna Karadeniz'in tüm şehir ve kazalarında Mus- 


53- Hakimiyet-i Milliye, 1 Eylül 1921. 
54- Hakimiyet-i Milliye, 7 Eylül 1921. 
55- Selvi-Cırık, a.g.e., 5.399. 

56- Hakimiyet-i Milliye, 23 Eylül 1921. 
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tafa Kemal Paşa'ya derin bir bağlılık ve sonsuz güven vardır. Bu samimiyete karşılık Mustafa Kemal Paşa, 16 Eylül 1924 tarihinde Trabzon Belediyesi tarafından düzenlenen bir ziyafette, Trabzonluların Sakarya Meydan Muharebesi'ne verdiği desteğe şu sözlerle teşekkür etmiştir: 


Arkadaşlar, beş sene evvel ilk defa Samsun'a ayak bastığım zaman bana kuvveti kalb veren vatandaşlarımın ilk safında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım. Sakarya melhamei kübrasında, üçüncü fırka ile yetişen Trabzon evlâtlarının meydanı muharebede gösterdikleri fedakârlıkların kıymetli hâtırası daima dimağımda menkuş kalacaktır. Bu vatanperver halka, o kahraman evlâtlara malik olan bu kıymetli memleketimizi bir Ermenistan mahreci veya muhayyel bir Pontus kıratlığı ülkesi yapmak talep ve tehditleri ne meşum idi. Şüphesiz o kâbuslar ilelebet hayal olmuştur. Efendiler, vatanın vahdetini, hürriyet ve istiklâlini temin eden milletimizi Cumhuriyet idaresine kavuşturan inkılâbımız; iktisadi refah ve saadetimizi, medeniyet âleminde lâyık olduğumuz mevkii de temin edecektir. Bu feyyaz, ahalisi zeki, müteşebbis, çalışkan olan Trabzon'umuzu az zamanda dahile Şimendiferle rabtolunmuş, güzel rıhtım ve limanla teçhiz edilmiş görmek nuhbei âmâlimdir. Trabzon Türk camiasında Cumhuriyetin zengin, kavi, hassas pek mühim istinat melihalarından biridir. Böyle bir Cumhuriyet şehri âtide istilzam ettiği bütün esbabı ümran ve terakkiye malik olacaktır. Sözlerime nihayet verirken muhterem Trabzonlulara muhabbet ve hürmetlerimin, gösterdikleri samimi hissiyattan dolayı teşekkürlerimin iblâğına 


vesatet buyurmanızı rica ederim.” 


Mustafa Kemal Paşa, Sakarya'da kazanılan zafer sevincini, birçok konuşmasında yeniden yaşatmış, zaferin en büyük payının Türk askerinin olduğunu vurgulayarak tüm orduya şükranlarını sıkça dile getirmiştir. 
Zaferin coşkusu Sinop, Kastamonu, Bolu, Trabzon ve daha birçok Karadeniz şehrinde şenliklerle kutlanmıştır. 


57- Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I-IM, Atatürk 


Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2006, s.193. 
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Sakarya Meydan Muharebesi, 20 Ağustos 
1921 tarihinde başlayan son savunma savaşıdır. 13 Eylül 1921 tarihine kadar süren bu savunma Savaşında İtilaf Devletleri, tarihin büyük kahramanlık sahnelerini yazan Türk askerleri tarafından Sakarya Nehri'nin doğusunda durdurulmuş ve geri çekilmek zorunda bırakılmıştır. Savaşın kazanılması milleti, devleti ve orduyu ortak bir noktada birleştirmiştir. Bu ortak nokta zafer sevincidir. 


22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi, halkı birbirine kenetlemiş ve Anadolu'nun her bir şehri Batı Cephesi'nde verilen bu mücadeleye bağlı bulundukları Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri aracılığıyla katkı sağlamışlardır. Cemiyetlerin yayın organları da halkın bağımsızlık iradesi ve azmini ortaya koyması bakımından önemlidir. Bulunduğu stratejik konum sebebiyle askeri mücadelenin gidişatını değiştirecek olan Karadeniz'de de büyük bir dayanışma örneği vardır. Yukarıda ele alınıp değerlendirilen destek ve tebrik telgraflarında da görüldüğü üzere batısından doğusuna tüm Karadeniz şehirlerinin Ankara Hükümeti ile güçlü bağları vardır. Savaşın sürdüğü günlerde gönderilen destek telgraflarında; Türk ordusuna sarsılmaz güven sıkça vurgulanmakta, Mustafa Kemal Paşa'nın emsalsiz bir kumandanlık örneği sergilediğinin altı önemle çizilmektedir. Bunlarla birlikte telgraflarda, Tekalif-i Milliye emirlerinin yerine getirilmesi adına halkın büyük çaba gösterdiği görülmektedir. 
Dayanışmanın diğer bir önemli örneği, cepheye giden ve şehit düşen kimselerin arkada bıraktıkları yakınlarına sahip çıkılmasıdır. 
Batı Cephesi ile yapılan yazışmalarda, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere Karadeniz halkının seferber olduğu görülmektedir. 


Merkez ve kazalarda ayrı ayrı teşkilatlanan fakat aynı amaca hizmet eden Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, şehrin ileri gelenleri ile mülki ve idari amirler, Karadeniz halkının sesini duyurma misyonuna sahip olmuştur. 


Ayrıca merkez ve kazalarda nüfuzlu kimseler genel olarak hükümet ve belediye binaları önünde binlerce kişinin bir araya geldiği mitingler düzenleyerek yurdun işgaline tepki göstermişler, şehitler için dua okumuşlar, şanlı Türk ordusu hitabıyla Sakarya Meydan Muharebesi'nde çarpışan tüm subay ve erlere selam, minnet ve şükranlarını sunmuşlardır. Destek ve tebrik telgraflarında mitinglere katılanları kadın erkek, genç yaşlı her kesim- den binlerce kişiden oluştuğu belirtilmiştir. 
Bu ifadeler, milletin tek düşünce ve amaçta bir araya geldiğine işaret etmektedir: Vatanın 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bütünlüğü. Dolayısıyla birlik ve beraberliğin milletin geleceği için olmazsa olmaz bir unsur olarak değerlendirildiği Sakarya Meydan Muharebesi günlerinde Karadeniz halkı, bunun güzel örneklerinden birini vermiştir. 
Telgraflarda sıkça vurgulanan milli dava, milli irade, milletin azmi gibi kavramlar tüm Anadolu'da olduğu gibi Karadeniz halkının da rehberi olmuştur. Türk ordusuna duyulan 
sarsılmaz güven, milleti bir bütün olarak 14 
Eylül 1921 tarihinden sonra nihai zafer için dinamik ve inançlı tutmuştur. M 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Osmanlı Devleti'nin Dünya Savaşı'ndan mağlup olarak çıkması, “Büyük Ermenistan” hedefi doğrultusunda başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde çeşitli eylemlerde bulunan ve bu eylemleri nedeniyle tehcire tabi tutulan Ermenileri yeniden harekete geçirdi. Üstelik bu kez ortam Büyük Ermenistan kurulması için daha uygundu. 
Zira mütarekenin, “Doğu Anadolu'daki altı ilde - ki İngilizce metinde daha farklı bir anlam yüklenerek “The Six Armenian Vilayets” şeklinde bir ifadeye yer verilmişti — karışıklık çıktığı takdirde, bu illerin İtilaf Devletleri tarafından işgal edileceği”ni öngören 24. maddesi! Ermeniler için yeni bir hareket noktası oluşturduğu gibi, Osmanlı ordusu terhis edilerek ve silahsızlandırılarak bu konuda belli bir altyapı da oluşturulmuştu. Ayrıca ABD, İngiltere ve Fransa kamuoylarının ve hükümetlerinin desteği artarak devam etmekteydi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa gazetelerinde sık sık Ermenilerin katledildiği, taşınır-taşınmaz mallarına el konulduğu ya da sürgüne gönderildiği yönünde haberler çıkmaktaydı.? İngiltere'de ise hükümete yakın kaynaklar Ermenistan ve Kürdistan'ın kurulması hakkında beyanatlar vermeye başlamıştı.? 


Amerika ve Avrupa kamuoyunu arkasına 


1- Ali Fuat Türkgeldi, Mondros ve Mudanya Mütarekeleri Tarihi, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayımları, Ankara, 1948, s. 28; Tevfik Bıyıklıoğlu, “Mondros Mütarekesi Antlaşması”, XI. Türk Tarih Kongresi (20-26 Ekim 1961), Ankara, 1967, s. 572. 

2- Boston Daily Globe, Nov 25, 1918. Örneğin 18 
Mart 1918 tarihli New York Times gazetesi, Trabzon'u ele geçiren Türklerin Ermenilere inanılmaz işkenceler yaptığını ileri sürüyordu. 
New York Times, Mar 18, 1918). Maraş'ta Fransızların desteği ile hareket eden Ermenilerin Türk köylerine saldırısı ise New York Times gazetesinde “Maraş'ta Ermeniler Katlediliyor” şeklinde verilmişti. New York Times, Oct 26, 1919; Mar 9, 1920. 

3- Chiristian Science Monitor, Mar 19, 1919; Kâmuran Gürün, Ermeni Dosyası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1983, s. 247. 
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alan Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasından faydalanıp “Büyük Ermenistan”ı kurmak için İngiltere, Fransa, ABD ve Yunanistan nezdinde yoğun propaganda ve diplomatik girişimlerde bulunmaya başladılar.* 
Nitekim barış görüşmeleri devam ederken Ermenistan eski başbakanı Ovanes Kaçaznuni, Barış Konferansı'ndaki Ermeni Heyetinin Başkan Yardımcısı Abraham Hagopian ve ABD'deki Ermenistan Cumhuriyeti'nin diplomatik temsilcisi Garo Pasdermacian, Vahan Cardashian, Albert Shaw, Jacob Gould Schurman, Otis Floyd ve Almanya'nın eski Büyükelçisi ve aynı zamanda Ermenistan bagımsızlığı için Amerikan Kongresi'nin yöneticisi James W. Gerard'dan oluşan bir heyet” başkent Washington'a ziyarette bulunarak, Genel Savaşta İngiliz ordusuna büyük hizmetlerde bulunduklarını ifade ettikten sonra Ermenistan'ın yeraltı zenginlikleri üzerine bilgiler vererek destek talebinde bulunurkent, İngiltere'nin Manchester kentindeki Ermeni Temsilcileri Komitesi de; İngiltere, Fransa, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan hükümetlerine, “zaferinizi saygı ile kutlar, gaddar Türklerin yüzyıllar süren zulmünden bizleri kurtaracak olan güzel bir barışı beklemenin mutluluğu içinde bulunduğumuzu bildiririz” şeklinde bir telgraf göndermişti/ Brezilya'da bulunan Ermeniler ise kendi ırklarını Türk boyunduruğundan kurtarmış olan İngiliz ordularını tebrik ederek, her zaman Ermenilerin yanında olup onları koruyan İngiltere'nin bundan sonra da üzerine düşeni yapacağına inandıklarını ifade ediyorlardı.3 


4- Sadi Koçaş, Tarih Boyunca Ermeniler ve Türk-Ermeni İlişkileri, Altınok Matbaası, Ankara, 1967, s.221-222. 

5- The Christian Science Monitor, Oct24, 1919. 

6- The Christian Science Monitor, Oct 16, 1919. 

7- Dimitri Kitsikis, Yunan Propagandası, Meydan Neşriyat, İstanbul, 1964, s. 185. 

8- Tolga Başak, İngiltere'nin Ermeni Politikası (1830-1923), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2008, s. 334. 
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Ermeni liderler bir taraftan da Paris Barış Konferansı'na odaklanmışlar ve taleplerini Mondros Mütarekesi üzerinden açıkça dile getirmeye çalışmışlardı. Zira bazı Ermeni liderler; Mondros Mütarekesi'nin ağır hükümler içermediğini? ve beklentilerini karşılamadığını ileri sürerek bu durumun Ermenilerin varlığını tehlikeye attığını iddia ediyorlardı. 
Özellikle Avrupa Milli Ermeni Delegasyonu Başkanı sıfatıyla barış görüşmelerine katılacak olan Bogos Nubar Paşa, mütarekenin özellikle 7. maddesini” yetersiz bulmaktaydı. O, 7. madde ile ilgili olarak “bir karışıklık çıkmaması halinde İtilaf Devletlerinin “altı Ermeni vilayetini” işgale hakları olmayacağını” ifade ediyor ve bir deklarasyonla Ermenilerin Türk hâkimiyetinde bırakılmayacaklarının açıklanmasını istiyordu. Bogos Nubar'ın Mondros Mütarekesi'nde itiraz ettiği diğer maddeler ise şunlardı: 


“5. Madde”; Türklerin Ermeni vilayetlerini yönetme kapasitesini kabul ediyor ve Ermeniler üzerindeki hâkimiyetlerini devam ettirmelerini sağlayacak derecede Türklere kuvvet sağlıyor. 


16. Madde”; Müttefiklerin ekonomik ve 


% Mondros Mütarekesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Türkgeldi, Mondros ve Mudanya Mütarekeleri Tarihi, Ankara, 1948, s. 69; Tevfik Bıyıklıoğlu, “Mondros Mütarekesi Anlaşması”, XI. Türk Tarih Kongresi (20-26 Ekim 1961), Ankara, 1967, s. 572; Türk İstiklal Harbi Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s. 42-46. 

10- Mütarekenin 7. Maddesine göre, Müttefikler, emniyetlerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa ülkenin herhangi bir stratejik noktasını işgal edebileceklerdi. 


11- Başak, a.g.e., s. 332. 

12- Mütarekenin 5. Maddesine göre, sınırların emniyeti ve iç asayişin temini için lüzumlu askerden fazlası derhal terhis edilecektir. 

13- 16. Maddeye göre, Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak'ta bulunan garnizonlar en yakın İtilâf Devleti kumandanına teslim olacaktır. Kilikya'daki kuvvetlerden asayişi sağlaması için yeterli miktardan fazlası 5. madde gereğince geri çekilecektir. 


politik çıkarları ile ilgili olan başlıca bölgelerin kesin tahliyesi sağlanırken Kilikya'da sınırlı bir tahliye öngörüyor ve bölgede düzeni sağlayacak derecede Türk askeri bırakıyor. 
Bu madde ile Yemen derhal tahliye ettiriliyor ancak bir komisyon karar verinceye kadar Türklerin “Rusya Ermenistan'ını işgallerine devam etmeleri sağlanıyor. 


24. Madde, “Ermenistan'a müdahaleyi sadece yeni katliamlar karşısında öngörüyor, önceden işlenmiş katliamlar bir geçerlilik sağlamıyor.” 


Bogos Nubar, Türkiye mütarekesi ve Ermenistan ile ilgili basında çıkan haberlerin “Ermenistan'ın Osmanlı hâkimiyetine bırakıldığı şeklinde değerlendirildiğini de söylemekteydi. 


Benzer tepkiler ve açıklamalar diğer Ermeni komite ve cemiyetleri tarafından da yapılmaktaydı. İtalya Ermeni Komitesi Başkanı, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği telgrafta mütarekenin 16. ve 24. maddelerini protesto ederken, Amerika Ermeni milli komitesi de Kanada ve Amerika Ermenileri adına İtilaf devletlerinin zaferlerini kutlamakla birlikte, 24. maddenin Ermeni isteklerini tamamen karşılamadığını, Kilikya'nın ve altı vilayetin işgal edilmesi gerektiğini bildiriyordu.” 


Nubar Paşa'nın ve Ermeni komitelerinin mütareke ile ilgili açıklamaları ve beklentileri özellikle Londra'da ciddi yankı bulmuştu. Nitekim İngiliz Ermeni Komitesi Başkanı ve parlamento üyesi A. Williams, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Ermenilerin 24. madde ile ilgili endişelerini dile getirmiş ve İngiliz Hükümeti'nden, Kilikya'yı da içine alacak şekilde bir Ermenistan'ın garanti altına alınması hakkında güvence vermesini istemiştir. 


14- 24.Maddeye göre, İtilâf Devletleri, Vilayat-ı Sitte (altı vilayet) de karışıklık çıkarsa, bu vilayetlerin herhangi bir kısmını işgal etme hakkına haizdirler. 


15- Başak, a.g.e., s. 333. 


Mehmet Okur 


Ermeni iddialarının gündemde tutulmasında bir hayli başarılı olan Avrupa Milli Ermeni Delegasyonu Başkanı Bogos Nubar'6 meseleyi ajite etme çabası içersine de girmiştir. Nitekim 30 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanlarına gönderdiği bir mektupta büyük savaşta Ermenilerin katkılarını ve beklentilerini şu şekilde dile getirmekteydi: 


“,...Sizin de bildiğiniz gibi Ermeniler, savaşın başından beri bu savaşa katılmışlardır. 
Çünkü İtilaf Devletleri'nin yönetimlerine olan sarsılmaz bağlılıkları nedeniyle büyük özveride bulunarak, sürekli baskılara uğramalarına rağmen bütün cephelerde Bağlaşık Devletlerin yanında yer almışlardır. 


Fransız lejyonuna girmiş olan Ermeni gönüllüler, Fransız bayrağı altında zaferler kazanmışlar, General Allenby'nin başarısına katkıda bulunmuşlardır.” Ermeniler aynı şekilde Kafkasya'da Rus İmparatorluğu ordusunda bulunan 150.000 Ermeni hariç olmak üzere 40.000 gönüllü, Antranik ve Nazarbekof kumandasında Ermeni illerinin kurtarı!- masına katılmışlar ve Bolşevikliğin ilanından sonra barışın imzasına kadar Türk ordusuna 


16- Bogos Nubar, uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin bölünmesi için çalışmış olan profesyonel bir göçmendi. İngiltere Başbakanı David Lloyd George'un anlattığına göre, Nubar, Osmanlı padişahlarından iyilik görerek epey bir varlık sağlamıştı. Daha sonra yurtsever rolüne bürünüp iş adamı olarak kendisini tüm kurnazlıklara teslim etmişti. Yine Lloyd George'un anlattığına göre, kendisi bağımsız bir Ermenistan'ın nasıl kurulacağına dair Nubar'dan ayrıntılı bilgi isteyince, Nubar bu konuda bağlaşıklara güvenilir istatistikler sağlayacağı yerde, bağlaşıklar Ermenilere silah verirse Ermenilerin devletlerini kurabilecekleri söylüyordu. Salahi, R. Sonyel, Mustafa Kemal (Atatürk) ve Kurtuluş Savaşı I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2008, s. 44. 

17- Ermeniler aynı tutumlarını mütareke döneminde de göstermişler, Güney Cephesi'nde Fransız, Kafkaslarda İngiliz ve Batı Anadolu'da da Yunan ordusu içinde yer almışlardır. New York Times, Jul 16, 1920. 
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savunmada bulunmuşlardır. 


Hak, adalet ve ezilen ulusların kurtarılması ilkeleri için savaşan Müttefik Devletlerle ABD'nin zaferi, Anadolu'nun doğu illerini, Kilikya ile Maraş Sancağı'nı Türk boyunduruğundan kurtarmıştır. Ermeni milleti, kültür ve uygarlık yönünden sahip olduğu derece ve yeri bakımından İtilaf Devletleri'nin ve ABD'nin savaş amaçları arasında olan ilkelerinden birinin kendileri için de uygulanmasını istemekte haklıdır.”18 


Avrupa'daki Ermeni lobileri; gazeteler, broşürler, kitaplar basmak, konferanslar ve mitingler düzenlemek”, dostluk ve yardım cemiyetleri kurmak suretiyle kamuoyunu etkilemeye çalışıyorlardı. Örneğin Paris Aydınlar Ermeni Birliği Başkanı A. Tchobanian, "Doğuda Yunan-Latin Medeniyeti'nin Öncüsü olarak Ermenistan” konulu konferansta yaptığı konuşmada şöyle demekteydi: 


“, Ermenistan'ın uğradığı zulüm, daha güçlü bir halk tarafından esir edilip ezilen bir halka reva görülen bir zulüm değildir. Bu, barbarlık ile en güzelinsanlık kültürü arasındaki mücadeleden bir sayfadır... Ermenistan asırlardan beri gücü ölçüsünde fakat bütün ruhu ve sarsılmaz iradesiyle bu mücadeleyi 


vermektedir.” 


Başka bir konferansta da Paris Üniversitesi profesörlerinden Charles Brun, Erme- 


18- İsmet Parmaksızoğlu, Ermeni Komitelerinin İhtilal Hareketleri ve Besledikleri Emeller, DSİ Basım Foto - Film İşletme Müdürlüğü, Ankara, 1981, s. 134-135; Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge Yayınları, İstanbul, 1987, s. 656-657. 

19- 8 Şubat 1919'da Londra'nın meşhur meydanlarından biri olan Trafalgar -Sguare'daki kalabalığın sebebi Barış Konferansı'ndaki Ermeni iddialarını desteklemekti. The New York Times, January 27, 1919; Başak, İngiltere'nin Ermeni Politikası, s. 453. 

20- Kenan Kırkpınar, Ulusal Kurtuluş Savaşı Dönemi İngiltere ve Türkiye 1919-1922, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2004, s. 68. 
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nilerin Fransızlarla akraba olduğu iddiasını ortaya atmış ve sahip çıkılmasını istemiştir. 
Brun, konuşmasında, “Ermenistan yüzyıllar boyunca medeniyetin nöbetçisi olmuş ve yönünü her zaman Fransa'ya doğru çevirmiştir. Son Ermeni kralları Fransız hanedanı Lusignan ara mensuptu. Ermeniler uzaklarda ızdırap çeken sadık kardeşlerimizdir ve bugün bu halk istilacıya 
karşı zayıf ve silahsızdır.” 21 


Batı kamuoyuna yönelik Ermeni propagandasında, Ermenilerin zeki, çalışkan, yaratıcı ve devlet yönetiminde deneyimli oldukları ancak Türkler tarafından baskı ve zulme uğradıkları üzerinde duruluyordu.2 16 Şubat 1919 tarihinde The New York Times gazetesinde yayınlanan bir yazıda, “Ermenistan mandasını kabul edecek bir devletin fazla zorlanmayacağı çünkü Ermeni halkının kendi hükümetini kurma ve onu askeri, siyasi ve ekonomik yönden geliştirme yeteneğinde olduğu bilinmektedir” denilmekte ve en son Osmanlı İmparatorluğu'nda pek çok yüksek idari görevler üstlendikleri de örmek gösterilmekteydi. 

Türkiye'den ve Ermenistan'dan gelen Ermeni heyetleri de barış konferansı delegasyonuna ülkelerinde büyük sıkıntılar içersinde yaşadıklarını anlatıyor, yardımlarını talep ediyorlardı.” 


21- Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu 1919-1922, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1988, s. 130-131. 

22- Ermeni propagandası o kadar etkili olmuştu ki, Fransa Cumhurbaşkanı Clemenceau Ermenilerin iddialarını anlatan bir kitaba şöyle bir önsöz yazmıştı: “Yirminci yüzyılın şafağında Paris'e beş gün uzaklıktaki bir yerde, barbarlık çağlarının derinliklerinde bile hayal edilemeyecek vahşetin uygulanıp bir diyar-ı dehşetle doldurması gerçek midir?” Margaret MacMillian, Paris 1919, 1919 Paris Konferansı ve Dünyayı Değiştiren Altı Ayın Hikâyesi, (Çev. Belkıs Dişbudak), ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2004, s. 
371. 

23- The New York Times, February 16, 1919. 

24- Bir Amerikalı uzman, “Gün geçmiyor ki kara sakallı, kara cübbeli, sızlanan Ermeniler Müt- 


İstanbul Ermeni Patriği Zaven Efendi, Ermeni toplumunun isteklerini bildirmek üzere Şubat 1919'da Paris ve Londra'ya ziyarette bulunarak, İngiltere Kralı V. George, Fransız Cumhurbaşkanı Paul Deschanel, Başbakan Millerand, Yunanistan Başbakanı Venizelos ve Canterbury Başpiskoposu ile birer görüşme yaptı?’ Ermeni Patriği, Canterbury Başpiskoposu ile görüşürken, “Ermenilerin kendi özgürlükleri için dökmüş oldukları kanları yeterli sayılmalıdır” demiş ve ondan Ermeni halkının ıstıraplarını İngiliz kamuoyunun bilgisine sunması ve onlara yapılan baskıya son verilmesi için yardım talep etmiştir. 
Hristiyanlık ve uygarlık için yapmış oldukları fedakârlıkların dayanılmaz bir noktaya ulaştığını söyleyen Patrik Zaven Efendi'nin İstanbul'a döndüğünde Patrikhane Genel Meclisi'ne sunduğu rapor, yaptığı görüşmelerden pek memnun kaldığını ortaya koymaktadır.” 


Taşnaksutyun, Ramgavar, Hınçak, Viragazmiyan gibi çeşitli adlar altında hareket eden Ermeniler de Paris'te bir araya gelerek birlikte hareket etme ve Bogos Nubar'ı Ermeni delegasyonu başkanı atama kararı aldılar.2 
Bununla birlikte Paris'te Ermeni görüşünü üç ayrı heyet savundu. Bu heyetler; Bogos Nubar Paşa'nın başkanlığındaki “Avrupa Milli Ermeni Delegasyonu”, Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Avedis Aharonyan'ın başkanlığındaki “Ermeni Cumhuriyeti Delegasyonu” ve Kilikya (Sis) Ermeni Katagigosu 


tefik delegasyonuna yanaşmasın, ülkelerinde ne korkunç koşulların geçerli olduğunu anlatmasın” demekteydi. MacMillian, Paris 1919, s. 
370. 

25- Kevork Pamukciyan, Ermeni Kaynaklardan Tarihe Katkılar IV (Biyografileriyle Ermeniler), (Nşr: Osman Köker), Istanbul, 2003, s. 210. 

26- Salahi R. Sonyel, Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995, s. 579. 

27- Uras, a.g.e., s. 678-690. 

28- The National Archives, Public Record Office, Foreign Office, 371/3658/47314. 


Mehmet Okur 


Paul Terziyan'ın başkanlığında oluşturulmuş “Din Adamları (Ruhani) Delegasyonu” idi.” 
Adı geçen delegasyonlardan başka çeşitli ülkelerden gelen 40 delege daha vardı ki, bu delegeler Barış Konferansı sürecinde güçlü bir lobi oluşturmuşlardı.* 


Avrupa Milli Ermeni Delegasyonu Başkanı Bogos Nubar Paşa ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Avedis Aharonyan, 12 Şubat 
1919'da Paris Konferansı'na katıldılar ve 26 
Şubat'ta Ermenilerin taleplerini içeren bir muhtıra sundular. Nubar Paşa ve Aharonyan muhtıralarında; savaştan önce nüfusun çogunluğunu Ermenilerin teşkil ettiğini iddia ettikleri; Adana, Erzurum, Mamürat-ül-Aziz, Sivas, Adana, Diyarbakır, Van, Trabzon ve Bitlis illerini Erivan Cumhuriyeti'ne katmak amacında olduklarını ve buna ek olarak Ermeni Cumhuriyeti'nin yaşayabilmesi için Karadeniz'de bir limana ihtiyaç olduğunu ileri sürüyorlardı.*! Avedis Aharonian ve Bogos Nubar, bu illerin Ermenistan'la birleşmesini sağlamak için de Müttefiklerin, ABD'nin ya da Milletler Cemiyeti'nin mandasını ve güdümünü talep etmekteydiler. Hatta bu konu üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmaktaydı. 


29- Erdal İlter, Ermeni Kilisesi ve Terör, Köksav Yayınları, Ankara, 1999, s. 60. 

30- Kırkpınar, a.g.e., s. 68. 

31- Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, s. 21. Fransız Le Temps Gazetesi, Ermeni delegelerinin isteklerinin çok mübalağalı oldugunu, Van hariç Anadolu'da hiçbir yerde Ermenilerin çoğunluk teşkil etmediklerini, Van Vilayeti"ndeki Ermeni çoğunluğunun da pek zayıf kaldığını söyledikten ve bu konuda Ermeni kaynaklarını zikrettikten sonra Ermeni delegelere şu tavsiyelerde bulundu: “Ermeni nüfusunu yoğun bir kitle teşkil edeceği küçük bir vatanda mı toplamaya çalışmalı, yoksa her tarafında azınlıkta bulunacağı bir imparatorluk kesip biçerek bu nüfusun dağılışını kesin hale mi sokmalı? Küçük bir vatan ile geniş bir imparatorluk fikri arasında Ermeni delegeleri dün imparatorluk lehinde konuştular. Kendi vatandaşlarının menfaati yönünden başka bir yol seçmek düşünülebilir.” Akyüz, a.g.e., s. 22. 
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Buna göre; “Ermenistan üzerindeki güdüm geçici olmalı, kendisine manda verilecek olan devletin seçilmesi konusunda o sırada Paris'te toplanmış olan ve tüm Ermeni ulusunu temsil eden Ermeni Kongresi'nin görüşü alınmalı, mandanın süresi en çok yirmi yıl olmalıdır. Ayrıca manda üstlenecek olan devlet Ermenilere verilecek olan topraklardaki Türkleri ve Azerileri tahliyeye zorlamasını, Müslüman göçmenlerin Ermenistan'dan çıkarılmasını, halkın genel olarak silahtan arındırılmasını, uygulanan 'zorbalıklar ve yıkımlar yüzünden uğramış olduğu zararlara karşı Ermeni ulusuna tazminat verilmesini, zorla Müslüman edilmiş ve evlendirilmiş genç kız ve kadınların tekrar eski dinlerine dönmelerini sağlamalıdır” > 


Ermeni muhtırasının “Diri ve Ölü Bütün Ermenilerin Sesleri Dinlenmelidir” başlıklı bölümde ise Türkiye'deki mevcut etnografik tablonun dikkate alınmaması istenmekte ve aşağıda belirtilen farklı nüfus istatistiklerinden (Osmanlı resmi rakamları ile Vital Cuinet, David Magie, Lynch ve 1912 tarihli İngiliz Salnamesi gibi bağımsız kaynakların verdiği bilgilerden) oldukça uzak rakamlar sunulmaktaydı. Muhtıradaki Ermeni nüfusu ile ilgili bilgileri ve iddiaları şöyle özetlemek mümkündür: 


“Türkiye İmparatorluğunun etnografik sorunları, Avrupa memleketlerindeki metot altında incelenemez. Siyasi, milli birlikler kurmak gayesiyle Anadolu'da milletler prensiplerinin uygulanmasını istemek için çeşitli bölgelerin etnografik görünüşlerini esas tutmaktamamen mantıksız bir şey olur... Ermenistan Berlin Antlaşması'na kadar — yoğun baskı altında bulunmasına rağmen - toplu ve kesin çoğunluğu olan bir halk görünümündeydi. Ermenilere hayat ve mal güvenliği temin etmesi gereken Berlin Antlaşması'ndan sonra ise Ermenistan'ın etnografik görünüşü şiddet ve katliamlar ile kökünden değiş- 


32- FO. 371/5209/E 1218; Parınaksızoğlu, a.g.e., s. 
137; MacMillian, a.g.e., s. 370. 
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miştir. Ermeni Patrikhanesi'nin 1882 yılında 1.680.000'i altı ilde olmak üzere toplam 2.600.000 nüfusa sahip oldukları ve 1912'e gelindiğinde ise bu rakamın 1.018.000'i altı ilde olmak üzere 2.100.000'e düştüğü görülür... 
Geçen otuz yıl içerisinde altı ilde 662.000 Ermeni nüfusu eksilmiştir. Bu savaş sırasında ise bir milyondan fazla Ermeni ölmüştür. Şu durumda (Avrupa) devletlerinin parlak bir surette Ermenilerin güvenliğini garanti ettikleri Berlin Antlaşması'ndan beri iki milyondan fazla Ermeni Türkler tarafından öldürülmüştür...” 


Bogos Nubar Paşa, Paris Barış Konferansı'na sunduğu muhtırayı ve genel anlamda Ermeni taleplerini kamuoyuna da açıklayarak Avrupa hükümetlerini etki altına almaya çalıştı. Nubar Paşa, Londra'da yayınlanan Asiatic Review dergisine verdiği bir demeçte, savaştan önce nüfusun çoğunlugunu Ermenilerin oluşturduğu Türk illerini mevcut Ermeni devleti ile birleştirmek ve bu devletin yaşayabilmesi için Karadeniz'e bir liman elde etmek istediklerini söyledi. Nubar ayrıca Çukurova'daki Fransız yönetimini şimdilik kabul etmekle beraber daha sonra bu bölgenin Ermenilere devredilmesi gerektiğini, bu hususta gerek geçmişte gerekse şu anda Fransız komutası altında savaştıklarını, dolayısıyla Müttefiklerden anlayış beklediklerini de sözlerine ekledi.* 


Gerek barış konferansına sunulan gerekse kamuoyuna açıklanan Ermeni iddialarının tarihi gelişmeler ve bu gelişmelerle ilgili bilgi veren yerli ve Ermeniler dâhil yabancı kaynaklarla pek uyuşmadığı görülmektedir. 
Özellikle nüfusla ilgili olarak gerek Osmanl resmi istatistiklerinde gerekse güvenilir bazı yabancı kaynaklarda yer alan rakamlar Ermeni nüfus iddialarının temelsiz olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin 1897 tarihli Fransız Sarı Kitabı'nda bütün Osmanlı Devleti'ndeki Ermeni nüfusu 1.475.000 (toplam 


33- Sonyel, Mustafa Kemal (Atatürk) ve Milli Mücadele I, s. 46. 


nüfusun “010'u düzeyinde) olarak gösterilirken, 1912 tarihli İngiliz Salnamesi'nde 1.056.000, Osmanlı Devlet İstatistiği'nde ise 1.294.851 (toplam nüfusun %7’si) olarak verilmekteydi. Alman papaz Lepsius, Ermeni nüfusu 1.600.000, İngiliz Lynch ise 1.158.484 
olarak göstermekteydi. Kevork Arslanyan ile Erzurum Mebusu Dr. Karakin Pastırmacıyan da I. Dünya Savaşı'nın hemen başında (1914) Osmanlı ülkesindeki Ermeni nüfusunu sırayla 1.800.000 ve 2 milyon civarında olduğunu ileri sürmekteydiler. Modem Ermeni yazarlarından Hovannisian ise Osmanlı Devleti'ndeki toplam Ermeni nüfusunun 1,5 milyondan biraz fazla olduğunu belirtmektedir.” 


Ermenilerin toprak talepleri içerisinde yer alan Doğu Vilayetlerindeki Ermeni nüfusu da genel nüfus oranından pek de farklı değildi. Nitekim 1. Dünya Savaşı'ndan hemen önceki Osmanlı resmi istatistiğinde Erzurum, Adana, Bitlis, Mamüratülaziz, Van, Sivas, Diyarbakır ve Maraş'a bağlı toplam 16.769 
köyün 14.326'sında Müslüman, 649'unda Ermeni, 244'ünde Rum, 1550'sinde karışık nüfus yaşamaktaydı. 


XIX. yüzyıl sonlarında Osmanlı kentlerinin ekonomik, sosyal ve demografik yapısı üzerine araştırmalarda bulunan Vital Cuinet'e göre ise; söz konusu vilayetlerde genel nüfus ve bu nüfus içersinde Ermeni nüfusu şu şekilde gösterilmekteydi: 7 


34- Kocaş, a.g.e, s. 257; Gürün, a.g.e. s. 85. 
35- RG. Hovannisian, Armenia on the Road to Independence, Los Angeles, 1967, s. 37. 


36- Uras, a.g.e., s. 660-661. 

37- National Archives and Research Administration of the United States (NARA), M.820, Roll 407; 185-5/185-513; Vital Cuinet, La Turquie d'Asie, Geographie Administrative, Statistique Descripti- ve Et Raisonnee De Chaque Province De L'Asie-Mineure, Paris, 1892; Uras, a.g.e., s. 140; Gürün, a.g.e., s. 85; Justin Mc Carthy, Müslümanlar ve Azınlıklar “Muslims and Minorities”, Osmanlı Anadolusu'nda Nüfus ve İmparatorluğun Sonu, (Çev. Bilge Umar), Inkılâp Yayınevi, İstanbul, 1998, s. 45 — 89. 
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Toplam Nüf. Ermeni Nüfus 


Bitlis 398.625 131.390 
Diyarbakır 471.462 79.189 
Erzurum 639.616 135.087 
Mamürat-ülaziz 574.734 69.718 
Sivas 1.086.415 170.433 
Van 424.998 79.998 


Paris Barış Konferansı'na ABD delegasyonunun bir üyesi olarak katılan Profesör David Magie'nin hazırlamış olduğu istatistiklerde ise I. Dünya Savaşı'nın hemen başında doğu vilayetlerindeki Müslüman, Ermeni ve diğer azınlıkların nüfusları şöyleydi.” 


Ermeniler Öteli Azın. Müsl, 


Bitlis 185.000 21.000 261.000 
Diyarbakır 82.000 78.000 400.000 
Erzurum 205.000 15.000 540.000 
Mamüratülaziz 130.000 2.000 480.000 
Van 190.000 130.000 259.000 
Maraş 55.000 9.000 146.000 
Toplam 847.000 258.000 2.086.000 


Karadeniz Bölgesi'ndeki Ermeni varlığı ise, doğu vilayetlerimizdeki azınlık durumundaki Ermeni nüfusundan çok daha azdı. 
Zira Trabzon'daki Ermeni nüfusunun miktarı çok düşük bir düzeydeydi. Bu konuda yerli ve yabancı kaynakların verdikleri rakamlar birbirlerini doğrulamaktadır. Resmi Türk istatistiklerine göre I. dünya Savaşı öncesinde Trabzon Vilayeti'nde, 1.187.078 Müslüman'a karşılık 68.813 Ermeni yaşıyor ve bu rakamlar genel nüfusun % 78 ve % 4.5'unu oluşturu- 


38- Ermeniler: Siirgün ve Göç (Hikmet Özdemir-Kemal Çiçek-Ömer Turan-Ramazan Çalık-Yusuf Halaçoğlu), Ankara, 2005, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 31-33. 
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yordu.” Tasvir-i Efkâr Gazetesi'ndeki birmakalede Trabzon'da 921.128 Müslüman, 37.549 
Ermeni, Kamus'ul Alam'da 869.727 Müslüman, 52.349 Ermeni yaşadığı belirtilmekteydi. Fransa Hükümeti'nin Ermeni sorununa dair 1897 yılında yayınladığı Sarı Kitap'taki istatistiklere göre ise Trabzon Vilayeti'nde 806.700 Müslüman, 47.200 Ermeni yaşıyordu. 
Yine Fransa L Temps gazetesine göre Trabzon Vilayeti'nin orta kısımlarında 20.000 diğer kısımlarda 5.000 Ermeni yaşamaktaydı." Trabzon Vilayet Salnamesi'ndeki tespite göre, Trabzon merkez, Canik, Rize ve Gümüşhane sancaklarından oluşan Trabzon Vilayeti'nde 972.981 Müslüman, 50.233 Ermeni mevcuttu. 
Canik hariç tutulursa Trabzon Vilayeti'nde 745.497 Müslüman'a karşılık 30.231 Ermeni bulunuyordu." 


Ermeniler, Trabzon'daki durumlarının farkında olduklarından mütarekeden hemen sonra bir taraftan dışarıdan göçmen getirerek nüfuslarını artırmaya çalışırlarken, diğer taraftan da, yine kendileri gibi azınlıkta olan Pontusçu Rumlarla siyasi arenada kıyasıya bir rekabete giriştiler. Ancak Ermeniler İngilizlerin desteğiyle Pontusçu Rumların muhalefetine rağmen Trabzon üzerindeki emellerini Yunanistan'a kabul ettirdiler. Venizelos, Paris Barış Konferansı'nda Epir Bölgesi, Batı Anadolu ve İstanbul hakkındaki isteklerine destek bulabilmenin tek yolunun İngiltere'yi yanına almak olduğunu bildiğinden, Trabzon konusunda Ermeniler lehinde feragat etmiş; kendisini ziyaret eden İstanbul Rum 


39- Sabahattin Özel, “Mondros Mütarekesi Sonrasında Trabzon'a yönelik Ermeni Faaliyetleri ve Ermeni Sorunlarıyla İlgili Bazı Gerçekler”, İstanbul Üniv. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yıllığı V, 1990, s. 157; Uras, a.g.e, s. 
671. 

40- Özel, a.g.m, s. 157-158. 

41- Trabzon Vilayeti Salnamesi 1901, Hazırlayan: Kudret Emiroğlu, Ankara, 2008. s. 429. 

42- Cemal Kutay, Mütarekede Pontus Suikastı, İstanbul, 1956, s. 27. 

43- Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele 1, Mutlakıyete Dönüş, (1918-1919), 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Patrik Vekili Dorotheos başkanlığındaki heyete, Ermenilerle Rumlar arasındaki rekabetten Türklerin yararlanacağını, böyle bir mücadeleden daima kaçmak gerektiğini belirtmiştir.* 

Trabzon Rum Metropoliti Hrisantos ise; 2 
Mayıs 1919'da Paris Konferansı'na sunduğu muhtırada, bölgede Pontus Rum Devleti'nin kurulmasının zaruri olduğunu, kurulacak Pontus Devleti'nin müstakil Ermenistan Hükümeti'yle çok iyi geçineceğini yönünde taahhütte bulunmuştu.“ Bu arada Paris'te bulunan Rum ve Ermeni gruplar, İsviçre Konfederasyonu modeline bağlı bir Pontus-Ermeni birlikteliği için uzlaşmaya varmışlardı. 


Ancak Trabzon Rum Metropoliti Hrisantos, Trabzon'un, kurulması düşünülen Ermeni devletine dahil edilmesinin daha güçlü ihtimal olduğundan endişelenmiş olacak ki, İstanbul Hükümeti ile görüşmelere başlamış ve bir uzlaşma yolu aramaya çalışmıştır. Yine Türk basınına verdiği demeçlerde Türklerle Rumların Ermenilere karşı birlikte hareket etmeleri gerektiğini ifade etmiştir.” 


Bu arada Washington'daki Ermeni yanlısı ve ABD'nin Almanya eski Büyükelçisi James W. Gerard'la Ermenistan'ın Bağımsızlığı Örgütü'nün Amerikan Komitesi üyeleri Başkan Wilsona gönderdikleri mektupta, Amerika kamuoyunun Araratla Kilikya'yı birleştirerek bir Ermeni devleti kurulmasını desteklediğini, bu devletin Anadolu Türkle- 


Cem Yayınevi, İstanbul, 1992, s. 241; Adnan Sofuoğlu, “Anadolu Üzerindeki Yunan Hedefleri ve Mütareke Dönemi Fener Rum Patrikhanesi'nin Faaliyetleri”, A.A.M.D, X/28, (Mart 1994), s. 216. 

44- Kutay, a.g.e., s. 27. 

45- Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı |, s. 40. 

46- Stefanos Yerasimos, Milliyetler ve Sınırlar, Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu, (Çev. Şirin Tekeli), İstanbul, İletişim Yayınları, 1995, s. 384. 

47- Mahmut Goloğlu, Anadolu'nun Milli Devleti Pontus, Kalite Matbaası, 1973, s. 247. 
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rinin Pan-Turanist tutkularına etkin bir barikat oluşturacağını bildirmiş, ABD yönetimini Ermenistan'a yardımda bulunmaya çağırmışt.* 


Gazeteler de Ermeniler lehine haberler yayınlayarak kamuoyunu etkilemeye çalışıyorlardı. Örneğin; İngiltere'de Shefield Independet gazetesi, 16 Ocak 1920 tarihli haberin- de, Anadolu dışındaki Ermenilerin yeniden yurtlarına dönmeleri gerektiğine değinerek bu durumun barış antlaşmasıyla gerçekleşebileceğini vurguluyordu. Aynı haberde Ermenilerin güvenliklerinin sağlanması da isteniyordu.” 


Manchester Guardian gazetesi ise “Ermenilerin Geleceği ve Bir Hürriyet Plânı” başlıklı yazısında, “Anadolu'nun geleceği tartışılırken Yunan ve İtalyan ilhakının yanında, Doğu Anadolu'da Karadeniz'den Akdeniz'e kadar sınırları uzayan Ermenistan'ı göz ardı etmek mümkün değildir” diyordu.” 


Büyük devletlerin Ermeni istekleri konusundaki tutumuna gelince İngiltere, mütarekeden sonra Türkiye'ye yönelik operasyonlarda Ermenileri etkili bir unsur olarak kullanmak, onların gelecekleri ile ilgili çeşitli projeler ortaya atmakla beraber kurulacak “Büyük Ermenistan” için Türk topraklarından verilecek yerlerin Ermeni nüfusuna oranla çok geniş tutulması ve müttefikleri- nin talepleri ile çakışması nedeniyle bir miktar daraltılması görüşünde idi.” Paris Barış 


48- Sonyel, Mustafa Kemal (Atatürk) ve Kurtuluş Savaşıl, s. 575. 

49- Manchester Guardian, January 22, 1920. 

50- Aynı gazete sürekli olarak, “Türkler Ermenileri katlediyor” veya “Ermeni katliamı başlayabilir” şeklinde haberler yapmakta ve Müttefik devletlerin müdahalesini önermekteydi. 
Manchester Guardian, February 21, 1920; March 3, 1920. 

5I-İngiliz Hükümeti, Van vilayeti (Hakkâri hariç), Bitlis vilayeti (Siirt hariç) , Diyarbakır vilayeti (Palu hariç) , Erzurum vilayeti (Erzincan hariç) ile denizden mahreç olarak Trabzon Vilayeti'nin Rize Sancağı'nın Ermenilere ve- 


Konferansı'ndaki İngiliz Delegasyonu üyesi Lord Derby, Ermeni istekleri ile ilgili Lord Curzon'a gönderdiği bir yazıda, Bogos Nubar ve Ahoronian'ın iddialarının zayıf oldugunu, Ermenilerin Van dışında hiçbir yerde çoğunluk oluşturmadıklarını, Kilikya'nın tümünde toplam 407 bin Ermeni'ye karşılık sadece Adana Vilayeti'nin 420 bin nüfusa sahip olduğunu belirtmekteydi. Lord Curzon da konuyla ilgili olarak, “...Asıl sorun Ermenistan'ın sınırlarını belirlemede değil, oluşturulması düşünülen Ermenistan içinde Ermenileri bulmaktır” gibi önemli bir tespitte bulunmakta ve oldukça karışık olarak nitelediği sorunun açmazlarını şu şekilde ifade etmekteydi: 


“Kilikya, Ermenistan'ın bir parçası olarak Ermeniler, Suriye'nin bir parçası olarak Suriyeliler ve Akdeniz'deki tarihi miraslarının bir parçası olarak da Fransızlar tarafından isteniyor. Ayrıca General Allenby'nin askeri sebeplerden dolayı bölgeyi Sykes-Picot hükümlerine göre Fransız yönetimine devretmeyi imkânsız bulması sebebiyle bizle Fransızlar arasında Kilikya'nın kuzeydoğu bölümünde Maraş doğrultusunda bir takım çekişmeler söz konusu.”52 


Fransa ise Ermenilere taraftar olmakla beraber, toprak isteklerini aşırı bulmakta ve Ermenistan'ın denize ulaşımının Batum yoluyla sağlanmasını istemekteydi. Çünkü Ermeniler Trabzon'da azınlıkta olduklarından herhangi bir hukukları söz konusu değildi. 
Fransa'ya göre Ermenistan'ın yaşatılabilmesi için en az 300-500 bin kişilik bir müttefik gücüne ihtiyaç vardı ki, şu anda bunu hiç kimse temin edemezdi? İtalya'da bir Ermeni devletinin kurulmasını kabul etmiş ancak bu 


rilmesini, arta kalan topraklarda ise Kürdistan devletinin kurulmasını istiyordu. Koçaş, a.g.e., s. 2 64. 

52- FO. 608/83/8514; Başak, a.g.e., s. 454. 

53- Documents on British Foreign Policy, VII The Firs Conference of London (Şubat-Nisan 1920) — VII International Conference on High Policy (Nisan-Aralık 1920), s. 81-85; Özel, a.g.m,, s. 158. 
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konuda Türklerin rencide edilmemesi gerektiği görüşünü savunmuştur. Hatta Türkiye parçalanacak olursa Türklere ne kalacak diye sormuş Erzurum'un Ermenilere verilmesini onaylamamıştır.” 


İngiltere ve Fransa'nın düşüncelerine karşılık Trabzon'u içerisine alacak büyük Ermenistan projesine en sıcak bakan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'du. 
Ancak burada hemen belirtmek gerekir ki, Amerika'nın Türkiye'deki Yüksek Komiserleri'nin ve özel yetkilendirilmiş heyetlerinin “Ermenistan kurulması olanakları” ile ilgili raporları Wilson'u zor durumda bırakmaktaydı. Çünkü bu raporlar Ermeni nüfusunun hemen her yerde azınlıkta oldugunu, böyle bir devletin kurulması ve yaşayabilmesi için uluslararası güvenceye ihtiyaç duyulacağını belirtmekteydi.* Benzer raporlar Kasım 1916'de ABD'nin İstanbul Yüksek Komiseri Louis Heck tarafından da dile getirilmişti.” 

Müttefikler, Ermenilerin azınlıkta olduklarını kabul etmelerine rağmen Türk topraklarını paylaşmada ve Trabzon'u içine alacak bir Ermenistan kurmada ittifak halindeydiler. Özellikle İngiliz Hükümeti, Ermeni soyunun o sırada dünyarın her bir yanına yayılmış olan halkına bir yurt sağlaması, Türklerin Kafkasya rejimlerini aşarak doğu ülkeleri için büyük tehlike oluşturmasına engel olması ve ileride ihtiras veya herhangi bir başka amaçla o bölgelere yayılma eylemi 


54- Documents on British Foreign Policy, VIVI, s. 81-85. 

55- 1919 yılı Temmuzunda Bitlis, Van ve Erzurum vilayetlerinde incelemelerde bulunarak Paris Barış Konferansı'na raporlarını sunan Yüzbaşı Niles ve Sutherland adlarındaki iki subay, adı geçen vilayetlerdeki Ermeni nüfusunun Müslüman nüfusa göre çok az olduğunu, bunun temel nedeninin ise Rus işgali sırasında Müslümanları katleden Ermenilerin Ruslarla birlikte bölgeyi terk etmelerinden kaynaklanabileceğini ifade etmekteydi. USA. NARA. 
Paris Pence Conference 184.021/175. 

56- Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı |, s. 24. 
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gösterecek yabancı bir güç saldırganlığına set oluşturması açısından belirtilen coğrafyada bir Ermenistan devletinin kurulmasını gerekli görmekteydi. Ancak bölgeye sürekli asker ve yardım göndermek, üstelik bunu kaynakların çok kısıtlı olduğu bir zamanda yapmak ağır bir fatura getireceğinden Müttefiklerin hiçbirisi sorumluluğu üzerine almaya cesaret edemiyordu.” Yine de Ermeni komitelerinin ve lobilerinin yoğun girişimleri” ve daha önce verilen sözlerden hareketle, “Türkiye ile Müttefik Hükümetler Arasında Yapılan Barış Taslağı”nın IV. Bölümü'nde Ermenilerle ilgili hususlar aşağıdaki şekilde ortaya koyulmuştu:9 


“1. Berlin Antlaşmasının 61. maddesi ile bölgeye yönelik öngörülen reformlar Ermenilerin sâkin oldukları vilayetlerde yeterli güven ortamı sağlamada başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu vilayetler Milletler Cemiyeti'nin garantisi altında bağımsız bir devlet olarak tesis edilecektir. 


2. İdaresini geliştirme yönünde Ermenistan'a rehberlik edip yardım edecek bir mandater devlet belirlenecektir. Bu mandater devlet, Milletler Cemiyeti adına hareket edeceği gibi yine Milletler Cemiyeti'ne karşı sorumluluk taşıyacaktır. 


3. İdare, yerel unsurların ülkeyi yönetebilmelerini sağlayacak şekilde belirlenecek 


57- Sonyel, Mustafa Kemal (Atatürk) ve Kurtuluş Savaşı |, s, 43. 

58- Bu konuda Lloyd George şunları söylemektedir:”...Ermenistan dağlarındaki bu Hristiyan topluluğun korunması konusunda genel bir kabul vardı. Şu ana kadar bu görevi Rusya yerine getirmişti ama Bolşevik ihtilali ile birlikte bu imkân ortadan kalktı. Yeni dönemde ne Fransa, ne İngiltere ne de İtalya bu görevi yüklenecek durumda değildi. Onlar Mezopotamya, Filistin, Suriye, Afrika ve Güney Denizi'nde kabul ettikleri mandaların altında ezilmekte idiler.” Gürün, a.g.e., s. 250. 

59- New York Times, Aug 19, 1919. 


60- Başak, a.g.e., s. 459-461. 
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ve halkın kendi kendini yönetme gücünü geliştirecek bir içeriğe sahip olacaktır. 


4. Ermenistan hükümeti, iç huzuru ve asayişi sağlayabilmek amacıyla yerel bir jandarma teşkilatı organize edebileceklerdir. 
Ermenistan'a konuşlandırılacak olan mandater devlet güçleri asayişi sağlayıp, sınırı dış saldırılara karşı koruyacak kadar olmalıdır. 
Bundan fazlasına izin verilemez. 


5. Hiçbir Ermenistan toprağı, yabancı bir 


gücün kontrolüne girmesine imkân verecek _ 


şekilde devredilemez veya kiralanamaz. 


6. Antlaşmanın imzalandığı tarihte Ermenistan sınırı içerisindeki Osmanlı unsurları doğrudan Ermeni vatandaşı olacaklar ve Türk kimliklerini yitireceklerdir. Bununla beraber yine antlaşmanın imzalanmasını takip eden 12 ay içerisinde bölgede kalan Osmanlı unsurları milliyeti içinde kalmayı arzu ettiklerine dair müracaatta bulunurlar ise adı geçen duruin ortadan kalkacak, ancak bu kişiler Ermenistan dışına çıkacaklardır. 
Yine antlaşmanın imzalandığı tarihte aslen Ermenistan'da ikamet ettikleri halde geçici olarak bölge haricinde bulunan Osmanlı unsurları da 12 ay içerisinde Ermenistan'a dönmeleri ve bölgede kalıcı ikameti tercih etmeleri durumunda Ermeni vatandaşı olacaklardır. 


7. Ermenistan'daki Osmanlı İmparatorluğuna ait bütün mal varlıkları Ermenistan hükümetine devredilecektir. 


8. Ermenistan'dan çıkmak isteyen Osmanlı unsurlarına taşınabilecek mallarını serbestçe götürmelerine yönelik bütün kolaylıklar sağlanacak ve hiçbir gümrük veya vergi uygulaması söz konusu olmayacaktır. Bunlar taşınamaz mallarını da satma hakkına sahip olacaklar ve bu konuda gösterilecek bütün kolaylıklardan yararlanacaklardır. 


9. Mandater devlet, Ermenistan'daki vakıf mallarını Müslüman toplumun temsilcileri- ne teslim edecek şekilde kontrol ve yönetimi sağlayacaklardır. 


10. Bölgede misyonerlerin serbestçe faaliyet göstermelerine izin verilecek, okul ve diger kurumları oluşturmaları yönünde engellenmeyeceklerdir. Ancak; 1 Ağustos 1914'ten beri bölgedeki mandater devlet ile savaş halinde bulunan herhangi bir devletin misyonerleri bölgeden çıkarılacaklardır. Onlar ancak Ermenistan hükümetine müracaatla izin almaları durumunda bölgede faaliyetlerine devam edebileceklerdir. 


11. Mandater devlet, Milletler Cemiyetinin mandaterlik komisyonuna Ermenistan'daki gelişim süreci ve şartlar hakkında yıllık rapor sunacaktır. Bu raporun içeriği ekonomik, politik ve askeri gelişim süreçleri- nin açıklayacak mahiyette düzenlenecektir.” 


“Ermenistan” konusu Paris Konferansı'ndan sonra Londra Konferansı'nda (12 Şubat 10 Nisan1920) ele alındı. Burada da bir sonuca ulaşılamayınca Londra Konferansı'nın bir devamı olan San-Remo Konferansı'nda (18-26 Nisan 1920) görüşüldü." 


San-Remo görüşmelerinde Bogos Nubar Paşa, İngiltere Başbakanı Lloyd George'un, “Ermeniler şu anda Erzurum'u ele geçirecek ve burada tutunabilecek mi?” şeklindeki bir soruya karşılık verdiği cevapta, Ermenilerin Erzurum'a yerleşerek bölgedeki durumlarını güçlendirebilecekleri hakkında herhangi bir şüphelerinin olmadığını söyledi. Nubar, Ermenistan'da dünya savaşı boyunca çarpışarak deneyim kazanan 15.000 kişilik bir ordu bulunduğunu, mühimmat ve teçhizat sağlanması halinde bu mevcudu 40.000 kişiye çıkarabileceklerini, Amerika'dan 5 ila 10 
bin civarında bir gönüllünün kendilerine katılacağını da sözlerine ekledi. 


Erzurum üzerinde özellikle duran Bogos 


6l- Taner Baytok, İngiliz Kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı, Başnur Matbaası, Ankara, 1970, s. 78; Özel, a.g.m,, s. 158. 

62- Documents on British Foreign Policy, 1919-1939, First Series, Edited by Rohan Butler, M. A. And J.P. T. Bury, M. A, Volume: VIII, London, Her Majesty's Stationary Office, 1958, s. 117-118. 
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Nubar, onsuz bir Ermenistan'ın düşünülemeyeceğini ifade etti. Bogos Nubar'ın, İtalyan Başbakanı'nın, ellerindeki sınırlı birliklerinin bu vilayet ve çevresindeki Ermenileri nasıl koruyacağına dair sorusuna verdiği cevap ise Ermeni propagandasının boyutunu açıkça ortaya koymaktadır. Zira Bogos Nubar, daha önce başta Erzurum olmak üzere Türkiye'nin doğu vilayetlerinde yüz binlerce Ermeni'nin katledildiğini, bir kısmının da sürgün edildiğini söylerken şimdi Erzurum'un kendilerine verilmesi durumunda göç edenlerin geri dönebileceğini, dolayısıyla güvenlik bakımından bir problem olmayacağını iddia etmekteydi.“ 


Diğer Ermeni delegasyonu başkanı M. 
Aharonian da aynı şekilde kendilerine teçhizat desteği verildiği takdirde Ermeni güçlerinin Erzurum'u alacak güçte olduklarını söyleyerek müttefikleri ikna etmeye çalıştı.65 


İtilaf Devletleri konferansta, “Türklerin diğer uluslar üzerindeki egemenliklerine artık kesin olarak son vermek gerekir. Son yirmi yıl içinde Ermeniler sistemli bir şekilde yok edilmişlerdir. Savaş sırasında Osmanlı Hükümeti'nin cezalandırma, sürgün ve kötü muamelelerden ibaret olan politikaları geçmişte görülen hareketlerini kat kat aşmıştır. 
1914 yılından beri Osmanlı Hükümeti uydurma bir ihtilale dayanan akıl almaz bahanelerle erkek, kadın, çocuk 800 bin Ermeni'yi yok etmiş ve 200 bin Rum ve Ermeni'yi yurtlarından sürmüştür” şeklinde bir inanışa sahip olmakla beraber, Ermeni delegasyonun barış konferansı oturumlarında sorulan sorulara verdiği tedirgin cevaplar, eldeki mevcut nüfus istatistikleri ve askeri uzmanların ra- 


63- Documents on British Foreign Policy, Volume: VIII, s. 118. 

64- Documents on British Foreign Policy, Volunıe: VIII, s. 108. 

65- Documents on British Foreign Policy, Volume: VII, s. 120-121. 

66- Halil Metin, Türkiye'nin Siyasi Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olayları, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1992, s. 160. 
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porları Ermenistan sınırları üzerine verilecek karar konusunda müttefikleri sıkıntıya sokmaktaydı. Hatta İngiltere Başbakanı Lloyd George, Ermeni temsilcilerinin Erzurumsuz bir Ermenistan olamayacağı yönündeki görüşlerine artık katılmadığını belirtmekte“? ve şunları söylemekteydi: 


“Ermenistan meselesi güçlük arz etmektedir. Çünkü nüfusu Ermeni olmayan geniş bir toprak parçasını tarihi nedenlerle Ermenistan'a vermek istemekteyiz. Ancak böyle bir zorlamayı kim garanti edecek? İtalya ve Fransa da bizim gibi bundan kaçınıyor. 
Askeri gözlemcilerimiz bunun çok masraflı ve teşkilat isteyen bir iş olduğunu söylüyorlar. Sadece masraflı değil aynı zamanda askere de ihtiyaç gösteren bir iş. Boğazları, Mezopotamya'yı, Filistin'i koruyalım. Fakat bir de Ermenistan'ı üzerimize alırsak Avrupa'daki taahhütlerimizi yerine getiremeyiz. 
Antlaşmayla ülkenin hudutlarını çizip Ermenilere savunması size aittir demekle iş bitmez. Zira Ermenistan'ın ordusu tecrübesiz ve disiplinsiz. Sonunda bir kere daha ABD'ye Ermenistan'ın mandasını kabul etmesini teklif edeceğiz. Cevabı yine olumsuz olursa, sorumluluğu ABD Hükümeti'ne bırakıp bu işten elimizi çekmek zorunda kalacağız.” 


Sonuçta San Remo'da oldukça ağır şartlar taşıyan Türkiye barışı ile ilgili taslakta bağımsız bir Ermenistan kurulmasına karar verilmiş; ancak kurulacak bu devletin sınırları ABD Başkanı Wilson'un kararına bırakılmıştır.9 


67- Documents on British Foreign Policy, Volume: VIII, s. 140. 

68- Taner Baytok, İngiliz Belgeleriyle Sevr'den Lozan'a, Dünden Bugüne Değişen Ne Var?, Doğan Kitap, İstanbul, 2007, s. 94. 

69- Ermenistan sınırları ile ilgili tartışmalarda Doğu Karadeniz'in ön plana çıkması ve ABD Başkanı Wilson'un Ermenistan'a bir deniz çıkışı sağlanmasına sıcak bakması Rumlar tarafından endişe ile izlenmekteydi. Bölgenin asıl unsuru olan Türkleri dikkate almayan Rumlar, 11 
Mayıs 1919'daThe New York Times Editörü'ne 


Daha sonra ABD Başkanı Wilson'un da katılmasıyla bir araya gelen dörtlü konsey Türkiye hakkında bazı kararlar aldı ki, bunlar arasında Ermenistan için belirlenen sınırlar ve mandaterlik konusu da vardı” Buna göre Ermenistan'ın sınırları, Giresun'un dogusundan ve Erzincan'ın batısından geçerek Van Gölü'nü içine alan geniş bir bölgeyi içerisine almakta”, böylece Ermenilerin beklediğinden de fazla bir alanı kapsamaktaydı.” 


İngiltere, belirtilen alanda bir Ermenistan kurulmasını desteklemekte ve bir an önce ABD mandasının uygulamaya geçme- 


gönderdikleri bir mektupta, Ermenilerin yaşadıkları acıları kabul etmekle beraber adaletin yalnızca onlar için değil, Rumlar için de işlemesini istemekteydiler. The New York Times, May 11, 1919. Türkiye barışı ile ilgili taslağın görüşmeleri sürecinde gönderdikleri başka bir mektupta ise daha açık bir uyarıda bulunulmakta ve şöyle denilmekteydi: “Başkan Wilson Barış Konferansı'ndaki bir notla Trabzon'unun Ermenistan'a verilmesi isteğini belirtmişti. Bütün Pontus, pratik olarak Ermeni nüfus yoğunluğuna sahip değildir ve küçük bir Türk nüfusu mevcuttur. Nüfusun büyük bir çoğunluğu Rumlardan oluşmaktadır. Ermenistan bölge üzerinde ciddi bir iddiaya sahip olamaz ve Ermeniler bu bölgeyi Rum olarak kabul etmişlerdir. Hatta sormaya bile gerek duymadılar. Ayrıca Batum-Rize arasında yer alan Hopa ve Atina limanlarının Ermenistan'a verilmesi hakkında çeşitli söylentiler duyulmaktadır. Bu söylentiler karşısında bütün dünyadaki Pontus Rumları tepki göstermekte ve protestolarda bulunmaktadırlar. Başkan Wilson'un önerisi ciddi tehlikelerle dolu, umarım Amerikalılar biz Rumlara bu tehlikeleri önlemede yardımcı olurlar.” 
FO.608/82; New York Times, April 7, 1920. 


70- Nev York Times, 23 May, 1920. 

71- Boston Daily Globe, Nov 19, 1920; Paul C. Helmreich, Sevr Entrikaları, Büyiik Güçler, Maşalar, Gizli Antlaşmalar ve Türkiye'nin Taksimi (Çev.: Şerif Erol), Sabah Kitapları, İstanbul, 1996, s. 
225. 

72- Fahri Belen, Askeri, Siyasal ve Sosyal Yönleriyle Türk Kurtuluş Savaşı, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1973, s. 177. 
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sini istemekteydi.”? İngiltere, bu politikasıyla Ermeni meselesinden kurtulmaya, Anadolu'daki Türk milli hareketini sıkıştırıp aynı zamanda onun Sovyet Rusya ile ilişkilerini koparmaya ve Türk kuvvetlerini batıda Yunanlılara karşı zayıf düşürmeye çalışmaktaydı. Esasında İngiltere bunu sağlayabilmek için mütarekeden itibaren faaliyetlere başlamıştı. Kafkasya'ya asker çıkaran İngilizler 13 
Ocak 1919'da Kars İslam Şurası'ru feshederek İngiltere adına Ermeni Narkanofu Kars Valisi tayin etmiş, 12 Nisan'da da Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti'ni ortadan kaldırmış ve idareyi Ermeni Osebyan ile Gargonof'a teslim etmişti.” 


İngilizler, aynı zamanda Karadeniz'deki Ermeni nüfusunu artırmak ve Ermenistan'a silah yardımı yapmak için donanmasıyla Karadeniz limanlarına Ermeni göçmeni getirmeye çalışıyordu” İstanbul Hükümeti, ilgili vilayet ve mutasarrıflara gönderdiği yazılarda belirli yerlere kitle teşkil edecek şekilde Ermeni göçmenlerinin getirildiğini bildirmekte ve bunlara kesinlikle müsaade olunmamasını istemekteydi.”# 


Ayrıca bölgeye gönderilen İngiliz kontrol subaylarınca — ki bunların en önemlisi Erzurum'da görevlendirilen Rawlinson'du 


73- Chicago Daily Tribune, Apr 26, 1920. İngiliz Hükümeti içinde en Amerikan yandaşı üye olan eski Dışişleri Bakanı Bolfour, Başbakan Lloyd George'a yazdığı bir mektupta; “mandanın ABD tarafından kabul edilmesi için ısrar edilmesini, eğer kabul etmezlerse, onlara biz 30 
Eylül'de ayrılıyoruz, eğer bizim yerimizi siz almazsanız, Ermeniler katledilecektir diyelim” demekteydi. Yerasimos, a.g.e., s. 325-326. 

74- Rahmi Doğanay, Milli Mücadele'de Karadeniz (1919-1922), Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2001, s. 49; Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, Türk tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, s. 
44, 

75- Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, s. 172. 

76- Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dâhiliye Nezareti Şifre Kalemi (BOA, DH-ŞFR), 105/141. 
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— Türk ordusunun el konulan silahlarından başka Rus ordusundan kalan silahlar da Ermenilere dağıtılıyordu.” 


Ermeni komiteleri ve İngilizler, Türkiye'de ve Avrupa'da yürüttükleri faaliyetlerden bir sonuç alamayınca bütün ümitlerini Amerika Senatosu'nun Ermeni mandasını kabul etmesine bağladılar.” Fakat Amerikan Senatosu, Suriye ve Anadolu'da inceleme gezileri yapan King-Crane” ile General Harbord'un raporları ve ABD'nin Türkiye'deki Yüksek Komiseri Amiral Bristol'un uyarıları doğrul- 


77- Doğanay, a.g.e. s. 57. 

78- New York Times, May 26, 1920. 

79- King-Crane Heyeti, raporunda kurulacak bir Ermenistan için Türkiye'den bir kısım arazi verilmesinin yerinde olacağını, ama bu arazinin geniş tutulmaması gerektiğini, Karadeniz'den Akdeniz'e uzanacak bir Ermenistan teklifinin kabulünün imkânsız olacağını belirtiyordu. 
Gürün, Ermeni Dosyası, s. 251; Metin Ayışığı, Kurtuluş Savaşı Sırasında Türkiye'ye Gelen Amerikan Heyetleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2004, s. 88. 

80- General Harbord raporunda özetle şöyle denilmekteydi: “... Misyonun Fransa'dan ayrılışından aylarca önce Türk ordusunun eski Türk-Rus hududu boyunca organize saldırıları konusunda endişe vericiraporlar alınmıştı. Bu nedenle misyon Türkiye'deki incelemelerini bu raporlar doğrultusunda yapmıştı. Fakat Türkiye hududunu Karadeniz'den İran'a kadar kat etmemize rağmen bu raporları haklı çıkaracak bir durum görmedik. Türk ordusu hudut boyuna yığılmış değildir. Kuruluşu iskelet halindedir ve ülke gerek asker, gerek sivil insan eksikliği göstermektedir. Misyonumuzun kanaatine göre Ermenistan mandaterliği hem askeri hem de ekonomik yönden yüksek bir maliyet gerektirmektedir. Zira bu mandaterlik ABD'ye yalnızca ilk beş yıl için 200.000 
kadar askeri güce ve 756.014.000 Dolara mal olacaktır. Ayrıca ABD'nin bölgede başarılı olabilmesi için yalnızca Ermenistan'ının değil aynı zamanda Anadolu, Rumeli ve İstanbul'un mandaterliğini de üzerine almalıdır. Öncelikli olarak kendi halkını ve yakın çevresini düşünmesi gereken bir ABD, en az bir nesil için böyle bir maceraya hazırlıklı olmalıdır....The New York Times, Nov 2, 1919; The New York Times, Apr 4, 1920. 
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tusunda#! - Başkan Wilson'un gerek Dış İlişkiler Komitesi'nde gerekse Kongre nezdinde büyük çaba harcamasına ve Ermeniler lehine duygusal bir konuşma yapmasına rağmen? - manda önerisini reddetti.89 


Ancak senatonun kararı sorunun sonu olmadı. Sevr Antlaşması çerçevesinde yeniden bir araya gelen Müttefikler, önce Ermenistan'ı Milletler Cemiyeti himayesine vermeye çalıştılar, ancak buradan da istenen bir sonuç çıkmayınca“ konuyu ABD Hükümeti'nin yetkisine bırakmaya ve Türkiye - Ermenistan sınırının ABD Başkanı Wilson tarafından belirlenmesi kararına vardılar. Wilson'un 


81- Bristol, ABD'deki Ermeni Dernekleri Temsilcisi Topakian'la yaptığı görüşmede ona, Amerika'da ve Avrupa'da yayınlanan Ermerilerle ilgili haberlerin gerçek dışı olduğunu, Türkiye'de Ermenilere yönelik herhangi bir baskı uygulanmadığını, bu konuda ABD resmi istihbarat belgelerinin dikkate alınmasını söyledi. Bristol ayrıca Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmasının çok fazla askeri kuvvet ve ekonomik kaynak gerektireceğini, bunu ise hiçbir Avrupa devletinin karşılayamayacağını da sözlerine ekledi. Ercüment Kuran, “Amiral Bristol Raporu ve ABD'de Türk Aleyhtarı Ermeni Propagandasının Tarihçesi”, Osmanlıdan Giinümüze Ermeni Sorunu (Ed.: Hasan Celal Güzel), Ankara, 2001, s. 191; Salahi, R. Sonyel, Mustafa Kemal (Atatürk) ve Kurtuluş Savaşı II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2008, s. 965. 

82- New York Times, May 25, 1920; Chiristian Science Monitor, May 25, 1920; New York Times, May 26, 1920; The Los Angeles Times, May 25, 
1920. 

83- Seçil Akgün, “Kurtuluş Savaşı Başlangıcında Türk - Ermeni İlişkilerinde ABD'nin Rolü”, Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumuyla İlişkileri Sempozyumu (8-12 Ekim 1984, Erzurum), Ankara, 1985, s. 345; Ayışığı, a.g.e., s. 89-103. 

84- Milletler Cemiyeti Konseyi yaptığı açıklama- da, cemiyetin Ermenistan mandasırın getireceği masrafı karşılayacak bir kaynağı olmadığından böyle bir görevin ancak cemiyet adına büyük bir devletin kabul etmesi veya askeri ve ekonomik ihtiyaçların Müttefik devletler tarafından karşılanması halinde kabul edebileceğini bildirdi. Baytok, a.g.e., s. 124. 


85- Christian Science Monitor, Aug 20, 1920; Doğanay, a.g.e., s. 97. 


Mehmet Okur 


1920 Kasım'ının sonunda belirleyeceği sınır; 
daha öncede ifade edildiği üzere Giresun'un doğusundan ve Erzincan'ın batısından geçerek Van Gölü'ne ulaşmaktaydı.& 


10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Barış 
Anlaşması Osmanlı Hükümeti tarafından kabul edilmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun adeta tasfiye eden bu antlaşmaya göre; Karadeniz sahilinin önemli kentlerinden birisi olan Trabzon şehri bile, nüfusunun yalnızca %4,5'ini teşkil eden Ermenilere verilmişti.” 
Anlaşmanın Ermenilerle ilgili maddeleri ise şunlardı:8 


Madde 88. Türkiye, Ermenistan'ı müttefik devletler gibi hür ve bağımsız bir devlet olarak tanıdığını açıklar. 


Madde 89. Osmanlı Devletiile Ermenistan ve diğer anlaşma yapan devletler Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis vilayetlerinde Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın tespiti ABD Cumhurbaşkanı'nın hakemliğine havale ve bunun vereceği kararı ve Ermenistan'ın denize çıkış yerine ve adı geçen sınıra komşu Osmanlı arazisi üzerinde askeri tertibatın ilgasına (demilitarizasyon) dair olmak üzere tespit edeceği bütün hükümlerini kabul etmeyi kararlaştırmışlardır. 


Madde 90. 89. madde gereğince tespit edilecek sınır adı geçen vilayetlerin kısmen veya tamamen Ermenistan'a bırakılmasına gerek bulunduğu takdirde Osmanlı Devleti adı geçen karar tarihinden itibaren terk edilen arazi üzerindeki bütün hukuk ve tasarruflarından feragat ettiğini şimdiden açıklar. Bu antlaşmanın Türkiye'den ayrılan araziye uygulanacak hükümleri o andan itibaren adı geçen 


86- Boston Daily Globe, Nov 19, 1920 

87- Koçaş, a.g.e., 5.299. 

88- Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri I, (Osmanlı İmparatorluğu Andlaşmaları), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1953, s. 559-560; M. Cemil Bilsel, Lozan I, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1998, s. 314-315; Ömer Budak, Sevr Paylaşımı, Bilge Yayınevi, Ankara, 2002, s. 103-104. 


araziye de uygulanacaktır. 


Bu antlaşmada çözülmemiş ve düzenlenmemiş bulunan ve adı geçen arazinin devredilmesinden doğabilecek olan bütün meseleler daha sonra diğer sözleşmeler ile çözümlenecek ve düzenlenecektir. 


Madde 91. 89. maddede belirtilen arazinin bir kısmı Ermenistan'a geçtiği takdirde, Osmanlı Devleti ile Ermenistan arasında adı geçen maddede yer alan karara dayanarak tespit edilecek olan sınırı arazi üzerinde tatbik etmek üzere adı geçen kararın alınmasından on beş gün sonra oluşturulma şekli daha sonra belirlenecek olan bir sınır tespit komisyonu kurulacaktır. 


Madde 92. Ermenistan'ın Azerbaycan ve Gürcistan ile olan sırur ilgili devletlerle yapılacak görüşmelerle tayin edilecektir. 89. 
maddede belirtilen karar alındıktan sonra ilgili devletler anlaşarak sınırını tespit etmede başarılı olamadıkları herhangi bir durumda bu sınır büyük Müttefik Devletler tarafından tespit edilecek ve bunun arazi üzerinde uygulanması kendilerine ait olacaktır. 


Madde 93. Ermenistan Hükümeti, Ermenistan'da ırk, dil ve din bakımından halkının çoğunluğu dışındaki insanların menfaatlerini himaye için başlıca Müttefik Devletlerin gerekli görecekleri hükümleri ve adı geçen devletler ile yapılacak bir antlaşmaya bu hükümlerin konulmasına onay vermek suretiyle kabul eder. 


Ermenistan, başlıca Müttefik Devletler ile yapılacak bir antlaşmaya, geçişin serbestçe yapılmasını temine ve diğer milletlerin ticareti için adil bir usul getirilmesine ilişkin olmak üzere Müttefiklerin gerekli görecekleri hükümlerin kaydına da razı olurlar. 


Ancak ne ABD Başkanı Wilson'un kararı ne de Sevr Anlaşması “Büyük Ermenistan”ın kurulmasını sağlayamadı. 1920 Sonbaharında Ermenilere karşı harekete geçen Türk ordusu, işgal altındaki toprakları kurtardığı gibi, Ermenileri “Büyük Ermenistan” düşüncesinden vazgeçmeye ve barış imzalamaya huzur ve sükün ile itaat ederek oturmaları da mecbur etmişti. 3 Aralık 1920 Gümrü Ant- istenmiştir.” 

laşması ile Ermeniler Wilson'u tekzip edercesine Türkiye'nin Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi üzerindeki iddialarından vazgeçeceklerini bildirmişlerdi Menşevik Ermenilerle yapılan Gümrü Antlaşması, yaklaşık bir yıl sonra imzalanacak olan Kars Antlaşması'na da temel olmuştu. 


Esasında sömürgeci devletlerin Ermeni halkını sırf kendi çıkarları için bir kukla olarak kullandıkları geç de olsa Türkiye'deki Ermenilerce de anlaşılmış ve itiraf edilmiştir. 
Nitekim İngiltere ve Rusya gibi Ermenileri kendi çıkarları için kullanan devletlerden Fransa'nın temsilcisi Franklin Bouillon'un 

Müttefik devletlerin verdiği sözlere umut Ankara Antlaşması'nın imzalanmasından bağlayan Ermeniler büyük bir hayal kırık- sonra Mersin'de toplanan ve Fransa'nın hilığına uğramışlardı. Esasında Ermenilere (o mayesinde Çukurova ve çevresinde sayısız verilen sözler Batılı Büyük Güçlerin sami- o cinayetler işleyen Ermenilere hitaben yaptımiyetten yoksun politikalarından başka bir ğı konuşmada, Türkiye'yi terk etmemelerişey değildi. Çünkü İngiltere ve Fransa daha ni, Türklerin öteden beri antlaşmalarına ve 1916'da imzalamış oldukları gizli antlaşma- sözlerine sadık kaldıklarını, bunun tarihen larda iki yıl sonra koruyucusu kesilecekleri de sabit olduğunu, Türklerin, kendileriyle Ermenilerin geleceğini düşünmeden Doğu (imzaladıkları antlaşma öncesinde yaptığınız Anadolu'yu Ruslara bırakmaya razı olmuş- bütün fenalıkları affettiklerini, bu konuda lardı.” Nitekim Bolşevik Ermeniler, Büyük kendilerine güvence verdiklerini söylemesi 

Ermenistan hayali peşinde koşan ve büyük (üzerine, topluluktaki Ermenilerden biri: 

bir süküt-u hayale uğrayan başta Taşnaklar olmak üzere Ermeni komitelerini sert bir dille eleştirdiler. Bu konuda yayınlanan bildiride, Taşnak örgütünün siyasi meselenin esasını Trabzon — İskenderun hattının doğusunu Ermeni egemenliğine katarak geniş topraklara sahip olmak hevesi teşkil ettiğini ve bunlardan vazgeçmedikleri için emperyalistlerin propagandasına kapılarak büyük Ermenistan hayaliyle uğraştıkları ifade edilmiş, adı geçen komitenin, milletlerin refah ve saadetinin topraklannı genişletmelerinde değil, birbirlerine kardeşlik ve dostluk göstermeleriyle, birbirlerinin hukukuna riayetle kaim olabileceğini bilmeleri gerektiği belirtilmişti. 
Bildiride ayrıca Türkiye'den gelen mülteci Ermenilerin, Taşnakların delice hareketlerinden vazgeçerek ya memleketlerine dönmeleri veya halen bulundukları memleketlerde 


“Teşekkür ederiz, bizim için iyilik yapmak istiyorsanız artık bizi himaye etmeyiniz. 
Eğer siz ve sizin Adana'ya gönderdiğiniz generalleriniz, hükümet memurlarınız bize bu şekilde anlatmış olsalar ve ümit vermeselerdi, biz birtakım tatlı emeller arkasında koşturacak, teşvik edici sözler söylemeselerdi, biz de Türkler karşısında alnı açık gezecek ve hakiki vatanımıza geldiğimiz zaman, ta asırlardan beri olduğu gibi, yine yan yana ve kardeş gibi yaşayacaktık ve geçinmeye çalışacaktık. 
Fakat artık biz Türklerin mukaddesatına tecavüz ettik ve evlerini yaktık ve insani olmayan birçok fenalıklar işledik. Maalesef bu bir hakikattir. Biz de insanız onların yüzüne nasıl bakacağız...” şeklinde tarihi bir cevap vermiş ve Avrupa devletlerinin emperyalist politikalarını bir kez daha deşifre etmiştir. mM 


91- Özel, a.g.m,, s. 159. 


89- Özel, a.g.m., s. 159. 92- TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, C.XXVI, Ankara, 90- Metin, a.g.e., s. 167. 1960, s. 177. 
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Giriş 

Literatüre dayalı çalışmalar kendi başına bir bilimsel araştırma olabildiği gibi bilimsel bir çalışmanın bir bölümünü de oluşturabilir. Örneğin; tarihsel bir problemi araştıran bir araştırmacı araştırdığı konu bağlamında sadece literatüre dayalı bir çalışma yürütebilir. Bunun yanında eğitim bilimleri alanında çalışmalar yapan diğer bir araştırmacı yürüttüğü ampirik bir çalışmaya tarihsel ve teorik bir zemin oluşturmak için literatüre dayalı bir çalışma yürütmek zorundadır. 


Literatür çalışmaları, yapılacak araştırma için önemli bir süreci oluşturur. Sistematik bir incelemenin yapılabilmesi ve araştırma yapan kişinin vakit kaybetmeden doğru adımları atması, literatür taramasının gerekliliğini göstermektedir. Bir konuda ayrıntılı ve etkin taramanın gerçekleştirilmesi anahtar kelimelerin doğruluğundan geçer. Uygun anahtar kelimelerin bulunması; konuyla alakalı arşiv malzemesi, kitap ve makale gibi çeşitli materyallere kolayca ulaşılmasını sağlar. Bu sebeple literatür taramasında kilit rol anahtar kelimelerin doğru seçiminden geçmektedir.' 
Ayrıca bu türden literatür çalışmaları konu- ya başlangıç olması ve yol göstermesi açısından dikkate değerdir. 


Deneysel ve problem çözmeye dayalı araştırmalarda, araştırmanın bir bölümünü oluşturan literatür çalışması; tarihsel bir araştırmada, araştırmanın önemli bir kısmını veya tamamını da oluşturabilir. Araştırmanın temel kavramsal çerçevesini ortaya koyan literatür taramaları çalışmanın sağlam bir zemine oturmasına da katkı sağlamaktadır. Bunun yanında araştırmacılara yaptıkları bilimsel çalışmalarda yol gösteren literatür çalışmaları o alandaki çalışma eğilimlerini göstermenin yanında, sahanın problem ve tartışmalarını da ortaya koyabilir. 


1- Serdar Aytekin Köroğlu, “Literatür Taraması Üzerine Notlar ve Bir Tarama Tekniği”, GİDB, 1, 2015, ss. 61-62. 


Milli Mücadele dönemi Kuzey Cephesi hakkında bir literatür değerlendirmesi 


Milli Mücadele Dönemi'ne ilişkin kaynakların bulunduğu yerleri genel anlamda arşivler ve kütüphane katalogları oluşturur. 
Bu döneme ait her çeşit veri türünün tarihi bilgi sağlamadaki yeri ayrıdır. Arşivdeki kaynaklar; cerideler, resmi yazışmalar, telgraflar, görseller ve o döneme ait farklı anekdotları içeren belgelerden oluşmaktadır. Arşiv- den elde edilen veriler birinci elden kaynak durumunda olduğu için Milli Mücadele Dönemi'yle ilgili başvurulan ilk yerlerdir. 
Bunun dışında bu döneme ait gazete, dergi, mecmua, farklı süreli yayınlar, mahkeme ve meclis zabıtları, mektuplar, resmi kurumlar- daki yazışmalar arşiv kaynaklarının içeriğini meydana getirir. 


Kütüphanelerde mevcut olan eserler Milli Mücadele'yle ilgili kaynak niteliğindeki orijinal verilerdir. Kütüphane kaynakları şeklinde zikredilen husus kitap ve makale gibi tetkik eserler değil; asıl nüshaları arşivlerde ve kişilerin elinde bulunan kayıtlardır. Bunlarda tıpkı arşiv malzemesi gibi birinci elden kaynaklardır. Bu kaynaklardan başlıcaları; Atatürk'ün söylev ve nutku, biyografi ve otobiyografi, dönemeye ilişkin kanun, nizamname ve yönetmelikler, hatıratlar, edebi eserler, kronolojiler, yabana kaynakların yer aldığı materyaller, kongre tutanakları ve yıllıklardır.? Milli Mücadele Dönemi'ne ait diğer bir kaynak türü ise görsel kaynaklardır. Buradaki kaynakların temelini görüntüye dayalı veriler oluşturmaktadır. Bu döneme ait görsel veriler başlıca propaganda afişleri, fotoğraf albümleri, harita, plan, krokiler, tablo, resim ve minyatürlerdir. 


Yakın dönem olarak nitelendirilebilecek Milli Mücadele yılları (1919-1923) hakkında kaynak türlerinin farklılığı ve fazlalığı literatür çalışmasında göz önüne alınması gereken bir konudur. Bu çalışmada söz konusu ko- 


2- Fatma Acun, “Milli Mücadele ve Atatürk Dönemi Kaynaklarının Toplu Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 24/2, 2007, ss. 15-16. 
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nuya ilişkin malzemelerin değerlendirilmesi ve belirli düzende künyelerinin aktarılması planlanmıştır. Özellikle tetkik eser noktasında veri çokluğunun bulunması, makalenin hacmini arttıracağı için daha çok ön plana çıkan belli başlı yayınlar burada zikredilmiştir. Bu tarz literatür denemeleri belirli konularda yayımlanmış mümkün olduğunca çok kaynağın, çalışmanın incelemenin vs. 
derinlemesine ve belirli bir düzen içerisinde araştırması ve tespit edilmesi olarak tanımlanabilir.? Buradan da anlaşılacağı üzere böyle bir çalışmada, yapılan bütün eserlere, arşiv malzemelerine ulaşmak ve künyelerini vermek mümkün değildir. Ancak yine de olabildiğince çok malzemeye erişmek yapılacak çalışmayı nitelikli kılmakta; ayrıca bundan faydalanacak olan kişiye de kolaylık sağlamaktadır. Kısacası doğru, bilinçli ve nitelikli bir literatür taraması, hem tarayan için hem de söz konusu alanda çalışma yapacak olanlar için yol gösterici bir konumda olabilmektedir. 


Milli Mücadele Dönemi'nde kuzey cephesinden kastedilen bölge Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'i oluşturmaktadır. Burada yaşanan olaylar, Karadeniz bölgesinin Milli Mücadele'ye katkıları ve pozisyonu gibi konularda içeriği meydana getirir. Burada gerçekleşen olayları konu edinen her türlü arşiv vesikası, süreli yayınlar, hatıratlar, tetkik eserler ve yapılan lisansüstü tezler literatür taramasının esasını oluşturmaktadır. 


Karadeniz bölgesi, Milli Mücadele'de diger cephelere nazaran ön plana çıkmamıştır; ancak diğer bölgeler kadar önemli bir cephe olma özelliği taşımaktadır. Karadeniz cephesi lojistik açıdan stratejik bir pozisyondaydı. Bunun yanı sıra Mondros Mütarekesi ile etkisiz hâle getirilen Türk deniz gücü, Karadeniz'de İtilaf donanmasına karşı güçsüz durumu getirilmek istenmiştir. Buna 


3- Andrew Denney-Richard Tewksbury, “How to Write a Literature Review”, Journal of Criminal Justice Education, 24/2, 2013, ss. 219-220. 


karşın Karadeniz kıyılarında verilen mücadele İstiklal Harbi'nin önemli bir merhalesini oluşturmuştur. Ayrıca Karadeniz bölgesi, mücadele süresinde diğer cephelerde verilen savaşa gerekli silah, cephane ve malzemelerin sağlanması açısından kritik rol üstlenmiştir. Savaş döneminde özellikle Doğu Karadeniz'de baş gösteren pontusçu hareketler ve buna karşı alınan önlemler yine bu dönemin önemli hadiselerindendir.* 


Mondros ile başlayan işgal girişimlerine Anadolu'nun çeşitli yerlerinden şiddetli tepkiler yükselmiştir. Karadeniz bölgesi de milli teşkilatların kurulduğu ve etkinliğini Milli Mücadele Dönemi'nin sonuna kadar sürdürdüğü bölge olması açısından bağımsızlığın sembolü konumunda olmuştur. Bu milli teşkilatlar ayrıca batı cephesine lojistik destek sağlamıştır. Hopa'dan Zonguldak'a kadar uzanan milli direniş yapıları, hemen hemen bütün kıyı boyunca asayişi sağladığı ve jandarmaya destek olduğu bilinmektedir. Karadeniz şehirlerinin her birinin Milli Mücadele'deki yeri ve önemi ayrıydı. Artvin Rize, Trabzon, Giresun, Samsun, Kastamonu ve Zonguldak başta olmak üzere birçok bölge bu mücadelede bağımsızlık sorumluluğunu üstlenmiştir. 


Yapılan literatür çalışması yukarıda bahsedilen konular ve Milli Mücadele'de Karadeniz'in önemini vurgulayan seçkin eserleri sistematik bir şekilde bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda çalışmada, öncelikle arşiv malzemeleri ve süreli yayınlar hakkında değerlendirmelerde bulunulmuş; daha sonra tetkik eserler ve lisansüstü tezlerin künyeleri sıralanmıştır. 


Arşivlerdeki malzeme 


Arşivler, genel anlamda bulundukları konum itibariyle fiziki ve elektronik arşiv- 


4- Bu konularda ayrıntılı bilgi için bkz. Rahmi Doganay, Milli Mücadele'de Karadeniz (1919-1922), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2001, ss. 
26-111. 
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ler şeklinde iki kısma ayrılmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde devlet arşivleri, özel ve kurum arşivlerinin birçoğu elektronik ortamda tasnif edilmiştir. Milli Mücadele'de kuzey cephesini ilgilendiren konulara ilişkin önemli arşiv vesikalarının yer aldığı bazı kurumlar bulunmaktadır. Bu arşivlerden ön plana çıkanlar aşağıda gösterilmiştir. 


Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (ATASE) Arşivi: Ankara'da bulunan bu askeri arşiv, Milli Mücadele'nin askeri, lojistik, iç güvenlik ve cephelere yönelik birçok belgeyi bünyesinde barındırır. Klasörler şeklinde tasnif edilen vesikalar birinci elden kaynak türündedir. 


Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi Başkanlığı: Milli Mücadele'de kuzey cephesiyle ilgili tıpkı askeri arşiv gibi öneme haiz olan devlet arşivlerine elektronik ortamda ulaşmak mümkündür. Ayrıca detaylı katalog taramasının yapılabilmesi konuyla ilgili evraklara ulaşmada kolaylık sağlamaktadır. 
Kataloglar arasında özellikle “Cevdet Tasnifi, Dâhiliye Nezareti, Babıâli Evrak Odası ve Hariciye Nezareti” gibi bölümler konuyla ilgili önemli belgeleri bünyesinde barındırır. 


Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivi: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra meydana getirilen her türlü evrak, plan, fotoğraf, film ve görüntü kaydı gibi dokümanlar yer almaktadır. Dosya, tutanak, kayı defteri ve komisyon evrakları bu arşivi oluşturur. 


Milli Mücadele'de kuzey cephesi hakkında bilgilerin bulanacağı diğer arşivler ve arşiv malzemelerin yer aldığı kurumlar şöyle sıralanabilir: Türk Tarih Kurumu Arşivi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivleri, İnönü Vakfı Arşivi ve Kızılay Arşivi. Bilindiği gibi Karadeniz, lojistik ve donanma açısından stratejik bir konumdaydı. Karadeniz'de kurulan Deniz Komutanlıkları, Nakliyat-ı Bahriye Komutanlığı, Bahriye Müfreze Komutanlığı, Liman Reislikleri ve Kıyı Gözetleme İstasyonları ile deniz yoluyla yapılan nakliyatın fazlalığı Deniz Tarihi Arşivi'nin kıymetini arttıran unsurlar arasındadır. Bu kapsamda Deniz Müzesi Komutanlığı Deniz Tarihi Arşivi ve Donanma Komutanlığı Deniz Tarihi Arşivi, zikredilmesi gereken arşivlerdendir. 
Milli Mücadele'ye katılanların meydana getirdiği kişisel arşivler de bu dönem için arşiv niteliği taşıyan diğer vesikalardır. Bunlar başında Kastamonu ve çevresinde faaliyet gösteren Nurettin Peker gelmektedir. Nurettin Peker'in Özel Arşivi bu arşiv türüne örmek verilebilecek bir kaynaktır. 


Ülkemizde yer alan arşiv malzemelerinin yanı Sıra diğer ülkelerin arşivlerinde de konuyla bağlantılı olarak çeşitli dokümanlar yeralmaktadır. Özellikle İngilizlerin Karadeniz'deki faaliyetleri noktasında British Documents on Foreign Affairs isimli arşiv malzemelerinin toplandığı koleksiyon önemli bir konumdadır. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin arşivi (National Archives and Research Administration of The United States/ US ARCHIVES NARA) de Karadeniz güvenliği hususunda ön plana çıkmaktadır. 
Milli Mücadele Dönemi'nde Sovyetlerle ilişkiler üst düzey noktadaydı ve stratejik konumu itibariyle Karadeniz limanları sevkiyat konusunda önemliydi. Bu sebeple Rus arşiv kaynakları, Milli Mücadele'de Karadeniz'le ilgili değerli bilgiler sunmaktadır. Bu arşivler arasında ön plana çıkanlar; Rossiyskiy Gosudarstvennıy Arhiv Sotsialno-Politicheskoy İstoriyi (RGASPİ), Dokumentı Vneshnei Politiki SSSR ve Po Dokumentam RGASPİ gibi arşivlerdir. 


Bu arşiv malzemelerinin yanında bir de basılı belge ve kaynaklar bulunmaktadır. 
Bunlar, kurum arşivlerinden toplanan belgeler olabileceği gibi anlaşma metinleri ve tutanaklarda bu tür içine dâhil edilebilir. Konumuzla ilgili olarak ifade edilebilecek bazı eserler şunlardır: 


Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu'da 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Ermeni Mezalimi (1919), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1995. 


Atatürk Albümü, Cumhuriyetimizin 70. Yıldönümünde Atatürk'e Saygı, haz. Mehmet Ozel, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1994. 

Atatürk Özel Arşivinden Seçmeler, haz. ATASE, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1981. 

Atatürk'ün Milli Dış Politikası (1919-1923), c.1, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1981. 

Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı ve Kurtuluş Savaşı'nı Başlatmasına Dair Belgeler, ATASE, Ankara 
1999. 

Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, c. IV, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1991. 

Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (1916-1922), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 
2003. 

Cephelerden . Kurtuluş Savaşına İmparatorluktan Cumhuriyete Fotoğraf Albümü, haz. Mehmet Özel, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 
1992. 

İğdemir, Uluğ, Heyet-i Temsiliye Tutanakları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1975. 

Milli Mücadele Albümü, ATASE, Ankara 2016. 

Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 
1995. 

Özalp, Kazım, Milli Mücadele 1919-1922, Belgeler, Ankara 1972. 

Öztürk, Kazım, Atatürk'ün TBMM Açık ve Gizli Oturumlarındaki Konuşmaları, Ankara 1981. 

Şimşir, Bilal, İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919- 1938) c. 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1973. 

—— , İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938) c. 2, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 
1975. 

--------, İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938) c. 3, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 
1979. 

Ulubelen, Erol, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul 1982. 

Yakın Doğu Meseleleri İle İlgili Lozan Barış Konferansları Tutanakları, c.1, der. Ahmet Yavuz, Dışişleri Bakanlığı, Ankara 1968. 


Resmi yayın ve tutanaklar 


Resmi yayınlar ve tutanaklar Milli Mücadele Dönemi'ne ait arşiv niteliği taşıyan kayıtlardır. Bu evraklar yazılı bir şekilde kaydedilip, ilgililerin imzasını taşıyan belgelerin tümüne verilen bir isimdir. Bu başlık altında cerideler, düsturlar, meclis vemahkeme zabıtları, resmi yazışmalar ve vesikaların toplandığı dergiler yer alır. Bu kaynaklar arasında yer alan düsturlar, Tanzimat 'Dönemi'nden sonra Osmanlı Devleti'nde ve kuruluş yıllarından itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nden çıkarılan kanun, nizamname, talimatname ve diğer hukuk temelli mevzuatların bir araya getirildiği dokümanların bütünüdür.” Bú kaynak türü resmi yayın konumundadır. 
Düsturlarda 23 Nisan 1920 tarihiyle birlikte yeni Türkiye idaresinin hukuki mevzuatının işlendiği görülmektedir. Bu dönemde özellikle kanun ve nizamnameler, devletlerarası sözleşme ve anlaşmalar, kanunların yorumuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları, nizamnamelerin yorumuyla ilgili Danıştay kararları ve Bakanlar Kurulunca onaylanan sözleşmeler yayımlanmaktadır. 


Cerideler, Osmanlı Dönemi'nde çıkarılmaya başlanan daha sonra Milli Mücadele ve sonrasında da sürdürülen resmi gazetelerdir.ć Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Ekim 1920'de Ceride-i Resmiye isimli resmi yayın yürürlüğe girdi. Kasım 1923'te Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Resmi Gazetesi ismini alan resmi bu yayın günümüzde de devam etmektedir. Resmi Gazete özellikle kanunlar, tüzükler, bakanlar kurulu kararları, anlaşmalar ve mevzuatların resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmesi nedeniyle resmi gazetelerde Milli Mücadele ve sonrasına dair verileri bulmak mümkündür. 


Meclis zabıtları, Milli Mücadele Dönemi 


5- Mehmet Akif Aydın, “Düstur”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 10, İstanbul 1994, ss. 48-49. 

6- Acun, “Milli Mücadele ve Atatürk Dönemi Kaynaklarının Toplu Değerlendirilmesi”, s. 7. 
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konusunda araştırma yapanların sık başvurduğu kaynaklar arasındadır. Meclis oturumunda yapılan konuşmaların yer aldığı bu zabıtlar, dönemin politik yapısını yansıtması açısından önemlidir. Meclis zabıtları, meclisin açılışından itibaren tutulan kayıtları ihtiva eder. Meclis çalışmaları ile oturumlarda konu edilen, o dönem ülkenin gündemindeki hususlar hakkında karar alma evresindeki tartışmaların yer aldığı görüşmeler zabıtların içeriğini oluşturur. Bu sebeple Milli Mücadele'nin çeşitli evreleri ve bu dönemdeki tartışmaların yer aldığı zabıtlar kuzey cephesi içinde değerli bir konumdadır. Konumuzla alakalı zabıtların künyeleri aşağıda gösterilmiştir 


Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, 19 Teşrin-i Evvel 1334. 

TBMM Gizli Celse Zabıtları, c. 1, Ankara 
1985. 

TBMM Gizli Celse Zabıtları, c. 3, Ankara 
1985. 

TBMM Zabıt Ceridesi, c. I, Ankara 1959. 

TBMM Zabıt Ceridesi, c. IV, Ankara 1981. 

TBMM Zabıt Ceridesi, c. V, Ankara 1981. 

TBMM Zabıt Ceridesi, c. XIX, Ankara 1959. 

TBMM Zabıt Ceridesi, c. XXVI, Ankara 1960. 


Süreli yayınlar 


Milli Mücadele sadece cephelerde gerçekleşen bir mücadele olmamış; aynı zamanda basın yoluyla da karşıt görüşler çatışmıştır. 
Özellikle İstanbul'da Milli Mücadele karşıtı çeşitli gazeteler çıkarılmıştır. Buna karşılık Anadolu basınında, bu mücadeleye destek veren birçok yayın organı meydana getirilmiştir. Öyle ki Milli Mücadele hareketinde, Türk basının en güçlü sesi Anadolu'dan çıkmıştır. Söz konusu yayınlar bu süreçte; milli bilincin uyanması, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bağımsızlık lehine yazılar yayınlaması açısından önemli bir konumdadır. 
Yine bu dönemde Milli Mücadele hareketini destekleyen, hemen hemen her ili ve bölgeyi 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temsileden 40'a yakın gazete çıkarılmıştır. 


Milli Mücadele'nin kuzey cephesindeki bölgelerde mücadeleye destek veren birçok gazete yayımlanmıştır. Bu gazeteler başta Trabzon, Samsun, Kastamonu ve Bolu gibi şehirlerde yayın hayatına başlamıştır. Hem Karadeniz'i ilgilendiren hem de diğer bölgeleri de kapsayan genel gazetelerin listesi aşağıda verilmiştir: 


Açıksöz; Kastamonu'da 15 Haziran 1919'da Ahmet Hamdi, Hüsnü Açıksöz, Tahir Kara tarafından çıkarılmıştır. Açıksöz gazetesi, Kastamonu Müdafaa-1 Hukuk Cemiyeti'nin yayım organıydı. Çıktığı dönemde bilhassa Kuzeybatı Anadolu'nun ses getiren gazetelerindendi. İnönü ve Sakarya zaferleri hakkında günlük bilgiler veren gazete, Yunan işgalini kınayarak halkın bilinçlenmesi yönünde faaliyetlerde bulunmuştur. 


Ahali; 1919 yılında İsmail Cenani tarafndan Samsun'da çıkarılmıştır. Milli Mücadele'ye etkin bir şekilde destek verdiği için İngilizlerce belirli bir süre kapatılsa da 
1944 yılına kadar yayın hayatını sürdürmeyi 
başarmıştır.? 


Aks-ı Sedâ; İbnül Hilmi ve İsmail 
Hakkı'nın başyazar olduğu bu gazete 1908 
yılında Cemil Bey tarafından Samsun'da çıkarılmış ve Milli Mücadele süresince yayın hayatını sürdürmüştür.” 


Dertli; 1919 yılında Ahmet Reşat Bey tarafından Bolu'da çıkanlmıştır. 1926 yılına ka- 


7- Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları, Berikan Yayınları, Ankara 2020, s. 175. 

8- Açıksöz gazetesi hakkında bkz. İbrahim Halil 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dar belirli aralıkla yayın hayatında kalmıştır. 


Gedikkaya; Topal Osman'ın Giresun Belediye Reisiyken çıkarttığı gazetedir.” 


Güzel Trabzon; Yayın yılı 1922. 


Hâkimiyet-i Milliye; Ankara'da 1920 ile 
1922 yılları arasında faaliyet gösteren gazete. 


Hayat; 1921 tarihli Samsun'da çıkan gazete. 


Işık; Nisan 1918'de Osman Nuri tarafından ilk önce Samsun'da daha sonra yine aynı yol Giresun'da çıkarılan resimli dergidir.? 


İstikbal; Faik Ahmet Barutçu ve Kemal Ahmet Bey tarafından 10 Aralık 1918 tarihinde Trabzon'da çıkarılmıştır. İstikbal gazetesi, Trabzon Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti'nin yayım organıydı. Gazete yayınladığı yazılarla bölgedeki Rum çetelerinin faaliyetlerini kınayarak protestolarda bulunmuştur. 1921 
yılından 1923 yılına kadar İstikbal gazetesi günlük olarak çıkmıştır. 


Karadeniz; 1911-1919 yılları Giresun'da çıkan gazetedir. 


arasında 
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Ordu'da Güneş; 1919-1922 yılları arasında 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kan gazetede, Pontus faaliyetlerini protesto eden metinler yayınlanmıştır. 


Milli Mücadele Dönemimde çıkarılan veya daha eski yayın hayatına sahip olan başta Takvim-i Vekâyi, Hadisat, Tasvir-i Efkâr, Vakit, Yenigün, İkdam ve İleri gibi gazeteler; dönemin politik, sosyoekonomik hayat ve siyasi hadiseler gibi hususların takip edilebileceği yayın organları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gazeteler doğrudan Karadeniz bölgesinde çıkmasa da o bölgeyle alakalı bilgiler vermesi açısından zikredilmesi gerekir." 


Genelde Milli Mücadele'nin tümü özelde ise kuzey cephesindeki hadiseleri konu edinen bazı önemli süreli yayın organları bulunmaktadır. Bu yayın organları Milli Mücadele Dönemi'nde hazırlanmamıştır; ancak ATASE gibi resmi vesikalar bünyesinde barındıran ve orijinal harita ve materyallerin kullanıldığı bazı dergiler çıkarılmıştır. Bu dergilerden bazıları şunlardır: 


Askeri Mecmua 

Askeri Tarih Belgeleri 

Askeri Tarih Bülteni 

Harp Tarihi Vesikaları Dergisi 

Türk İstiklal Harbi Vesikaları 

Hayat Tarihi Mecmuası 

Türkiye Hürriyet ve İstiklal Mücadeleleri Tarihi Yakın Tarihimiz I-IV (tüm ciltler) 


Hatıra ve biyografiler 


Biyografi ve Hatıralar, genel anlamda şahıslar tarafından geçmiş dönemlerde yaşanmış olayları anlatmak üzere yazılan eselerdir. 
Politik hayatın içinde aktif olarak bulunan şahısların kaleme aldığı ve genellikle de şahsın ölümünden sonra yayımlanan kişisel yazılar da anı ve hatıra/hatırat türündeki eserler 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arasına girer.” Milli Mücadele Dönemi'nde önemli kişilerin hayatını konu alan ve daha sonraki dönemlerde başka kişiler tarafından yazılan eserler biyografi türünü oluşturmaktadır.'* Bu şekilde yayıma hazırlanan ve o dönemin siyasi hayatı ile yaşanan olaylar hakkında bilgi edinilebilen hatırat ve biyografi türünden eserlerin konumuzla doğrudan veya dolaylı alakası bulunanların listesi aşagıdaki gibidir: 

Hatıra ve biyografiler kısmında bahsedilmesi gereken ilk eserlerden birisi Mustafa Kemal Atatürk'ün kalem aldığı Nutuk'tur. 
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dadır. Kendi döneminde yazıldığı için ayeseri Milli Mücadele'nin Karadeniz safhasını anlamamız açısından temel eser hüviyetindedir.’ 


Millî Mücadele Dönemi için Nutuk'un dışında devrin özelliklerini anlatan ve araştırmacılar için önemli olabilecek çok sayıda hatırat bulunmaktadır. Konuyla alakalı bazı örnekler aşağıda gösterilmiştir: 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Sonuç 


İtilaf Devletlerinin başlattığı Anadolu'yu işgal girişimi neticesinde bağımsızlık tepkisi olarak Milli Mücadele başlatılmış ve bu mücadele Atatürk'ün önderliğinde kısa sürede ülke geneline yayılmıştır. Anadolu genelinde işgallere karşı tepkiler yükselmeye başlamıştır. Özellikle Trabzon, bu tepkilerin ilk başladığı yerlerden biri olmuştur. Ermenilerin ve Pontusçu Rumların Karadeniz'e yönelik talepleri bölge halkının bir an önce örgütlenerek harekete geçmesini sağlayan etkenlerdendir. Ancak Karadeniz halkı sadece kendi bölgesi için değil; yurt genelinde yapılan diğer işgal girişimlerine de Doğu ve Batı Karadeniz'de mitingler düzenleyerek tepki göstermiştir. 


İzmir'in işgali sonrasında Karadeniz halkı milli cemiyetler çatısı altında birleşerek, işgallere örgütlü bir direniş göstermek istemiştir. Karadeniz bölgesindeki direniş örnekleri, mücadelenin ülke geneline yayılmasında da etkili olmuştur. Özellikle batı cephesinde gerçekleşen savaşlar için gerekli olan lojistik desteğin Karadeniz'den sağlanması, halkın direniş gücü oluşturmasının bir sonucuydu. 
Milli Mücadele esnasında lojistik açıdan son derece kıymetli olan Karadeniz kıyılarının güvenliğini, Karadeniz halkı, kurmuş oldukları yerel milis birlikleri ve oluşturulan Mıntıka Teşkilatları ile birlikte üstün bir mücadele 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örneği sergileyerek korumak için büyük bir gayret sarf etmiştir. Ayrıca yöre halkı, bölgedeki ayrılıkçı Pontusçu gruplara ve İtilaf donanmasının kıyıları bombardımana tutmasına karşı direnerek ülkenin işgal edilmesini engellemeye çalıştıkları gibi Rusya'dan Türkiye'ye, doğu cephesinden batı cephesine deniz veya kara yoluyla çok sayıda silah ve cephane taşımak suretiyle Milli Mücadele'nin kazanılmasında büyük rol oynamışlardır. 


Milli Mücadele Dönemi'nde kuzey cephesinin stratejik bir önemi olduğu açıktır. Bu önem, Milli Mücadele'den günümüze kadar yapılan birçok çalışmada da ortaya konmuştur. Gerek dönemin ana kaynakları gerekse tetkik eserler incelendiğinde Karadeniz'in Milli Mücadele'deki yeri ve önemini görmek mümkündür. Bu çalışmada, konuyla ilgili literatür değerlendirmesi yapılmıştır. Başta arşiv kaynakları tanıtılmış; daha sonra süreli yayınlar, hatıra ve biyografiler, araştırma ve inceleme eserleri ile lisansüstü tezlerden konuyla ilgisi bulunanlar sistematik bir sıra çerçevesinde ifade edilmiştir. 


Milli Mücadele Dönemi'nde kuzey cephesiyle ilgili çok sayıda arşiv vesikası ile gazete ve dergi gibi çeşitli süreli yayınlar mevcuttur. 
Ayrıca günümüze kadar birçok kitap, makale ve lisansüstü tez kaleme alınmıştır. Şüphesiz tüm bu çalışmaları eksiksiz olarak burada zikretmek zordur. Ancak ön plana çıkan hususları belirtmenin ve burada bu eserlerin künyelerini vermenin, konu hakkında yapılacak olan farklı çalışmalara fikir vermesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 
Literatür taraması yapılırken mevcut kütüphanekatalogları ve arşiv koleksiyonları, dergi ve gazeteler ile internet kaynakları taranmış; bulunan eserlerin alfabetik sırası gözetilerek, farklı kategorilere ayrılmak suretiyle künyeleri verilmiştir. m 
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I. Dünya Savaşı Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin içerisinde bulunduğu siyasi kaos durumu, ülkenin parçalanmasını hızlandırmaktaydı. Ayrıca Osmanlı Devleti üzerinde çeşitli emelleri bulunan dönemin güçlü devletleri oluşturdukları ayrılıkçı unsurlarla ülkenin parçalanması için çalışmalar yürütüyorlardı. Batılı Devletlerin yanı sıra Rusların da kışkırttığı Ermeni ve Rumlar ülkenin farklı noktalarında isyan girişiminde bulunarak Müslüman ahaliyi yıldırma politikaları izlemekteydiler. Buradaki amaç Müslüman nüfusun göç etmesini sağlayarak, onların boşalttığı yerlerde kendi nüfus politikalarını uygulamak ve kendi devletlerini kurmaktı. 


Trabzon Vilayetinde Rumlar, Türk nüfusundan azdı ancak Ermenilere kıyaslandığın- da sayısal olarak daha fazlaydı. Bu durumu bir avantaj olarak gören Rumlar organize bir şekilde Trabzon ve çevresinde Pontus Devleti kurulması için çalışmışlardı. Bu dönemde Pontusçuluğun merkezi Trabzon; bu hadiselerin önderiyse Trabzon Metropoliti Hrisanthos'tu. Osmanlı Devleti'nin son yıllarında ve Milli Mücadele Dönemi'nde Karadeniz bölgesinde meydana gelen Rum topluluğun ayaklanmaları ve sonrasında yaşanan hadiseler, etkisini günümüze kadar hissettirecek ve uluslararası kamuoyunda Pontus Sorunu şeklinde tanımlanacaktır. 


Milli Mücadele evresinde Pontus Devleti'ni kurmak için ayrılıkçı Rum nüfusu, Trabzon ve Samsun'da fazla olmakla beraber; Gümüşhane, Giresun, Ordu, Amasya ve Tokat gibi şehirlerde etkinlik göstermişlerdir. Bu bölgelerin Pontus Devleti'ne bağlanmasını kolaylaştırmak adına Pontus çeteleri de oluşturulmuştur. Tıpkı Ermeniler gibi tedhiş hareketleriyle bozdukları asayişi, işgalci kuvvetlere sanki bu duruma Türkler sebep oluyormuş gibi propaganda faaliyetlerine girişerek, işgalci kuvvetlere bilgiler vermişlerdir. Buna karşılık olarak Türkler de çeşitli tedbirler alma yoluna gitmişlerdi. Oluşturulan milis kuvvetler ve ardından bölgeye gönderilen askeri birlikler Pontusçu çetecilerin 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faaliyetlerini durdurmak için hamlelerde bulunmuşlardır. 


Milli Mücadele'nin zaferle bitmesinin ardından imzalanan Lozan Antlaşması gereğince Yunanistan ve Türkiye arasında nüfus mübadelesi gerçekleştirilmiştir. Genel anlamda iki ülke arasında Müslüman ve Ortodoks nüfusun yer değiştirmesi olarak tanımlayabileceğimiz bu hadise, her iki milletin siyasi, sosyal ve kültürel hafızasında derinizler bırakmıştır. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Pontus Devleti kurma girişimlerinin de sonuçsuz kaldığı anlaşılmıştır. Ancak Yunanistan diasporası, Büyük Yunanistan'ı kurma amacından hiçbir dönem vazgeçmemiştir. Yunanistan'ın Doğu Karadenize ilgili ileri sürdüğü sözde Pontus Soykırımı (I. Dünya Savaşı esnası ve sonrasında devlet eliyle Rumların kırıma uğratıldığı iddiası) gibi iddialarla bugün dahi zaman zaman Dünya kamuoyunu kendi lehine çekme çabası içinde olduğu görülmektedir. Yunan diasporası bu doğrultuda çeşitli yayın faaliyetleri yaparak söz konusu iddialarına bilimsel zemin oluşturmaya çalışmaktadır. 


Karadeniz'de İsyan Mübadele ve Propaganda isimli kitap ise tüm bu Yunan iddialarına ve yayınlarına karşı bilimsel bir cevap vermek ve kamuoyuna hadiselerin içeriklerini doğru bir biçimde aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitap, Karadeniz bölgesinde Rumların isyan girişimleri neticesinde yol açtığı hadiseler ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgilidir. Ayrıca bu eser, Türk-Yunan mübadelesi, günümüzde hâlen Yunanistan'ın gündemde tuttuğu sözde Pontus soykırımı iddiaları ve yaptığı propaganda faaliyetlerinin daha iyi anlaşılması amacını taşımaktadır. 


Rum diasporasının sistemli bir biçimde hareket ederek Batı'yı etkisi altına alma girişimleri söz konusudur. Yunanistan bunu özellikle ortaya çıkardığı yayınlarla yapmaktadır. Bu sebeple Pontus meselesinin tarihi alt yapısını ve o dönemde yaşanan gelişme- 


lerin ülkemizde iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu meseleyi siyasi tartışmalardan sıyırıp, objektif bir biçimde ortaya çıkarmak ise Karadeniz'de İsyan Mübadele ve Propaganda isimli eserin temel gayesidir. Yunan iddialarına karşı hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek maksadıyla politik ihtirasların dışında, tamamen bilimsel saiklerle hazırlanan bu çalışma, Pontus meselesinde gerçekleri gün yüzüne çıkardığı açıktır. 


Karadeniz'de İsyan Mübadele ve Propaganda adlı bu kitapta toplam 4 bölüm ve 24 
makale bulunmaktadır. Bu makaleler 15 yazar tarafında kaleme alınmıştır. Karadeniz bölgesi konusunda alanında uzman kişiler tarafından ele alınan çalışmalar, Pontus meselesi ve yaşanan mübadelenin daha iyi analiz edilmesi ve ileride yapılacak olan farklı akademik çalışmalara katkı sağlaması amacı gütmektedir (s. 10). Kitap temelde Pontus isyanı, mübadele ve propaganda gibi üst başlıklar şeklinde tasnif edilmiştir. Bölümlerin içeriğine geçmeden önce hazırlan Giriş (ss. 
13-30) yazısından bahsetmekte fayda vardır. 
Bu yazı Dr. Öğr. Üyesi Osman Emir tarafından kaleme alındı ve “Pontos/Pontus Kavramı ve Tarihsel Süreç” başlığını taşımaktadır. Yazıda genel anlamda bahse konu olan Pontus kelimesinin tarihsel kökenleri ve kaydettiği gelişim anlatılır. 


Birinci bölüm Demografi, İsyan ve Savaş başlığı altında, toplam 9 yazıdan meydana gelmektedir. Birinci makale Prof. Dr. Salim Gökçen'in “Milli Mücadele Öncesi Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Demografik Yapısı ve Yunan İddiaları”, isimli yazısıdır. Burada Gökçen, İstiklal Harbi öncesinde Doğu Karadeniz'in nüfusu ve sosyo-ekonomik yapısını inceleyerek nüfusu üzerinden Yunan iddiaları hakkında bilgiler vermektedir. İkinci yazı Prof. Dr. Mehmet Okur'un kaleme aldığı “Karadeniz Bölgesi'nde Rum Çete Faaliyetleri ve İtilâf Devletleri'nin Rolü”dür. Bu yazıda genel anlamda Pontusçu çetecilerin Müslüman ahaliye yönelik gerçekleştikleri faaliyetler 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anlatılır. Ayrıca İtilaf Devletleri'nin bu çetecilere karşı takındığı yanlı tavır ve destekleri de çalışmada yar almaktadır. Diğer yazı yine Prof. Dr. Mehmet Okur tarafından hazırlanan “IX. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'nın Raporlarında Karadeniz'de Pontusçu Faaliyetler” isimli makaledir. Burada Okur, bölgeye gönderilen Mustafa Kemal Paşa'nın hazırladığı raporlarda Pontusçu Rum eşkıyalarının yaptıkları ve onların yarattığı tehdidi konu edinmektedir. 


Birinci bölümün dördüncü yazısı Prof. Dr. 
Salim Gökçen tarafından “Yunanistan'ın Milli Mücadele Dönemi'nde Karadeniz Bölgesi'ne Yönelik Göç ve İskân Politikası” adıyla hazırlanmıştır. Bu yazıda, Yunanistan'ın bilhassa Doğu Karadeniz bölgesinde uyguladığı politikalar ve bölgenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik yaptığı çalışmalar mevcuttur. Beşinci yazı Prof. Dr. Mehmet Okur'un hazırladığı “Fener Rum Patrikhanesi'nin ve Metropolitlerin Karadeniz Bölgesi'ne Yönelik Siyasi Faaliyetleri”dir. Çalışma genel anlamda Patrikhane ve Metropolitlerin Karadeniz'de uyguladığı din temelli politikalarını ve kurulmak istenilen Pontus Devleti'ne dini bir meşruiyet kazandırma çabalarını işlemektedir. Altıncı yazı, Prof. Dr. Rahmi Doğanay'ın yazdığı “Milli Mücadele'de Karadeniz Limanları” başlığını taşır. Bu makalede, İstiklal Harbi'nde stratejik anlamda son derece önemli olan Trabzon, Samsun ve Sinop, Ereğli, Amasra ve İnebolu Limanları ayrıntılı bir şekilde anlatılır. 


Yedinci yazı Prof. Dr. Mesut Çapa'nın hazırladığı “Milli Mücadele Dönemi'nde Karadeniz'de Yunan Gemilerinin Faaliyetleri”dir. Milli Mücadele Dönemi'nde Karadeniz kıyıları, İtilaf Devletleri'nin ve 1921 yılı başına kadar Yunan donanmasının tehdidi altında kaldı. Bu makalede ise Yunan donanmasının Milli Mücadele sürecinde kıyılardaki faaliyetlerini ele almaktadır. Sekizinci makale Prof. Dr. Rahmi Çiçek'in yazdığı “Milli Mücadele Dönemi'nde İnebolu, Trabzon ve Samsun Bombardımanları” başlığını taşır. TBMM Hükümeti'nin batı 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cephesinde yürüttüğü savaş için Karadeniz limanları askeri ikmal yolları noktasında stratejik öneme sahipti. Bu durumun farkında olan İngiliz ve Yunan donanmaları kıyıları kontrol altına almak amacıyla zaman zaman liman ve küçük iskeleleri bombardımana tuttuğu görülmektedir. Çiçek, bu çalışmada söz konusu limanlara yapılan saldırıları işlemektedir. Birinci Bölümün son yazısı Prof. 
Dr. Mesut Çapa tarafından yazılan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin Karadeniz Bölgesi'ne Yönelik Aldığı Tedbirler” başlıklı makaledir. Bu yazıda TBMM Hükümeti'nin Samsun başta olmak üzere diğer Karadeniz bölgelerinde Pontusçu çetelere karşı aldığı tedbirler ele alınmaktadır. 


İkinci bölüm Mücadele ve Mübadele başlığı altında, toplam 5 yazıdan meydana gelmektedir. Birinci yazı Prof. Dr. Rahmi Çiçek'in hazırladığı “Trabzon Vilâyeti'nde Rum Faaliyetleri ve Muhafaza-ı Hukuk-u Milliye Cemiyeti'nin Kuruluşu” adlı makaledir. Çalışmada, I. Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında Rumların Karadeniz'de yaptıkları terör faaliyetlerine karşı 1919'da Trabzon'da Müslümanların haklarını korumak ve Trabzon'un Osmanlı Devleti'ne bağlılığının sürdürmek amacıyla Milli Cemiyet teşkil edildiği vurgulanmaktadır. Ayrıca bu makalede cemiyetin bölgedeki etkinliği de vurgulanmaktadır. İkinci yazı Prof. Dr. Mesut Çapa'nın yazdığı “Anadolu'daki Hristiyanların Tepkileri: Karadeniz Rumlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Müracaatları” isimli çalışmadır. Bu makalede Çapa, ayrılıkçı Rumların dışında kalan diğer Rum ahalinin Fener Rum Patrikhanesi ve İtilaf Devletleri'nin kışkırtmalarına rağmen Osmanlı Devleti'ne olan bağlılıklarını ifade etmektedir. Üçüncü yazıda Prof. Dr. Mehmet Okur, “I. Dünya Savaşı Sonrası Yunanistan'ın Karadeniz Politikası ve “Rum-Ermeni Federasyonu” Kurma Girişimlerine Dair ABD Yüksek Komiseri Amiral Bristor'un Bir Raporu”, isimli bir makale kaleme aldı. Bu yazıda Yunanistan'ın 1918'den sonra Doğu Karadeniz'de kurmak istediği yapılanma üzerine Amerikan raporunu değerlendirilmektedir. 


İkinci bölümün dördüncü yazısı Karadeniz'de İsyan Mübadele ve Propaganda kitabının ilk baskısında olmayıp ikinci baskısında yer alan ve Dr. Öğr. Üyesi Sedef Bulut'un hazırladığı “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi” başlığını taşır. Makale, Lozan Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme gereğince Türk ve Yunan taraflarının dini esas üzerine hazırladıkları nüfus değişikliğini konu edinir. İkinci bölümün son yazısı Prof. Dr. Mesut Çapa tarafından yazılan “Karadeniz'de Nüfus Mübadelesi” isimli çalışmadır. Bu makalede, mübadele hakkında genel bir bilgi verildikten sonra Trabzon ve Samsun özelinde mübadillerin durumu ve Trabzon'da mübadeleye tabi tutulan Rumlar gibi konular ele alınmaktadır. 


Üçüncü bölüm Siyaset ve Propaganda başlığı altında, toplam 7 yazıdan meydana gelmektedir. Birinci yazı Dr. Neval Konuk Halaçoğlu'nun “Kamuoyu Oluşturmada Propaganda Aracı: Pontus Anıtları”, isimli makalesidir. Bu çalışmada Halaçoğlu, Yunanistan'ın çok yönlü bir şekilde yürüttüğü Pontus propaganda faaliyetlerini ve ülkede dikilen heykelleri “Pontus Meselesi” bağlamında işlemektedir. İkinci yazı Prof. Dr. Salim Gökçen'in tarafından hazırlanan “Pontus Meselesi'nin Yunan Dış Politikasına Yansımaları”dır. Makalenin konusu Yunanistan'ın asılsız soykırım iddialarını Dünya kamuoyuna duyurmak ve destek sağlamak amacıyla yaptığı faaliyetleri ifade etmektedir. Yunanistan'ın 1985 yılından itibaren Türkiye'ye yönelik yürüttüğü sistemli sözde soykırım iddiası bulunmaktadır. Çalışma Yunan dış politikasının bu konuda takındığı tavrı açıklamaktadır. Üçüncü yazı Dr. Pervin Hayrullah'ın “Yunanistan'ın Pontus Soykırımı İddiaları Üzerine Bir Değerlendirme” adlı çalışmasıdır. Makalede genel anlamda Pontus soykırımının Yunan basınına yansımaları ve Pontusa ilgili yapılan film ve belgesel gibi propaganda faaliyetlerinin içeriklerinden oluşmaktadır. 


Üçüncü bölümün dördüncü yazısı Prof. 


Dr. Salim Gökçen'in hazırladığı “Günümüzde Fener-Rum Patrikhanesi'nin Ekümenik İddiaları ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Yönelik Faaliyetleri” makalesidir. Bu çalışmada Yunanistan'ın Fener-Rum Patrikhanesi'nin desteğini alarak Türklerin Doğu Karadeniz'de Rumlara yönelik soykırım yapıldığı iddiasını Dünya kamuoyuna anlatma gayesi ifade edilmektedir. Beşinci yazı Prof. Dr. Mesut Çapa tarafından yazılan “Türk ve Yunan Yayın Hayatında Pontus Meselesi” başlıklı çalışmadır. Burada Çapa, hem Yunanlıların hem de Türklerin konuyla ilgili yayımladığı eserler üzerinde durmaktadır. Bölümün altıncı yazısı Dr. Öğr. 
Üyesi Yüksel Küçüker'in hazırladığı “Hakikatle Propaganda Arasında: Pontus Meselesi” isimli makaledir. Bu çalışmada geçmişten günümüze kadar geçen süreçte Pontus meselesinin propaganda boyutu ele alınmakta ve Milli Mücadele'den itibaren kesintisiz bir şekilde bu meselenin varlığının devam ettiği belirtilmektedir. Dördüncü bölümün son yazısı İlkut Taha Taslı'nın hazırladığı “Güvenlikleştirme ve Seçilmiş Travma Merceğinden Pontus İddiaları” başlığını taşır. Burada yazar Pontus iddialarına farklı bir bakış açısı getirerek Yunanistan'ın Pontus meselesini kullanarak; kimlik arayışı içerisine girdiğini ifade etmektedir. 


Kitabın son kısmını oluşturan beşinci bölümde Birlikte Yaşama ve Temsil konularının işlendiği iki yazı bulunmaktadır. Birinci yazı Doç. Dr. Yücel Yiğit ve Eyüp Şahin tarafından kaleme alınan “Trabzon'da Gayr-i Müslim Bir Aile: Kafatolar” isimli makaledir. Bu makalede İtalyan asıllı bir ailenin Rus işgalinden Cumhuriyet devrine kadar olan süreçte Trabzon yaşadıkları hadiseler anlatılmaktadır. 
Aile fertlerinin Pontusçu hareketlerde bulundukları ve Türkiye aleyhine casusluk yaptıkları iddia edilse de onların bu tarz olaylara karışmayıp Trabzon'da işlerine devam etikleri bilinmektedir. Bölümün ve aynı zamanda kitabın son yazısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu ve Doç. Dr. Ebru Demircioğlu tarafından hazırlanan “Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi 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Bölgenin Milli Mücadele tarihine ışık tutan bir çalışma... 


ve Atatürkçülük Ders Kitaplarında Pontus Meselesi ve Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin Temsili” adlı çalışmadır. Burada Pontus meselesi ve Türk-Yunan nüfus mübadelesi konularırun ders kitaplarında nasıl temsil edildiği ve ne şekilde kitaplarda yer aldığı ele alınmaktadır. Neticede Pontus meselesinin, mübadeleye oranla daha çok ders kitaplarında yer aldığı tespitinin yapıldığı görülmektedir. 


Karadeniz'de İsyan Mübadele ve Propaganda isimli eser, Dizin (s. 497) bölümüyle sona ermektedir. Sonuç itibariyle bu kitapta sırasıyla Doğu Karadeniz'de Rum nüfusu, Pontus sorunun ortaya çıkışı ve Pontusçu çetelerin bölgede faaliyetleri, nüfus mübadelesi ve Pontus meselesinin propaganda aracı olarak kullanılması gibi konular işlenmiştir. Konu hakkında bilimsel temeli olan ve objektif bir şekilde hazırlanan bu çalışma, Yunanistan'ın iddialarına bilimsel açıdan ciddi ölçüde cevap vermektedir. m 


